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scar heyecanının tavan yaptığı günlerde, sinemaseverler bir yandan 

bu yılın aday filmlerini tamamlamaya çalışırken, diğer yandan !f İstanbul maratonunda buldular kendilerini. Daha da azimli olanlar, geçmişte yolu Oscar'dan geçmiş klasikleri de ihmal etmedi. 

Misal, ilk Oscar töreninde en iyi film ödülünü alan “Kanatlar”ı (Wings, 1927) bugün pırıl pırıl HD bir kopyasından izlemek mümkün. 
İşin en güzel tarafı, restorasyon yapılırken bu filmlerin en ufak bir karesine dahi müdahale edilmemesi, orijinal materyalden yine orijinaline en yakın şekilde yenilenmesi. Buna yenilemek bile değil, özgün haline döndürmek? demek daha doğru sanırız. Öyle ki, yıllarca kayıp zannedilen bir film bir depoda bulunduğunda, eksik parça var mı diye kontrol ediliyor. Senaryo metinlerine ulaşılıyor, olmayan kısımlar tespit ediliyor. 
“Metropolis” (1927) örneğindeki gibi, bulunan kopyadaki eksik kısımlar, örneğin bir Güney Amerika ülkesindeki depoda tesadüfen fark edilen farklı bir kopyadan tamamlanabiliyor. Batı'da 

restorasyon işi sadece filmler için değil, 

kitaplar, müzikler, el yazmaları, eski Tü yapılar, binalar vs. aklınıza gelebilecek her türlü “kıymet” için önemli. 

Bizde eski yapıların çimento, sıva veya boyayla ucubeye dönüştürülmesi misali, filmler de aynı “ucubelik'ten nasibini alıyor. Eski filmlerdeki oyuncu 

isimlerinin yazdığı giriş kısmının ins “kafadan atılması ve bu isimlerin filmin ilk sahnelerine günümüz teknolojisiyle, elle yazılması neredeyse 9o'lardan bu yana alışılageldik bir uygulama. Yeni restorasyonlarda da aynı şey 'marifetmiş gibi” yapılmaya devam ediliyor. En fenası ise, çoğu restorasyon işleminin negatiften veya herhangi bir özgün materyalden değil, eldeki betacam kasetlerden vs. yapılıyor oluşu. 

RTÜK adlı gerici kurum yüzünden, çoğu Yeşilçam filminin en ilginç sahneleri malum; kesik. İşte HD”ye çevirme işlemleri de bu “sansürlü materyal üzerinden yapılıyor. Dolayısıyla, “Tarkan”, “Malkoçoğlu”, “Kara Murat” gibi filmlerdeki çıplaklık ve şiddet sahneleri restore edilmiş versiyonlarda da yer almıyor. Aynı şekilde, geçmişte kenarları kesilerek 4:3 ekrana göre telesine edilmiş filmlerin, bu “kırpılmış” hali üzerinden, alttan ve üstten biraz daha “kırparak” 16:9 ekrana uyarlanması, filmin görüntülerinin suyunun suyunu izlediğimizi gösteriyor bize. Ne demek istediğimizi, bu filmlerden herhangi birinin jenerik yazılarına bakarak (çoğunun yarısı kesik, yazılar okunmuyor) anlayabilirsiniz. 

Velhasıl her işimiz gibi HD restorasyonlarımız da eksik, yanlış ve geleceğe bırakılacak nitelikten yoksun. Kısıtlı sayıdaki bilinçli ve doğru şekilde yapılan işleri tenzih ederek, Türk sinemasının bu talanı hak etmediğini belirtelim. 
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11 yeni salonu ile eşsiz bir sinema keyfi sunan Cinemaximum Vadistanbul, Gold Class ve ScreenX 
salonlarıyla dünyadaki en son sinema teknolojisini sinemaseverlerle buluşturuyor. Gold Class salonu geniş koltukları ile maksimum konfor sunarken, ScreenX salonu özel akustik sistemi, geniş oturma düzeni, 270 derecelik perdesi ile her noktadan mükemmel görüş imkanı sağlıyor. 
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STEVE SIMON PADDY RUPERT JASON MICHAEL ANDREA JEFFREY BUSCEMİ RUSSELL BEALE OCONSIDINE FRİEND ISAACS PALIN RISEBOROUGH v: TAMBOR 


ARMANDO 
BİR İANNUCCİ FİLMİ 
<>” 


LİDERLİK SAVAŞI BAŞLIYOR 


BOLLUK GAĞI 


Sayfalar yetmiyor ayın filmlerini sığdırmaya! 
Dağıtım şirketlerinin durmaya niyeti yok anlaşılan 


2 MART 


AİLECEK ŞAŞKINIZ 
"YÖN: Selçuk Aydemir 
OYN: Ahmet Kural, Murat 
Cemcir, Saadet Işıl Aksoy Kural-Cemcir çifti, komedi türündeki şöhretlerini pekiştirmeyi planlıyorlar belli ki! 


KIZIL SERÇE 
(Red Sparrow) 

YÖN: Francis Lawrence 
OYN: Jennifer Lawrence, 
Joel Edgerton, Jeremy Irons Kapağımızı süsleyen Jennifer Lawrence, “Nikita”vari bir hikayenin içinde-buluyor kendini. 
(“Kızıl Serçe”ye dair Ebru 
Çeliktuğ imzalı dosyayı 80-84. 
sayfalarımızda bulabilirsiniz.) 


MELEZ (The Crossbreed) 
YÖN: Biray Dalkıran 
OYN: Angela Durazo, Nathan mayesiyle çektiği korku filmi. 


PULOJ: ASLA YALNIZ 
UÇMAYACAKSIN 


YÖN: Ârni Âsgeirsson 
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Schellerup, Malinda Farrington 
Biray Dalkıran'ın Amerikan ser- 


(Ploey: You Never Fiy Alone) 


SES: Jamie Oram, H. Perring 


izlanda semalarindan gelen bu animasyon, küçük sinemaseverpi | ET leri memnun edecek gibi... 


SAVAŞTAN SONRA 
(Mudbound) 
YÖN: Dee Rees 
OYN: Garrett Hedlund, 
Carey Mulligan, Jason Clarke 
Dört Oscar adaylığıyla gündeme gelen film, bir aile hikayesiyle ırkçılığı mahkum ediyor. 
(“Savaştan Sonra''ya dair Gözde Hatunoğlu imzalı eleştiriyi 68-69. 
sayfalarımızda, İlhan Yurtsever imzalıdosyayı ise 98-99. sayfalarımızda bulabilirsiniz.) 


SESSİZLİĞİN KARDEŞLERİ 
YÖN: Taylan Mintaş 
Yönetmen Taylan Mintaş'ın kuzenleri Toso ve Çao'nun hikayelerini anlatıyor bu belgesel. 


UĞUR BÖCEĞİ (Lady Bird) 
YÖN: Greta Gerwig 
OYN: Saoirse Ronan, 
“ Laurie Metcalf, Tracyketts Gerwig'in tek başına yönettiği bu büyüme hikayesi, beş Oscar adaylığıyla taçlandırıldı. 
(Uğur Böceği”ne dair Ecem Şen imzalr eleştiriyi 60-61. sayfaları: mızda, Müjde Işıl imzalı dosyayı 
© İse 90-92. sayfalarımızda bulabilirsiniz.) 


g MART m ma mmm 
DİRENİŞ: KARATAY 

YÖN: Selahattin Sancaklı 

OYN; Mehmet Aslantuğ, 
Fikret Kuşkan, Yurdaer Okur 

Moğollara karşı Emir Celaleddin Karatay etrafında toplanan direnişin hikayesi. 


GRINGO 
YÖN: Nash Edgerton 
OYN: David Oyelowo, 
Charlize Theron, Joel Edgerton Parıltılı oyuncu kadrosuna güveniyor bu çalışma. 


KÜÇÜK KAHRAMANLAR 
(Gnome Alone) 
YÖN: Peter Lepeniotis 
SES: Becky G, Josh Peck, 
Tara Strong, Olivia Holt 
Animasyonda eğlence esastır! 


LOCMAN 
YÖN: Şükrü Alaçam 
OYN: Alican Yücesoy, 
Yeliz Kuvancı, N.S. Aksongur Babalarının tayiniyle yeni. bir hayata başlayan ailenin uyum sürecini izleyeceğiz bu filmde, 


MAHALLE 
YÖN: Buğra Gülsoy, 
Serhat Teoman 
OYN: Serhat Teoman, 
Buğra Gülsoy, Hazar Ergüçlü 
İki oyuncunun ortak yönetmenlikdenemesi, şimdiden yılın merakla beklenen filmlerinden. 
(Mahalle”ye dair Suzan Demir imzalı Buğra Gülsoy ve Serhat 
Teoman söyleşisini 94-96. sayfa 
ai ızda bulabilirsin! 0 


MEKANLAR YÜZLER 
(Visages Villages) 
YÖN: Agnös Varda, JR 
OYN: Agnös Varda, JR 
Varda'nın Oscar adayı belgeseli, devasa sinemacının ilginç yolculuğuna davet ediyor bizi. 
(“Mekanlar Yüzler”e dair 
Ali Ercivan imzalı eleştiriyi 
73. sayfamızda bulabilirsiniz.) 


PHANTOM THREAD 
'YÖN: Paul Thomas Anderson 
OYN: Vicky Krieps, Daniel Day-Lewis, Lesley Manville, Sue Clark 

Daniel Day-Lewis oyunculuğu bırakır mı bilinmez, ama bu filmin hiçbir zaman unutulmayacağı kesin! 


SAVAŞTAN SONRA 


(“Phantom Thread”e dair Ali 
Ercivan imzalı eleştiriyi 46-48. 
sayfalarımızda bulabilirsiniz.) 


VİCDAN AĞACI 
YÖN: Olgun Özdemir 
OYN: Turgay Tanülkü; Şerafettin Kaya, Belgin Oturgan, Tayfun Sav Kuşadası'nda yaşayan Menderes ve bakıma muhtaç ağabeyi 
Adnan'ın hikayesi. 


YALNIZ HAYALLER KALDI 
YÖN: Mehmet Ali Arslan 
OYN: Mahmut Cevher, 
Perihan Savaş, Ecem Baltacı Gençlerin hayatlarını özgürce yaşama sürecinin etkilerini anlattığını iddia ediyor film. 


ZİYARETÇİLER: GECE AVI 
(The Strangers: 
prey At Night) 
YÖN:-Johannes Roberts 
OYN: Christina Hendricks, 
. Bailee Madison, M. Henderson 
Üç psikopat ve bir aile arasındaki gerilimi merkeze taşıyan “sinir bozucu” bir film. 


16 MART 
o | 1 1 — 
DÜĞÜM SALONU 
“YÖN: Hakan Algül 
OYN: Şahin Irmak, İrem Sak, 
Gonca Vuslateri, Emre Karayel 
İki eski sevgilinin aynı gün ve saatte yan salonlarda evlenmesiyle oluşan “kaos” 


ENTEBBE 
YÖN: Jos€ Padilha 
OYN: Rosamund Pike, 
Daniel Brühl, Eddie Marsan 
1976'da yaşanan uçak kaçırma vakasının gergin anlarını hatirlamak isteyenlere... 


erken$SlEM 


KAYBEDENLER KULÜBÜ 
YOLDA 

YÖN: Mehmet Ada Öztekin 

OYN: Nejat İşler, Yiğit Özşener, Hande Doğandemir 

Kaybeden ikili Nejat İşler ve 

Yiğit Özşener'i yollara düşürüyor bu devam filmi, 


23 MART 


YÖN: Erhan Baytimur 


Sinemacıların "gündem takip 


NE VAR? 

YÖN: Ozan Denklik 
OYN: Ozan Denklik, Ömer Koç, 
Emre Yılmaz, Gürkan Demirtaş Gittikleri falcıdan sonra bir hazinenin peşine düşen bir grup 


YÖN: Çağan Irmak 
OYN: Engin Akyürek; 
Hilal Altınbilek, Şerif Sezer 
Çağan Irmak, esrarengiz bir yapı kurmaya çalışıyor. 


arkadaşın hikayesi, Burçin S. Yalçın imzalı Çağan Irmak söyleşisini 100-102, sayfala ÖLDÜRME ARZUSU uızda-bulabilirsiniz) 


(Death Wish) 
YÖN: Eli Roth 
OYN: Bruce Willis, Elisabeth 
Shue, Vincent D'Onofrio 
Charles Bronson yok ama 
Bruce Willis'li versiyon da meraklandırıyor doğrusu! 
(1974 yapımı orijinal “Death 
Wish”e dair Meriç Şenyüz imzalı dosyayı 110-114. sayfalarımızda 


KAR 
YÖN: Emre Erdoğdu 
OYN: Hazar Ergüçlü, 
Ozan Uygun, Halil Babür 


miş ve ödüller kazanmıştı. 


KAYIP-PRENSES 


bulabilirsiniz.) (The Stolen Princess) 
| | YÖN: Oleh Malamuzh 
STALİN'İN ÖLÜMÜ SES: Nadiya Dorofeeva, (The Death of Stalin) Oleksiy Zavhorodniy 


YÖN: Armando lannucci 
OYN: Andrea Riseborough, 
Jason Isaacs, Olga Kurylenko Stalin'in ölümünün ardından yaşanan iktidar Savaşlarını parodi formülüyle işliyor film. 
(Stalin'in Ölümüne dair Utku -Ögetürk imzalı eleştiriyi 70-77. 
sayfalarımızda bulabilirsiniz. 2) 


formüllere sadık bir çalışma. 


MANYAK 
YÖN: Onur Ünlü 
| OYN: Cahit Kaşıkçılar, 
Öner Erkan, Serkan Keskin 
Onur Ünlü'nün ekran fenomeni! 
Cahit Kaşıkçılar'ı beyazperdeye taşıma hevesinden ne çıkacak! 


TOMB RAIDER (Manyak*a dair Erkan Aktuğ YÖN: Roar Uthaug imzalı Onur Ünlü söyleşisini OYN: Alicia Vikander, Hannah 86-87 sayfalarımızda John-Kamen, Walton Goggins, bulabilirsiniz.) 
.Kristin Scott Thomas. | | 
Yükselen değer Alicia Vikander, MARTI 


bu kez Lara Croft kimliğiyle YÖN: Erkan Tunç 


karşımızda, OYN: Onur Büldu, İrem Sök“ Sinemamızın genç kanadından 
TUT YÜREĞİMDEN ANNE gelen bu örnek, umut vadeden YÖN: Burçin Aydın, bir izlenim veriyor, 


Bülent Aydoğan 
OYN: Sermiyan Midyat, 
Naz Elmas, Janberk Nak, Ela-Şen;-Levent İnanır 
Bir anne ile kızının yürek burkan hikayesini izleyeceğiz anlaşılan. 


PASİFİK SAVAŞI: İSYAN 
(Pacific Rim Uprising) 

YÖN: Steven 5, DeKnight 
OYN: Scott Eastwood, 
Tian Jing, John Boyega 
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BORDO BERELİLER 2: AFRİN 
OYN: Cenk Ertan, Çiğdem Batur 


etme hızına yetişilemiyor artık! 


(Çocuklar Sana Emanet”e dair 


Gençlik enerjisinin başrolde oldugu film, birçok festivalde gösteril. 


Ukrayna'dan gelen bü animasyon, 


My 


8 v 


BİZİM KÖYÜN ŞARKISI 
YÖN: Tuğçe Soysop 
OYN: Berat Efe Parlar, Nehir Gökdemir, Defne Erşen | 
“Güldüy Güldüy Show”un çocuk 


Bu devam filminde Guillermo 
. del Toro'yu yönetmen değil yapımcı olarak görüyoruz. 


a EE e 
N (Gusgu'â La Garde / Custody) i 
N Gl e KEİ KABUS ha pie ems YÖN: Tuncer Gürbüz 


Menochet; Thomas Gioria 

/ Adından da anlaşılacağı gibi, bir 

4 “velayet” davasının sonuçlarını 

ameliyat masasina yatırıyor film. 

(Velayet”e dair Kaan Karsan 

imzalı eleştiriyi 72. sa ıyfamızda bulabilirsiniz.) 


OYN: Mustafa Kaya, İlayda 
Özdoğa, Yaşar Aydınlıoğlu Sinemamızın korkuyla mesaisi bit: miyor, Bu film de pastadan pay kapma savaşına dahil oluyor. 


KELEBEKLER | 
YÖN: Tolga Karaçelik 
OYN: Tolga Tekin, Bartu Küçükçağlayan, Tuğçe Altuğ Karaçelik'in Sundanceten ödülle dönen filmi, fazlada meraklandırmadan gösterime giriyor. 


ZAT-I MAHFUZ 
YÖN: Sedat Yetkin 
OYN: Beşir Öner, Talha Eyigün Bitlis'te yaşamış ve hikayeleri günümüze ulaşmış dini şahsiyetlerin hayatlarına bakıyor film. 


; li f KICKBOXER; RETALIATION 
30 MART YÖN: Dimitri Logothetis 
İ ARAPSAÇI | OYN: Alain Moussi, Christopher 


Lambert, Jean-Claude Van 
Damme, Mike Tyson 
, Türkçe ismi belli olmamıştı bu yeniden yapılanan filmin. 
, Gösterime girmeme ihtimali var. 


YÖN: Ömer Faruk Yardımcı 
OYN: Hakan Meriçliler, Açelya Topaloğlu, Şinasi Yurtsever 
Bir deri ceketin etrafında dönen hikayesiyle güldürmeyi amaçlıyor bu komedi. 


THELMA 
YÖN: Joachim Trier 
OYN: Eili Harboe, Kaya Wilkins, Henrik Rafaelsen 
Alabildiğine farklı bir “süper kahraman” filmi izlemek isteyenlere hararetle önerilir! 
(Thelma”ya dair Çağdaş 
Günerbüyük imzalı eleştiriyi 
63. sayfamızda bulabilirsiniz. 2) 


BAŞLAT (Ready Player One) 
YÖN: Steven Spielberg 
OYN: Hannah John-Kamen, Ben Mendelsohn, Mark Rylance 
Steven Spielberg'nefes almadan film çekiyor. “The Post”tan 
Sonra “oyunlu? bir hikayeyle yeniden karşımızda. 


VAHŞİLER 
(Hostiles) | 
YÖN: Scött Coöper 
OYN: Christian Bale, Rosamund 
Pike, Rory Cochrane, Wes Studi Beyazların yerlilere uyguladığı 
. Sistemli asimilasyona ilginç bir Jİ pencereden bakıyor bu western. 
» (Vahşiler'e dair Sezen Sa ıyınalp © imzalı eleştiriyi 52-53. sa ıyfalarımızda bulabilirsiniz, 2 
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Evrim KAYA 


evrimrkaya&gmail.com 


Kim Ayırdı Sevenleri? 


İki kutuplu dünya yıkıldı ve Jameson'ın 2. Dünya Savaşı'ndan 40 yıl sonra üçüncü dünyaya ait bir hastalık ilan ediverdiği milliyetçilik anavatanına geri döndü bile... Ancak hikayelerimizin içinde alegorilerbüyümeye devam etti. En çok da aşk hikayelerinde. 


. yüzyılın en büyük aydınlarından Fredric 
Jameson 1986 yılında yazdığı bir makaleyle bir anda ortalığı karıştırmış, dostunu da düşmanını da çok kızdırmayı başarmıştı. “Çok Uluslu Kapitalizm Çağında Üçüncü Dünya Edebiyatı” başlığını taşıyan makale, birinci dünyanın en iddialı tezlerinden birini alabildiğine basit dillendiriyordu: Bütün üçüncü dünya metinleri, “mutlaka”, ulusal alegorilerdir. 
Makale çok eleştirildi ama hep benzer bir kolonyalizm/oryantalizm perspektifinden: Batılı bir aydın 3. dünyayı nasıl böyle keskin indirgeyebilirdi? 
Onun bütün dertlerini sosyoloji ve antropolojinin alanına sıkıştırıp, karmaşık insan ruhunu irdeleyen 
“psikolojik?” metinlerin ancak batıdan çıkabileceğini iddia edebilirdi? Önemli bir başka tartışmanın bu bağlamda yapıldığına ise rastlamadım. Jameson'ın Çin'den, Afrika'dan çıkan metinlere yaptığı gibi serbest bir değerlendirmeyle alegori de diyebiliriz; bütün metinler zaten yazıldıkları kültüre dair analojiler üzerine yükselmiyor mu? Sorulması gereken soru belki de neden doğuyu indirgediği değil batıyı bu indirgemeden muaf tuttuğu olmalıydı. 
Nitekim bu konu üzerine düşündüğüm birkaç günde bile ardı ardına alegorik figürler ve hikayeler düştü önüme. Örneğin !f İstanbul'daki belgesel “78/52: Hitchcock'un 


66 “Beni Adınla Çağır” üzerine, hâlâ oateşin 
önünde Elio'nun yanında oturuyor olduğum anlaşılmadan yazmanın yolunu bulamadım. <9) 


“Sevgisiz”; bir Rusya alegorisi... 


Duş Perdesi”nin (78/52) de bir ara tartıştığı gibi “Sapık” (Psycho) her şeyden önce Amerika'nın kendiyle ilgili bütün endişelerini sembolize etmez mi? Zvyagintsev, son filmi “Sevgisiz”de (Nelyubov) artık iyice gözümüze soktuğu gibi bütün hikayelerinde aslında hep, kalbini yitirmiş ve yerinde sayan bir Rusya'yı anlatmıyor mu? Kanlı canlı bir insan olan Elvis Presley'nin yaşamı bile Amerikan rüyasının yükselişi ve düşüşünün metaforu olarak kullanılmışken, Jameson'ın esas sorunu bu gibi alt-metinlerin yalnız 3. dünya yazarlarının zihinlerinden sökemedikleri zincirler olduğunu düşünüyor olmasıydı. Velhasıl zaman da aleyhine çalıştı. İki kutuplu dünya yıkıldı ve 
Jameson'ın 2. Dünya 
Savaşı'ndan 40 yıl sonra üçüncü dünyaya ait bir hastalık ilan ettiği milliyetçilik anavatanına geri döndü bile... Ancak hikayelerimizin içinde alegoriler büyümeye devam etti. En çok da aşk hikayelerinde. Ne zaman aşka dair bir şey anlatılsa, yaşandığı toplumun işleyişi üzerine sosyal bilimlerin yazacağı bir metnin içereceği kadar şeyi, üstü açık ya da kapalı ortaya döktük. Fassbinder'in Maria Braun'unun (Bir Evliliğin Öyküsü/Die Ehe Der Maria Braun) acılar, yokluklar ve pragmatik ihanetlerle dolu evliliği, savaş sonrası Almanya'yı anlatan iyi bir tarih metniydi. “Anna Karenina”yı her uyarlamasında bir kez daha trenin altına atanın Rusya'nın iki yüzlü feodal ahlakı olduğunu 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biliyorduk, ancak bu elbette eserin sahici arzuları, acıları anlatmasına engel değildi. 

Lafı dalga dalga büyüyen bir hayran kitlesiyle yılın en çok konuşulan filmlerinden “Beni Adınla Çağır”a (Call Me By Your Name) getirmeye çalışıyorum. Bu film üzerine, hâlâ o ateşin önünde Elio'nun yanında oturuyor olduğum anlaşılmadan yazmanın bir yolunu bulamadım, ancak sevgili okur gecikmiş bir Jameson tartışmasının yaşlı gözler için yüzünü şöminenin ateşine dönmek kadar iyi bir kamuflaj olduğunu kabul edecektir. 

Her aşk hikayesi hem kendini hem yaşandığı dünyayı anlatır. Zamanı ve coğrafyayı... Oliver'ın zamanın ve Amerikalı Yahudi toplumunun baskın ahlakından bir adım ötede, sulu bir meyve gibi bir dalda duran aşkı öylece bırakması, peşinden gidilemeyen sayısız tutkunun bir metaforudur elbette. 
Özellikle eşcinsel aşk hikayeleri (ve bir zamanlar büründükleri heteroseksüel biçimler), en kırılgan tarafı konu aldıklarından bir toplumun ahlakının ve (haydi Ortodoks Marksistçe söyleyelim) onu doğuran altyapının çarpık işleyişinin bir alegorisi olmaya çok yakındır. Tanju Okan'ın (başlıktaki) genzimizi yakan sorusuna soğukkanlı yanıtları içlerinde saklarlar zira: Adele ve Emma'yı sınıflı toplum ayırmıştı, Elio'nun çektiği acının biraz daha kültürel kökenleri var. Ancak tarihin kucağında hepimiz Elio gibi çaresiziz. “Beni Adınla Çağır”ı mutlaka izleyin. APM 


”Beni Adınla Çağır” ya da o ateşin önünde, 
Elio'nun yanında oturmak. 


>.) 
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30 MART'TA SİNEMALARDA 
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17.1f İstanbul Geçtiğimiz. yıl 


Bağımsız Filmler Volkswagen Arena'da | Fatma Zeynep Çilek, 1 e Festivali, 15-25 gerçeküstü bir 3 Martta | Wi liklerinin ilki Şubat'ta buluştuğu deneyim yaşatan MERK URe © 4 Martta Atilla İstanbul'un ardından Oscar and the açılacak sergisinde : 


Dorsay ve Aras 
, Bayram'ın katılacağı 
“Oscar Söyleşisi” 
ile başlıyor. 


modern Türk kadınının kökleriyle karşılaşmasına odaklanıyor. 


10 


rotasını 1-4 Mart'ta 
Ankara ve İzmir'e çeviriyor. 


Wolfun 2 Mart'taki performansına sayılı günler kaldı. 


5 


İş Sanat, baharı Tekfen Filarmoni, © Victor Hugo'nün Türk soyut resminde 
5 Mart'ta Behçet günümüzün en iyi unutulmaz aşk özellikle son 20 yılın 
Necatigil'in üç radyo çellistlerden biri” | hikayesi “Notre m. nie b oyunu ile olarak gösterilen — Dame'ın ile Şi ş karşılayacak. “Şimdi | Alban Gerhardt'n Kamburu”ndan az Dilek t Uzak Yakın” başlıklı solist olduğu bir uyarlanan “Notre a Wet Çetiner dinletide, Necatigil'in Y programla, 6 Mart'ta © DameDePâriş” oeğftünin gele “Uzak Yol Kaptanı”, | Ankara'la;7 Mart'ta müzikali, 9-25 Mart mek . Ho isi “Gaz”ve “Kediciler” | ise İstanbul'da konser tarihleri arasında pi i y ia Ee a adlı öyküleri verecek. Zorlu PSM Ana gierkDiansile, sunulacak, Tiyatro'da olacak. 
T 
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Netflix, merakla Murat Germen, Kadir Has Da Break dans PAL beklenen yeni filmi Bozlu Art Project'te Üniversitesi e Ce iy a al yarışması Red Bull Beyoğlu ki e “Yok Oluş”un açacağı “Bulut” bünyesinde faaliyet a — BC One Cypher'in sal (Annihilation) yayın isimli sergisinde, —Ç © gösteren Galeri i ii 5 b Türkiye ayağı ni bul tarihini duyurdu. yıllardır bir günlük KHAS, Daron e İzmir'de. 17 Mart'ta Karaköy Film, 12 Mart tutar gibi biriktirdiği Mouradian'ın YE e ii Originn'de ön ii e si Pazartesi tüm dünya Jotoğraflarını “Açıkça Gizli Oyun” iki önemli ismini © elemelerve atölyeler, me AN ileaymı anda sadece izleyicilerle isimli sergisine ev e) ii vi 18 Martta ise | a Netflix'te! paylaşıyor. sahipliği yapacak. LE LE . Container Hall'da 
| | © Jinal karşılaşması 
yer alacak. 


19 


İş Sanat Kibele 


25 


Piyanoda Çağrı MishMash, 21 senedir caz müziğe Galerisi, ressam Sertel, kontrbasta Shakespeare'in klasik verdiği desteği bir Onay Akbaş'ın sanat Volkan Hürseverve 5 oyunu “Romeo & adım öteye taşıyan yaşamı boyunca davulda Ediz Juliet”in modern Garanti Caz Yeşili, ürettiği eserlerden Hafizoğlu'nun eşlik adaptasyonunu bomontiada ALT'taki derlediği seçkiyi ettiği yeni albümü 5 bomontiada ALT'ta . “İçinden Caz Geçen “Kayısız Dalgalar” “The Art Of Time” ile sahneliyor. Filmler” serisinin başlığı altında 


Elif Çağlar 22 
Mart'ta Bakylon'da. 


ikinci filmi olarak 
“Amy”yi seçti. 


sanatseverlerin beğenisine sunuyor. 


Bülent Emrah Parlâk 


29 Mart saat 1915'e, Ç  TÜRSAK Vakfı'nın 
ile “Bülent Beyin Fransız Kültür gerçekleştirdiği Hikayesi”, Artı Sahne Merkezi'nde, Fransız “Geleceğin © — Metidiyeköy'le oyun yazarı David Sineması”na sanatseverlerle Lfon ile tiyatro başvurular başladı. 
buluşuyor. üzerine bir söyleşi | Bı yıl senaryolar için 
| gerçekleşecek. “son başvuru tarihi 


30 Mart. 


Mavadıs 


Kestane 


Online Arka Pencere'den miras yılınenfenaları'na verdiğimiz ödülleri'bu sene de hak edenler kazandı! 


© 10 Mart 1952 


a Evvelki gece Hindistan'dan uçakla şehrimize gelen Amerikalı film yıldızlarından Marie Windsor ve film prodüktörü Fransız Jean Davis dün sabah uçakla şehrimizden ayrılmışlardır. Cesar Romero ise uçağının N gecikmesi yüzünden dün gidememiştir. Bugün saat 10'da Londra'ya müteveccihen İstanbul'dan ayrıla- 


caktır. Romero havanın muhalefetine rağmen dün şehrimizin görülmeye değer yerlerini gezmiştir. 


The 


(Yar Disnep 


Company 


1ST 
Vr 


FOX 


Disney-Fox evliliği, geleneksel medyanın dijital dönüşüme teslim oluşunun resmiyete dökülmüş halidir. Bundan böyle, eğlence sektörünün pusulasının darotasının da internet olacağı kesin bilgidir, yayabiliriz. Dümende kimin yeralacağı ise şimdilik büyük bir muamma. Ticari dehalarıyla Silikon Vadisi sakinleri mi, yoksa yüz yılı aşkın üretim deneyimleriyle stüdyolar mı? 


017'nin son ayı medya ve eğlence parıltılı seks ikonlarından Marilyn — sektörü açısından tarihin en önemli | Monroe'nun doğuşuna vesile olmuş ve bu şirket birleşmelerinden birine sahne | sayede beyazperdedeki “starlık” kavramının oldu. 1915'ten günümüze 102 yıllık neşet etmesine öncülük etmiş, aynı köklü mazisiyle; -kimilerine göre bu tarih zamanda “Avatar” gibi dünya sinema Tolga KÜÇÜKÇOLAK Fox Films şirketinin 2oth Century ile tarihinin gelmiş geçmiş en büyük hasılatını tolga.kucukcolak &gmail.com birleştiği yıl olan 1935tir- Hollywood'un en | elde eden filmine imza atmış ve yine sinema eski stüdyolarından biri olarak kabul edilen, | tarihinin en kült serisi olan “Star Wars”u ürettiği filmlerle sinema tarihinin en hayatlarımıza taşıyan 21st Century Fox, 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yaklaşık 66 milyar dolar karşılığında (şirket borçları da dahil edildiğinde) Hollywood'un bir diğer köklü stüdyosu olan Disney tarafından satın alındı. 
Amerikan telekomünikasyon devi AT&T'nin Time Warner için ödemeyi önerdiği 85 milyar doları bir kenara koyacak olursak -nitekim bu şatış şimdilik hem Donald Trump'a hem de Rekabet Kurulu'na takılmışa benziyor-Disney'in Fox'a karşılık ödediği para şüphesiz ki bundan yıllar sonra dahi konuşuluyor olacak. 

Muhtemelen bundan 10 yıl önce “Muhteşem Altıl” (Big 6) olarak anılan Hollywood'un altı majör stüdyosundan (Warner Bros., Sony, Walt Disney, NBC Universal, 21st Century Fox ve Paramount) 
ikisinin güçlerini birleştireceği fikrini dahi ortaya atmak kimsenin akıl erdiremeyeceği bir şey olurdu. 
Velev ki birileri medyada daimi bir imparatorluğu düşleyen Rupert Murdoch'ın kulağına bu fikri fısıldamış olsa Murdoch'ın tepkisi büyük bir olasılıkla alaycı bir tebessümün ötesine geçmeyecekti. 
Zira bu fikir odönemin şartları itibariyle abesle iştigaldi. Ancak bugüne gelindiğinde, ister zamanın ruhu deyin ister kaçınılmaz bir hamle olarak tanımlayın, gerçek olan şu ki eğlence sektörünün geleneksel aktörlerinin mevcudiyetlerini sağlama almak adına güç birleşimlerine muhtaç olduğu bir döneme girmiş bulunmaktayız. 
Zira Facebook, Google, Apple, Amazon ve Netflix gibi Silikon Vadisi'nin fiyakalı ağabeyleri eğlence sektörüne sadece ayak basmakla kalmayıp, son birkaç yıldır kazandıkları başarılarla eğlence endüstrisinin alışagelmiş kodlarını bozuyorlar ve dahi sektörün dinamiklerini yeniden inşaya kalkışıyorlar. Vadi'nin mali kudreti de hesaba katılacak olursa, geleneksel aktörlerin varlıklarını devam ettirmelerinin yegane yolu akıllıca yapılan işbirliklerinden ve Yeni Dünya'nın kodlarını doğru okumaktan geçiyor. Bu yönüyle 


RUPERT MURDOCH 


BOB IGER 


bakıldığında Fox-Disney birleşimi kuşkusuz medya tarihi açısından bir milat olacaktır. 
Önümüzdeki dönemin diğer büyük film şirketleri arasında yaşanacak başka birleşmelere de gebe olduğuna dair şimdiden tarihe bir not düşelim. Nitekim kulislerde aradan çok kısa bir süre geçmesine karşın Sony, MGM, Lionsgate ve Viacom'un arasında gerçekleşebilecek olası birleşmelerin sektörde ne gibi değişimlere yol açabileceği çoktan speküle edilmeye başlandı. 

Tüm bu gelişmeler ışığında, 1915 yılında Macar bir göçmen olan William Fox tarafından kurulan, 1984 yılında ise Avustralyalı medya imparatoru Rupert Murdoch tarafından satın alınmasına 


Disney, Fox'u 66 milyar dolara saltınalarak kartların yeniden 


dağıtılmasını sağladı. 99 


takiben dünyanın dört bir köşesine dokunan film ve dizileriyle prestijli, devasa bir marka haline dönüşen Fox'un Disney”le kuracağı birliktelik üzerinden medya ve eğlence sektörü adına envai çeşit okuma yapmak mümkün. Yukarıda sinyalleri alınabileceği üzere, kuşkusuz bu okumalardan en can alıcı olanı, hepimizin içinde bulunduğumuz şu zaman diliminde geleneksel medyanın kabuk değiştiriyor oluşuna şahit oluyor olmamızdır. Disney-Fox evliliği, geleneksel medyanın dijital dönüşüme teslim oluşunun resmiyete dökülmüş halidir. Bundan böyle, eğlence sektörünün pusulasının da rotasının da internet olacağı kesin bilgidir, yayabiliriz. Dümende kimin yer alacağı ise şimdilik büyük bir muamma. Ticari dehalarıyla Silikon Vadisi sakinleri mi, yoksa yüz yılı aşkın üretim deneyimleriyle stüdyolar mı? Her ikisinden mürekkep “unicorn bir yapının bir adım önde olacağını iddia etmek pek yanlış olmayacaktır. 
Tereddüt duymadan öne çıkarılabilecek bir başlık varsa, o da 2018 itibarıyla sinema ve televizyonun kendilerini artık internet realitesinden bağımsız olarak devam ettirme lükslerinin kalmayışıdır. 

Peki, Disney Fox'u satın alarak tam olarak neye sahip olmuş oldu, gelin bir çırpıda ona bakalım. Her ne kadar 

ortaya çıkan tablo Disney'i kazançlı gibi gösteriyor olsa da, bu birleşimin uzun vadede yüzde yüz başarı getireceğini öngörmek yine de pek mümkün değil. 
Ancak Fox varlıklarının Disney'in içerik portföyünü genişleteceği ve daha büyük kitlelere ulaşmasının önünü açacağı ayan beyan ortada. Disney'in bugüne dek Marvel patentli süper kahraman filmlerini ve “Star Wars” serilerini bir kenara koyacak olursak “Oyuncak Hikayesi” (Toy Story), “Kayıp Balık Dori” (Finding Dory) ve “Karlar Ülkesi” (Frozen) gibi yapımlardan oluşan aile dostu, oldukça steril bir içerikle yol aldığını hepimiz biliyoruz. Buna karşın, Fox film stüdyoları “Deadpool”dan “Birdman”e, “Buz Devri”nden (Ice Age) “Diriliş”e (The Revenant) çok geniş bir yelpazede üretim yapıyor. Bu yönüyle bakıldığında, Disney'in film kataloğu bir hayli genişleyecek. 
Televizyon tarafında da esasen durum farksız. Disney'in elinde halihazırda ABC stüdyosu bulunuyor, ancak Fox'la kıyaslandığında ABC oldukça mütevazı bir 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stüdyo. Artık Disney, “American Horror Story”, “Sons Of Anarchy” ve “The Shield” gibi başarılı işlere imza atmış FX Network'e ve popüler belgeselciliğin referans noktası National Geographic'e sahip olacak. Bununla da sınırlı kalmayıp, kataloğunda “Deal Or Not Deal”, “Big Brother” gibi ülkemizde de bir dönem rağbet görmüş şovları barından Endemol Shine grubunun yüzde 50 hissesine, Avrupa'nın en büyük uydu platformu olan İngiltere menşeili Sky'a (şimdilik sadece yüzde 39 ancak İngiltere Rekabet Kurulu tarafından onaylandığı takdirde tamamı) ve Hindistan'da faaliyet gösteren uydu yayıncısı Star India bundan böyle Disney'in çatısı altında toplanacak. Şimdilik sadece Amerika'da erişime açık olan “online streaming” servisi Hulu'nun yüzde 6o'lık hissesi de yine Disney'e ait olacak. Buna karşılık, Murdoch'ın Fox'unda ise birkaç haber ve spor kanalı faaliyet göstermeye devam edecek. 

Medya tarihinin tüketici açısından en heyecan verici şirket birleşimini enine boyuna konuşup, bu birleşimin 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gerçekleşmesinde ana aktör olan Bob Iger”ı es geçmek pek doğru olmayacaktır. Iger, 
2005 yılından bu yana Disney'in CEO 
koltuğunda oturuyor. Göreve başladığı günden bu yana icraatlarıyla şirketin etki sahasını her geçen dönem büyütüp, Disney'in eğlence dünyasında çok özel bir pozisyon kazanmasını sağladı. Bir yandan Pixar, Marvel ve Lucasfilm gibi çok prestijli içerik üreticilerini Disney çatısı altında topladı, diğer bir yandan da Disney'in eğlence parkı ağını dünya genelinde genişletti. 
Bob Iger aynı zamanda eğlence endüstrisindeki yörünge değişimini 
Hollywood'da ilk fark eden yöneticilerden biri oldu. 
Kendisi Fox satışı henüz daha gündemde bile değilken, 
Disney'in gelecek planlarının internet ekseninde gerçekleşeceğinin sinyallerini vermişti. Iger, bu doğrultuda geçen senenin ilk aylarında, 


Tanınmış sinema yıldızı Elizabeth Taylor, dün akşam London Clinic'de bir ameliyat geçirmiştir. 
Ameliyattan sonra neşredilen sağlık bülteninde, yıldızın, stafilokok mikrobundan meydana gelen bir zatürreeye yakalanmış olduğu ve dün gece acele olarak ameliyat edilmesine lüzum görüldüğü, ameliyattan sonra da durumunun hâlâ vahametini muhafaza ettiği bildirilmektedir. 


tohumlarının 2019 içinde atılması 

beklenen biri spor biri de film-dizi alanlarında iki adet “online streaming” servisi kuracaklarının duyurusu yapmıştı. Spor odaklı olarak açılacak servisin adının ESPN Plus olacağı biliniyor. Ancak, Netflix ve Amazon gibi servislerle amansız bir mücadeleye gireceği hiç şüphe götürmeyen diğer servisin ismi henüz belirsizliğini koruyor. 

Özetlenecek olursa; evet, medya sektörü radikal bir dönüşüm içerisinde. İnternet artık eğlence sektörü için tali bir yol olmaktan çıktı, bilhassa tüketim havuzunun büyük bir kesimini oluşturan gençlere ulaşmak adına kıtaları birbirine birleştiren bir otoban hüviyetinde. Dijital dünyanın içine 

doğan ya da bu dünyada nefes almayı normalleştiren herkes, internetin hayatlarımıza ilk girdiği günden beri bizlere vaat ettiği üç şeye çok alıştı: Kalite, kullanım kolaylığı ve (mümkünse) ücretsiz olma. Belli ki Disney'in gelecek planları arasında dijital dünyanın bu kodlarını okumak artık önemli bir yere sahip. Bu açıdan, Disney ve Fox'un kol kola girmeleri dijital dünyada daha büyük aktörlere karşı verilen bir beka savaşı olarak görülmelidir. 

Her şey bir tarafa, Marvel hayranları heyecanlı bir bekleyişe çoktan giriştiler bile. 
Akıllardaki soru, acaba “X-Men” ve “Yenilmezler” (The Avengers) evrenleri ne zaman ortaklaşıp ilk filmlerine imza atacaklar. Gelişmeleri milyonlarla birlikte büyük bir merakla takip edeceğiz. Şimdilik bize söyleyecek tek bir söz kalıyor: Savulun Disney geliyor, şimdi Silikon Vadisi düşünsün! APM 
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Liste Kafası 


Oscar gecesi orada olamayacağımızdan sinema ve yıldızlar dünyasının pırılıtısını evden, oturduğumuz yerden ve televizyon karşısından paylaşmanın tek yolu budur. Eminim bu konuda 'iddaalar” da dönmekte, filmler üzerine bahis de oynanmaktadır. Özellikle Oscar'ın şu şu enlem ve boylam uzağında olan bizler için 

apayrı, buruk fakat tam da bu yüzden dahalezzetli bir zevk olsa gerektir bu. 


“Listeler coşturur beni. Ne yazık ki duygularımı böyle dile getirmek zorundayım, yoksa şöylesini kat kat yeğlerdim; 


Listeler coşturur beni.” 


üba doğumlu, Anglofon, sinemayla son derece içli dışlı, “Ölüm Noktası” (Vanishing Point, 1971) adlı kült filmin senaristi Guillermo Cabrera Infante (ödev: Guillermo adıyla başlayan sinemacıların listesini yapınız!), “Bir Listeci İçini Döküyor” hikayesinde içini dökmeye yukarıdaki satırlarla başlar. 

Geçen gün bir arkadaşım sinema hakkında yazan yeni kuşakların, hele hele blogcuların 
vb. sadece ?10 en iyi şu filmi? ya da “en iyi 10 
bilmemne sahnesi” listelerinden başka bir şeyle ilgilenmediklerinden, hatta sinemayı böyle bir şey olarak anladıklarından şikayet ediyordu. 


“Değişen Dünyanın İnsanları” (Fahrenheit 451). 
> 


s 
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Ben de listecilikten sıkılmakla birlikte, listeciliğin zevkleriyle kendinden geçenlerin, hatta (hele Oscar çılgınlığı yaklaşmaktayken) liste yapma hummasına kapılanların “hislerini? 
merak etmediğimi söyleyemem. 1 niye 2'den daha üstün, nesiyle neresiyle, elmalar armutlar, 5 niye 8 değil de 5 ya da tersi, x filmi 10'a niye layık görülüyor gibi “akılcı yaklaşımlardan uzak durmakta fayda olabilir. 
Sonuçta nafile çaba. Hele sinema gibi hayali bir alemde. Kaldı ki listecilik ve ayakları yere basmak ille el ele, kol kola yürümeyebilir; Forbes'in “En Etkili 10 Zengin listesi bile bir o kadar manipülatif bir hayalcilikten besleniyor olabilir. (Ödev: olguları manipüle etmeyi konu edinen en iyi on film listesi yapınız, ille de kurgu bilim olmasın.) 

“Materyalist” yorumlarla başlayalım. 
Sinema aleminin at yarışı favorileri listeleri gibi olan bu alt alta sıralamalar (Infante onları da ihmal etmiyor) bir tür rekabetçiliğin ve önceden tahmin zevkinin kuleleri olsa gerektir. Zenginin malı züğürdün çenesini yorar kabilinden bir zevk olmalıdır bu. Oscar gecesi orada olamayacağımızdan sinema ve yıldızlar dünyasının pırılıtısını evden, oturduğumuz yerden ve televizyon karşısından paylaşmanın tek yolu budur. 
Eminim bu konuda “iddaalar? da dönmekte, filmler üzerine bahis de oynanmaktadır. 


> 'Über-kütüphane” 
—“ fantezisinin sahibi Borges. 


Özellikle Oscar'ın şu şu enlem ve boylam uzağında olan bizler için apayrı, buruk fakat tam da bu yüzden daha lezzetli bir zevk olsa gerektir bu. 

Öte yandan, listeciliğin bizi, oyuncu ya da yönetmen ya da prodüktör şu-bu olmayan insanlarla “aynı havuzun içinde olma? 
duygusuyla doldurduğu da düşünülebilir. Bir tür ersatz (ikame) sinema profesyonelliği olabilir; şunun oyunculuğunu yıllardır beğenmekteyizdir, berikinin yönetmenliğinin hâlâ takdir edilmemesine üzülmekteyizdir ya da bilmem hangi aktörün hâlâ aday gösterilerek “gençlerin önünün kapandığını düşünmekteyizdir. (Aslında gençlerin önünün kapanmasına falan o kadar da aldırış etmeyebiliriz, esas tatmin, konu hakkındaki “özgün zevkimizi yansıtan listemizin haklı çıkmasıdır.) Hatta öyle ki, “hayali listelerini (aslında şunlar şunlar kazanmalı) ve “gerçekçi listeler'ini (ama tabii şunlar şunlar kazanacak) yan yana koyarak bu profesyonelliği çift taraflı muhasebe defteri işine kadar yükseltenlerimiz bile vardır. Bunu yaparken, gerçek dünya ile hayaller dünyasının giderek kapanan açısını melodramatik bir adalet duygusuyla birleştirip yarı mutlu oluyor yarı acı çekiyoruzdur. 
Kendini bir filmde ya da daha iyisi, herhangi bir kurgusal metnin ağı içinde bulmanın en ulaşılabilir yolu. 

Öte yandan, neden olmasın? Fransız şair Paul Valery (artık bir alıntı klasiği, hatta geyiği olan) ünlü cümlesinde şöyle diyordu: “Dünyada her şey sonuçta bir kitaba girmek için var olur.” Kitaplara duyulan romantik inancın, milenyal denen dönemle birlikte azalmasına, dünyanın bütün kitaplarını barındıran bir überkütüphane fantezisinin (Borges) ya da 


eği 


— 


66 Listecilik bizi, oyuncu ya da yönetmen ya da 
şu-bu olmayan insanlarla “aynı havuzun 
içinde olma? duygusuyla doldurur mu? 99 


kitaplar bir gün artık var olmazsa tek tek kitapları zihninde tutan insanlara bel bağlayabileceğimizi söyleyen hümanist umudun (“Değişen Dünyanın İnsanları-Fahrenheit 451”), yerini giderek sanal âlem denen depoya bıraktığı zamanda kurgusal âlemlerin de biçim değiştirdiği, kitapların yerini başka hatırlatma ve sıralama biçimlerine bıraktığı söylenebilir. (Çıtlatma: kaldı ki, dev kütüphanelerini oluşturan, okudukları -hatta belki okumadıklarıkitaplardan oluşturdukları listeleri az-çok romanlaştırarak, hatta bazen ona bile zahmet etmeyerek kitaplar yapan Alberto Manguel gibi yazarlar, bibliomanlar da var.) 

O halde dar anlamda sinemada geniş anlamda her konuda her alanda tek tek listelerden öte, listelerin sunduğu ve kendimizi içine yerleştirdiğimiz kurgusallık ya da daha da ötesi bir listeciler metni kurgusu neden tatmin edici olmasın? Sinema Tarihinin En İyi 1o filmi listesinden (belki de listelerin ağababası), sinema 


“Ölüm Noktası”nın simge görüntüsü. 


büfelerinde bulundurulan En İyi 10 Çikolata Markası'na (önemli bir konu) kadar uzanan bir listecilik imkanı var. Ve sinema deyince her ikisi de aynı derecede gerçek. Sinemasever denen, görülüyor ki kuşak kuşak gümrah biçimde boy veren, sokak sokak, sinema sinema gezeninden tutun da, sadece evinde oturup film bulma sitelerinde gezinen divan patatesleri'ne kadar hepsinin önünde açılan bir imkan üstelik bu. Bir alemi liste liste yönetmek, sıraya sokmak, sarakaya almak (ahududular veya kestaneler yoluyla), o alemin kurgusal kralı ya da bu kurgunun sultanı olmak (Sultans of the Lists!) olmayacak şey, güdülmeyecek bir zevk, tadı çıkmayacak bir paralel evren değil. 

Ama belki de asıl soru bu kurgusal oyunda belleğin sınırlarına ve bir depo olarak kapasitesine güvenip güvenemeyeceğimiz. Sözcük anlamıyla “iste kafası'na. Her şeyin insan belleğinin sınırlılıklarını ve zaaflarını hatırlattığı, ona işaret ettiği bugünlerde bu listeler kurgusu, listelerden oluşan kurgusal dünya ve onun orkestra şefi olan liste-o-mania erbabı; bu, aşırı sosyallikten (listeler, listeciler, 

onlardan oluşan ağ) aşırı asosyalliğe kadar (su ve ışık gerektirmeyen bir çeşit bir bitki nevinden tek ve tek başına listeci) 


uzanan kadro; ve, bu oyunun sınırları listecinin belleğinin sınırlarına gelip dayanacağı zaman, dayandığında, o zaman onlara ne olacağı sorusu. Sözü belki Borges'e ve onun okuduğu bütün kitapları belleğinde tutan Ireneo Funes adlı birini anlattığı “Bellekçi Funes” hikayesine vermek lazım: “Mamafih, (onun) düşünceyi başaramadığını sanıyorum. Düşünmek, farkları unutmak, genellemek, soyutlamalar yapmaktır. Funes'in tıka basa dolu dünyasında ise sadece ayrıntılar vardı, sadece varlıklarıyla neredeyse hemen o an kendilerini dayatan ayrıntılar.” APM 


Fransız şair Paul Valery. 


pe— ei 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rah sineması dün heştan başa yandı 


ada senin olmadığı zaman çıktı yu sinemada İimsenin olma ee a kişin ateşlen kurtarılmasile vaya 


Sn Mart 1941 

Evvelki gece sabaha karşı saat 4.11'de Şehzadebaşı'ndaki Ferah sinemasında yangın çıkmış, bina ve altında- ki fotoğrafçı dükkânı tamamen ve muhallebici dükkanı da kısmen yandıktan sonra ateş söndürülebilmiştir. Ateş, itfaiyeye geç haber verildiğinden ve bina da eski ahşab ve yağlı boyalı olduğundan sür'atle genişlenmiştir. Bu suretle binanın içi 15 dakika kadar bir müddet zarfında alevlerle sarılmıştır. 


HAVADİS 


9. ALTIN KESTANE ÖDÜLLERİ 
2DI/'NIN EN FENALARI 


Arka Pencere'nin online serüveniyle neredeyse eşzamanlı olarak başlayan ve “yılın en fenaları'nı ödüllendirdiğimiz Altın Kestane Ödülleri'nde 9. şeref yılına ulaşmış bulunmaktayız! 2017'nin En Fenaları'nı oylarıyla belirleyen ve 52isimden oluşan büyükjüri, en fena film ve 'en fena yönetmen ödüllerine müstesna çalışma “Reis”i uygun buldu. Ödül kazananların bundan sonraki çalışmalarında “fena olmayan işler çıkarmalarını umuyoruz! 


okuz yıl önce, Arka Pencere'nin internet yayıncılığı Ödülleri, tüm hızıyla, tüm heyecanıyla sürüyor. Temel ilgi serüveninde başlattığımız ve yıl boyunca gösterime alanımızın “gecekondular” değil “saraylar? olduğunu da ilan etmiştik, giren yerli filmler içindeki “en fenalar'ı ayrı bir aynen devam ediyoruz. İşte 52 ismin katılımıyla bu yılın sonuçları, değerlendirmeye tabi tuttuğumuz Altın Kestane 2017'nin görkemli fiyaskoları... 


ENFENA FİLMREİS (HÜDAVERDİ YAVUZ) 


Çocukluğundan başlayarak, Recep Tayyip Erdoğan'ın bir siyasi lider olarak doğuş ve yükselme öyküsünü anlatma iddiasındaki “Reis”, henüz çekim aşamasındayken bir fiyaskoya dönüşeceğinin sinyallerini a i | verdi. Paraları ödenmediği için yapımcıyı protesto eden ekip işi N | bıraktı, basın açıklamaları havada uçuştu, gösterim tarihi iki kez VW , | ertelendi, galasına yönetmen Hüdaverdi Yavuz ve oyuncuların bile katılmadığı filme “kimsesizlerin kimsesi'nce de sahip çıkılmadı. 

Referandum sürecinde parlak bir propaganda aracı olacağı düşünülen “Reis”, gösterime girdiği 315 salonda 200 bin seyirciye ulaşamama başarısı sergilerken, yılın sinema fiyaskosu olarak Altın il Kestane tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Filmin saygın sitesi 

7 NIN IMDb'de 1,5 olan notu, AKP teşkilatlarının uğraşları sonucu ancak 1,8'e 
EN PENrAL ARİ yükselebildi. 

Küçük bir çocukken de Kasımpaşa'nın en kabadayısının bile saygı duyup önünde düğme iliklediği iyi ahlak sembolü “Tayyip Hoca'yı belediye başkanlığına götüren süreci izlediğimiz “Reis”, şıpın işi senaryosu, yalapşap sinema dili, karman çorman kurgusu ve birbirinden fena oyunculuk performanslarıyla bu yılki Altın Kestane ipini hiç zorlanmadan göğüslemeyi başardı. Rakipleri olarak beliren “Kurtlar Vadisi: Vatan”, “Vezir Parmağı”, “Ay Lav Yu Tuu”, “Kervan 1915” gibi yapımlar birkaç adım attıktan sonra kenara çekilirken, “Reis” aldatma, kandırma, kumpas söz konusu olmadan, ciddi bir oy farkıyla birinciliğini ilan etti. Kutluyoruz. 


Me 


” 


> 
<E 
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ENFENA YÖNETMEN HÜDAVERDİ YAVUZ (REİS) 


2010'da, Fethullah Gülen'in İzmir'deki ilk örgütlenme çalışmasını beyazperdeye yansıtan “Eşrefpaşalılar”la adını duyuran Hüdaverdi Yavuz, bu filmde anlattığı “doğuş” hikayesinin tamamen benzerini “Reis”te de aynı kalıplarla karşımıza çıkardı. Yönetmenlik sanatının en küçük gereklerini bile yerine getiremedi; gene bir semt kahvesine, mafyöz-kabadayı tiplere ve tuhaf bir aşk ilişkisine bel bağlayarak “klişe yönetmeni” olduğunu ama klişelerin de hakkını veremediğini, sinematografiyle arasının pek hoş olmadığını kanıtladı. Her devrin sinemacılığına soyundu, bu unvanı siyasi ve ticari başarıya dönüştürmeye niyetlendi. “Cemaat” yerine bu kez AKP'nin tavanına ve tabanına seslenmeye çalışan ama kendisine “yâr ve yardımcı” bulamayan Hüdaverdi Yavuz, “Vezir Parmağı”yla kendisini takip eden Mahsun Kırmızıgüle hatırı sayılır fark atarak ve Onur Ünlü (Gingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü), Sermiyan Midyat (Ay Lav Yu Tuu) gibi meslektaşlarını yanına bile yaklaştırmayarak ödüle rahatça uzandı. Kutluyoruz. 


ENFENA KADIN OYUNCU İREM DERİCİ (BEKAR BEKİR) 


32 yaşındaki bekar ve bakir delikanlı Bekir'in, duruma bir çare bulmak isteyen 
mahallelinin topladığı parayla lüks otelde hayatının aşkını ararken karıştığı maceraları anlatan “Bekar Bekir”, zaten tahammülü zor bir filmdi ama oyuncu kadrosu da çıldırtıcılık ve iticilik katsayısını artırmak için elinden geleni yapıyordu. Adını pop müzik çalışmalarıyla duyuran magazin figürü İrem Derici, filmdeki performansıyla, Meryem Uzerli (Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü), Tuba Büyüküstün (İstanbul Kırmızısı), Gupse Özay (Görümce), Sinem Uslu (Kurtlar Vadisi: Vatan) gibi güçlü rakibelerini geride bırakmayı başardı. 

“Kendisini canlandırdığı ilk sinema filminde kazandığı ödülden dolayı İrem Derici'yi kutluyor, sinema serüveninde yol yakınken iyice düşünmesini diliyor, “neresinden döneceğini bilmesini rica ediyoruz. 


ENFENA ERKEK OYUNCU 
SERMİYAN MİDYAT (AY LAV YU TUU) 


2009 yapımı ilk yönetmenlik denemesi “Ay Lav Yu”daki başrolü dolayısıyla 
Sadri Alışık Ödülleri'nde komedi dalında “en iyi erkek oyuncu” seçilen yönetmen-senarist-oyuncu Sermiyan Midyat, bu yıl jürinin en zorlandığı kategoride kıl payı denilebilecek bir farkla Altın Kestane'sini havaya kaldırmayı bildi. Hakan Ural (Ketenpere), Tolga Çevik (Sen Benim Her Şeyimsin), Necati Şaşmaz (Kurtlar Vadisi: Vatan) ve Reha Beyoğlu (Reis) gibi isimler, “Ay Lav Yu Tuu”da seyirciye yaka silktiren bir performans sergileyen sanatçıyla kıran kırana mücadele yürütseler de sonuçta gülen taraf Midyat oldu. 

“Ay Lav Yu Tuu”, hemen her yönden “zorlama” bir filmdi ama İbrahim tiplemesini bu kadar zorlamanın sonunun Altın Kestane olacağı baştan belli gibiydi. Bugüne dek bir düzine filmde kamera karşısına geçen oyuncuyu kutluyor, bu alandaki başarılarının devamını dilemiyoruz. 
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Vedat Türkali'nin senaryosundan Süreyya Duru'nun çektiği “Güneşli Bataklık” filmi çekiminden bu yana 
2 yıl geçmesine karşın İstanbul'da vizyona giremedi. Sendikal sorunlara, işçi eylemlerine devrimci bir 
bakış açısıyla yaklaşan bu önemli film, nedense hiçbir sinemacı tarafından gösterilmek istenmiyor. Hakan Balamir, Aytaç Arman, Semra Özdamar'ın oynadıkları “Güneşli Bataklık”ın MC dönemindekine benzer bir gizli sansüre uğrayarak gösterilmemesi tepki yaratıyor. 


HAVADİS. 


ALARMZİLİ ÖDÜLÜ 
FERZAN ÖZPETEK (İSTANBUL KIRMIZISI) 


Seyircide kafa karışıklığı ve pişmanlık, büyük beklenti içindeki eleştirmenlerde de hayal kırıklığı yaratan “İstanbul Kırmızısı”, alarm zilinin bu yıl Ferzan Özpetek için çalmasına yol açtı. İddiası ve kadrosu oranında, yılın en zayıf filmlerinden biriydi “İstanbul Kırmızısı”. Özpetek'in ödülünü, pek uzatmadan, kısaca “Yazık oldu!” diyerek takdim ediyoruz. 


ATINÇINSIRAKÖDÜLİ >>>“ 
ADANA ULUSLARARASI FİLM FESTİVALİ 


24. kez düzenlenen bir festivalde ağız tadını bozan organizasyon hataları, danışma kurulunun festivale katılmaması, uluslararası yarışma sonuçlarına dair ciddi iddialar... Her şey bir yana, bari “Yazlık Sinema Nostaljisi” programında korsan film sitesinden alenen film gösterimi yapılmasaydı! Altın Kestane Ödülleri'nin dokuzuncu yılında Altın Çıngırak, 24. Adana Uluslararası Film Festivali yöneticilerinin elinde... 


JÜRİ ÖZELÖDÜLÜ 
MENDERES TÜREL 


Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı... Altın Portakalın 


kuruluş ve varlık nedeni “Ulusal Yarışma”ya son vererek tarihi bir skandala imza attı ve sinema 


tarihimizdeki en büyük sektör boykotuyla karşılaştı. Ödülünü sunuyor ve bir kez daha protesto ediyoruz. 


9. ALTIN KESTANE ODULLERİ BUYUKJURISI 

Abbas Bozkurt, Ali Ercivan, Batu Anadolu, Evrim Kaya, Fırat Ataç, Filiz Gümüş, Okan Arpaç, Rıza Oylum, Sadi Çilingir, Berke Göl, Bilgehan Aras, Burak Göral, Gizem Çalışır, Gözde Hatunoğlu, Senem Erdine, Serdar Kökçeoğlu, 

Burak Ülgen, Burçin 5. Yalçın, Hakan Bıçakcı, Hasan Cömert, Sezen Sayınalp, Sinan Yusufoğlu, 

Cem Altınsaray, Cumhur Canbazoğlu, Hilal Çetinder, Janet Barış, Kaan Karsan, Suzan Demir, Şenay Aydemir, 

Çağdaş Günerbüyük, Ebru Çeliktuğ, Kaya Özkaracalar, Meriç Şenyüz, Talip Ertürk, Tuba Büdüş, Tunca Arslan, Ecem Şen, Engin Ertan, Erkan Aktuğ, Muhsin Akgün, Murat Erşahin, Murat Özer, | Tuncer Çetinkaya, Uğur Vardan, 

Erman Ata Uncu, Esin Küçüktepepınar, Müge Turan, Müjde Işıl, Nil Kural, Utku Ögetürk, Yekta Kopan, Yeşim Burul. 
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SAVAŞTAN SONRA 
MUDBOUND 


STALİN'İN ÖLÜMÜ 
THE DEATH OF STALIN 
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© a Mart 1978 

İspanya'da sinemadan sonra tiyatrodan da sansürün kaldırıldığı bildirilmiştir. Alınan bir kararla aralık ayında sinema eserlerinden de sansür kaldırılmış, ancak bazı filmlerin belirli yaşın altındakilere gösterilmesi denetim altına alınmıştı. 


FESTİVAL YOLCUSU 


voRfu o © 


Gizir 


BERİLİNME HERKE 
KENDİ EVİNDE 


Bu yılki Berlinale'nin jüri başkanı Tom Tykiveri ve jüri arkadaşlarını bilememama benden çıkacak ödül, izlediklerim arasında Paraguaylı Marcelo Martinessi'nin“The Heiresses” (Las Herederas) filminin olurdu. 


yn 


“Güvercin”, Burak Çevik'in “Tuzdan Kaide” | yaşamışama 70 yaşından sonra hayatını ve Didem Pekün'ün “Araf” adlı filmleriyle kontrol altına almaya çalışıyor, dükkanına 
68. Berlin Film Festivali'nde yer alma giren tanımadık müşteriyle şimdilik önce başarısından bahsetmemin de rolü vardır torunu ilgilense de dil öğrenmeye başlamış. 
bunda. İkimiz de Almanca bilmiyoruz, o bir | Bana özel muamele, kağıt poşete tezgah Esin KÜCÜKTEPEPINAR nevi “40 Metrekare Almanya” (40 altından bir iki de tatlı kurabiye atılıyor, esin.sinema & gmail.com Ouadratmeter Deutschland) hesabıyla sürpriz olması gerektiğinden hararetli 


teşekkürü ertesi sabaha saklıyorum ama zaten her seferinde kendi kendime seviniyorum. Berlin-Boğaziçi hattındaki “hip? mekanlara ve Neukölme hakim olan torunu 
Karl-Marx Platz'da yeni açılan 
Arka Oda'daki Alman müzisyenlerin nasıl da 70'ler rock'ını canlandırdığından söz açıyor. Batıl inancım yok, yani 


erlin'deki “memleketimiz, meşhur Kreuzberg'de sabahları erkenden çıkan sıcacık poğaçalarına dadandığım 
Şefika teyzenin ne yaptığımla ilgili pek merakı yok. Yine de “Bizim filmleri görmek için kalkıp buralara mı geliyorsun yani?” misali sorularıyla varoluşuma mana bulmaya çalışıyor. Genç sinemacıların yani Banu Sıvacı'nın 


TOM TYKWER mma 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ölmemiş bir şeye dair yorum yapamıyorum. Ne bileyim, “cool filan deyince Berlinale'deki “Eleştirmenler Haftası”nın programcılarından Yeşim 
Tabak aklıma geliyor. 

Bu satırları yazdığım sırada henüz ödül tahmini yapmak zor. Ama Wes 
Anderson'ın festivali de açan “Köpekler Adası” (Isle 
Of Dogs) adlı animasyonunun türün kalıplarını neşeyle zorlarken direniş ruhumuzu canlandırması çok iyi geliyor. 
Gelgelelim kedilerin her güzel şey gibi iktidarların elinde oyuncak olarak gözden ve görüş mesafesinden çıkarılması üzücü ve başka bir yazı konusu. Altın Ayı yarışındaki “Transit” vesilesiyle az önce Christian Petzold söyleşisinden çıktığım için konuşulanlar pek taze. Avrupa'nın orta yerini “araf” misali kullanarak, karakterlerini de ait olmadıkları bir dünyaya savurarak Nazi istilasından kaçanları günümüz dekoruna taşımış ve bu da şimdilerdeki mülteciliğin yersiz yurtsuz olma haline dair tuhaf güzellikte bir derinlik kazandırmış. Alman basınında tam o sırada manşetler gazeteci Deniz Yücel'in serbet bırakılmasına ayrıldığından mevzu açılıyor, “Oğlumun adı da Deniz ve bir yıl boyunca “Free Deniz” yazılı tişörtle dolaştı zaten” diyor neşeyle ama endişesi baki, hâlâ içeride olan gazeteciler için de adalet gerek. 

Avrupa'nın yakın tarihinde asayişin pek berkemal olmadığı malum. “U-July 22”nin başrolündeki Norveçli genç kız, “Afganistan'daki askerlerimiz barışı sağlamak üzere orada” diyorsa da kimseyi ikna edemiyor. Norveçli aşırı sağcılar tarafından yaz kampında katledilen bu 
gençlerin gerçekte yaşadıklarını yani 72 
dakikalık katliam süresini kurbanın gözünden tek planda izleten film, yeniden yaşatmaya çalıştığı korku alemiyle ahlaken iflasını ilan ediyor. “Three Days In Çuiberon” ise güzel ve dipsiz kuyular misali hüzünlü bir kadının yani benzersiz Romy 


66 Şefika teyze her sabah 
kim bilir kaç kağıt poşete tatlı sürprizler atıyor! 


TUZDAN KAİDE 


Schneider'in üç günlük Alman Stern dergisi söyleşi sürecini resmederken önce bizi zarifçe yatıştırıyor, sonra bu melankolideki sömürü niyeti netleşince kendinden soğutuyor. “Seven Days In Entebbe”, yarışma dışı ama 1976'daki Air France uçağını kaçırarak İsrail devletini protesto eden Filistinli ve Alman “Özgürlük savaşçıları? meselesinden ötürü ilgi odağı. 
Aynı gün içinde peş peşe gelen bu filmlerin, “yeniden canlandırma? çabasında tarafını bilememenin pespayeliği dışında bir önemi yok. 

Jüri başkanı Tom Tykwer'i bilemem ama izlediklerim arasında ödülüm Paraguaylı Marcelo Martinessi'nin “The Heiresses” (Las Herederas) filmine. Borçlarından dolayı hapse giren hayat arkadaşının ardından yalnızlığıyla başa çıkmaya çalışan orta yaşlı bir kadının içine kapandığı evinden ve dolayısıyla usulca kabuğundan çıkışını son derece rafine bir sinemayla anlatıyor. 
Sınıfsal ayrıcalıkların da altını çizen filmde, dikiz aynasından bir bakış veya bir sigara nefesi misali son derece incelikli cazibe anları var. 
Ülkesindeki baskılardan yılmış olan Martinessi, bizdeki LGBTİ hareketine selam gönderiyor. Bu 


CHRISTIAN PETZOLD | 


İMZALI “TRANSIT” DE BERLINALE?'DEYDİ. 


arada yarışma dışı gösterilen “Black 47” ekibiyle söyleşiden sonra otelin barında 
karşılaşıyoruz, sohbet ilerliyor. 1847 
yılındaki “Büyük Açlık” dönemini anlatan film, Hollywood klişelerine saplansa da İrlanda'nın en karanlık dönemi üzerinden İngiliz sömürgeciliğinin mezalimini hatırlatmasıyla önemli. Hugo Weaving, Stephen Rea ve Oscar'lı Jim Broadbent misali şahane oyuncularının hemfikir olduğu üzere aynı sömürü düzeninin küresellik kisvesi altında hâlâ acımasızca sürdüğü ortada. Ben çalışırken Broadbent masadaki çerezleri “Kafan çalışsın” diyerek şevkatle bana iteliyor. Hugo Weaving “Matrix”teki ünlü “Bay Smith sesiyle “İnsanlık namına herkesi düşünüyor” dediğinde aydınlanıyorum; Şefika teyze her sabah kim bilir kaç kağıt poşete tatlı süprizler atıyor... APM 


BLACK 47 
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Birleşik Artistler şirketinin çevirmek istediği “Rüzgar Gibi Geçti” (Gone With The Wind) filmi için iki seneden beri artist aranıyor ve yapılan tecrübeler muvaffakiyetli netice vermediği cihetle hiçbir san'atkâr hakkında kat'i bir karar verilemiyordu. Nihayet filmi şu aktrislerle aktörün temsil etmesi takarrür etmiştir; Vivian Leigh, Olivia de Havilland, Leslie Howard. 


68. Berlin Film Festivali'nin açılışını yapan Wes 


Anderson animasyonu “Köpekler Adası” (Isle Of Dogs), 


Japon pop kültürüne saygı duruşu niteliğinde. 


Müge TURAN mugetudgmail.com 


Berlin Film Festivali'ni, 

Wes Anderson'ın, 

“Yaman Tilki”den 

© (Fantastic Mr. Fox; 

2009) sonraki ikinci animasyonu, “Köpekler Adası” (Isle Of Dogs) başlattı. Festival tarihinde ilk kez bir animasyon açılış filmi oldu, bunda Bill Murray'den Tilda Swinton'a, Anderson sinemasının müdavim oyuncularının sesleriyle filmi parlatmasının payı büyük. 

Ses, diyalog, diller, dillerin tercümesi veya edilememesi, “Köpekler Adası”nın ana teması. Filmdeki köpekler Hollywood oyuncularının sesleriyle İngilizce, insanlar 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ise altyazısız, Japonca konuşuyor. Anderson, yine bir şekilde iletişimle, iletilemeyenle ilgileniyor, köpeklerle insanlar arasında, ev köpekleriyle sokaktakiler arasında, hikayede İngilizce konuşan tek insan olan Ohio'lu değişim öğrencisi ile köpeklerin insanın en yakın arkadaşı olduğunu tek hatırlayan, filmin diğer kahramanı Atari arasında, ekranla biz ekrana bakan arasında. 
Duyguların, duygulanımların bazen sözcüklere, sözcüklerin çevirisine gerek duymadığını hatırlatmak istercesine. 

Megasaki şehrinin başında kedilere tapan (parti amblemleri şeytani bir Hello 
Kitty), çürümüş, gaddar bir yönetim var. Liderleri Vali Kobayashi köpek ırkının soyunu tüketip yerine robot köpek üretmek istiyor. 
Köpekleri önce hasta edip sonra da onlardan kurtulmak 


için nükleer çöpten bir adaya gönderiyor. 
Kobayashi'nin evlatlığı, 12 yaşındaki Atari ise çok sevdiği köpeği Spots'u bulmak üzere bu adaya gelmeye cesaret ediyor. Orada tanıştığı başroldeki beş köpekle bir çete olup adada maceraya çıkıyorlar. Tabii ki birbirlerinin dilini anlamadan. O sırada Amerikalı bir değişim öğrencisi ise kafasında kurduğu komplo teorisini önce sınıf arkadaşlarına, sonra ise Yoko Ono'nun seslendirdiği kendi adını taşıyan bilim kadınına anlatarak onları ikna ediyor ve köpek gribine çare olan serumu böylece ortaya çıkıyor. 

Wes Anderson'ın anime yapma fikri hayallerde bile mükemmel bir buluşma gibi. 
“Köpekler Adası”, her bakımdan Japon pop kültürüne ve sinemasına saygı duruşu niteliğinde, Hayao Miyazaki ile Akira Kurosawa'yı aynı anda andığını, onlara başvurduğunu saklamıyor. Filmin hem fütüristik görsel dili hem de yer yer kullandığı geleneksel, elle çizilmiş animasyon formu Japon ikonografisini yansıtıyor. Taiko davulcuları, boş sake şişelerinden örülü çöp duvarlar, iştah açıcı suşi sahnesi, Japon politik tarihine işaret eden temalarıyla başta bariz bir etnografik, turistik özenti yaratsa da Anderson bunun ötesine geçmeyi başarıyor. Masum, kararlı ve eksantrik karakterleri, stilize mizanseni ve kamerasıyla kendi anlatım dünyasının tüm kurucu öğelerini Japon animesine yedirerek kucaklamak isteyeceğiniz türden bir film yapmış. Yine dramla komedi aynı sürreel düzeyde buluşuyor, yine bakacak çok şey var, birkaç kez izlemek gerek ekranı dolduran her şeyi görmek için. Burada tabii Alexandre Desplat'nın minimal müziğinin de hakkını yememek lazım, Japon perküsyonu fikrini cazla birleştirerek filmin 

duygusuna ayrı bir katman eklemiş. APM 


© 15 Mart 1983 
“Fanny ve Alexander” adlı son “sinema! filmiyle bütün dünyanın hayranlığını bir kez daha çelen ünlü İsveçli yönetmen Ingmar Bergman, artık film çevirmeyeceğini açıkladı. 64 yaşında olan Bergman bugüne kadar 44 film yönetti, 20 tiyatro oyunu sahneye koydu, beş kez evlendi, sekiz çocuğu var. İki çocuğun gözünden anlatılan filmin, yönetmenin yaşam öyküsü olduğu biliniyor. Bergman bundan sonra senaryo çalışmaları, TV'ye özel işler ve tiyatro yapmayı düşünüyor. 


BERLİN'DE MÜTHİŞ GEGE 


Wim Wenders'in mütevazı başyapıtı “Berlin Üzerindeki Gökyüzü” 

(Der Himmel Über Berlim), yıllar sonra yenilenen kopyasıyla Berlinale'de gösterildi. Filmin gala gösterimine Wenders, başrol oyuncusu Bruno Ganz vefilme damga vuran parçaların sahibi Nick Cave de katıldı. 


Murat Emir EREN 
© memirerendgmail.com 


Ik gösteriminin ardından 31 yıl geçmesine rağmen hâlâ etkisinden zerre kaybetmeyen muazzam bir film “Berlin Üzerindeki Gökyüzü” (Der Himmel Über Berlin). Bu büyük etkiyi biraz da müthiş sinematografisine borçlu desek yeri. Fakat 1987'de, siyah beyaz ve renkli görüntülerin harmanlandığı film, post prodüksiyon aşamasında önemli bir jenerasyon kaybına uğramış, bu da yönetmen Wenders'in siyah beyaz görüntülerde istediği asıl etkiyi yaratamamasına sebep olmuştu. 

“Berlin Üzerindeki Gökyüzü”, Wenders'in yeni sinemacılara destek olmak ve eski filmleri yenilemek için kurduğu Win Wenders Vakfı'nın özel çalışmasıyla sonunda tamamen yenilendi. Filmin bu 
yenilenen kopyasının ilk gösterimiyse 16 
Şubat Cuma akşamı Berlinale kapsamında Kino International'da gerçekleştirildi. 
Gösterim öncesinde sahneye çıkan yönetmen Wim Wenders, filmin yenilenme sürecini anlattı. Wenders, filmin çekildiği dönemde siyah beyaz film kullanmadan sağlıklı bir siyah beyaz görüntü elde etmenin zorluklarından bahsetti, ayrıca renkli görüntülerin de yer aldığı filmin gösterim kopyasındaki kontrast ve doygunluk oranının bir türlü çekimde elde ettikleri kıvamda olmadığını söyledi. O dönem 
Wenders, usta görüntü yönetmeni Henri Alekan'ı emeklilikten geri dönmeye ikna etmiş ve bu filmde çalışmasını 


ERİN 6) 


sağlamıştı. Wenders'in perdede slaytlarla anlattığı yenileme sürecine göre, 
Alekan'ın kamera ardında çıkardığı muazzam iş, teknik sebeplerden izleyiciye ancak altı jenerasyon kaybıyla ulaşabilmiş vaktiyle (İzlediğimiz hali etkisini altı kat yitirmiş bir nevi). Ancak filmin 16 Şubat akşamı gösterilen versiyonu, Wenders'in deyimiyle “Kamera arkasında ben ve Alekan ne gördüysek onu göreceksiniz” dediği kadar temiz. 
Gösterim sırasında salonda filmin başrolünde yer alan efsane aktör Bruno Ganz ve hem mevcudiyetiyle hem de müzikleriyle filme çok şey katan Nick Cave hazır ve nazırdı. Bruno Ganz salona girdiğinde kopan alkış tufanı ve Nick 
Cave'in mütevazı duruşu 


DOMMARLIN GO SANDER 
CÜRT BOS. uri PETERFAL 


muazzamdı. Wenders Cave'i, 
“O dönemin Berlin'inde, avant-garde sanat ortamı için olağanüstü bir figürdü” 
diyerek anons etti. Bruno 
Ganz'ın filmdeki rol arkadaşı 
Otto Sander, 2013'te vefat etmişti. Onun yerineyse gösterime eşi katıldı. Wenders, Ganz, Cave ve tüm ekip, 31 yıl aradan sonra izleyicilerle birlikte bütün filmi bir kez daha izledi. Wenders ve ekibi, filmin sonunda sahneye çıkıp izleyenleri selamladıktan sonra, lobide filmin sevenleriyle sohbet ederek geceyi tamamına erdirdi. 

Berlin Duvarı'nın hali hazırda ayakta durduğu bir dönemin filmi “Berlin Üzerindeki Gökyüzü”. Haliyle dönemin sosyopolitik atmosferinin iliklerine kadar işlediği bir film aynı zamanda. Wenders'e 
1987 yılının Cannes Film Festivali'nde “en 
iyi yönetmen ödülü getiren film, mesaisini Berlin üzerinde veren bir meleği koyuyordu hikayesinin merkezine. APM 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Macaristan'ın en meşhur sahne ve sinema aktrisi, bir zamanlar “Macaristan'ın Mata-Hari'si? diye de şöhret olmuş olan en esrarlı siması Katalin Karady, geçenlerde “demirperde' arkasından hürriyet dünyasına kaçmaya muvaffak oldu ve bu firar hadisesi bütün dünyada alaka uyandırıp geniş akisler yarattı. Bi 


Nürnberg'de düzenlenen Türkiye-Almanya Film Festivali, 9-18 Mart tarihleri arasında 
23. kez sinemasever karşısına çıkıyor. 
Festivalin bu yılki onur konukları, 


ÜRNBERG'DE sx 


STİVAL ZAMANI 


Volker Schlöndorffve Halil Ergün. 


Janet BARIŞ 
Janetikodgmail.com 


uyıl 23. kez Nürnberg'de düzenlenecek olan Türkiye- 
Almanya Film Festivali, yılların verdiği özgüven ve olgunlukla yoluna devam ediyor. Nürnberg gibi hem tarihin şekillendiği hem de kültürün iç içe olduğu bir şehirde yıllardır festival yapmak, bir geleneği sürdürmek kolay değil. 
Yıllardır festivali sürdürebilmek için yoğun bir çaba sarf eden festival direktörü Adil Kaya, Türkiye- 
Almanya Film 
Festivali'nin 
Almanya'nın konulu film festivalleri arasında önemli görüldüğünü ve ilk on festival arasında olduğunu söylüyor. 
Festivalin Türkiye- 
Almanya arasındaki ilişkiyi geliştirdiğini ve kültür-sanat üzerinden bir diyalog alanı yarattığının da altını çiziyor. 
Festivalin seyircisi için de ayrı bir anlamı var. Kaya, “Seyircimiz için artık bir film izlemek, izledikten sonra film ve konusu üzerine sanatçılarıyla, yapımcısıyla konuşmak, buluşmak çok doğal bir beklenti haline geldi” diyerek festivalin 


ADİL KAYA 


kendi seyircisini yarattığından da bahsediyor. Bir yandan da bir festival yaratmanın ve sürdürmenin zorluğunun farkında, “Daha bir program sürerken önümüzdeki yılı, programını, bütçesini, nerelerden destek alabileceğimizi düşünmek zorundayız” diye de ekliyor. 
Türkiye-Almanya Film Festivali'nin en önemli avantajı, hem Türkiye Sineması'ndan son örnekleri hem de Avrupa'da ses getirmiş olan yönetmenleri buluşturmuş olması. Bu anlamda her yıl olduğu gibi bu yıl da güçlü bir program var. 
Ünlü Alman yönetmen 
Volker Schlöndorff'un onur konuğu olduğu festivalin ilk öne çıkanları, Schlöndorff'un klasikleri. “Yalan Çemberi” 
(Die Falschung; 1981), 
“Damızlık Kızın Hikayesi” 
(Die Geschichte Der 
Dienerin; 1990) gibi hem 
Alman hem de dünya sinemasının kilometretaşı olmuş filmler Nürnberg'de 


© Oğuzhan Tercan'ın 1994 tarihli “Uzlaşma'sıda festivalde. 
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VOLKER SCHLÖNDOREE 


ilk göze çarpanlardan. Festivalin bir diğer onur konuğu da oyuncu Halil Ergün. 
Ergün'ün başrolünde oynadığı ve Oğuzhan Tercan'ın yönettiği 1994 tarihli “Uzlaşma” da bu anlamda festival programına dahil olan filmlerden biri. 

Türkiye ve Almanya'dan 10 filmin yarışacağı festivalin hem yarışma hem de yarışma dışı özel gösterimlerle zenginleşen bir programı var. Kısa filmlerin de yarışacağı festivalin kısa metraj jüri başkanı Özcan Alper, uzun metraj yarışmanın jüri başkanlığını ise bu yıl FIPRESCI Genel Sekreteri Klaus Eder üstleniyor. 

Programda hem Türkiye'de vizyonda gösterilmiş hem de henüz Türkiye'de de seyirci karşısına çıkmamış filmler var. 
Yavuz Turgul'un son filmi “Yol Ayrımı” ilk kez Nürnberg'li seyirciyle buluşacak. Yine özellikle Başak Köklükaya ile Öykü Karayel'in oyunculuklarıyla dikkat çeken Pelin Esmer'in son filmi “İşe Yarar Bir Şey”, Derviş Zaim'in 2016 tarihli “Rüya”sı, Ahmet Boyacıoğlu'nun yönettiği ve seyirci karşısına ilk kez çıkacak olan filmi “Paranın Kokusu” da Nürnberg'de hem seyircisiyle 

buluşacak hem de yarışacak 

olan filmlerden. Yarışma filmlerinden biri de Umut 
Dağ'ın yönettiği “Alman 
Çocuk”. Film, festivalin ruhuna uygun, Türk ve Alman kültürlerinin kesişiminde gezinen bir uzun metraj. 
Yarışma dışında yer alan özel gösterimler de merakla beklenen filmlerden oluşuyor. 
Bu anlamda festivalin ağır toplarından biri, “yabancı dilde en iyi film Altın Küresi alan, 
Fatih Akın imzalı “Paramparça”. 
Kazım Öz'ün “Zer” filmi ile Hüseyin Tabak'ın yönettiği “Çirkin Kral Efsanesi” belgeseli de festival kapsamında yarışma dışı olarak gösterilecek filmlerden. APM 


SOCRATES 


DÜŞÜNEN SPOR DERGİSİ 


“Spor filmleri, bilindik numaralarla izleyiciyi etkilemeye çalışırlar. 
Takım olgusunu ırk problemi üzerinden anlatan Remember the Titans, işini doğru yapmanın paradan daha önemli olabileceğine parmak basan Jerry Maguire ya da her zaman her şeye hazır olmanın önemini vurgulayan Hoosiers... Üç filmde de ortaya konan ana fikir hem her spor dalında mevcut olan hem de gerçek hayatın içinden de örneklendirilebilecek unsurlar barındırır. White Men Can't Jump, biraz bunların arasından sıyrılan, geleneksel sporların daha dışında bir film...” 


a WWW. socratesdergi com 


dukkan.socratesdergi.com 


*Sinan Güler'in SOCRATES'in 13. sayısında yer alan yazısından... 


ALAKALI FİLMLER 


Hakan BIÇAKCI 


bicakcihakanögmail.com 


Toplumsal Gerilim in Yükselişi 


Busenenin en çok tartışılan yapımlarından olan “Kapan”ın yönetmeni Jordan Peele,filmini toplumsal gerilim (social thriller) geleneğinin devamı olarak gördüğünü açıkladı. Bu anlatıların psikolojik gerilimden Jarkı,adından da anlaşılacağı gibi, bireyin ruhsal ya da fiziksel konumundan ziyade toplumsal ilişkilerden kaynaklı korkularına odaklanması... 


“Rosemary'nin Bebeği” 

(Rosemary's Baby, Roman Polanski, 1968) “Stepford Kadınları” (The Stepford Wives, Bryan Forbes, 
1975 ve Frank Oz, 2004) 

“Kapan” (Get Out, Jordan Peele, 2017) 


“KORKUDAN “PSİKOLOJİK GERİLİME 
Korku türünün gösteri dünyasındaki köklerinin Paris'te 1897'de kurulan Grand Guignol Tiyatrosu olduğu kabul edilir, Sinema tarihi açısından dönemler kabaca sıralanırsa; 1920'lerde Alman Dışavurumculuğu, 1930'larda Universal dönemi, 1950'lerde nükleer paranoya kökenli canavar anlatıları, 1950-70 arasında Hammer filmleri, 1970'lerde şeytan temalı yapımlar, 80'lerde altın çağını yaşayan teen-slasher furyası görülür. 80'lerin ortasındaysa bu furya yüzünden korku türü, formüllere dayanan, ikinci sınıf, muhafazakar hatta kadın düşmanı ilan edilerek eleştirmenlerin ve basının hedefine girer. 
Böylece tür popülerliğini kaybetmeye başlar. 

Tam da bu döneme denk gelen “Kuzuların Sessizliği” (The Silence Of The Lambs, 1991) bir iddiaya göre sırf bu kötü şöhretinden dolayı “korku” türüne dahil edilmez. Onun yerine “psikolojik gerilim? gibi daha sofistike bir adla etiketlenir ve 5'i Oscar olmak üzere ödülleri toplar. Bu sadece bir iddia olabilir tabii ama belki de gerçekten aynı film “korku” adıyla sınıflandırılsa böyle bir başarı elde edemeyecekti. 


“PSİKOLOJİK GERİLİM'DEN 
“TOPLUMSAL GERİLİME 

“Kuzuların Sessizliği”nin de etkisiyle psikolojik gerilim türü korkunun daha itibar gören bir kolu olarak yoluna devam etti. Günümüzdeyse 


Uzakdoğu sinemasının da yadsınamaz katkısıyla yeniden saygın bir tür sayılır korku. 
Psikolojik gerilimle arasındaki ayrım da eskisi gibi mühim değil. Bugünün gündemindeki bir başka türse, gerilimin psikolojiden çok sosyolojiye dayandığı bir anlatı yapısı. 

Bu senenin en çok tartışılan yapımlarından olan, Sight And Sound dergisinin 2017'nin en iyifilmleri listesine birinci sıradan giren “Kapan”ın yönetmeni Jordan Peele, filmini toplumsal gerilim (social thriller) geleneğinin devamı olarak gördüğünü açıkladı. Bu anlatıların psikolojik gerilimden farkı, adından da anlaşılacağı gibi, bireyin ruhsal ya da fiziksel konumundan ziyade toplumsal ilişkilerden kaynaklı korkularına odaklanmasıdır. Yani toplumsal gerilim türünde şeytani olanın kaynağı doğrudan toplumdur. 


ROSEMARY'NİN BEBEĞİ 

Roman Polanski'nin “Apartman Üçlemesi'nin tüyler ürperten halkası “Rosemary'nin Bebeği”, bir açıdan psikolojik gerilim bir diğer açıdan toplumsal gerilim olarak kabul edilebilir. Bu yönüyle film, psikolojik gerilimle toplumsal gerilim arasında bir tür köprüdür bile denebilir. Öyle ki bireyin paranoyasıyla 


hi 
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”Stepford Kadınları (1975). 
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toplumun komplosu iki geçerli ihtimaldir. 

Toplumu şeytanileştiren yaklaşıma göre, Rosemary, yeni taşındıkları apartman dairesinde, kocası Guy'ın da işbirlikçisi olduğu ve ağırlıklı olarak ihtiyarlardan oluşan bir satanist çetenin kurbanıdır. Rosemary, tatlısına koyulan ilacın etkisiyle uyutulduğu bir gece hamile kalır. Bebek şeytandandır. 
Ardından gelen tüm hamilelik süreci, doktor kontrolünden beslenmesine kadar, cadılar tarafından organize edilmiştir. Engel olabilecek kişilerse kara büyü marifetiyle elenmiştir. Aynı kara büyü, uyduruk reklam projeleri dışında pek bir varlık gösteremeyen Guy'ın oyunculuk kariyerinde süratle yükselmesi için de kullanılır. Bu bakış açısına göre sorun toplumsaldır. Rosemary'nin telefon kulübesinde sayıkladığı sahnede söylediği gibi “Hepsi, hepsi birer cadı”dır. 

Psikolojik gerilim odaklı bakış açısına göreyse hepsi, filmin sonlarına doğru Rosemary'nin kocasının da söylediği gibi, hamilelik öncesi hezeyanlardan ibarettir. 
Hormon dengesi bozulan Rosemary'nin adım adım gerçeklikten kopuşudur belki de onun perspektifinden izlediğimiz. Tanık olduğumuz bir tür delilik hali, ağır bir yabancılaşma sendromu veya bebeği kabullenme sürecinden hastalıklı bir kesittir yalnızca. 


STEPFORD KADINLARI 
“Rosemary'nin Bebeği” 
romanının yazarı Ira Levin'in diğer kült romanı “Stepford Kadınları”, toplumsal gerilime daha yakın duran bir anlatı sayılabilir. Romanın iki sinema uyarlaması var: Bryan Forbes 


”Rosemary'nin Bebeği”nde Mia Farrow. 


66 Günümüzdeyse Uzakdoğu sinemasının da 


yadsınamaz katkısıyla yeniden saygın bir tür sayılır korku. v0) 


(1975) ve Frank Oz (2004). Bana kalırsa ilki vasat ikincisi de fazla parodi havasında olan iki uyarlama da romanın tekinsiz atmosferini yansıtmada başarısız. 

Başrolü yine paranoya ile genç bir kadın paylaşır. Ve Joanna Eberhart'ı adım adım çıldırtan bir toplum vardır karşımızda. Hikaye, “Rosemary'nin Bebeği” gibi taşınmayla başlar. 
Büyük şehirden Stepford adlı bir kasabaya taşınan iki çocuklu aileyi izleriz. Kasaba cennet gibidir. Her şey ve herkes mükemmeldir. Sinir bozacak derecede mükemmel. Stepford'daki kadınlar akıllarını ev işleriyle bozmuş zombi-ev hanımlarına, adeta kocaman mutfak robotlarına dönmüştür. Enfes yemekler pişirmekten, kusursuz çocuklar yetiştirmekten, kocalarına her daim bakımlı ve güzel görünmekten başka dertleri yoktur. Ve bir süre sonra kasabanın karanlık sırrı ortaya çıkar: Yok edilen kadınların yerini, dış görünüşleri birebir onlara benzeyen robotlar almaktadır. Bu korkunç olayı organize eden kurumsa kasabadaki Erkekler Kulübü'dür. 

Bu eski moda kulübe başta biraz da alay ederek gidip gelmeye başlayan Joanna'nın kocası da yavaş yavaş kasabadaki erkeklerden birine dönüşmeye başlar. Tıpkı “Rosemary'nin Bebeği”ndeki Guy gibi karısından uzaklaşan koca, ona karşı komplo kuran çeteye dahil olur. 


Kuşkuları adım adım artan Joanna, sonunda onun da bir robota dönüştüğünden şüphelendiği tek yakın arkadaşını mutfak bıçağıyla keser. Kan akmaz. Böylece şüphelerinin boşuna olmadığını dehşet içinde anlar. Sıradaki kurbanın kendisi olduğundan emin olur ve kayıp çocuklarının da orada olduğunu tahmin ettiğinden Erkekler Kulübü'nü basmaya karar verir. Ve eğer Joanna delirmemişse, finalde anlatının türü bilimkurguya döner. 


KAPAN 

Bu türler-arasılık, toplumsal gerilim türünü gündeme getiren “Kapan”da zamanın ruhunun da etkisiyle iyice oyuncu bir hal alır. Romantik komedi tadında başlayan film, bir ara toplumsal gerçekçi havaya bürünür gibi olur, hemen ardından absürt komediye kayar, sonra tür keskin bir manevrayla korkuya ve nihayet finalde bilimkurguya döner. Siyahi bir genç olan Chris, beyaz kız arkadaşı Rose'un ailesiyle tanışıp hafta sonunu onların evinde geçirecektir. Genç çift yola çıkmak üzeredir. 
Chris, sevgilisinin ailesinin kendisinin beyaz olmadığını bilip bilmediklerini sorar. Bu konuda içi rahat olan Rose, ailesinin açık fikirli olduğunu belirtir. Üçüncü dönem aday olsa yine Obama'ya oy verecek kadar. 


Her şey çok güzel başlar. Aile Chris'e son derece yakın davranır. Tek gerilim unsuru evdeki siyahi hizmetlilerdir. Kuruntuları yavaş yavaş artmaya başlayan Chris, misafir oldukları bu evde önceden planlanmış bir parti verileceğini öğrenir. Tabii ki kendisi de davetlidir. Chris bu gelişmeden hoşlanmasa da Rose'un hatırına katlanacaktır. Malikaneye teşrif etmeye başlayan konuklar Rosemary'nin çevresini saran tuhaf yaşlılardan ve Stepford'daki Erkekler Kulübü üyelerinden oluşuyormuş gibidir. Bu aslında parti değil, geleneksel bir köle müzayedesidir. Rose da bu çeteye siyahi kurban sağlamakla görevlidir. 
Zengin ve yorgun beyazlar, genç ve güçlü siyahilerin enerjilerini özel cihazlar aracılığıyla kendilerine aktartmaktalardır. Sıradaki kurbanları Chris”tir. Köle pazarı can pazarına döner. Neyse ki Chris kötü bir şakadan farksız olan bu kabustan kaçmayı başarır. APM 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Türk Sinematek Derneği tarafından Türkiye'ye davet edilen ünlü İtalyan film yönetmeni Pier Paolo Pasolini dün akşam uçakla yurdumuza gelmiştir. 
Sekiz gün kalacak olan yönetmen, kendi adına düzenlenen film haftasında filmlerini Sinematek üyelerine sunacak ve film sanatı üzerinde konuşmalar yapacak, bir konferansa katılacaktır. Pasolini, ayrıca, birçok sinema yazarınca baş eseri sayılan “Kral Oidipus”u (Edipo Re) sunacaktır. 


iş yağ pe Ça, 
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DANTE PAK İYOT 


Metin Erksan'ın çektiği “Sevmek Zamanı”nın bunca yıllık macerası Türk sinemasının minör bir özeti gibidir. Çekilirken örselenen, küçümsenen, gösterime giremeyen, 

ama yıllar geçtikçe değeri anlaşılıp başyapıt ilan edilen ve ilham kaynağı olup klasikleşen bir film “Sevmek Zamanı”, /fİstanbul'da yenilenen kopyası gösterilince filmin macerasını anlatmanın zamanı da gelmiş oldu! 


| 


hizmet etmediği apaçık ortada. Dergi, üstünde tutulması, film yapma Yeşilçam'ın bir nevi sesi olarak aslında böyle | olanaklarının artması beklenir. Ama bir başlıkla o yılların sinemasındaki üretim | Yeşilçam'dan bahsediyoruz... Yeşilçam biçimlerine, anlatım kalıplarına “Sevmek anormal şartların hüküm sürdüğü bir yerdir Zamanı” ile bir nevi meydan okuyan işte. 
Olkan ÖZYURT Erksan'a ufak bir gözdağı veriyor. Erksan da bu anormal şartlar altında olkanozyurtögmail.com Oysa iki yıl önce Berlin Film star sisteminin getirdiği dayatmaların ve Festivali'nde Altın Ayı alan “Susuz Yaz” üretim modelinin dışına çıkıp farklı bir şey es dergisinin Şubat 1966'daki son filminin yönetmenidir Erksan. Ki o yapmak ister “Sevmek Zamanı” ile. 


sayısında atılan başlık şöyle: yıllarda bir Türk filminin Gi Çünkü bu ödül sonrasında adı “Metin Erksan Ne Yapmak İstiyor?” | böylesi önemli bir ödülü 4 ie gg” “işsiz yönetmene çıkar. O Dergi, Erksan'ın başyapıtlarından alabileceğine kimse dem <X, . da bağımsız 


“Sevmek Zamanı”nın çekim sürecine ve ihtimal vermezken bu denilebilecek bir film kendisiyle yapılan söyleşiye yer veriyor başarıyı kazanmıştır , yapmanın haberinde. Ama gelin görün ki böylesi usta yönetmen. olanaklarını zorlar. 
manidar bir başlıkla haberi sunuyor. Normal şartlarda Kemal Demirel ile Manidar diyoruz, çünkü o dönemin sinema | Altın Ayı gibi bir yazdıkları dünyasındaki ilişkilere, Metin Erksan'ınbu | uluslararası başarı senaryoyu kendi dünya içindeki mücadelesine, aykırılığına sonrası yönettiği gibi, bir biraz vakıf olunca başlığın haberin amacına | yönetmenin el prodüktörle çalışıp 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ona dert anlatmak istemez. Bilir çünkü bu filmi prodüktörlerin birçoğunun anlamayacağını ve bunun için filmin yapımcılığını da üstlenir. Kendisi dahil beş kişilik bir set ekibiyle filmi çeker. Ki o zamanlar Yeşilçam'da kalabalık kadrolarla filmler kotarılır. Öyle ki asistanı bile yoktur. Başrollerde salon sahiplerini, bölge işletmelerini cezbedecek star isimlere yer vermez. 
Görece sinemada yıldızı yeni parlayan tiyatrocu Müşfik Kenter ile pek de tanınmayan yine tiyatrocu Sema Özcan ile çalışır. İşte bunun için Ses dergisi de sorar “Metin Erksan Ne Yapmak İstiyor?” diye... 

Eksan'ın bağımsız film yapma tavrı “Sevmek Zamanı”nın kaderini de belirler. Farklılığa, yeniliğe ve yaratıcılığa çok da açık olmayan Yeşilçam'ın “ağa babalar? (kimi hatırı sayılır güçlü yapımcılar, kimi salon sahipleri) Erksan'ın meydan okumasına, 
“Sevmek Zamanı” filminin gösterime girmesini engelleyerek cevap verir. Bir de küçümsenir film, “Bir adam var, kız dururken resmine âşık oluyormuş” 
diye... Ama o yıllarda 
“Yılanların Öcü” ile birlikte Tunus'taki Kartaca Film Festivali'nin programında da yer alır film. “Sevmek Zamanı”nı küçümseyenler, bu sefer filmin festival programına alınmasını engellemeye çalışırlar ama başarılı olamazlar. 

Sonrasında Erksan sinema kariyerine devam eder, “Sevmek Zamanı” da evinin rafında bekler. Ta ki 70'lerde TRT'de gösterilene kadar. Hem de birkaç defa gösterilir film. Her gösterildiğinde de beğeniyle karşılanır. Kimi özel gösterimlerle beyazperdeye yansısa da “Sevmek Zamanı” efsanesi esasen küçük ekranda başlar, “kült film haline gelir. 

1977'de “Sensiz Yaşayamam” filmiyle Erksan 25 yıllık aktif sinema macerasını sonlandırır. Ama “Sevmek Zamanı” efsaneleşmeye devam eder. Özel gösterimlerin sayısı artar. 9o'larda Türk sinemasının bağımsız damarını tetikleyen yönetmenler için “Sevmek Zamanı” hem macerasıyla hem anlatısıyla hem de üretim modeliyle ilham kaynağı olur. Yıllar önce örselenen film artık bir klasik olarak kabul edilir. 


için yapılan söyleşide, “Bu filmi ben yazdım” diye iddiasını net bir şekilde ortaya koyar. Oysa filmin ilk afişinde senarist olarak Erksan ile birlikte daha önce öyküleri sinemaya aktarılan Kemal Demirel'in de adı vardır. 2009'da Kemal Demirel, Coşkun Büktel ile yaptığı söyleşiyle bu duruma açıklık getirir. 
Demirel söyleşide, 1960'larda Erksan ile yazıhanelerinin aynı apartmanda olduğunu, bu yüzden samimi olduklarını anlatıp öykünün kendisine ait olduğunu, senaryoyu birlikte tasarladıklarını söyler. 
Hatta çekimlerin yüzde 70'inde hazır bulunduğunu da anlatır. Erksan'ın bu filme tutku derecesinde sahip çıkması nedeniyle (Bu arada “Sevmek Zamanı”nın ilk ismi “Tutku”dur) böyle bir durumun ortaya çıkmış olabileceğini belirtir. Senarist olarak filmden ve afişten isminin silinmesini filmin kendi macerası ve Erksan'ın yaşadıkları düşünülünce anlayışla karşıladığını anlatır. Ama nihayetinde bir özür beklediğini de dillendirir. APM 


Bugünden geçmişe bakınca da “Sevmek Zamanı”nın yaşadığı macera Türk sinemasının minör bir özeti gibidir aslında. Rutinin dışına çıkmak, yeni bir şey söylemek ve yapmak isteyen, yaratıcılığı ve özgünlüğü öne çıkartan 

anlayışla, standartı korumak 

adına her türlü yeniliğe, 

denemeye kapalı olan, farklı bir sese 

hiç kulak vermek istemeyen, eski köye yeni adet lazım değil diyenlerin kavgasının resmidir “Sevmek Zamanı”nın macerası. Ama paradigmalar değişince, zaman geçince haklının galip geleceğinin de ispatıdır aynı zamanda... 

Lakin “Sevmek Zamanı” 
mevzubahis olunca şunu da söylemeden geçmeyelim. 
7©'lerden itibaren çok dillendirilmese de filmin senaryosuyla ilgili bir tartışma da sürüp gitmektedir. Metin 
Erksan 2007'de filmin DVD'si 


6Erini küçümseyenler, 
Kartaca'ya gitmesini de 


engellemeye çalışırlar. SS) 


* Düzeltme: Geçen sayıda Münir ÖzkuVun Yaşar Usta karakterini “Bizim Aile” yerine, “Gülen Gözler” filminde canlandırdığını yazmıştım. Sehven yapılan bu hata için tabii kendime çok kızgınım. Okurlardan ve sinemaseverlerden özür diler, isteyene yüz yüze gelip bir kahve ısmarlayarak kendimi affettirebilirim. 


erksan 


yapım; troya flm dan 
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TMEMAYSTERY OF THE 


>) 23 Mart 1934 

“Mumyalar Müzesi” (Mystery Of The Wax Museum), tabii şekilde renkli olarak yapılan ilk dehşet ve macera filmidir. Şimdiye kadar bu çeşitte birçok kordela gördük. Fakat hiçbirinde bu mükemmeliyet yoktu. “Mumyalar Müzesi” başladığı andan itibaren bizi müstesna bir hava içinde yaşatıyor. Bütün dekorların, mum heykellerin rengarenk oluşu gözlere bunları tıpkı mücessemmişler gibi gösteriyor. 
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stanbul programında da yer alan ilk filmi V'nınaldığı mesafeyi anlatırken, vaktiyle ailesinin yaşadığı (ya da yaşattığı) 


zorlukları birer “ödül olarak gördüğünü de dile getiriyor. 


Ik filmim “Arada”yı yapma isteğim bir arzudan öte resmen var olma nedenimdi. Bir süredir etrafımdaki tüm insanlardan bir ağız olmuşlar gibi İstanbul'dan nefret etmelerini duymaktan sıkılmış ve bunalmıştım. Aynı zamanda kendi hayatımdan da sıkılmıştım. Bu hep böyle olur ya zaten. Yaşadığın yere olan bakışın kendine olan bakışın ile aslında bir 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bağ içerisindedir. Ben de bir moda markasını yönetiyordum ve çok güvenli bir hayatım vardı. Ama mutsuzdum. Bir ufak olay oldu ve üzerine her şeyden vazgeçip kendi içime kapandım. İlk filmim olacak “Arada”nın senaryosunu yazmaya başladım. Senaryo yazım süreci aslında düşünsel bir tedavi gibiydi ki ne demek istediğimi bu yazının sonunda paylaşacağım. 

İçine kapanma süreci ile birlikte senaryo zaten kendiliğinden akmaya başladı. Tüm duygularımı yazıya dökmeye başladım. 
Herkesin ailesi çok ilginçtir fakat kendi ailemde olan çok acayip olaylar vardı. 
Babam Altan Tunç, 70'li yıllarda albüm çıkarmış ve birçok gazino konseri veren, Emel Sayın gibi sanatçılarla Gülhane 


BURAK DENİZ, 
“ARADA”DA OZANI 
CANLANDIRIYOR. 


Parkı'nda şarkı söyleyen, tam anlamıyla kariyeri parlak bir şarkıcıydı. Fakat kariyeri muhteşem hızda parlarken, 80 darbesi ile tamamen sona ermişti. Darbe ile askere gitmek zorunda kalıyor ve üniversite mezunu olmasına rağmen uzun dönem askerlik yapmak zorunda kalıyor. Çünkü o dönem herkese zorunluluk getiriliyor. 
Üniversite mezunu olmasına rağmen o kadar uzun zaman kariyerinden uzaklaştığı için geri döndüğünde kimsenin onu tanımadığını ve üstüne de fantezi müzik gibi başka tarz müziklerin desteklenip Türk Sanat Müziği'nin tamamen geri plana atılmasıyla kariyeri bir daha hiçbir zaman olmayacak şekilde sona eriyor. Ağabeyim Orkun Tunç ise aynı babam gibi müzisyen 


doğdu. Şunu söyleyebilirim, ağabeyim küçücük bir çocukken “anne? ve “baba” demeden önce ilk söylediği kelime “plak? 
olmuş. Bu kadar saplantılı bir müzik hayranı. Büyüdüğünde müzik ilgisi onu çok ilginç bir alt-kültür tarzına, punk ve hardcore müziklerle ilgilenen bir bateriste dönüştürdü. Türkiye'nin öncü punkhardcore gruplarının kurucu üyesi oldu. 
Bizim büyüdüğümüz Merter'de, apartman altında Türkiye'nin ilk hardcore-punk konserlerini mahalle arkadaşlarına veren birilerinden bahsediyoruz. Durum o kadar çılgın yani. Ve ben hayallerini yitiren babamla, uçuk hayallerine körü körüne kapılan bir ağabeyin tartışmalarını izleyerek büyüdüm. Babam kendi yaşadıklarından dolayı ona haklı olarak, “Bu müzikleri burada kimse anlamaz oğlum. Vazgeç şu inadından” diyordu. Ağabeyim ise “Ben bunu yapmaktan hoşlanıyorum ve yapacağım” diyerek inatlaşıyordu. 

Ben de hayatımda aynı durumu yaşıyordum. Biraz idealist bir duruşla ne yaparsam yapayım sürekli bana “Seni burada kimse anlamaz” diyorlardı. “Arada” hikayesi kendi kendine akarak ortaya çıktı. Ve ben bir anda kendimi filmimin ekibini bir araya getirirken buldum. 
Ailemin ve benim 


yaşadıklarımdan yola çıkarak bu hikayenin filmini yapmak istiyordum. 

Punk grubu bir araya getirir gibi ekibimi oluşturdum. Ekipteki herkes için “Arada”nın ilk filmi olmasını istedim. Başrol oyuncum, yapımcım, sanat yönetmenim... Bu filmi bağımsız ve istediğim gibi estetik değeri yüksek bir şekilde yapmak istiyorsam, kesinlikle “punk” olmamız gerektiğini fark ettim. Sadece konusuyla değil her şeyiyle punk olmak zorundaydım. 

Aynı zamanda oyuncu seçiminde klasikleşen düşüncelerden uzaklaşmak istedim. Gerçek hayatta birbirini çok seven iki başrol oyuncusunun “Arada”da olmasını istedim. Çünkü bu gerçekti. Yönetimi çok zordu ama gerçekti. Hikaye de buydu aslında. Başarması çok zor idealleri başarmaya çalışan punk bir karakterdi Ozan. Ama bunalmış ve yaşadığı şehirde hiçbir şeyin başarılmayacağına inanan bir anti-kahramandı. Burak Deniz'in Ozan 

karakteri ve Büşra Develi'nin Lara 

karakteri olması ile birlikte 

proje netleşti. Selim 

Bayraktar, Ceren Moray, 

Deniz Celiloğlu, Seda 

Akman gibi birbirinden değerli ve önemli oyuncuların “Arada”ya katılması ile birlikte de sete çıkmak için geri sayım başlamış oldu. 


Biz her şeyi çözmüş ve resmen kendi punk grubumuzu kurmuştuk. Ama hayatımdaki en kilit anlardan birini yaşayacağımı bilmiyordum. Tam çekimlere girmeye 10 gün kala, her şey muhteşem bir durumdayken, hiç beklemediğim bir şey oldu. Bu ön çalışma sürecinde sol bacağımdaki bazı lifleri yırtacak kadar ayağımı yormuşum. Ve aslında aylardır sendeleyerek yürüyormuşum ama farkında değilmişim. Spor yaptığım için bu durumu hep sporda kendimi yormuşumdur diye geçiştirmişim ve bir problem olarak görmemişim. Bir gün stilistim ile düz yolda yürürken yere çakıldım ve çekimlere başlamaya 10 gün kala beni ameliyata aldılar. Eğer çekim tarihini kaçırsaydım bu filmin çekimleri bir sonraki seneye sarkabilirdi. Çünkü herkes kendini ayarlamıştı o tarihlere. Ben hayatımda ilk defa bu kadar çaresiz hissettim ve ağlayarak ameliyattan çıktım. Çünkü eğer bir şey ters giderse aylarca yatalak olma ihtimalim vardı. Zaten her şey iyi geçse de iki hafta boyunca yatakta yatmam gerekiyordu ve çekimler 10 gün içinde başlıyordu. 

Ben güzel bir ameliyat geçirdim. Ama “Arada” filmini tüm sol bacağımı kaplayan 
sert bir plastik koruyucu ve iki değnekle 13 
günde çektim. Bütün bunları niye anlatıyorum çünkü aslında zorluk olarak gördüğüm her durum benim ödülümmüş. 
Fakat bütün bunları şu anda anlıyorum. 
Hayatım boyunca babamı suçladım, niye kariyerinden vazgeçti diye. Eğer vazgeçmeseydi ben de yapmak istediklerini daha kolay yapan ünlü bir şarkıcının oğlu olacaktım şeklinde düşünüyordum. Yanlış düşünüyormuşum. Oysa ki ailemdeki bu durum bana ilk senaryomu yazabilme içgüdüsü verdi. Çekimlere girmeye 10 gün kala geçirdiğim ameliyat ile yatalak olmak tüm filmi beyaz duvara bakarak aklımda çekmemi sağladı. Eğer ben ameliyat olmasaymışım başka türlü 13 günde bu filmi çekemezmişim. Sete girdiğimde ne yapmam gerektiğinin detayına kadar biliyordum. 
Demek istediğim, yaşadığım durumlar benim aslında ödülümmüş. Ben bu zorluklar sayesinde “Arada”yı çekebildim. APM 
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- © 28 Mart 1930 
Douglas Fairbanks şehrimize geliyor. Meşhur sinema artisti Fairbanks, hafta içinde Bağdat tarikile şehrimize gelecek, Peste'ye gidecektir. Douglas, yeni büyük bir film çevirmektedir. 


GERÇEK BİR KAHRAMAN 


Hilmi Cem İntepe, 25 Mayıs'ta vizyona girecek “Hürkuş: Göklerdeki Kahraman” filminde Türkiye'nin ilk uçak tasarımcısı ve üreticisi Vecihi Hürkuş'un hayatını canlandırıyor. Tarihimize adını yazdıran gerçek bir kahraman olan Vecihi, aslında izleyicinin hiç de yabancı olduğu bir isim değil! 


030 MARTI 2018 > ARKA PENCERE MECMUA 


Hilmi Cem İNTEPE 


epimizin aklına Vecihi deyince büyük usta Şener Şen geliyor. 
“Gülen Gözler” filmindeki 
Vecihi karakterize edilmişti tabii, Ertem Eğilmez'in kendisine duyduğu hayranlıktan dolayı Vecihi'ye bir selam gönderdiği söyleniyor. 
Aslında Hürkuş, Türk havacılık tarihinin en büyük isimlerinden biri ve maalesef yaşarken değeri anlaşılamamış bir kahraman. Açıkçası halen hak ettiği değeri gördüğünü düşünmüyorum. “Hürkuş: 
Göklerdeki Kahraman”, 
Vecihi Hürkuş”un hayatını anlattığımız biyografik bir film. Umarım hayatını gençlere çok güzel anlatıp, örnek almalarını sağlayabiliriz. 

Rolüme hazırlanırken Vecihi Hürkuş ile ilgili pek çok kitap okudum, hakkında çekilmiş belgeselleri izledim. Ömrünü uçmaya adamış çok özel bir adam. 
Mücadelelerle dolu bir hayatı var. Çoğumuz onu hiç tanımıyoruz. Ben hayatıyla ilgili araştırma yaparken yaşadıklarından çok etkilendim ve nasıl daha iyi oynayabilirim, onu iyi tanımayanlara nasıl daha gerçekçi 


anlatabilirim diye de çok çalıştım açıkçası... 


Azmi ve kararlılığı çok etkileyici. Çok çalışkan biri. Karşısına ne engel çıkarsa çıksın pes etmiyor, asla çalışmayı bırakmıyor. Beni bugüne kadar en çok zorlayan rol olmasına rağmen, izleyicilerin beğeneceği bir film ortaya çıkardığımızı düşünüyorum. 


Vecihi Hürkuş'un hayatı aksiyon dolu olduğu için film de sürükleyici ve heyecan dolu oldu. Tabii ki aksiyon sahnelerini çekmek biraz zordu. Filmi yazın çekmemize rağmen kalın asker üniformaları ile oynadım ve saatlerce tozun toprağın içinde çalıştım. Bu durum fiziksel olarak beni çok zorladı. Birçok sahne “greenbox' ile çekildi, bu da benim için yeni bir deneyimdi. 

Bu film, yönetmenimiz Kudret Sabancı'nın 20 yıllık hayali... Açıkçası bu kadar büyük bir yapımın içinde olduğum için çok mutluyum. Çekimlerimiz yaklaşık altı hafta sürdü, Kemerburgaz-Göktürk'te kurulan platoda başladık. 
Tabii bazı sahneler benim için psikolojik ve 

fiziksel olarak zorlayıcıydı. Özellikle 
Kafkas Cephesi... Vecihi 
Hürkuş'un bir düşman uçağını düşüren ilk pilot olarak tarihe geçtiği ve girdiği başka bir çatışmada da Ruslara esir düştüğü yer... 
Kendi uçağını düşmana teslim etmemek için yaktığı anda hissettiğim gurur, Nargin Adası'ndaki bir yıllık esareti, orada yaşadıkları, azmi, adadan yüzerek kaçması... 

Bu herkesin bilmesi gereken bir hikaye. 
Vecihi Hürkuş kurmaca değil, gerçek bir kahraman. Ömrünü sadece ama sadece uçmaya adamış bir adam. Bu kadar mücadeleci bir adamdan kendi adıma öğrendiğim çok fazla şey oldu. APM 


Bufilm, yönetmen Kudret 


Sabancı'nın 20 yıllık hayali. 99 


Vecihi Hürkuş 


Vecihi Hürkuş, orduya katıldığında 16, pilotluk diploması aldığında 20 yaşındaydı. 
Yeşilköy Tayyare Mektebi'nden pilot astsubay olarak mezun olduktan sonra 1916'da ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Kafkas Cephesi'nde girdiği hava muharebesin- de bir Rus uçağını düşürerek düşman uçağını düşüren ilk 
Türk tayyareci oldu. 
Kurtuluş Savaşı'nın ilk ve son uçuşunu gerçekleştirdi. TBMM tarafından üç kez takdirname verilen tek kişi olarak 

kırmızı şeritli İstiklal Madalyası kazandı. İlk yerli Türk uçağını imal etti. 1932'de ilk Türk Sivil Havacılık Okulu'nu açtı. İlk Türk sivil havayolu şirketimiz Hürkuş Havayolları'nı kurdu. 


Hürkuş: 
Göklerdeki 
Kahraman 


Yönetmenliğini Kudret Sabancı'nın, görüntü yönetmenliğini Tolga Kutluay'ın yaptığı, başrollerini Hilmi Cem İntepe, Gizem Karaca, Bora Akkaş ve Miray Daner'in paylaştıkları, müziklerini Gökhan Kırdar?ın hazırladığı, Eğrikapı Prodüksiyon'un yapımcılığını üstlendiği “Hürkuş: Göklerdeki Kahraman” 25 Mayıs'ta vizyona giriyor. Film, tarihe adını yazdırmış ama unutulmuş, değeri bilinmemiş kişileri sinemanın gücüyle hatırlatabilmek ve bu hikayeleri yeni nesillere duyurabilmek amacıyla yola çıkan Eğrikapı Prodüksiyon'un ilk sinema filmi... Hollywood animasyon teknolojisinde kullanılan laser tarama sistemi, motion laser tarama ve mekanlaştırma ile 
Vecihi Hürkuş'un 
Balkan Savaşı ve |. 
Dünya Savaşı'ndaki kahramanlık öykülerini anlatan film, 
Türkiye'de hava muharebelerinin en uzun süre yer aldığı film olmasıyla da dikkat çekiyor. 


HÜRKUŞ 


GÖKLERDEKİ KAHRAMAN 
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Lon Chaney de Şarlo gibi sözlü film çevirmeğe razı olmayanlardan biriydi. Meğerse eskisinden daha çok para istiyormuş da ondan bu işi reddediyormuş. Nihayet ücreti fazlalaştırılınca dayanamadı. Şimdi senaryosunu intihap etmekle meşgul. 


Timothte Chalamet 


Buyılın “eniyi erkek oyuncu” Oscar adaylarından Timothce Chalamet, ödül sezonunun iki önemli filmiyle gündeme oturdu: “Beni Adınla Çağır” (Call Me By Your Name) ve “Uğur Böceği” (Lady Bird). Özellikle ilkiyle yakaladığı “doğallık”, bugünlerin en çok konuşulan mevzularının başında geliyor. 


Ik gösteriminde jeneriğin aktığı andan itibaren büyük bir coşku selini de beraberinde getiren ve hakkıyla “senenin en iyi filmlerinden biri” olan “Beni Adınla Çağır” (Call Me By Your Name), çok ciddi bir kariyer zirvesine de tanıklık etmemizi sağladı. Geçmişte birçok örnekte karşımıza çıkan “vasat kariyerin zirve yapmasr ya da “ilk filmde, ilk başarı hikayesi de değildi bu üstelik. Jason Reitman'ın 2014 tarihli filmi “Erkekler, Kadınlar Ve Çocuklar”dan (Men, Women & Ghildren) bu yana irili ufaklı rollerle karşımıza çıkan ancak bellekte kalıcı izler bırakmamış bir aktörün, adeta kendi için yaratılmış bir karakterde -bir nevioynamaması, kendini akışa bırakmasıydı. 
Gençlik Başımda Duman'a misafir olan ilk erkek oyuncu Timothge Chalamet, “en iyi erkek oyuncu? dalındaki Oscar adaylığını almadan önce sayfamızdaki yerini ayırtmıştı aslında. Okuyacağınız yazıyı “aldığı ödüllerin sıralı listesi'ne çevirmeye hem niyetimiz hem yerimiz yok. Şu an hakkında yazılanları okuyacağınız bu çocuğun, çoktan tarihin en genç “erkek oyuncu Oscar'ı sahibi durumuna gelmesi ihtimali var. 
Manhattan'da doğup büyüyen Chalamet, reklam sektörü ve New York tiyatro sahnelerine çok erken yaşta girdi. Hemen akabinde kayıt olduğu LaGuardia'da arkadaşlık kurduğu “Tam Gaz”ın (Baby 


2014-2016 ARASI OYNADIĞI ROLLERDEN KARİYERİ ÜZERİNDE EN ETKİLİSİ “YILDIZLARARASI'YDI 


(INTERSTELLAR; 2014), 
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Driver) Baby'si Ansel Elgort'la bu yıl aynı ödülün farklı kategorilerinde Altın Küre için yarışması, okul yönetiminin senelik ücret politikasını gözden geçirmesini sağlamış olmalı. Pardon! Ödüller ve adaylıklardan bahsetmeyecektik! 

2014-2016 arası oynadığı rollerden kariyeri üzerinde en etkilisi “Yıldızlararası”ydı (Interstellar; 2014). 
Matthew McConaughey'nin hayat verdiği Cooper'ın oğlu Tom'un 15 yaşındaki halini canlandıran Ghalamet, belki rolüyle hafızalara kazınmadı ama kendi deyimiyle “yol haritas” olan bir mentor kazandı. 
Hakkında “Beni Los Angeles'ın tuzaklarından korudu, basınla ilişkilerimden film seçimlerime kadar her konuda yardımcı oldu” dediği McConaughey'nin sadece rolde kalmayıp yaptığı “yardımcı babalık” Ghalamet için bulunmaz bir nimetti. 

Oldukça net görülüyor ki bu ve benzeri 
fikir alışverişleri 2017 
itibarıyla tartışmasız bir başarıya yol açtı. 
Aynı yıl içerisinde ödül avcıları “Uğur 
Böceği” (Lady Bird) 
ve “Beni Adınla 


Çağır”da oynamasını başka türlü nasıl açıklayabiliriz? Şahsım adına başarı skalasında, ihtiva ettiği “görülmüşlük? 
hissiyatıyla “Beni Adınla Çağır”ın arkasında kalan “Uğur Böceği”yle başlayalım. Filozof görünümlü lise anarşisti Kyle rolünde filmin gerçek başarısı olan “takım uyumuna bir hayli katkı yapan oyuncu, Greta Gerwig'in uzun zamandır beklenen ortaksız uzun metrajının sağlam bir neferiydi. Büyüme hikayelerindeki ilk aşkın öneminin Lady Bird McPherson açısından “acı verici” olmasını sağlıyor, bunu yaparken tek bir duygu kırıntısı barındırmıyordu. 

Neyse ki kendisi bir büyüme hikayesinin ana karakteri olduğunda başına aynı şey gelmedi. “Beni Adınla Çağır”da profesör olan babasının kendinden yaşça büyük araştırma asistanı Oliver'a vurulan Elio'yu canlandıran Chalamet, çoğu eleştirmene göre diğer oyuncuları “oynuyormuş gibi gösteren doğallıkta bir performansa imza attı. Garip, coşkulu, kırılgan, utangaç, heyecanlı, tutkulu... Kısacası delicesine âşık bir adamın hissedebileceği her şeyi 

“gerçekten âşık 

olmuşçasına bize geçiren oyuncu, içinde olduğu filme âşık olmadan bunu yapamazdı. Rolü için 
İtalyancayı bir çırpıda öğrenmesi, zaten aşina olduğu gitar ve piyano kullanımını mükemmelleştirmesi çok zaman almadı. 

Filmdeki sevdiceği 


66... etkileyen 


sinemasal deneyimler sorulduğunda çokfarklı türlerden örneklerle cevap veriyor Chala 


Oliver'ı oynayan Armie Hammer'ın neredeyse rolü geri çevirmesini sağlayacak eşcinsel aşk hikayesi ve çıplaklık, Chalamet için konu dahilinde bile değildi. Aksine film çekimleri başlamadan önceki üç haftalık sürecin, aralarındaki kimyayı oluşturmak açısından oldukça yararlı olduğunu düşünüyor. İkisinin de ortak görüşü, perdedeki aşk hikayesinin içimize sinmesinin en büyük nedeninin “kronolojik anlatının samimiyeti güçlendirmesinden doğduğu”. “Beni Adınla Çağır”ın büyük bir kısmı bir ön sevişme gibi. Hisler artıyor, artıyor ve aşkın iki taraflı olmasını bekliyorsunuz... 

Kendisini etkileyen sinemasal deneyimler sorulduğunda çok farklı türlerden örneklerle cevap veriyor Chalamet... “Aşk Sarhoşu”nu (Punch-Drunk Love; 2002) izlediğinde perdedeki içine kapanık adamın dünyasına girdiğini ve bir 


e 


daha çıkamadığını itiraf ediyor. Bir başka Paul Thomas Anderson filmi “The Master”da (2012) Philip Seymour Hoffman'ın karakterinin Joaguin Phoenix'in karakterinden “gözlerini kırpmadan dürüst cevaplar vermesini” istediği sahneyi “Meisner Tekniği'nin gerçeğe dönüşmesi olarak görüyor. Oyunculara ve Paul Thomas Anderson'a ufkunu açtıkları için teşekkür ederken, beraber çalışmak istediği yönetmenlerden birini de açık ediyor. 

Bir metamfetamin bağımlısını oynadığı “Beautiful Boy” için 10 kg veren Timoth&e Chalamet, Steve Carell ile başrolü paylaştığı bu film için oldukça heyecanlı. Doğallık Oscar'ı getirmezse kilo vermenin getireceğini anlamış olmalı. Ne de olsa bu sene bol makyajlı rakiplerinin arasından sıyrılması biraz zor. 

Şimdilik tek falsosu Woody Allen'ın son filmi “A Rainy Day In New York”un 


© 


çekimlerinden sonra kendisine 

yöneltilen “Allen'ın kızını istismar etmesi hakkında düşünceleriniz?” sorusuna kaçak cevaplar verip sözleşmesini ön plana çıkarması. Filmin ilerleyeceği yola karşı inancı ve kariyer hesaplaması açısından kendisini sorgulamak bize düşmese de Huffington Post'un haberine göre sözleşmede konuyla alakalı herhangi bir madde olmadığını söyleyerek bu bahsi kapatalım. Nasıl olsa büyük oyuncu olmanın yolu övgü kadar yergileri de kabul etmekten geçer... 


* Meisner Tekniği: Sanford Meisner”ın yarattığı oyunculuk tekniği. 
İki asal oyunculuk problemi üzerine yaratılan teknikte, oyunculara karşısındakini dinleme ve düşünmeme öğretilerek oyuncunun anın içinde olması amaçlanır. APM 
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Bir Derek Jarman Oyuncusu 


Sinema, Tilda Savinton için iş olmanın çok ötesinde, tutkuyla bağlandığı bir hobi. Hollywood'un bağrına bastığı biri değildir, hiç olmadı. Insanların mutlu olup olmamayı seçebileceklerine inanıyor. 
Dünyada onun tuhaf olduğunu, artiste benzemediğini düşünenler de var... 


adın oyuncular açısından çok şanslı bir dönem yaşıyoruz. En İyi Kadın/ Yardımcı Kadın Oyuncu yarışmalarının kıran kırana geçmesi de bunun kanıtı. 
Yaş olarak da, Dame Judi Dench'ten Saoirse Ronan'a uzanan bir zenginlik yaşıyoruz. İnsan nereye el atacağını şaşırıyor. 
Buna karşılık, daha hiç kadın oyuncu yazmadık. 
İyisi mi, yazmaya sıradışı bir aktrisle başlayalım. 
Tilda Swinton, 
“sıradış”'lık kavramının somutlaşmış hali olduğu gibi, yaş olarak da ortalarda duruyor sayılır. 
Swinton'ı tanımlamanın en iyi yolu belki de bir “Derek Jarman oyuncusu olduğunu söylemektir. Swinton hem olağanüstü hem de alışılmamış bir oyuncu. 
Hal böyle olunca, kendisi de bu sıfatların ikisini birden hak eden Jarman'ın gözde oyuncusu olmasına şaşmamalı. Kimselerinkine benzemeyen bir fiziğe sahip oluşunu da hemen ekleyelim. 
David Thomas, 2010 Ekim'inde beşinci baskısı yapılan eşsiz kitabı “The New Biographical Dictionary of Film / Yeni Biyografik Film Sözlüğü”nde (karton kapaklı yedinci baskısı da 2017'de yapıldı ama onu görmedim), Tilda Swinton'dan söz ederken, bir 


söylemektir. S9 


gün sırf sinema sevgisiyle yapılan deneysel projelere karşı sadakatini bir yana bırakacak olursa şaşıracağını söylemişti. Sonra da onu, “kamerayla tespit edilebilen şaşırtıcı bir enerji? 
olarak tanımladı. Filmlere girip çıktığını, bir anda tempoyu değiştirdiğini, biraz beğenmeyerek etrafa baktığını söylüyor. 
1960'ta Londra'da doğan Tilda Swinton'ın annesi Judith 
Avustralyalı, babası tümgeneral Sir John 
Swinton ise İngiliz asıllı. Ailede İskoç, 
Kuzey İrlanda ve 
İngiliz kanı var. 
İskoçlu saygın atalar bu zengin kanaviçenin dokusunda önemli yerlere sahip. Zaten 
Tilda Swinton'ın havuç rengi saçları da bu mirası inkar etmiyor. 
Cambridge'de İngiliz Edebiyatı okuyan Swinton, öğrenciliğinde sahneye çok çıktı ve sonra da Royal Shakespeare Company'de bir sezon çalıştı. Tuhaf ve asi bir genç hanım olarak kendine cinsiyet sınırlarını aşan roller de buldu: Pushkin'in “Mozart Ve Salieri”sinde Mozart'ı oynadı. Ödüllü TV dizisi “Screenplay”de (Man To Man: Another Night Of Rubbish On The Teliy, 1992), İkinci Dünya Savaşı sırasında ölmüş kocasının kılığına giren 


66 Swinton'ıtanımlamanın eniyi yolu belki de 
bir'Derek Jarman oyuncusu olduğunu 


işçi sınıfından bir kadın oldu. 

1985'te ise deneysel filmler yapan Derek Jarman ile birlikte çalışmaya başladılar. Bu işbirliği dokuz yıl sürdü. Ekibe “güzel kız” olarak katılıp, bardak yıkamak ve kahve yapmak dahil hiçbir angaryadan kaçınmadığı gibi, onunla “Caravaggio” (1986), “The Last Of England” (1987), “Bahçe” (The Garden, 1990), “Screen Two: Edward 11” (1991) ve “Wittgenstein” (1993) gibi filmler yaptılar. 
Jarman 1994'te AIDS komplikasyonlarından ölünce Tilda'nın dünyası bomboş kaldı. Ancak, onu unutmadı, Isaac Juliemle birlikte “Derek” belgeselini yaptılar. 1995'te Tilda “The Maybe” adı verilen ve Jarman için bir yas bildirisi niteliğindeki etkinliğin bir parçası olarak Serpentine Galerisi'nde cam bir vitrinde kendini sergiledi. 

Ancak bu dönemde yaptığı bir film, Jarman filmlerini bir kenara iterek, “kült film” etiketine hak kazanmıştır. Aktris “Orlando”da (1992), 400 yıl boyunca kah erkek, kah kadın olarak yaşayan soylu karakterinde müthiş bir performans sunmuştu. Filmi senarist/ yönetmen Sally Potter ile yıllarca birlikte çalışarak ve finanse ederek gerçekleştirdiler. 
“Orlando” bugün de tutkun bir hayran kitlesine sahiptir. 

Böylece, Jarman ekibinden oluşuyla üretilen “eşcinsel ve “biseksüel dedikodularını da iyice alevlendirmişti. Umurunda bile olmadı. Belki de sevgilisi yakışıklı erkek, iyi ressam Sandro Kopp olduğu içindir. Bu beraberliği de yirmiyi aşkın yıldır gizlemiyorlar. 1998'de doğan ikizleri Xavier ile Honor, yazar ve ressam babaları John Byrne ile Nairn'de yaşıyor. Anneleri de çalışmadığı zaman onların yanına geliyor ve Byrne ile artık dost olduklarını, çocuklarını birlikte büyüteceklerini söylüyor. 

Sinemaya gelince, o Tilda Swinton için iş olmanın çok ötesinde, tutkuyla bağlandığı bir 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Jarman ekibinden oluşuyla üretilen “eşcinsel ve“ ?dedikoduları 

umurunda bileolmadı. 


Cousins ile ikisi, vaktiyle 

dinb 'da da para falan almadan festivali kendileri gibi hülyalı hale getirmeye çalışmışlardı ama, sonra dışlandıklarını gördüler. Buna karşılık, Nairn'de hem bir tür kanepede izlenen ev filmi festivali yaptılar, hem de İskoçya kırlarında kamyonetleri ile dolaşıp küçüklü-büyüklü köylere filmler taşıdılar. Hatta ilk etapta, daha kamyona geçmeden önce birkaç gönüllü sinemaseverle dağ yollarında halatlar sarılmış projeksiyon makinesini çekişlerini Guardian gazetesindeki bir fotoğrafta görmüştük. Köylüler çok mutlu olmuş, ilk defa film görür gibi izlemişler. Çok kıvanç veren bir ortak tecrübeymiş. 
Swinton, Hollywood'un bağrına bastığı ri değildir, hiç olmadı. İnsanların mutlu olup mamayı seçebileceklerine inanıyor. Dünyada Jun tuhaf olduğunu, artiste benzemediğini üşünenler de var. Oysa bizler İskoç oyuncuyu Junun için seviyoruz. 
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United Artists grubunun başkanı Arthur Krim'in bildirdiğine göre şarkıcı ve aktör Frank Sinatra bir film şirketi kurmuştur. Yeni şirket beş sene içinde beş film yapacak ve bunları United Artists vasıtasile tevzi edecektir. Bu filmlerin üçünde Frank Sinatra başrolü alacaktır. 


KUZEYİN DENEYSEL RİTMİNE VEDA 


“Sicario”,“Her Şeyin Teorisi” (The Theory Of Everything) ve “Geliş” (Arrival) gibi iddialı filmlerdeki soundtrack çalışmalarından tanıdığımız Altın Küre ödüllü İzlandalı besteci Johann Jöhannsson henüz 48 yaşındayken hayatını kaybetti. 


Ş 


Murat Emir EREN memireren gmail.com 


üzik kariyerine deneysel rock ve elektronik müzik kategorilerinde eserler veren bir sanatçı olarak başlayan 
Jöhann Johansson, kariyerinin ilk önemli 
çıkışını “Englabörn” adlı albümüyle 2002 
yılında yapmıştı. Onu tanımamıza vesile olan bu albümün peşi sıra gelen 16 yıl içerisinde, İzlandalı müzisyenin yolunu Hollywood'a düşüren isimse Kanadalı yönetmen Denis Villeneuve oldu. 
Yönetmenin 2013 yılında çektiği, başrollerinde Hugh Jackman, Jack Gyllenhaal ve Viola Davis'in yer aldığı “Tutsak” (Prisoners), Jöhannsson'un yönetmenle bir besteci olarak ilk kez çalıştığı film oldu. Bu işbirliğinin ardından Jöhannsson, Vielleneuve'le 2015 yılında “Sicario” ve 2016'daysa “Geliş” (Arrival) adlı filmlerde birlikte çalıştı. Hatta yönetmenin “Blade Runner”ın devamı niteliğinde çektiği, beğeni toplayan “Blade Runner 2049” için de Jöhannsson'un notaları devreye girmişti, ancak sonradan filmin müziklerini Hans Zimmer'in yapması kararlaştırıldığından Jöhannsson'un bu film için yaptığı müzikler kullanılmadı. 
İzlanda'nın masallardaki soğuk ve uzak 
şehirleri andıran şehri Reykjavik'te 1969 
yılında dünyaya gelen Jöhannsson, bir zamanlar babasının da çalıştığı bilgisayar firması IBM için de özel çalışmalara imza atmıştı. Ancak asıl aşkı şüphesiz hep müzik oldu. Kişisel albüm çalışmalarıyla da başarılara imza atan Jöhannsson'un müziğindeki uzlaşmaz karanlık ve umudun 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nefis dengesi, ona hatırı sayılır bir hayran kitlesi hediye etti. Sanatçının kaydettiği son albüm 2016 tarihli “Orphee&” olmuş ve bu albüm ünlü müzik dergisi Rolling Stone'un yılın en iyi 20 avant-garde albümü listesine girmeyi başarmıştı. 

Ülkesi İzlanda'da birçok sinema filmine, televizyon dizisine ve bilhassa önemli belgesel filmlere yaptığı müziklerle de tanındı Jöhannsson. Özellikle Baltasar Kormâkur'un 2015 yapımı beğenilen serisi “Trapped” için yaptığı müzikler unutulmazdı. Ayrıca 2014 yılında “End Of Summer” adlı deneysel bir belgesel filme de imza attı yönetmen olarak. En büyük başarılarından biriyse, yine aynı yıl müziklerine imza attığı “Her Şeyin Teorisi”yle (The Theory Of Everything) gerçekleşti. 
Yönetmenliğini James 
Marsh'ın yaptığı ve başrolünde Eddie 
Redmayne'in yer aldığı 


film, ünlü bilim adamı Stephen Hawking'in hayat hikayesine odaklanıyordu. Filme yaptığı hipnotik etkilere sahip muazzam müziklerle Jöhannsson, “en iyi orijinal film müziği kategorisinde Oscar adaylığı aldı ve yine bu kategoride Altın Küre'ye de aday gösterildi. Oscar'ı kazanamasa da, Altın Küre onun olmuştu bu filmdeki çalışmasıyla. Ülkesinin de ilk Altın Küre ödülüydü bu (Jöhannsson'un “Sicario” için yaptığı müzik çalışmasıyla da yine Oscar'a aday gösterildiğini ama bu ikinci adaylığında da ödülü kucaklayamadığını belirtelim). 

Bir hayli genç sayılabilecek bir yaşta aramızdan ayrılan Jöhannsson, “A Pile Of Dust”, “Viroulegu Forsetar”, “Flight From The City”, “Fordlandia”, “Free The Mind” gibi nice nefis eseriyle her birimize esin kaynağı olmayı sonsuza dek sürdürecek 

şüphesiz. APM 
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PHANTOM THREAD 


Paul Thomas Anderson, projenin esin kaynakları arasında David Lcan'in kırklı yıllardan bir eseriolan “Seven Kalpler”i ve Max Ophüls'ün “Madame de...”isimli başyapıtını gösteriyor. 


Rİ KAAAXX Rİ 
9 Mart Paul Thomas Anderson 
Paul Thomas Anderson 
Daniel Day-Lewis, Vicky Krieps, Lesley Manville, Richard Graham, Camilla Rutherford, Harriet Sansom Harris, Brian Gleeson, Julia Davis, Nicholas Mander, Lujza Richter, Gina MeKee, Philip Franks, Phyllis MacMahon 
2017 ABD SÜRE 130 dk. UIP (Universal) 


Ali ERGİVAN - ali.ercivan&gmail.com 


ir moda tasarımcısı, Kız kardeşiyle birlikte kurup yaşattıkları markalarıyla Avrupa'nın kraliyet ailelerini bile giydiren, saygın bir modacı. Reynolds Woodcock. 
Bir sanatçı. Kendini yaratmaya adadığı süreç, hem ev hem işyeri olarak kullandığı binada geçiyor büyük ölçüde. Müthiş bir konsantrasyon talep ediyor bu süre zarfında. Kişisel mevzulara, kahvaltıda çıkan en ufak bir gürültüye tahammülü olmuyor. Yarattığı eser her şeyden daha mühim o anlarda. 
Adanmışlığın kendisi her şeyden daha mühim. 

Yeni bir projeye, yeni bir döneme girerken bir de ilham perisine ihtiyaç duyuyor Reynolds. Hayatına yön veren iki kadın olmuş. Rahmetli annesi ve kardeşi Cyril... İlham perilerinde, hayatına aldığı kadınlarda, romantik ilişkilerinde ise karşı tarafa böyle bir kontrolü asla vermiyor. İlhamdan başka beklentisi yok onlardan. O binanın, evin içinde birer hizmetkara dönüşüyor bu kadınlar. Ömürlerini doldurup artık def edilmeleri gereken noktaya kadar... 

Sanatçı adamlarla hayatlarındaki kadınlar arasındaki bu güç ve sömürü odaklı ilişkilere değinen iddialı bir film daha izledik bu sene. Darren Aronosfky'den “Anne!” (Mother). 
Aronofsky de filminin açılışında, izleyeceğimiz döngüyü hemen açık ediyordu. Paul Thomas Anderson da daha ilk dakikalardan bunun bir döngü olduğunu, bu kadınların Reynolds”ın hayatına belli bir devridaim içinde girip çıktıklarını belli ediyor. Onun filmi “Phantom Thread”de bu denklemin iki unsuru daha var. İlki, Reynolds artık onlara 


MART 2018 > ARKA PENCERE MECMUA 


bakmaya bile tahammül edemediği noktaya gelince, söz konusu kadınları hayatlarından kovma görevini üstlenen işveren kardeş, Cyril. 
Diğeriyse bir hayalet, hiçbir kadının yerini alamadığı anne. 

Reynolds ve Cyril için o kadar mekanik hale gelmiş ki bu yeni kadınları seçme, sahiplenme, özel hissettirme, elbiseler için ölçülerini alma, giydirme, onları hayatlarına dahil etme, vakti geldiğinde de gönderme süreci, hepsi sapkın bir oyun artık. Yeni kız, taşrada bir restoranda garsonluk yapan, yol yordam bilmez göçmen Alma, bu 


oyunun son arzu nesnesi, Alma hayatına giren yakışıklı adamla romantik bir gece geçirdiğini düşünürken, onun için soyunup modellik yaparken, mahrem bir anı paylaşırken, bir anda tanımadığı bir kadın, yani Cyril, belli ki son derece planlı ve defalarca tekrarlanmış bir rutin içinde odaya girip vücut ölçülerini not etmeye başladığında, bunun bir 


VIĞKYI 


KOLONİ / Colonia (2015) 


Jenny von Westphalen-Marx rolü, onu “Phantom Thread”e yolculadı. 
GENÇ KARL MARX 
Le Jeune Karl Marx (2017) 


tecavüz sahnesinden farkı yok adeta. Ancak ilginin odağında olmak, Alma'nın hoşuna gidiyor hemen. Onu farklı kılan da bu olmalı. Diğer kadınlardan farklı çünkü o. Reynolds ve Cyril henüz farkında değiller belki ama karşılarında pasif bir vitrin mankeni yok bu kez. Ne filmin cinsel tahakküm oyunları sebebiyle benzetildiği “Grinin Elli Tonu” (Fifty Shades Of Grey) serisinin kadınına ne de “Anne!”nin Jennifer Lawrence'ına benziyor Alma bu anlamda. Bir müddet hisleri umursanmadan kullanıldıktan sonra, oyunda kendi hamlelerini yapmaya başlıyor. Ve karşı taraf gibi oynuyor: Belden aşağı! Nereye vuracağını da çok iyi öğrenmiş durumda zaten. Reynolds'ın aşkını istiyorsa, onun gözünde annesinin yerini alması lazım! 

İşte bu noktadan sonra, “Phantom Thread”in kara mizahı, ölümcül ve acımasız çekişmeleri gerçekten müthiş bir seyir zevki veriyor. Hele 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GİRDİĞİ HER SAHNEYE | 


annenin yerini alma durumunun mecazi olmaktan çıkıp hakikate büründüğü bir sahne var ki sinema tarihine geçeceği muhakkak! 
Geçmeli. 

Bütün bu başarıda oyuncuların payı elbette yüksek. Daniel Day-Lewis'in ustalığı artık vaka-i adiye gibi algılanıyor ama hafife almamalı, aktör yine hayran bırakıyor kendine. Emeklilik kararından er ya da geç döneceğini umuyoruz. Vicky Krieps de aktörün karşısında ezilmek bir yana, devleşiyor. Lesley Manville ise girdiği her sahneye müthiş bir tansiyon katıyor. Bu başarılar yadsınamaz. Ama aslan payı, elbette Paul Thomas Anderson'a! 

Jeneriğe yazmasa da görüntü yönetmeni kendisi. Buradan başlayalım çünkü “Phantom Thread” bu yılın herhalde en şık çekilmiş filmi ve tam bir mizansen şöleni. Filmin ve Anderson'ın sürpriz Oscar adaylıklarında kilit kelime de bu bence: Mizansen. 

Anderson, öyküsü ellilerde geçen bu projenin esin kaynakları arasında David Lean'in romantik stüdyo filmleri çektiği kırklı yıllardan bir eseri olan “Seven Kalpler”i (The Passionate Friends) ve Max Ophüls'ün “Madame de...” isimli başyapıtını gösteriyor. 


DANLEL DAY-LEWIS'İN USTALIĞI ARTIK VAKA-İ ADİYEGİBİ ALGILANIYOR AMA HAFİFEALMAMALI, AKTÖR YİNE HAYRAN BIRAKIYOR KENDİNE. 
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Lean'in filmi gerçekten “Phantom Thread”in atmosferini doğrudan belirlemiş görünüyor. Bununla da kalmayıp 1949 yapımı filmin görkemli yılbaşı kutlaması sekansını, neredeyse birebir tekrar yaratıyor Anderson. Kubrick'in de hayranı olduğu büyük mizansen ustası Ophüls ise, “Phantom Thread”in mekan ve kamera kullanımını açıkça besliyor. Tabii, o dönemin sineması kadar gösterişli bir şekilde değil, daha hissettirmeden uyguluyor Anderson mizansenlerini. Bu bile, Anderson'ın henüz 47 yaşında nasıl büyük bir ustaya dönüştüğünün ispatı. Bir dikiş atölyesinin içinde kamerasıyla zarifçe dolanmasını izlemek nefes kesiyor. 

Paul Thomas Anderson, daha çok Robert Altman etkisinde bir sinemacı olarak çıkmıştı yola. “Ateşli Geceler” (Boogie Nights), “Manolya” (Magnolia) gibi başarılı filmler yarattı bu ilk döneminde. Ancak “Kan Dökülecek” (There Will Be Blood) ile farklı bir yola saptı. Açık konuşayım, “Kan Dökülecek”i ilk izlediğimde, bana da gösterişçi gelmişti. Bana da diyorum çünkü böyle hisseden çok var, biliyorum. Ben de yadırgamış, hatta hoşlanmamıştım. Fakat Anderson'ın sinemasındaki tavizsizlik ve tutkuya teslim olmam da uzun sürmemişti. Büyük bir sinema yapıyor Anderson, şimdilik her filmiyle de yeni bir klasiğe imza atıyor. “Phantom Thread” bu yeni yolda en olgun ve sofistike eseri. 

Alma'nın tüm hikayeyi kendi bakış açısından doktora anlattığı, ana öyküye paralel akan ama sonra tam olarak bir yere bağlanmayan sahneleri çok gerekli görmediğim dışında hiçbir itirazım olamaz sanıyorum bu filme. İlk anından son karesine kadar izlemesi büyük bir keyif, bir sinefil rüyası. APM 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Seyircinin Gerçeklikten Kaçışı 


İnsanların böylesi bir dönemde sadece kahkahalarla gülmek ve ağlamak istemeleri, gerçeklikten kaçmaları bana pek şaşırtıcı gelmiyor. Hani korku filmlerine korkmak, seks filmlerine libidoyu artırmak için gidilir ya; gülmek ve ağlamak da biraz öyle oldu artık. 


on yıllarda Türkiye'de sinemada olup 

bitenleri cehaletin yükselişine 

bağlayanlar var. Cehaletten kasıt, 

kuşkusuz okur-yazar olmamak değil. 

Tanım, kültürel anlamda bir geriye 

gidiş endişesi ya da nitelikli filmlerin daha az ilgi görmesinden duyulan bir kaygının dışavurumunu yansıtıyor. 

Doğruluk payı taşıyor olsa dahi, asıl meseleyi önemsizleştirerek “ufuk dış”'na iten, kolaycı bir yanı var bu saptamanın. Öyle ki, birçok kişi “Recep İvedik” filmlerine sadece Recep İvedik'e benzeyen ya da Recep İvedik'e kendini yakın hisseden insanların gittiğini düşünüyor... Elimde bir saha araştırması yok ama bu görüşün gerçeği yansıttığına pek inanmıyorum. Türkiye'de sinema seyircisi profilinin büyük oranda değiştiği filmlerin, komedilerden ziyade “Kurtlar Vadisi” ve erkek seyirciye seslenen milliyetçi anlatılar olduğunu; sadece “Recep İvedik” serisi değil, yerli komedi filmlerinin seyircisinin de sandığımızdan daha farklı bir profil ortaya koyduğunu düşünüyorum. Gözlemlerimden çıkardığım kadarıyla içlerinde eğitimli, aydın kesimden gelen birçok kişi var. 
Konuştuğunuzda bu filmlerin iyi olduklarını onlar da iddia etmiyor; biraz gülüp eğlenmek için gittiklerini söylüyorlar. Yolu düştükçe AVM'lerdeki sinema seyirci profilini dikkatle gözlemleyen biri olarak “Recep İvedik”, 


6g Sonuç olarak, insanlar doğal olarak popüler kültürün birparçası olmayı 


seviyorlar. El 


Erkek seyirciye milli 


“Düğün Dernek”, “Dedemin Fişi” gibi filmlere giden seyircilerin “cehaletin yükselişine? katkı veren kitleye bire bir denk gelmediğini rahatlıkla söyleyebilirim. Bu kitlenin arasında kamuoyu araştırmalarında kendini “moderı”, “laik”, “eğitimli”, “muhalif? olarak niteleyen insanların olduğundan eminim. 

1970'lerde ve daha önceki yıllarda olduğu gibi günümüzde de toplumun farklı kesimlerinden gelen insanlar, bazı eleştirmenlerin izlemeye dahi değer görmediği filmleri birlikte izleyip gülmeyi, duygulanmayı ve ağlamayı seviyor... “Mavi Boncuk”, “Bizim Aile” gibi filmler de gösterime girdiklerinde eleştirmenler tarafından övgülerle karşılanmamıştı zaten. Sonuç olarak, insanlar doğal olarak popüler kültürün bir parçası olmayı seviyorlar. 

İşte tam da bu noktada, biraz da günümüz popüler kültürünü anlamak için, toplumun en azından aydın kesiminin sözgelimi neden 
“Köksüz” (2013) ve “Mavi 

Dalga” (2013) gibi yeni şeyler 

söyleyen, farklı cümleler 

kurmaya ve seyircileri düşündürmeye çalışan filmlere gitmedikleri sorulabilir. Her ikisi de festivallerden ödül alarak adlarını duyurmuş filmler. Örnek olarak seçmemin nedeni 
“Köksüz”ün aile hikayeleri; “Mavi Dalga”nın ise gençlik ve ilk cinsel deneyimi işleyen anlatılar arasında hem sinema tarihimiz 


ii 


doping: “Kurtlar Vadisi”. 
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hem de sosyolojik açıdan dikkat çekici olmaları... Üstelik öyküleri, sade ve düz. 
Medyada ve sosyal medyada üstünde konuşulması, popüler kültürde yerlerini alması gereken filmler... Kaldı ki, 80'ler ya da go'larda, hatta ikibinli yılların başında gösterime girmiş olmaları halinde çok daha fazla konuşulacaklarından, hatta popüler kültürde iz bırakacaklarından eminim. 

Peki, ama neden konuşulmadılar? 
Benzerleri birçok film gibi neden sadece 10 bin seyirciyle sınırlı bir alana mahkum oldular. 

Artık geçmiş yıllara göre çok fazla filmin gösterime girmesi, kuşkusuz göz ardı edilemeyecek bir neden. Türkiye'de adına artık ne derseniz deyin; yapım, dağıtım, pazarlama ve işletmesiyle 2010'lu yıllar itibarıyla artık yeni ve katı bir düzen var. “Endüstriyel sinema” diyebileceğim bu düzenin “büyük oyuncuları, “kural koyucuları' son derece belirleyici durumdalar. Onların “işaret etmediği, pazarlamadığı, işletmediği, göstermediği bir filmin başarılı olması çok zor. 

Ama tek neden olarak bu durum gösterilemez. Seyircilerin “bu türden filmleri seyretmeme konusundaki kararlılığını görmediğimiz sürece bence olup biten hiçbir şeyi anlamamız mümkün değil. “Türk sanat sineması'nın yıldızı Nuri Bilge Ceylan'ın filmlerini bir istisna olarak kabul edersek, seyirci uzun süredir “sanat sinemasından ısrarla uzak duruyor... Kültürel donanımları 


Onur Saylak'ın oynadığı 
“Mavi Dalga”, Antalya'da ödüller aldı. 
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kabuğuna çekildiği, arttığı bir çağ bu... 


itibarıyla iyi filmlere gitmelerini umduğum kişilere sözgelimi geçtiğimiz aylarda gösterime giren “Daha” gibi bir film yerine neden komedi filmlerine gittiklerini sorduğumda aldığım cevap aşağı yukarı hep aynı... Dolaylı ya da dolaysız yollardan, sinemaya eğlenmek, iyi vakit geçirmek, kafa boşaltmak için gittiklerini söylüyorlar. 

Yabancı filmlerdeki tercihler de dikkatle incelendiğinde Türkiye'de gerçekçi filmlere karşı bir tür “alerjik reaksiyon'dan söz edilebilir. “Köksüz”, “Mavi Dalga” ve benzer filmlerin “Sorunu da zaten aynı. Gerçekçi olmaları... Popüler kültürün gerçekle, gerçeklikle ilgisini kaybettiği bir dönemde olduğumuza inanıyorum. 
Sözgelimi sosyal medyada reyting, gerçekleri işaret etmekle değil; hakaret-aşırı övgü, sosyal linçtapınma gibi karşıtlıklar döngüsü üzerinden ilerliyor. Oysa gerçeklik, çoğunlukla bunların arasında bir yerde... 

Özetle, kendisiyle, hayatın ve 


Sosyal linç korkusuyla herkesin kendi 


Türkiye'nin gerçekleriyle, insan ruhunun karanlığıyla yüzleşmek istemeyen bir seyirci kitlesinin yanı sıra popüler kültürün de 

artık gerçekçi kurgularla bağının iyice koptuğu bir dönemde yaşıyoruz. Sosyal linç korkusuyla herkesin kendi kabuğuna çekildiği, sahtelik ve hamasetin arttığı bir çağ bu... 

İnsanların böylesi bir dönemde sadece kahkahalarla gülmek ve ağlamak istemeleri, gerçeklikten kaçmaları bana pek şaşırtıcı gelmiyor. Hani korku filmlerine korkmak, seks filmlerine libidoyu artırmak için gidilir ya; gülmek ve ağlamak da biraz öyle oldu artık. 
“Fısıltı gazetesi? ve “arkadaş tavsiyeleri” bir 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filmin iyi, nitelikli, sahici, samimi ya da gerçekçi olmasından ziyade “çok ağlatması' ve “çok güldürmesi? üzerinden ilerliyor. 

İşte tam da bu noktada nelere gülüp, nelere ağladığımız ve milyonlarca kişi tarafından seyredilen tüm bu anlatılar, gerçeklikten giderek kaçan ve sosyal medya kurgularına daha çok bağlanan bir toplumu anlamak için özel bir önem kazanıyor... Belki çıkış yolu da anlamaktan geçiyor. 

Sözgelimi. “Black Mirror” tam da bu sorunlarla yüzleşmenin sancılarını yansıtarak ve insanlara bir ayna tutarak başarılı olmadı mı? Belki iyi ve nitelikli sinema, benzer yüzleşme çabalarıyla bulacak seyircisini. 
Gerçek sanatsal özgürlük ve bağımsızlık, belki internet ve televizyon üzerinden ilerleyerek sinema salonlarını kuşatacak... APM 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VAHŞİLER 


Filmin yönetmeni Scott Cooper'ın iki ii dadinlemceatılımı yaptığı sahneler de “hoşgörülü” tavrın 

beslendiği lütufkar bir dil üretiyor. 
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30 Mart Scott Gooper $ Scott Gooper (Donald 
E, Stewart'ın metninden) 9 Christian Bale, Rosamund Pike, Rory Gochrane, Wes Studi, Jonathan Majors, Jesse Plemons, Ben Foster ) 2017 ABD SÜRE 134 dk. The Moments Entertainment 


Sezen SAYINALP - sezensayinalp©gmail.com 


cott Cooper'ın Christian Balele 2013 yapımı “Kardeşim İçin” (Out Of The Furnace) filmi vesilesiyle kurduğu 


ortaklık, 2017'de de “Vahşiler”le (Hostiles) devam ediyor. 


Başrollerde Christian Bale, Rosamund Pike ve Wes Studi'yi gördüğümüz “Vahşiler”, Amerika'nın toprağa sahip olma politikası üzerinde ilerlerken, yerli halk ve beyaz ırk arasında sürekli kendini tekrar eden dramatik yapıyı kurmaktan da geri durmuyor. 

En yakın örnek olarak 2015 yılında özellikle ödül sezonunda büyük ses getiren Alejandro G. Iüârritu yönetmenliğindeki “Diriliş”e (The Revenant) baktığımızda, Amerika'nın kurulduğu günden beri süregelen işgalci tutumunu doğayla hemhal olan başkarakteri üzerinden anlatan bir metin vardı karşımızda. 
Meseleye toprağın hayatı var etmesi yönünden yaklaşmak, düşmanlık kavramını da klişe bir anlatımdan kurtarıp, o toprakla birlikte hayat bulan insanların iç dünyalarına yönelik çıkarımlara da zemin hazırlıyordu. 
Böylelikle film de klişe düşmanlık temalarından kendini kurtarıyordu. 
“Vahşiler” ise Amerika'nın western geleneğinden gelen ve faşizmin temelinde yer alan “ortak düşman yaratma” gayretini ısıtarak tekrar önümüze sürüyor. Filmin açılışında D.H. Lawrence'ın Amerikan ruhuyla ilgili çarpıcı sözlerinden biri yer 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alıyor. Bu ruhun özündeki katı, izole, acılara dayanıklı ve katil ruha vurgu yapan alıntı, özellikle 1800'lerde Amerikan vatandaşlarının toprakla ilgili mülkiyet haklarını çoğaltmalarından itibaren, ayrımcılıktan insan gücünü sömürmeye kadar uzanan süreci özetler nitelikte. Filmin de bu sömürü kültürüne ve ötekileştirmeye yönelik meselelerin izinden gideceğine dair bir ışık bırakan söz, ne yazık ki Cooper'ın kurnaz ve pazarlıklı oyunundan ibaret. Yönetmenin daha filmin açılış sekansında bu ruhun geçmişten bugüne açtığı yaralara yine beyaz ırkın penceresinden bakacağını ve sadece gösteriş için iki tarafı da dinlermiş gibi yapacağını görüyoruz. Komançiler tarafından katledilen bir aileyi izlediğimiz açılış sekansı, ailenin annesi Rosalie'nin hayatta kalmasıyla sonlanıyor. Görevinde oldukça başarılı, üstlerinin takdirini kazanmış ve emekliliği yaklaşmış olan Yüzbaşı Joseph Blocker ise yıllardır mahkum olan Sarı Şahin ve ailesini memleketlerine ulaştırmak için görevlendiriliyor bu esnada. 
Geçmişteki savaşların ardından yerlilere i tartışmasız kin güden Blocker, bu görevi kabul etmek istemese de askeriyedeki intibasını da göz önünde bulundurarak görevi tamamlamaya karar , veriyor ve bu yolculukta Rosalie'yle yolları kesişiyor. Bu noktadan sonra yüzlerdeki acıya odaklanan karanlık planlarla, çorak i manzaralarla, birbirinden vefalı askerlerle karşılaştığımız sahneler, tek taraflı bakan i yönetmenliğin gülünç yönlerini de bir bir açığa 
| çıkarıyor. Sarı Şahin ve ailesini bile tanımamıza 
izin vermeyen yolculuk, iki küsur saat boyunca Blocker'ın ne kadar iyi bir insan olduğunu bize 


kanıtlamanın derdine düşüyor. Komançiler neden bu kadar kötü, diğer kabileler neden tutuklanıyor, iki taraf arasında süregelen katliamlar ne gibi sebeplerin ardından meydana geliyor ve ne sonuçlar doğuruyor? 
Hiçbirinin cevabı yok. Filmin tüm bunlara bir cevap arama gibi bir gayesi de olmayabilir elbette, ama Blocker'ın yanı başında öldürülmüş arkadaşları, Rosalie'nin yine aynı şekilde öldürülmüş ailesi ve onların kini her sahnede tekrar tekrar bizlere hatırlatılırken, diğer tarafa ve o insanların acılarına dair tek kelime edilmemesi filmin beyazların insanüstü “hoşgörüsü'nü dile getirişi hakkında yeterince bilgi veriyor. 
Cooper'ın iki tarafı da dinleme atılımı yaptığı sahneler de yine bu hoşgörülü tavrın beslendiği lütufkar bir dil üretiyor. Yemek masasında Amerikan topraklarının asıl sahibi meselesi konuşulurken ve yerlilere yapılan eziyetler anlatılırken Rosalie'nin acısı sebebiyle bu konuşmanın çarçabuk üstünün kapanması, bu konuyu hiç uzatmamamız, hatta uzatırsak zararlı çıkacağımıza dair bir gözdağı gibi. Tüm bunların ardından Blocker'ın yine üstün vicdanını konuşturarak Sarı Şahin'e dost elini uzatması ve ona bir nevi kendi topraklarını bahşetmesi de beyaz Amerikalıların önünde saygıyla eğilmemizi bize ısrarla söyleyen duygusal anlardan biri. Baştaki Lawrence referansının az da olsa hakkını vermek istercesine toprak sahibi beyazlar üzerinden Sarı Şahin'in ailesine yapılan saldırıyla aslında haklı tarafın olmadığını belirtmeye çalışan Cooper, anne babasını kaybetmiş bir Amerikan yerlisi çocuk ve ailesini kaybetmiş beyaz bir anneyle Amerika'nın bütünlüğünü yine tüm gururuyla gözlerimizin önüne getiriyor. 
Yüzlerdeki kini okumamız için yapılan yakın çekimlerden, duygu sömürüsüne varan müzik kullanımına kadar taraflı bir tavrın ürünü olan “Vahşiler”, maalesef yılın hayal kırıklığı yaratan yapımlarından. 


GARISTIAN 
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ÖLÜMLÜ DÜNYA 


Karakterlerin belirginleşen özellikleri benimsendikçe 


filmin komedi unsurları da güçlü hale gelmeye başlıyor. 


XAX 


BİÇİM 4 İÇERİM A OYUNCULUN AA * 

ÇIKIŞ 26 Ocak YÖNETMEN Ali Atay SENARYO Ali Atay, Aziz Kedi, Feyyaz Yiğit, Volkan Sümbül, Ali Demirel OYUNGULAR Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, 

Sarp Apak, İrem Sak, Doğu Demirkol, Feyyaz Yiğit, Meltem Kaptan, Mehmet Özgür YAPIM 2018 Türkiye SÜRE 107 dk. DAĞITIM UIP (TAFA) 


Şenay AYDEMİR - sinesenaygmail.com 


li Atay, “Leyla İle Mecnun” dizisinin ardından yine Onur Ünlü'nün “Sen Aydınlatırsın eceyi” filmiyle oyuncu olarak hatırı sayılır bir yer edindi kendisine. Ancak Atay'ın sinemaya ilgisi yalnız oyunculuk düzeyinde değilmiş. 2015 yılında senaryosunu Ertan Saban ile birlikte kaleme aldığı “Limonata” filminde yönetmen olarak çıktı karşımıza ve geçer not almayı başardı. 
Atay, bu kez de kendisinin de dahil olduğu kalabalık bir senaryo grubunun ortaya çıkardığı “Ölümlü Dünya” filmiyle 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seyirci karşısına çıktı. İlk filme göre daha kalabalık ve daha hareketli bir hikaye ile çıtayı daha da yükseğe koymuş belli ki Atay. 

“Ölümlü Dünya” etkileyici bir 15 dakika ile açılıyor. Haydarpaşa Garı'nda nesillerdir lokanta işleten sekiz kişilik sıradan bir aileyi takip ederken, bir anda onların kiralık katil olduklarını öğreniyoruz. Ancak bir sonraki işlerinde çuvallayınca dünya çapında çok güçlü olan örgütün hedefi haline geliyorlar ve kaçmaları gerekiyor. 

İlk elden söyleyelim: “Ölümlü Dünya”, seyirciye vaat ettiği eğlence sözünü tutuyor. 
Yüz dakikayı aşkın zaman içerisinde, karakterlerin giderek belirginleşen özellikleri seyirci tarafından benimsendikçe filmin komedi unsurları da güçlü hale gelmeye başlıyor. 

Hikayenin dağılmaya müsait yanlarının, çok karakterli yapısından kaynaklı toparlama sıkıntılarının filme tempo da kazandıran bir kurgu ile aşıldığını da not düşelim... 

Birbiriyle uyumlu ve seyircinin giderek alıştığı karakterlerin, maharetli oyuncular tarafından canlandırılması 


m. | 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filmin artı hanesine yazılıyor. Özellikle, erkek egosu, vurdumduymazlığı, takıntıları iyi birer komedi malzemesine dönüştürülüyor. Bir kovalamaca sahnesinde karakterlerden birisinin takip eden araçları elindeki otomatik silahla yeterince iyi “tarayamadığı' üzerine yapılan ve “Abi beğenmiyorsanız siz yapın”a kadar uzanan sahne filmin güçlü anlarından birisini oluşturuyor. 

Ama tuhaf biçimde filmin bazı sahneleri için -örneğin ev içi çatışma sahnesiolabildiğince özenilmesine rağmen, bazı sahnelerdeki baştan savmalık (örneğin teşkilat elemanlarının lokantaya geldiği bölüm, karakterlerin birçok sahnede yan yana oturtulması ya da dizilmesi) estetik tutarsızlığı da beraberinde getiriyor. 

Böyle bir hikayenin en az izlediğimiz karakterler kadar güçlü bir “kötü adam'a ihtiyaç duyduğu muhakkak. Bu eksiklik, hem kahramanlarımızın gerçekte neyden/nasıl bir beladan kaçtıkları konusunda fikir sahibi olmanın önüne geçiyor hem de “Örgüt” 

denilen şeyin gerçek yüzünün ne olduğunu anlayamıyoruz. Çatışmanın diğer tarafı, yani “kötü olan da hikayedeki yerini alsaydı, bazı sahnelere biraz daha özenilseydi çok daha iyi bir film olacağı kesin. Yine de ülkenin komedi vasatı düşünüldüğünde “Ölümlü Dünya”nın kendisine iyi 

bir yer edindiği ise net bir 

gerçek. APM 


© 10 Mart 1954 


Hollywood'un parlayan yeni yıldızlarından Suzan Bal'ın il sağ ayağını kaybettiğini bildirmiştik. Artistin bu ayağını kesmek mecburiyeti hasıl olmuştur. Suzan Ball takma , bacakla da sahneye yeniden çıkacağını söyleme 


7404 


tedir... &.. 
— 


GÜZEL ADAM SÜREYYA 


Belgesel, izleyiciyi ayrıca Beşiktaş tarihinde de gezdiriyor. 


KA Biçim es içi 
ÇIKIŞ 9 Şubat YÖNETMEN Gökçe Kaan Demirkıran SENARYO Gökçe Kaan Demirkıran OYUNGULAR Süreyya Soner, Fikret Orman, Metin Tekin, Ali Gültiken, Feyyaz Uçar, 

Les Ferdinand, Gordon Milne, Ricardo Ouaresma YAPIN 2018 Türkiye SÜRE110 dk. DAĞITIM Kurmaca Film (Film Deney) 


KAYHAN 


“Seyirci bunuistiyor” bahanesine sığınmak geçerli değil artık! 


İK BiGiM sek iÇERİK o OYUNCULU 


ÇIKIŞ 9 Şubat YÖNETMEN Togan Gökbakar SENARYO Şahan Gökbakar, Togan Gökbakar OYUNCULAR Şahan Gökbakar, İrfan Kangı, Gökçe Eyüboğlu YAPIM 2018 Türkiye SÜRE 105 dk. 
DAĞITIM CGV Mars Dağıtım (Çamaşırhane Film) 


Müjde IŞIL mujde.isil©superonline.com 


© Şahan-Togan Gökbakar ortaklığında eli yüzü düzgün iki yapım izledik şimdiye kadar. “Gen”i kendileri aforoz ettiler. “Celal İle Ceren”i de tozlu köşelere kaldırdılar. Ellerinde “Recep İvedik” serisi, “Osman Pazarlama” ve yeni ürünleri “Kayhan” bıraktılar. 
Cehaletin ilimden evla kabul edildiği bir devirde “Hayır, böyle olmamalı!” 
demek yerine “Hem bundan paramı kazanır hem de pespayeliği ve sakilliği kutsayanları kutsarım” diyor iki kardeş. 
“Kayhan”ın fragmanını görenden, vizyonda izleyenine kadar genel görüş “Recep İvedik” arattığı yönünde. Ancak bu fikre katılmak pek de mümkün değil. 
Zira İvedik'in hedef tahtasına koydukları 


kimler ise Kayhan'da da aynı düşmanı görüyoruz. İvedik iş adamlarının ortamını dağıtıyordu, Kayhan da masa dağıtıyor; İvedik entelektüellikle dalgasını geçiyordu, Kayhan da resim sergisini basıp “Ben böyle resme kafa sokarım!” 
diyor; İvedik yogayı saçma sapan buluyordu, Kayhan da ruhani mentorun sofrasını darmaduman ediyor. Aynı evrende yaşayan iki magandadan bahsediyoruz yani. Peki, hiç mi fark yok aralarında, var elbette. “Agresif, omypleksli ama perdelerini kaldırınca da edi gibi bir insan” olarak kendini tanımlayan ve “Konuşma layn!” diye höyküren “tüylü” İvedik yerine, insanlara ileri derecede fiziki şiddet uygulayıp zarar veren ve “Anamı karıştırma!” diye höyküren “dişli” Kayhan var. Gerçekten çok büyük bir fark ve yaratıcılık! 


Bilgehan ARAS bilgehanarasdbarasmedya.com 


© Toplumsal belleğimizin zayıflığı malum. Hayatın akışı içinde onlarca şey yaşanır ve yine hayatın içinden onlarca insan gelip geçer. Fakat çok azı iz bırakır. 
Büyük devlet adamları, sanatçılar, sporcular ve hatta nevi şahsına münhasır fenomenler. Hepsi bir şekilde kendisini hatırlatır. İşte Süreyya Soner de o fenomenlerden biri. Kişiliği ile bir dönemi tanımlayan ve yakın tarihe Beşiktaş'ın malzemecisi olarak tanıklık etmiş, samimiyetiyle de camianın önemli figürlerinden birine dönüşmüş bir karakter. Matbaacılıktan sinema emekçiliğine doğru sürüklenen hayatı, çok sevdiği Beşiktaş ile kesişince tamamen değişmiş ve bugünlere kadar gelebilmiş bir emek hikayesi onunkisi. 
“Güzel adamlık” onun sadece karakteri değil. Ayrıca samimiyetiyle, hemen hemen herkesin sevdiği doğru adamlardan biri o. 

Yönetmen Gökçe Kaan 
Demirkıran”ın, aslında kocaman bir camia tarafından zaten tescillenmiş bir tanımlamayı belgesele dönüştürme çabası takdir edilesi. Üstelik bunu yaparken o da karakterine olabildiğince samimi yaklaşıyor ve Süreyya Soner 


“Kayhan” için Adam Sandler'in “Sucu”sunu çok izledikleri anlaşılan Gökbakar Kardeşler, sinemayı eğlenceden kopararak seviyesizliğe indirgiyor. “Seyirci bunu istiyor” bahanesine sığınmanın da geçerliliği kalmadı artık. Seyirci, “Aile Arasında”yı bu kadar sevdiyse, seviye düşüklüğünden gına geldiği için, “Ne yapsam tutuyor” kolaycılığına itiraz ettiği için. 

Onur Ünlü, zamanında “İvedik 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özelinde yakın tarihe ayna tutuyor... 

Belgesel, Soner'in büyüdüğü semt yaşamıyla açılıyor. Hemen akabinde çocukluk ve iş arkadaşı Murat'la kurduğu yakın dostluğa odaklanıyor. Fanatik boyutta bir Beşiktaşlı olan Murat'ın Soner'in kollarında ölmesi onu derinden etkiliyor. Akabinde babasını bir deniz kazasında kaybetmesi onun trajediyle örülü hayatının dönüm noktaları oluyor. 
Soner'in bu zorlu yıllarını, önce Yeşilçam, sonra da Beşiktaş dönemi izliyor. Ve filmin asıl odaklandığı nokta da bu yıllara tekabül ediyor. Beşiktaş'ın efsane isimlerinden Ziya Doğan ile karşılaşması onun kulübe geçişini sağlıyor. Yenilgisiz gelen şampiyonluk, Metin-Ali-Feyyaz'lı dönem, Les Ferdinand ile hiç dil bilmeden anlaştığı, İlhan Mansız'dan O7'ye kadar yüzlerce futbolcuyla kurduğu dostluk, sadece kameranın vizöründen değil bir emekçinin belleğinden damıtılarak aktarılıyor perdeye. 

Bir kulüp özelinde yakın tarihimizin unutulmaya yüz tutmuş renk ve estetiğini de duyumsuyoruz. 

İlginç anekdot ve hatıralarla bezeli bu belgesel, spor tarihimiz içinde müstesna bir yerde duracaktır. 

Ah bir de Yılmaz Erdoğan'ın o ağdalı ve rol çalan seslendirmesi olmasa! 


dünyadaki en yalnız adamlardan biri. O yalnızlık İvedik'i tuhaf bir yaratığa dönüştürdü” demişti. Kayhan'ın yalnızlığını ve intikam güdüsünü savunacak biri çıkacak mı acaba? Yahut, “Entelektüeller halktan kopuk olduğu için bu filmleri anlamıyor” diyen olacak mı? Olayın özünde elitizme tepki değil sakilliğe övgü, doğallığa sempati değil ölçüsüzlüğe tapınma olduğu anlaşıldı artık, değil mi? 
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DALDA 


DÜNYANIN 
BUTUN PARASI 


Güncel yaklaşımlardan etkilenmesine 


rağmen “Dünyanın Bütün Parası”, içerik 


olarak eskidönemlerin epiklerine duyulan nostaljinin bir yansıması. 


AXXX XX XXX 


23 Şubat Ridley Scott 
David Scarpa John Pearson'ın kitabından) Michelle Williams, Ghristopher Plummer, Mark Wahlbera, Romain Duris, Timothy Hutton, Charlie Plummer 
2017 ABD SÜRE 132 dk. Pinema 


Batu ANADOLU - banadoluGlive.com 


ollywood, belki de tarihinin en fırtınalı dönemini yaşıyor. Uzun yıllar devam eden taciz skandalları ile birlikte azınlıklara ve kadınlara yönelik ayrımcı uygulamalar da yüksek sesle tartışılıyor. Ridley Scott'ın son filmi “Dünyanın Bütün Parası” (All The Money 

In The World), henüz yapım aşamasında bu tartışmaların ortasında kalan filmlerden biri. Kevin Spacey'nin özrü kabahatinden beter açıklaması üzerine filmden çıkarılıp yerine Christopher Plummer'ın getirilmesi olumlu bir hamle olarak görülebilir. Fakat sonrasında yeniden çekilen sahnelerde Mark Wahlberg'ün Michelle Williams'tan bin kat fazla ücret alması da değiştirilmesi gereken çok şeyin olduğunun göstergesi. 

Güncel yaklaşımlardan etkilenmesine rağmen “Dünyanın Bütün Parası”, içerik olarak eski dönemlerin epik filmlerine duyulan nostaljinin bir yansıması. Sıklıkla sinemanın geldiği noktayı eleştiren Scott, son birkaç yıldır çektiği filmlerde büyük anlatılara öykünüyor ve teknolojiyi sadece bir araç olarak kullanmayı hedefliyordu. Yönetmenin hedeflerine ulaştığını pek söyleyemeyiz çünkü bu filmlerin çoğu, etkileyici 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görselliklerine karşın anlatma biçimi olarak yeni fikirler ortaya koyamıyorlardı. “Dünyanın Bütün Parası” da benzer bir sorundan muzdarip. 

1973'te yaşanan gerçek bir olaya dayanan film, petrol milyarderi Jean Paul Getty'nin (Christopher Plummer) torunu John'un (Charlie Plummer) kaçırılmasına odaklanıyor. Herkes tarafından fidyeyi ödeyeceği düşünülen Getty, bu konuda kolunu kıpırdatmıyor. İstenen fidye parasını bulmaya çalışan John'un annesi Gail (Michelle Williams) ve eski CIA ajanı Chase (Mark Wahlberg) içinse zamana karşı bir yarış başlıyor. Özenli sanat yönetimi, filmin Soğuk Savaş döneminde geçen bir casusluk öyküsü gibi tasarlandığını düşündürüyor. “Bitmeyen Balayı”nı (Touch Of Evil) hatırlatan açılış sahnesinin yanı sıra hikayenin bir kısmının geçtiği İtalya da egzotik bir mekan olarak yansıtılıyor. Roma'ya ve Güney İtalya'ya hakim olan ışık, Getty'nin malikanesinin yer aldığı İngiltere'de karanlığa boğuluyor. Görsel tercihlerdeki bu zıtlık, karakterlerin karmaşık zihinleri arasındaki çatışmaya da katkıda bulunuyor. 

Senarist David Scarpa, işin aksiyon ve gerilim kısmında olumlu hamleler yaparak bol sürprizli bir anlatı kurmayı başarıyor. Bunun yanı sıra elinden geldiğince, erkeklerin dünyasında kadına reva görülen yaklaşımlar üzerinden eleştirel bir okuma da yapıyor ve güncel tartışmalara göz kırpıyor. Görüntü yönetmeni Dariusz Wolski'nin yüz planlarıyla odaklandığı Getty'nin ilginç kişiliği ise filmi ayakta tutan unsur. Onun tercihleri olayın akışını etkilerken, ilk başta her şeyi torunu John'un ağzından dinliyoruz. Fakat bu üst ses kullanımının aniden bırakılması sonrasında tercih edilen çok sesli anlatım, senaryonun aynı temaların etrafında dönmesi 


sonucu pek işlemiyor. Olay örgüsünün yarattığı merak filmi sürüklerken, birçok karakter giderek silikleşiyor. Sonuçta kendimizi sadece Getty'nin ağzından çıkacak cümlelere kilitlenmiş halde buluyoruz. 

Filmde Bebek İsa tablosu, minotor figürü ve büst gibi metaforlarla Getty'nin aile ya da hanedanlık kurma ikilemi irdelenmeye çalışılıyor. 
Roma İmparatoru Hadrianus'a öykünen karakterin defalarca evlenip boşanması, yüksek emellerine layık görmediği ailesini reddetmesi ve onların yokluğunu sanat eserleri ile doldurması, bir noktadan sonra trajedinin de trajedisine dönüşüyor. Babasının kendisine duyduğu güvensizliğin neden olduğu başarı ve para bağımlılığını oğluna ve torununa yansıtmak isterken, bu yükle başa çıkamayan ve uyuşturucu bağımlısı haline gelen evlatlara sahip olabiliyor. Ne kadar tanrılaşıp yaratma gücüne sahip olursa, o kadar da bu gücün pençesinde ufalıp yok olmaya mahkum ediliyor. Yönetmenin özellikle “Yaratık: Covenant” (Alien: Covenant) filminde metaforlara yüklenmesi, izleyiciye yol göstermekten ziyade neredeyse bir kibir şovuna dönüşüyordu. Burada da benzer bir yolun izlenmesi ve metaforların izleyiciye hükmetmek için bir araç olarak kullanılması rahatsız edici boyutlara varıyor. Büyük anlatılara öykündükçe ancak esin kaynaklarını yüceltebilen, kendisini ise küçülten bir filmle karşı karşıya kalıyoruz. 

Hollywood'un güncel dertleriyle yoğrulan eski kafalı bir aksiyon gerilim olarak “Dünyanın Bütün Parası”, çoğunlukla nostalji duygusuna takılı kalarak varlığını sürdürebiliyor. Klasik anlatı sinemasının yetkin bir örneğine imza atmasına rağmen Scott, bir kez daha suda kendi yansımasını gören Narkissos gibi eserini olduğundan daha yüceymiş gibi algılamamızı istiyor. 
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Liujian, anlatısının temelini Coen Kardeşler filmlerindeki anlatıya dayandırıyor. 


XX 


XX XXX #*X 
Liu Jian Liu Jian 
Zhu Ghanglona, Gao Kai, Liu Jian, Yang Siming, Shi Haitau, Ma Xiaofeng, Xue Feng, Zheng Yi, Cao Kou 2017 Çin Tak. 
Başka Sinema (Bir Film) 


9 Şubat 


Burak ÜLGEN - burak&filmloverss.com 


ynı zamanda Nanjing Sanat 

Enstitüsü'nden mezun bir ressam 

olan yönetmen Liu Jian'ın, 2010 

apımı “Piercing 1” filminden sonraki ikinci animasyonu “İyi Günler” (Hao Ji Le). “Piercing 1” filminde sınıfsal ilişkiler, bireyin devletle ve sistemle olan çatışması gibi politik konuları işleyen Liu Jian, “İyi Günler”de de oldukça benzer konular üzerinden zanaatkarlığını konuşturuyor. 
Filmimiz Tolstoy'un “Diriliş” 

romanından, insanın doğayı ortadan 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kaldırdığı şehirlerde ilkbahardan nasıl bahsedildiğine dair bir alıntı ile açılıyor. 
Hikayemiz ekonomik durgunluğa teslim olduğunu anladığımız Güney Çin'deki kırsal, kasvetli ve küçük bir kasabada geçiyor. Genç bir şoför olan Zhang Xiao'nun, emrinde çalıştığı mafya patronu Liu'dan çaldığı 1 milyon yuan (150 bin dolar) etrafında şekillenen olayları fasılalar halinde izleme imkanı buluyoruz. Liu Jian'ın hikayesinde ekonomik olarak alt sınıftan insanların yaşadığı bu kasvetli topraklar, yani Güney Çin oldukça önemli bir yer tutuyor. Burada yaşayan insanlar için çantadaki para miktarı oldukça önemli ve hayatlarını değiştirebilecekleri miktarda bir para. Örneğin, filmin başındaki genç şoför, parayı yanlış estetik ameliyatı olan sevgilisine tekrar estetik yaptırabilmek için istemektedir. 
Paranın peşindeki bir başka çift ise dağlara yerleşip sakin bir 

hayatın hayalini kurmaktadır. 
Parayı kaptıran Liu ise kendisinin bağlı olduğu kodaman mafyaya ne açıklayacağını düşünmektedir. Para 


çantasının sahibi değiştikçe, karakterler üzerinden Çin'deki gelir dağılımının özellikle kentsel ve kırsal bölgeler arasında kabul edilemez boyuta ulaştığını anlıyoruz. 

Yönetmen Liu Jian'ın hem anlatım şekli hem de tekniği, oldukça kasvetli ve politik yapıdaki filmi bir yandan da sürükleyici ve mizahi bir hale getiriyor. Liu Jian, anlatısının temelini Coen Kardeşler filmlerindeki, kara mizaha yatkın ve rastlantıların önemli bir yer tuttuğu anlatıya dayandırıyor. Filmin animasyon tekniği de “rotoscoping” olarak geçen bir teknik. Bu teknik, temel olarak bilgisayarlar tarafından yeniden çizilen canlı oyuncuların filme yedirilmesi olarak tanımlanabilir. Bu tekniğin iki temel avantajı var. İlki, gerçek oyunculardan yararlanıldığı için ifadelerin gerçekçi olması ve filmin sahiciliğinin artması. İkincisi de anonimlik hissiyatı. Bu anonimlik hissiyatı sayesinde Liu Jian, sinemasına zarif ve kasvetli bir anlatı ekleyebiliyor. Ve bu anlatı, Çin'deki sansür sisteminin güçlükleri göz önüne alındığında yönetmenin bu sansürün etrafından dolanmasına fırsat sağlıyor. 
Nihayetinde, para çantası, bu 

karakterleri doğal yaşam alanlarında gözlemlemek için 

sadece bir mazeret. Liu Jian'ın muhteşem bir teknikle anlatmaya çalıştığı asıl derdi ortada. Çin, küreselleşme, kapitalizm ve gelir adaletsizliği. 


© 10 Mart 1967 


Sinema yıldızı Jack Palance'ın sözcüsü, artistin siyasete atılma imkânları ile çok ilgili olduğunu söylemiş, Jack Palance'ın 15 Nisan'da başlayıp 10 gün sürecek Vietnam gezisinin sebebinin de bu olduğunu açıklamıştır. New York'ta “Dehşetten Kaçanlar” (Kill A Dragon) 


adlı filmini yeni bitiren Jack Palance bu akşam Manila'ya hareket edecektir. 


ÖZGÜRLÜĞÜN ELLİ TONU 


Filmde her şey şaka gibi. Şekil ve içerik tam “soap opera. 


b .4 BİÇİM > İÇERİM OYUNCULUK * Fifty Shades Freedl 

ÇIKIŞ 9 Şubat YÖNETMEN James Foley SENARYO Niall Leonard (E.L. James'in romanından) OYUNGULAR Dakota Johnson, Jamie Dornan, Luke Grimes, Tyler Hoechlin, Kim Basinger YAPIN 2018 ABD SÜRE 105 dk. DAĞITIM UIP (Universal) 


BLAGK PANTHER 


“Black Panther”, Marvel evreni hususunda umut tazeletiyor. 


b. b. b. BİÇİM ck İÇERİM kk OYUNCULU AA ÇIKIŞ 16 Şubat YÖNETMEN Ryan Coagler SENARYO Ryan Gaogler, Joe Robert Cole (Stan Lee ve Jack Kirby'nin çizgi romanından) OYUNCULAR Ghadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o 


YAPIM 2018 ABD SÜRE 134 dk. DAĞITIM UIP (Walt Disney) 


Fırat ATAÇ firat. atac&hotmail.com 


© Marvel evreninin kendini tekrarlayan filmlerinin, kendini tekrarlatan filmlerine dönüp, bakışımıza tesir etmeye başladığı dönemdeyiz. 
“Galaksinin Koruyucuları”nın mizah ve müzikle yarattığı değişikliklerin “daha ciddi” olmaya ant içmiş örnekleri kapsamadığı malum. Böyle bir ortamda, Marvel'in sahip olduğu en sıkıcı süper kahraman Thor'un Taika Waititi tarafından yapılan eğlenceli modifiyesi bile çölde vaha değeri görüyor. 

“Creed” ile artık sonu gelmiş bir mitolojiyi canlandırmakla kalmayıp, tutkulu bir yönetmenlik de sergileyen Ryan Coogler, “Black Panther” ile Marvel evreni hususunda umut tazeletiyor. 


Önümüzdeki uyarlama “iyi film? 
kategorisine kayıtsız şartsız girebilecek gerekliliklere sahip olmasa da bu haliyle bile ezberleri bozuyor. Fena halde gına getiren bölüm sonu canavarlarının CGI ve mekanikliğine alışan bünye, kostümsüz hali neredeyse” insan olan kötüyle kendine geliyor. İyiyle kötüyü amiyane tabirle siyah-beyaz olarak ayırmayan hikaye ilerleyişi, her iki tarafla da empati kurmayı mümkün hale getiriyor. 

Wakanda'nın nimetlerinin kötü emellere alet olma ihtimalinden yola çıkarak mümkün olduğunca korumacı bir tavır sergileyen geleneksel yönetimle, bu nimetlerin tüm yaşamı sömürülerek ve ırkçılıkla şekillenmiş olan siyahiler için “kurtuluş umudu? olduğunu düşünen radikal tavır arasında süregelen bir 


Cumhur CANBAZOĞLU ccanbazoglu©gmail.com 


© özellikle kadın okurlar tarafından ilgi görüp 125 milyondan fazla kitap satmış “Elli Tonu” serisinin sinemadaki ilk iki serüveni için neler söylenmedi ki. 
“Kadınlara porno” diyenler mi istersiniz, “Sıkıntı başrolde” diye başlıklar mı. Kim ne derse desin para yine sanata ağır bastı ve üçüncü film şatafatla gösterime girdi, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne birkaç gün kala. Maskeler, kelepçeler, kırbaçlarla bezeli sadomazo bir ilişkiyle aşkın birlikte yürüyebileceğinin altı kalınca çizilerek... 

“Grinin Elli Tonu”nda erotizm destekli masalsı bir dünya vardı; “Karanlığın Elli Tonu”nda ise Christian'ın seks koçu Elena'nın varlığı ön plandaydı. 
İkinci filmle aynı günlerde çekilen “Özgürlüğün Elli Tonu” ise gerilim ile avantürü öne çıkartma peşinde. 

Şöyle ki, Christian'ın psikolojik problemlerine rağmen çiftin ilişkileri nikah, Avrupa'da balayı gibi gelişmelerle renklenip güçleniyor, ama taze evlilerin mutlulukları birilerini rahatsız ediyor. 
Anastasia'nın eski şefi Jack Hyde devreye giriyor ve çifte hayatı zehir etmeye yelteniyor... 

Filmde her şey şaka gibi. Mantık hatalarına, anlamsız diyaloglara 


takılmadan izlerseniz bir nebze de olsa hoş vakit geçirmeniz olası. Şekil ve içerik tam “soap opera". Seks, çiftimizin tek ortak zevki ve öykünün ikna sorunu uç noktada. Ürün giydirme derdindeki kamera da sürekli markalarla flört ediyor ve filme “vasat” diyebilmek bile zorlaşıyor. 

Yönetmenlik, “Karanlığın Elli Tonu”nda olduğu gibi yine James Foley'de. Ancak, kitapların yazarı E.L. 
James'in kocası Niall Leonard'ın kaleme aldığı senaryoya tek kelime dahi dokunamayınca, kalkıp plastik malzemeye yöneliyor ve damlara, sofralara, manzaralara, mobilyalara kilitlenip şekil denemelerine girişiyor. 

Bu arada, birçok yerde serinin üçüncü filmle sonlandırıldığı yazıldı. 
Felaket tellallığı yapacağız, üzgünüz; E.L. 
James'in Christian'ın zor geçen çocukluk ve gençliğini anlatan “Grey” adlı bir kitabı daha mevcut. Haberlere göre, Universal şirketi dördüncü filme kalkışmadan “Özgürlüğün Elli Tonu”nun ne kadar para toplayacağına bakmak istiyormuş. İki filmin 950 milyon dolarlık hasılatına yakışan bir rakam çıkarsa ortaya, dördüncüsü de gelecek yani. 
Erken sevinmeyelim lütfen! 

“Özgürlüğün Elli Tonu”nun nasıl gişe yapacağı meçhul, ama bol miktarda Altın Ahududu adaylığı kesin gibi. 


tartışma söz konusu. Bu aşamada taraf seçmek zor. Yine de fazla politize olmamak ve ait olduğu evrenin asıl amacını unutmamak gerek: Eğlendirmek... 

En kolay yol, radikal olanı daha da radikalleştirmek. “Bugüne kadar bize yapılanları biz onlara yapacağız” önermesiyle gri alanı siyaha çalmak. 
Sonrası kendiliğinden geliyor zaten. İyi bir yönetmenin çekerken fazla 


zorlanmayacağı doyurucu aksiyon sekansları, James Bond'a olan hayranlığın ayyuka çıktığı icat tanıtma ve kumarhane anları... İşin ilginç yanı ise genel kanının aksine Wakanda'nın sizi yeteri kadar içine çekememesi. Uçsuz bucaksız bir yeşilliğin arasında gerçekleştiren teknolojik devrimin, bu güzelliği içine renk katılmış bir fabrika şehrine dönüştürdüğünü kim inkar edebilir? 
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UĞUR BÖCEĞİ 


“Uğur Böceği”, merkezine aldığı Lady Bird'ün büyüme hikayesiyle, izleyiciyi ilk gençlik yıllarını anımsayacağı kırılgan bir yolculuğa çıkarıyor. 


KAXX 


BİÇİM #4 İÇERİ ee OYUNCULU A A 
Lady Bird iğ 
ÇIKIŞ 2Mart YÖNETMEN Greta berwig 


Lucas Hedges, Timothee Ghalamet, Beanie Feldstein, Lois Smith YAPIM 2017 ABD SÜRE 106 dk. DAĞITIM UIP (Universal) 


Ecem ŞEN - ecem(&filmloverss.com 


e olduğumuz sorusuyla en çok ilgilendiğimiz ve 

aciliyetli tanımlamalara ihtiyaç duyduğumuz ilk 

gençlik günlerimizde kişiliğimizi, biraz da fark 

etmeden, “ne olmadığımız” üzerinden tanımlamaya çalışırız. Bu, kendimizi -ama doğru ama yanlış- keşfe çıktığımız büyüme çağında genellikle ne olmamız gerektiğini “belirleyen aile figürü, çatışmanın temelini oluşturur ve bu noktada “Annem/ babam gibi olmayacağım” kararı yeni yeni büyüyen zihinlerde belirebilir. 

Bir şekilde hepimizin içinde bulunduğu bu benlik oluşturma ve çatışma durumunu olabilecek en yalın ve naif biçimde anlatan “Uğur Böceği” (Lady Bird), merkezine aldığı Lady Bird'ün büyüme hikayesiyle, izleyiciyi ilk gençlik yıllarını anımsayacağı kırılgan bir yolculuğa çıkarıyor. Greta Gerwig'in hayatından süzülüp gelerek yarı otobiyografik ögeler taşıyan “Uğur Böceği”nin yönetmen koltuğunda da Gerwig oturuyor. İlk yönetmenlik denemesini 2008 yılında Joe Swanberg ile birlikte çektikleri “Nights And Weekends” ile gerçekleştiren Greta Gerwig'in, bu kez yola yalnız çıktığı “Uğur Böceği” ile, “Nights And Weekends”ten çok daha ileride bir iş ortaya koyduğunu söylemek mümkün. Altın Küre'den iki ödülle dönen ve 90. Akademi Ödülleri'nde “en iyi film”, “en iyi yönetmen”, “en iyi senaryo” gibi başat 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SENARYO Greta Gerwig OYUNGULAR Saoirse Ronan, Laurie Metcali, Tracy Lets, 


kategoriler dahil olmak üzere beş dalda Oscar adaylığı elde eden film, ödül sezonunun ses getiren iddialı yapımlarından biri oldu. Saoirse Ronam'in kendini bulunduğu çevreden ve kendisine verilen isimden bile farklı tanımlayan bir karakteri canlandırdığı filmde, orta sınıf ahlakı ve din anlayışı çerçevesinde yetiştirilmiş Christine'in (Lady Bird) zihninde kurguladığı kişiye dönüşmeye çalışma sürecini izliyoruz. Bu dönüşüm sürecinin belli başlı dönüm noktalarının Greta Gerwig tarafından nasıl işlendiğine göz atmak mühim. 

Bir filmin açılış sahnesi, yani karakterleri ilk olarak nasıl, hangi eylemin içinde ve hangi cümleler aracılığıyla tanıyor olduğumuz, genellikle filmin temel meselesi ve karakterlerin dramatik yolculuğu hakkında izleyiciye en önemli ipuçlarını sunar. Bu bağlamda, birbirine yüzleri dönük halde, bir yatakta yatan anne-kız imgesi ile açılan filmde duyduğumuz ilk cümlenin “Sence ben Sacramento'lu görünüyor muyum?” olduğunun altını çizmek gerekiyor. Lady Bird'ün annesine 

yönelttiği bu soruyu filmin açılış imgesiyle de birleştirdiğimizde, “Uğur Böceği”nin temel meselesinin, yetiştirildiğimiz yere ait hissetmeme sorunu ve anne-kız ilişkisi olacağını öngörebiliriz. 
Birbirlerine benzeyen saç modelleriyle dahi adeta devamlılık arz eden anne-kızın ilişkisinde bir inkar ve kabullenme durumu yaşanacağı tüm hatlarıyla belirgin olsa da bunu Sacramento üzerinden vermeyi seçen Greta Gerwig, yerel manzara görüntülerini öncelikle annenin bakış açısından sıcak, pastel renk tonları kullanmayı tercih ederek sunuyor. Sacramento, içinde bir yolculuğa çıktığımız arabanın camından 


bakıldığında akşam ışıklarının, ağaç yaprakları ve suların üzerinde dans ettiği büyülü bir cennet parçasını andırırken, bu görüntüler Lady Bird'ün kaçıp kurtulmak istediği Sacramento tanımıyla zıtlık oluşturuyor. Bir yerleşim yeri olan ama bir yandan da Lady Bird'e adeta bir yaşam biçimi kodlayan Sacramento'nun belirgin çizgilerinin yanında, filmin bütününde kendine yer edinen din ve para unsurlarını da göz ardı etmemek gerekiyor. Dini eğitim alan ve hayatını bu çerçevede yaşayan Lady Bird, bunu içselleştirse de bir yandan kırmaya çalışmakta. Yanı sıra, parasal mevzularda ailesinin tutumlu davranmak zorunda oluşu, Lady Bird'ün basit, gündelik isteklerinden gelecek planlarına kadar verilecek birçok kararın merkezine oturuyor. Başka bir yerde, yepyeni bir üniversiteye başlamak isteyen, böylece Christine olarak tanımlandığı o tanıdık yerellikten kurtulabileceğini ve özgür bir “uğur böceği” olabileceğini düşünen karakterimiz için işler, başlangıçta rüya gibi gitse de bir gerçek vardır ki Lady Bird, kendi varoluşunu nerede konumlandırırsa konumlandırsın, annesini, Sacramento'yu ve o güne kadar öğrendiği her şeyi yanında sürükleyecektir. Bu çatışma, Lady Bird'ün büyümesiyle bir uzlaşmaya dönüşür ve film kapanışını, yine temel meselesi çevresinde açılış imgesine öykünerek yapar. Artık karşımızda Lady Bird yerine Christine vardır, ismiyle barışmış ve annesiyle uzlaşmıştır. Annesinin gözünden gördüğümüz Sacramento görüntüleri bu kez Christine'in gözünden aynı sıcaklıkla izleyiciye sunulur. Karakterin dramatik yolculuğu, köklerini ve kendini kabul etme, olmadığı bir şeye öykünmeme kararıyla sonuçlanır. 

Sonuç olarak “Uğur Böceği”, kırılgan başlayıp gittikçe güçlenen karakterini ve dolayısıyla hikayesini ince ince örerken sinematik estetiği de elden bırakmayarak yılın başarılı yapımlarının arasında yerini alıyor. 
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Mutsuz da olsan aile iyidir, yoksa lanetlenirsin, hayatın darmadağın oluverir! 


X 


bir kitapçıyı işletiyor. Ergen kızları Fay, yaşı gereği başta annesi olmak üzere ailesinden 


* * nefret ediyor. Sınıfının en zeki ve çalışkan 
16 Şubat Holger öğrencilerinden Max ise okuldaki bir 
Tappe David Safier, Catharina Junk zorbanın kurbanı. Ailenin başına öyle bir 


dert gelecek ki, her biri birer canavara dönüşecek ve çeşitli maceraların sonunda birbirlerinin kıymetini anlayıp sevgilerinin gücü sayesinde mutlu bir aile olacaklar. Bu tabii ki çok tanıdık bir kurgu, aileye hitap eden birçok film bu formülle kotarılır, fakat “Mutlu Canavar Ailesi”nde senaryonun aksaklıkları hemen göze çarpıyor. 

Öncelikle film Kont Drakula'nın şatosunda açılıyor; org çalan üç yarasa ve tam da gün ağarırken kavrulmaktan kurtularak şatoya dönen Kont ile böylece tanışıyoruz. Derken 
Kont'un cep telefonu çalıyor ve karşımıza Emma çıkıyor. Kont'un numarasının bir kostüm dükkanına ait olduğunu zanneden Emma ondan takma vampir dişi istiyor, Kont da ona, bu kısacık telefon görüşmesinde abayı yakıyor! Bu bir yanlış arama mı, Kont 


(David Safier'in kitabından) Emily 

Watson, Jason Isaacs, Nick Frost, Jessica Brown 

Findlay, Gelialmrie 2017 İngiltere-Almanya 
96 dk. The Moments Entertainment 


Ebru ÇELİKTUĞ - ebruceliktug gmail.com 


olstoy'un başyapıtlarından “Anna Karenina”, “Bütün mutlu aileler birbirine benzer, her mutsuz ailenin mutsuzluğu kendine göredir” diye başlar. Ne kadar sade ve ne kadar doğru bir cümle. “Mutlu Canavar Ailesi”ndeki Wishbone ailesi de pek mutlu sayılmaz. Dört kişilik ailenin reisi (!) Frank, sinirleri gerildiğinde gaz çıkaran, patronuna hayır diyemeyen, hep yorgun ve uyuklayan bir beyaz yakalı. Anne Emma, ailesini bir arada tutmak için fırsatlar yaratmaya çalışıyor, bir yandan da para kazandırmayan 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ticarete mi atılmış anlayamadan tutkulu âşık Drakula, Baba Yaga adlı bir cadıyı yıllardır mahkum ettiği şatosundan salıp Emma'yı vampire dönüştürmesini istiyor. 
Bunlar o kadar filmin başında ve bir anda oluyor ki hikayeye girmek için anlamsız bir acele söz konusu. Baba Yaga ise yanlışlıkla bütün aileyi birer canavar haline getiriyor: Artık Emma vampir, Frank Frankenştayn, Max kurt, Fay ise bir mumyadır. 
Senaryodaki savrukluk Baba Yaga'nın bitmek tükenmeyen sakarlıklarıyla bezdiriyor, Drakula'nın baştan çıkarma teknikleriyle sürüyor ve mesela turist bir çift hikayeyle alakaları olmasa da birkaç kez tesadüfen karşımıza çıkıyor. Ailenin vazgeçilmezliğine yaptığı bitmez tükenmez vurguyla da filmin muhafazakar bakış açısı 


kendini hissettiriyor. 

e Animasyon teknolojisi o kadar ilerledi ki, “Mutlu 
Canavar Ailesi”nin bunun çok gerisinde kaldığını fark etmemek imkansız. Özellikle 

karakterlerin esneklikten uzak 

hareketlerinde bu gerilik hemen gözü tırmalıyor. Bir yandan da 

? kumaş ve saç gibi detayların 

gerçeğe yakınlığı da dikkat 

« çekiyor. Ama sanki bir 10 yıl 

öncesinin animasyon 

> teknolojisi filme hakim, 

A | , dolayısıylafilmin yapım yılının 

# 2017 olması şaşırtıyor. 


© 19 Mart 1957 


Bir müddetten beri Amerika'da bulunan Türk film artisti Muzaffer Tema tanınmış film şirketlerinden Fox şirketi ile bir anlaşma imzalamıştır. Muzaffer Tema, Fox şirketinde Elia Kazan'ın rejisörlüğü altında film çevirecektir. 


THELMA 


“Her şeyi açıklayamayabiliriz!” 


KX*X BİÇİM ke İÇERİ OYUNCULUM AA 

ÇIKIŞ 30 Mart YÖNETMEN Joachim Trier SENARYO Eskil Vogt, Joachim Trier 

OYUNGULAR &ili Harboe, Kaya Wilkins, Henrik Rafaelsen, Ellen Dorrit Pefersen, Grethe Eltervâg, Marte Magnusdotter Solem, Anders Mossling YAPIM 2017 Norveç-Fransa-Danimarka-İsveç 

SÜRE 116 dk, DAĞITIM Başka Sinema (Bir Film) 


HADİ BE OĞLUM 


Kıvanç Tatlıtuğ, beyazperdede gayet samimi ve hakiki duruyor. 


k*X BİÇİM e İÇERİK» OYUNCULUM XX 


ÇIKIŞ 16 Şubat YÖNETMEN Bora Egemen SENARYO Fırat Parlak OYUNCULAR Kıvanç Tatlıtuğ, Yücel Erten, Alihan Türkdemir, Feridun Düzağaç, Büşra Develi, Sezai Aydın, Yıldız Kültür 


YAPIM 2018 Türkiye SÜRE 113 dk. DAĞITIM CGV Mars Dağıtım (25 Film) 


Cumhur CGANBAZOĞLU ccanbazoglu©gmail.com 


© Babalar ve oğullarıyla ilgili filmler ayda yılda bir çekiliyor bizde, ama çekilince de etkisi büyük oluyor. 
Gözyaşları sel olup akıyor, burunlar sızlıyor, salon hıçkırıktan inliyor, mendiller yetmiyor. “Hadi Be Oğlum” da bunlardan. Bir gecelik ilişkiden dünyaya gelmiş, anne sorunlu çıkınca bakımı babaya kalmış minik Efe'yle tekneci Ali'nin buruk öyküsü özetle. 

Kıvanç Tatlıtuğ için önemli film bu. 
Podyumdan, modellikten sinema ve TV dünyasına geçiş yapanlardan ne kadar arklı olduğunu önce dizilerle, ardından da “Kelebeğin Rüyası”ndaki çok başarılı performansıyla ortaya koymuş; seyircisi, eleştirmeni cümle alemi şaşırtmıştı. 


Özellikle sinemada neler yapacağı merak ediliyordu devamında. 

Hemen söyleyelim; Tatlıtuğ yine çok iyi. Prodüksiyon orta halli olsa da, senaryodaki dağınıklık rahatsız etse de, beyazperdede gayet samimi ve hakiki duruyor. Hani bazı roller vardır; “Al da, baştan sona kadar oyna doya, doya” derler ya, işte aynı durumda Tatlıtuğ. 
Aslında, oyuncunun bu tip filmlerde işi zordur, ama kumaşında varsa paslaşmadan da sırtlayıp götürür filmi. 
Kıvanç Tatlıtuğ'unki de buna yakın bir performans. Ne bir yan öykü, ne de çatışacağı sivri bir başka karakter olmadan baştan sona aynı tempoda yürümeyi beceriyor. 

Dede rolündeki Yücel Erten'i de biraz anlatmak gerek. Türk tiyatrosunun usta ismi kamera önünde o kadar rahat 


Çağdaş GÜNERBÜYÜK gunerbuyukdgmail.com 


© Taşralı genç kadın büyük şehre gittiğinde, ailesinin muhafazakar baskısıyla duyguları arasında kalır. Filmin başında. Derken, bir şey olur, genç adının bir hastalığı olduğu ortaya çıkar, 


Lezbiyen aşk, dini yasaklar, telekinetik güçler, halüsinasyonlar, rüyalar, nöbetler iç içe geçer, birbirine dolanır. Bunlar o adar İskandinav bir tempoda olur ki, camlar ancak filmin sonunda patlar! 
Thelmaj'yı yalnız, çekingen bir taşralı genç kadın olarak tanırız. İlk karşılaştığı çelişkiler, üniversitede sosyalleşmenin doğal unsurlarıyla ona öğretilenler arasındadır; bir yanda alkol, flört, hatta odaya geç saatte dönmek, bir yanda anne babaya anlatılanlar. Geldiği çevrenin yasakları var, bilim dışı inanışları var. Thelma her gün hem ne kadar uslu durduğuyla ilgili ailesine rapor verir, hem de öğrendikçe, ufku açıldıkça dini telkinlere günden güne yabancılaşır. 
(Yine de, neden içki içmediğiyle ilgili başlayan bir arkadaş sohbetinde laf “Ateistler bunu da açıklasın”a gelir. 
Hıristiyanları anlamadığını söyleyen ateist arkadaşı sazı alıp üst üste alaylı sorular sormaktadır. Thelma sessizce 


ya da doğaüstü güçleri, ya da ikisi birden. 


dinler ve tek soruyla çokbilmiş üniversiteliyi etkisiz hale getirir: “Cep telefonları nasıl çalışır?”) 

Dini baskıyla psikolojik gerilimi bir araya getiren filmler eskiden beri var, son zamanlarda kuzeyin sineması bu buluşmaya korkutmaktan çok sorgulamak için başvuruyor. “Thelma” bundan ibaret değil, farklı türlerden tanışık olduğumuz düğümleri üst üste atıyor, ya birbirine bağlıyor, ya beklenmedik çözümler üretiyor. 
Sembolizmi kullanırken de gayet ölçülü. 

Özetle, doğaüstü güçleriyle, aklından geçeni gerçeğe dönüştüren kahramanı, neredeyse istediği hiçbir şeyi yapamayacak şekilde bastırılmış. Yani olağanüstü bir yaratıcılık potansiyaline sahip olan insan, kadın, çok korkutmuş babayı, o da inançlarıyla baskı kurarak, elini kolunu ancak bağlayabilmiş. 
“Thelma”, “açıklanamayan şeyler'e kafa yoracak, metafiziği tartışacak gibi başlayıp ona cevap aramıyor, “Her şeyi açıklayamayabiliriz” diye sıyrılıyor. Ama sonunda, açıklanabilir olsa da olmasa da, yasakla, baskıyla, inkarla yine de durduramazsın, diyor. 

Dengeyi bulması zor alanlarda yürüyüp yamulmadan gidebilen bir film ortaya çıkmış. “Thelma”yı etkileyici kılan bu olsa gerek. 


ve doğal ki. Kısıtlı sahnelerine rağmen çok omuz veriyor başrole. Piyasada önemli işlerin sürekli Çetin Tekindor'la Tamer Levent'e gittiği bir dönemde aynı jenerasyondan Yücel Erten'in son iki üç filmdir hatırlanmaya başlanmas mutluluk verici gelişme. Çocuk oyuncu Alihan Türkdemir de gayet inandırıcı bu arada... 
Reklamlardan gelen yönetmen Bora Egemen, teknik açıdan parlak bir çalışma 


ortaya koysa da, 'ilk film” sendromunu bertaraf etmekte zorlanıyor. Çocuk ve hastalık gibi sömürüye son derece açık iki malzemeye nazik ve hassas yaklaşımı etkileyici de, ortada bir hastalık varken adını dillendirmekten kaçınması garip mesela. Ayrıca, öykünün geçtiği Kaş'ın turistik manzaralarıyla ilgilenirken, yer yer akışı zedelemesi eksi puan. Müzik kullanımına hiç girmeyelim; hayli sorunlu... 
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EN KARANLIK SAAT 


Joe Wright, tarihsel bir süreci sadece karakter odaklı anlatmayı tercih ettiğinden ChurchilPin kendisi kadar Oldman'ın oyunculuğu da öne çıkıyor. 


XAX 


BİÇİM 4k İÇERİM ke OYUNCULU AA 

Darkest Hour 

ÇIKIŞ 2 Şubat YÖNETMEN Joe Wright SENARYO Anthony MeCarten OYUNGULAR Gary Oldman, Kristin Scott Thomas, Ben Mendelsohn, Lily James, Ronald Pickup, Stephen Dillane, Nicholas Jones, Samuel West, David Schofield YAPIM 2017 ABD-İngiltere SÜRE 125 dk. DAĞITIM UIP (Universal) 


Janet BARIŞ - janetiko gmail.com 


arihin bazı safhalarını şekillendiren adamlar vardır; verdikleri karar sadece kendi halkını değil, dünyanın gidişatını da etkiler. İngiliz Başbakanı Churchill onlardan biri. Çekilmiş yüzlerce II. Dünya Savaşı filmini düşünürsek Churchill biraz arka planda kalmış bir figürdü. 
Son yıllarda ise tam tersine Churchill'in bir biçimde kendine yer bulduğu filmlerde sayıca bir artış olması ilginç. Tam da İngiltere AB'den çıkıp Avrupa'da biraz daha kendi başına kalırken bir anlamı olsa gerek. 
1940'lar, savaş başlamış, Belçika ve Hollanda Nazilere boyun eğme hazırlığında, öte yandan İngiltere'de de durum pek parlak değil, güvensizlik duygusu hakim ve bu durum Başbakan Ghamberlain'in görevden alınmasına kadar gider. Gelinen noktada her ne kadar mecliste çok seveni ve taraftarı olmasa da Churchill Başbakan olarak atanır. Bu da yetmez, İngiltere tarihinin en önemli kararlarından birini vermek zorunda kalır. 
Ya Nazilerle işbirliği yapacak, barış yoluna girecek ya da o sıralarda bayağı güçlü görünen Nazilere karşı savaşacaktır. 
Churchill en baştan itibaren direnmeyi, savaşı destekler. Etrafındakiler ise çok kayıp vermeden Nazilerle barış yoluna girmek ister. Joe Wright'ın yönettiği “En Karanlık Saat” (Darkest Hour) bu ikileme odaklanarak, ChurchilPin Naziler 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karşısındaki somut tavrını ve kararını uygulayabilmek için verdiği mücadeleyi anlatıyor. 

Churchil”in merkezde olduğu filmde savaşın gerçekleri var ama cephe yok. Siyasilerin kendi içindeki açmazlarına şahit olurken ne bir Nazi askeri ne de İngiliz asker görüyoruz. Bu daha çok mutfakta şekillenen, siyasi figürlerin kendi içerisinde tartıştığı ve karar mekanizması olduğu, halkın bile ancak kısmen dahil olabildiği bir süreç. 

Filmin sonlarına doğru savaş motivasyonu milliyetçilik sosuyla şekillenen bir noktaya vardığından, Nazilerle savaşmak Avrupa'yı düştüğü buhrandan çıkarmaktan çok, İngilizliğe özgü bir durum olarak öne çıkıyor. Bu anlamda savaşın haklılığını meşrulaştırmak gibi bir yanı da var, özellikle de İngilizler açısından. ChurchilPin metroya binip halkın nabzını yokladığı sahne (ki olmasa da olur bir sahne) biraz zorlama olsa da aslında halkın savaş istediği gerçeğini de gösteriyor. 

Genellikle sadece Churchillin etrafında dolanıyor olması, II. Dünya Savaşı ve Avrupa ile ilişkiler gibi önemli, temel bir meseleyi bile geride bırakıyor aslında. Bugünden bakınca birçok anlamda daha dinamik anlatılabilecek bir hikayeyi sadece karaktere yaslanıp anlatmanın zaman zaman filmi 

sıkıcılaştırdığını da söylemek mümkün. 
Burada Nazilerden, Avrupa'nın Nazilerle olan ilişkisinden daha önemli olan ChurchilPin kararlılığı ve attığı adımları gerekçelendirme ihtiyacı. Filmin durduğu noktada tarihsel açıdan ne İngiltere ne Fransa ne de 


- 


A 


e 


ci 
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Belçika'yı eleştirme gibi bir derdi de olmuyor hâl böyle olunca. 
Churchill'in siyasi karizması yönetmen için yeterli olmuş gibi görünüyor. 

Joe Wright, tarihsel bir süreci sadece karakter odaklı anlatmayı tercih ettiğinden Churchill'in kendisi kadar Gary Oldman'ın oyunculuğu da öne çıkıyor. Churchill sürekli güçlü görünen tarihsel ve karizmatik bir siyasetçi olarak görünmüyor filmde, anlaşılan o ki yönetmenin ChurchilVi yenilmez, kararlı ve güçlü göstermek gibi bir derdi yok. Aksine kafası karışık ve hezeyanlı, odasında kedi beslerken de görüyoruz, bir çıkış yolu bulamadığında tavsiye alıp uyguladığını da... Dolayısıyla ne yücelten ne de yeren bir bakış açısı var filmin, hatta ABD başkanıyla yaptığı kritik telefon konuşmasında çok çaresiz olduğunu hissetmek de mümkün. Yine de ChurchilPi zor zamanlarda kritik kararlar veren bir lider olarak tanımlamadan da edemiyor. 

Churchill dışındaki bütün karakterler tarihte önemli bir rol oynasın ya da oynamasın ancak görünüp kaybolan silüetler kadar yer bulabiliyor kendisine. Öte yandan dönüp tarihsel gerçeklere baktığımızda Churchil”in o kadar da masum olmadığının, gerek işçilerine, gerekse de sömürge ülkelere olan yaklaşımının acımasız olduğunun da altını çizmek gerekir. 

ChurchilVin yaşadığı “karanlık saatleri anlatan en temel duyguyu Gary Oldman veriyor kuşkusuz. Sekreteriyle kurduğu pasif-agresif ilişki, karısının Churchil/le ilgili karı-koca duygularını geri planda bırakıp onu bir lider gibi sevmesi, siyasi zorlukların getirdiği açmazlar, ChurchilVin baş etmek zorunda olduğu her şey Oldman'ın suretinde yeniden canlanıyor. Oldmar'ın baştan sona nefes kesici oyunculuğu ilham verici. Bu yıl Oscar'da “en iyi erkek oyuncu” dalında Oldman'ın favori olduğunu hatırlamakta da fayda var. 


GAURGHİLL 
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XAX 


kAX ** #KkAX 
2 Şubat Serra Yılmaz 
Murat Dişli Belçim Bilgin, 


Buğra Gülsoy, Çağlar Çorumlu, Leyla Lydia Tuğurlu, 

Serkan Altunorak, Şebnem Bozoklu, Şükrü Özyıldız 
2018 Türkiye 95 ok. 

CGV Mars Dağıtım (BKM, Frigo Film, İmaj) 


Tuba BÜDÜŞ - tubabudus©hotmail.com 


eknoloji alanında yaşanan gelişmelerin karşısında sinema da bu gidişatı perdeye yansıtmaya başladı haliyle. Perdedeki yolculuğuna figüran olarak başlayan telefonlar, şimdilerde filmlerin etkin karakterlerinden biri olacak kadar yol kat etti. “Oyun” (Nerve) ve “13 Günah” (13 Sins) gibi korku-gerilim filmlerinde etkin olan cep telefonları bile oldukça sinir bozucuyken “Cebimdeki Yabancı”, akıllı telefonu başkarakterlerinden biri yaparak sınırları zorluyor. Filmin orijinal yanı da bu oluyor. 
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Bir de filmin neredeyse tamamının bir yemek ziyafeti eşliğinde vuku bulması var tabii. Peki, neden yemek masası? Bu soru “Cebimdeki Yabancı”dan önce çekilmiş birçok film için de geçerli aynı zamanda. 
Zira tüm filmin meselesi olmasa da ana hikayeyi besleyen en önemli mevzuların su yüzüne çıktığı yemek sahneleri daha çok kuşkuyu, gerilimi, seksi ve şiddeti akla getirir. 

“Cebimdeki Yabancı” ise aslında bu filmlerdeki sahnelerin tüm filme sirayet etmiş hali bir nevi. Her ne kadar filmin en önemli aracı, adından da anlaşılacağı üzere “cebimizdeki yabaner, yani akıllı telefonlarımız olsa da yemek yeme de bir o kadar önem arz ediyor. Yemek yemenin şehvet duygusuyla bir alakası olduğu ne de olsa su götürmez bir gerçek. İşte sırf bu nedenlerden dolayı akıllı telefonların, iştah kabartacak yemeklerin arzıendam ettiği masaya konulması önemli bir detay. Kameranın tam dabuanda sahneye tanrısal bir bakış açısıyla bakması da çok 


anlamlı. Zira karakterlerin telefonlar nedeniyle içine düştükleri çaresizliğin altı çiziliyor böylece. Tabii bu akıl almaz oyunun oynanmasında yemeklerin baş döndürücü etkisinin yanında tutulmakta olan Ay'ın karakterlerimiz üzerindeki etsini de yadsımamak gerek. 

Telefonlara gelen bildirimlerin yüksek sesle okunması ya da gelen aramalara hoparlör açılarak cevap verilmesiyle öğrenilen gerçeklerin şiddetine paralel olarak kamera da hareketleniyor her geçen dakika. Gecenin ilerleyen saatlerinde Pandora'nın Kutusu'ndaki gerçekler etrafa bir bir saçıldıkça kamera, masanın etrafında daha hızlı dönmeye başlıyor. Öğrenilenlerin ağırlığına eşlik eden durmak bilmez diyalogların ve yorulmak bilmez kameranın katkısı filmin adeta can damarı niteliğinde. 
Ayrıca sadece masanın olduğu odayı değil, balkondan mutfağa, banyodan yatak odasına kadar evin her bir köşesi etkili kullanılarak temponun düşmesine asla izin verilmediği de dikkatlerden kaçacak gibi değil. 

“Mükemmel Yabancılar”dan (Perfetti Sconosciuti) senarist Murat Dişli'nin ufak dokunuşları ve birkaç hınzır hamlesi dışında neredeyse bire bir uyarlanan Serra Yılmaz imzalı “Cebimdeki 
Yabancı”, Çağlar 
Çorumlu'nun herkese çalım attığı performansı ile akıllara kazınıyor. 


© 31 Mart 1944 


Amerika'da umumi seferberlik ilan edildiği zaman bazı genç artistler askerlikten tecil edilmişlerdi. Bundan maksat çevirmekte oldukları filmleri bitirmeleri idi. Tyrone Power da bu tecil olunanlar arasında yer almıştı. Amerikalı jönprömiye çevirmekte olduğu üç filmi bitirebilmesi için tecil olunmuştu. Şimdi vatan hezimetine gidiyor. 


Merak edilen soruların yanıtlandığı ve serinin önceki 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XXX XX #* 
26 Ocak 
Wes Ball TS.Nowlin Uames 
Dashner'ın romanından) Dylan 0'Brien, 


Kaya Scodelario, Tomas Brodie-Sangster, Nathalie 


Emmanuel, Barry Pepper, 2018 ABD 
141 dk. TME (20ih Century Fox) 
Gizem ÇALIŞIR 


gizem.calisir&filmloverss.com 


o14 tarihli “Labirent: Ölümcül 

Kaçış”, James Dashner tarafından 

yazılan “Labirent” serisini başlatan 

film olarak hayatlarımıza gireli tam dört yıl olmuş. Serinin en başından bu yana yönetmenlik koltuğunda oturan Wes Balun ilk uzun metrajlı çalışması da olan film; “Açlık Oyunları” ve “Uyumsuz” serileri ile yakın akrabalık bağları bulunan ve genç yetişkin edebiyatının en çok satan ve gençler arasında oldukça popüler distopik 


serilerinden biri olarak öne çıkmıştı. Hal böyle olunca, bu kadar çok satan ve belirli bir kitle içinde oldukça popüler olan bu serileri beyazperdeye uyarlamak da kaçınılmazdı. Tıpkı “Açlık Oyunları” ve “Uyumsuz” serilerinin ilk filmleri gibi başarılı bir başlangıç filmiyle seriye giriş yapan Wes Ball ve ekibi, son iki filmde büyük ivme kaybederek seriyi pek de hatırı sayılır olmayan bir sonla noktaladılar. 
Serinin ilk filminde, ana karakterimiz Thomas'ı bir yük asansöründe uyanırken tanımış ve onunla birlikte bizler de kendimizi distopik atmosferde geçen bir oyunun tam ortasında bulmuştuk. Kayran adı verilen gizemli bir labirentin tam ortasında yaşam mücadelesi veren gençler, buraya nasıl geldiklerini bilmedikleri gibi buradan nasıl kurtulacaklarına dair de pek bilgi sahibi değildi. Nitekim ilk film, gençlerin bu labirentten kaçışı ve kendilerini bir deney faresi gibi bu labirentin içine kapatan WCKD isimli örgütle tanışmaları ile son buluyordu. 2015 yapımı 
“Labirent: Alev Deneyleri” 


ise bu labirentten kaçmayı başaran gençlerin WCKD isimli örgüte karşı bir direniş başlatan isyancı grup ile bir araya gelmeyi başarmaları üzerine kuruluydu. Serinin ikinci halkası her ne kadar mutlu sonla bitmiş olsa da hem Theresa'nın ihaneti hem de arkadaşları Minho'nun örgüt tarafından ele geçirilmesi, seriyi nihayete erdirecek bir filmin daha geleceğinin habercisiydi. 

Serinin son halkası “Labirent: Son İsyan”ı merak edilen soruların yanıtlandığı ve serinin önceki filmlerindeki boşlukların doldurulduğu faydalı bir final filmi olarak nitelendirmek mümkün, ama daha fazlasını beklemeyin. Organizasyonun elinde bulunan arkadaşları Minho'yu kurtarmak ve ışıl virüsü adı verilen salgın hastalığa yakalanmamak için mücadeye girişen Thomas ve arkadaşlarının maceralarını izlediğimiz “Labirent: Son İsyan”; son tahlilde aşk, dostluk, cesaret, fedakarlık ve ihanet gibi meselelere odaklanan “Açlık Oyunları” ve “Uyumsuz” serileri gibi sırtını bilindik formüllere yaslayarak hiçbir özgün tat vadetmemeyi tercih ediyor. Açılış sekansında “Mad Max: Fury Road”un distopik ve post-apokaliptik atmosferini anımsatan bir kovalamaca sahnesi dışında neredeyse hiç heyecan uyandırmayan film, tek kurtuluş yolunun sevgi ve umuttan geçtiğini söylemeyi de ihmal etmiyor. 


ADALDA 


SAVAŞTAN SONRA 


Aynı toprakta çalışan, filmin orijinal adının da çağrıştırdığı gibi “çamurla bağlanmış” ya da “üzerlerine çamur sıçramış iki aile... 


XAX 


AXXX XXX AXAXAXX 


2 Mart Dee Rees Virgil Williams, Dee Rees 
(Hillary Jordan'ın romanından) Carey Mulligan, Garrett Hedlund, Jason Glarke, Jonathan Banks, Jason Mitchell, Mary 1. Blige, Rob Morgan, Kerry Gahill, Kelvin Harrison Jr. 2017 ABD 134dk. 

Başka Sinema (Fabula Films) 


Gözde HATUNOĞLU - noradinsmore©gmail.com 


ijital platformlar sinemanın yerini alabilir mi 

tartışması sürerken, aynı dijital platformlar dünyanın 

en büyük ve önemli festivallerine filmler göndermeye 

ve gerek eleştirmenlerden gerekse seyirciden övgüler almaya devam ediyor. 2018 yılının Oscar ödülleri için tam dört adaylık elde eden “Savaştan Sonra” (Mudbound) da bu filmlerden biri. Hillary Jordan'ın aynı isimli romanından yine bir kadın yönetmen ve senaryo yazarı olan Dee Rees tarafından uyarlanan “Savaştan Sonra”, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Amerika'ya bugüne değin uzanan yaralar eşliğinde ayna tutuyor. 

Savaşın gölgesinde geçen yıllarda kaderleri birbirine bağlanmış iki aileyi merkezine alıyor filmimiz: Beyaz toprak sahibi aile McAllan ailesi ve onların arazilerinde kiracı olan, çiftçilik yapan siyahi Jackson ailesi. Aynı toprakta çalışan, filmin orijinal adının da çağrıştırdığı gibi “çamurla bağlanmış” ya da “üzerlerine çamur sıçramış iki aile. Ancak filmin neredeyse hikayeyi ikiye bölen anlatımında olduğu gibi bu iki aileyi ortadan bölen bir fark var bu toprak bağında. Siyahilerin köle olduğu çağları (unutması gerekirken) hatırlayan babasından istemese de miras aldığı ırkçılığı bastırmaya çalışan toprak sahibi ve aile reisi Henry McAllan, yeni kurduğu ailesiyle birlikte var olma savaşı verirken yaşadığı mücadelede üzerine bulaşan kiri 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“beyaz” oluşunun verdiği üstünlükle temizleyebiliyor. Aynı toprağı işleyen ve ona hayat veren Hap Jackson'ın ailesi ise kölelikten kurtulmuş olmalarına rağmen toprağın sahibi değil sadece kiralayanı olabilmiş, hem doğayla hem de bu (günümüze kadar devam eden) çarpık düzenle boğuşmak zorunda kalmış ve tüm bu mücadele içinde toprağa, o çamurlu toprağın sunduklarına bambaşka şekilde bağlanmış durumda. 

Kahramanlarını seyirciye iç sesleriyle tanıtma yolunu seçmiş yönetmen Rees ise bu tercihiyle başta Henry olmak üzere tüm karakterleri deyim yerindeyse bu monologlarla tek boyutlu olmaktan kurtarıp kanlı canlı insanlar haline getiriyor. Siyahilere uygulanan ırkçılığı konu alan filmlerin kolaylıkla içine düştüğü tarafları karikatürleştirerek anlatımı basitleştiren, klişeleştiren ve hikaye anlatıcılığından ziyade tarafgirliğe dönüşen bir sinema dilinden kurtulan “Savaştan Sonra”, ele aldığı konunun hassasiyetine saygı duyan sakin temposuyla öyküsünü ince ince işleyerek etkileyici finaline doğru emin adımlarla ilerliyor. 

İkinci Dünya Savaşı'na Jackson ailesi i üç oğulları Ronseli, Henry McAllan ise » kardeşi Jamie'yi gönderiyorlar. Avrupa'nın i i göbeğinde yaşanan bu korkunç savaş, > herkesi ırk ve sınıf farkı gözetmeden faşist NV bir diktatörü yıkmak için birleştirirken Amerika'nın güneyindeki verimli topraklar ırkçılığın pençesinde kıvranmaya devam ediyor. Filmin, ikisi de ülkesi adına savaşmış ve savaştan sağ dönmeyi başarmış Ronsel ve Jamie'nin 


dostluğuna odaklanan ikinci yarısında bu keskin ayrım etkileyici sahnelerle ve dokunaklı diyaloglarla seyirciye başarılı bir biçimde yansıyor. Beyaz bir adamın kamyonetinde ön koltukta oturduğu için hem ırkçı beyazlara hem de ailesinin başına bir şey gelmemesi için kendi babasına hesap vermek zorunda kalan Ronsehin, ülkesinden uzaktaki bir savaşta derisinin rengi yüzünden ikinci sınıf insan muamelesi görmek zorunda kalmaması, ancak kendi topraklarında hâlâ yaşadığı bu kabus yüzünden kendini bir türlü evinde hissedememesi, filmin anlatmak istediği her şeyi mükemmel bir şekilde özetliyor. 
Savaşta ölmek üzereyken siyahi bir pilot tarafından kurtarılan Jamie ise yaşadığı travmayı atlatmaya çalışırken haksızlıklara, ağabeyine ve babasına başkaldırabilecek gücü sadece Ronsel'de bularak adeta bu insanlık ayıbından kurtulmanın yol haritasını çizmiş oluyor. 

Tüm oyunculukların kalburüstü olduğu “Savaştan Sonra”da Florence Jackson karakterini canlandıran Mary J. Blige'a özel bir parantez açmak gerekiyor. Dar gelirliliğe, çocuklarını yetiştirmeye, köle olmadığı halde köle muamelesi görmeye, kocasının gerisinde kalmaya, savaştan dönen oğlu ellerinin arasından kayıp gitmesin diye uğraşmaya dayanan ve bunların hepsini yaparken kendisi kalmaya direnen Florence, aslında filmin ırkçılık eksenindeki ana hikayesinin dışında ele aldığı aile, ebeveynlik, evlilik, kadın-erkek eşitliği ve kadın mücadelesi gibi birçok yan hikayeyi de üzerine alan bir karakter ve Blige harika performansıyla bunun altından mükemmel bir şekilde kalkıyor. Filmin atmosferine katkısı tartışılmaz olan son derece başarılı görüntü yönetmenliğiyle tarihin ilk kadın görüntü yönetmeni Oscar'ına aday olan Rachel Morrison ödüle ne kadar yakın duruyor bilinmez ama Mary J. Blige heykele şimdiden göz kırpıyor diyebiliriz. 


MÜZİSYEN 
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STALİN'İN ÖLÜMÜ 


Armando lannuccinin kara komedideki 


yeteneği bir yana, “Stalin'in Ölümü”nü bu denli özel kılan bir diğer nokta ise oyunculuk performansları. 


KAAXX 


AXXX AX4X KAKA 


16 Mart Armandolannucci Armanda lannucci, 
David Schneider, lan Martin (Fabien Nury ve Thierry Robin'in çizgi romanından) Steve Buscemi, Simon Russell Beale, Paddy Gonsidine, Rupert Friend, Jason Isaacs 2017 Fransa-İngiltere-Belçika 
106 dk. Başka Sinema (Bir Film) 


Utku ÖGETÜRK - utku&filmloverss.com 


922 yılında Komünist Parti genel sekreteri seçilen Josef 
Stalin, 1927 yılında Sovyetler Birliği'nin yeni lideri olur. 
Liderliği süresince resmi rakamlara göre 3 milyona yakın insanın ölüm emrini veren Stalin'in, gayriresmi olarak çok daha fazla insanın ölümüne sebep olduğu bilinir. Tarihin en acımasız diktatörlerinden biri olarak anılan Stalin'in ölüm nedeni ise günümüzde hâlâ tam olarak yanıt bulmamıştır. Öldü mü yoksa öldürüldü mü sorusu birçok belgesele konu olurken, “Kısırdöngü” (In The Loop, 2009) ile hatırladığımız İskoç yönetmen Armando lannucci, ikinci uzun metrajlı kurmacası “Stalin'in Ölümü” (The Death Of Stalin) ile, diktatörün ölümünün hemen ertesinde iktidar kabinesinde yer alan isimlerin liderlik için girdiği güç çatışmalarını ve kapalı kapılar ardında dönen kirli entrikaları kara komedi yoluyla aktarıyor; Stalin'in ölümünün ardından yarattığı terörün nasıl bir hal aldığını gösteriyor. 

Rusya'da gösterimi yasaklanan film, Stalin'in (Adrian McLoughlin) kendisine gönderilen bir notu okuyup gülmeye başlaması, ardından ise bir anda geçirdiği beyin kanaması sonucu yere yığılmasıyla açılır. Bu kahkahalar, onun ölümünün ardından yaşanacaklara dair seyircinin 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atacağı kahkahaların habercisidir aynı zamanda. lannucci, David Schneider ve lan Martin'in, Fabien Nury ve Thierry Robin imzalı Fransız çizgi roman serisinden uyarlayarak kaleme aldıkları filmde, ölümünün ardından Stalin'in odasına ilk gelen, danışmanlarından Lavrenti Beriya (Simon Russell Beale) olur. Hemen ardından ise Georgi Malenkov (Jeffrey Tambor) içeri girer. Beriya, Malenkov'u adeta bir kukla gibi kullanarak, kendisini Stalin'in yokluğunda liderlik yapmaya sevk eder. Daha sonra ise odaya sırasıyla Nikita Kruşçev (Steve Buscemi), Vyaçeslav Molotov (Michael Palin) ve Lazar Kaganoviç (Dermot Crowley) girer. Burada önemli olan nokta, içeri giren her ismin farklı bir politikacı portresi çizmesidir. lannucci, odaya soktuğu her karakter üzerinden yeni bir 
Wİİ mizahi öge yaratmayı amaçlar ve bunda tamamen başarılı olur. 
Tüm isimlerin odaya gelmesiyle birlikte, yaşadıkları bu şok karşısında birbirinden son derece farklı düşünceler içerisinde olan bu isimler için yapılacak bir tek şey vardır; öncelikle odaya bir doktor gelmelidir, lakin Stalin ülkenin en iyi doktorlarını öldürttüğü için işler içinden çıkılmaz bir hal alır. Stalin'in ölümü resmi olarak açıklandıktan sonra ise iktidar oyunları başlayacak, herkesin kirli yüzü ortaya çıkacaktır. 


Uzun metrajlı kurmacası “Kısırdöngü”nün yanı sıra, televizyon için çektiği “Veep” ve “The Thick Of It”ten de hatırlayacak olursak; “Stalin'in Ölümü” için son derece karakteristik bir lannucci filmi diyebiliriz. Büyük bölümü tek mekanda geçiyor olmasına ve lannucci'nin sahnelerin birçoğunda kamerasını karakterlere yakın yerleştirmesine rağmen geniş açılı çekimler tercih eden hiciv ustası, sıra herhangi bir karakterini konuşturmaya -ki film boyunca karakterler neredeyse bir an dahi susmuyor- veya aksiyon almaya geldiğinde ise seri kamera hareketleriyle adeta izleyicinin gözlerini dans ettiriyor; film aniden ciddi bir ivme kazanıyor. lannucci, Stalin'in ölümünün ardından oluşan soğuk havayı nevi şahsına münhasır tarzıyla bir güldürü şölenine evirirken, sadece dönemin liderlerine ya da politik koşullarına değil, günümüz dünyasına dair de sert mesajlar veriyor; kirli oyunlar, yalakalıklar, çıkar amacıyla yapılan anlaşmaları gün yüzüne çıkartıyor. 

lannucci'nin kara komedideki yeteneği bir yana, “Stalin'in Ölümü”nü bu denli özel kılan bir diğer nokta ise oyunculuk performansları. Son dönemin, en başarılı toplu performans örneklerinden biri olarak görebileceğimiz filmde özellikle Steve Buscemi, Jeffrey Tambor, Simon Russell Beale ve Michael Palin'in performansları büyüleyici; adeta ders niteliğinde. 

Son kertede, üzerine uzun uzun konuşmayı, nesilden nesle aktarmayı hak eden bir yapım “Stalin'in Ölümü”. İzlerken gülme krizine sokuyor, izledikten sonra ise birkaç gün süreyle zihnimizde devam ediyor. Daha da önemlisi, televizyonu her açtığımızda, internete her bağlandığımızda, sosyal medyaya her girişimizde karşımızda çıkan dünya liderlerine inanmak üzere olduğumuz her an onların gerçek yüzünü hatırlamamızı sağlıyor. 
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Yönetmenin böylesi bir şiddet ortamında herkese merhametle yaklaşmaya kaçmayan tavizsiz bir tavrı var. 


XX 


XAX XAX XXX 


23 Mart 
Xavier Legrand 
L&a Drucker, Denis Mnochet, 
Thomas Gioria, Mathilde Auneveux, Mathieu Saikaly 
2017 Fransa 93 dk. 


Xavier Legrand 


Filmartı 


Kaan KARSAN - kaankarsan©gmail.com 


avier Legrand'a Venedik”te “en iyi yönetmen ödülünü kazandıran “Velayet”in oldukça basit bir ikayesi var. Myriam ve Antoine boşanmışlar ve oğulları Julien'in velayeti için -en azından başlangıçta- “psikolojik” bir savaş veriyorlar. Myriam, Antoine'ın şiddete meyilli olduğunu ve oğlunun kendisiyle kalmasının gerektiğini öne sürüyor. Zaten başından beri boşanma sürecine muhalif olan Antoine, haksızlığa uğradığını, hâlâ ailesiyle kurduğu ilişkiye dair bir şeyleri değiştirebileceğini düşünüyor. Kafası karışık 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olan oğulları Julien, bu bağlamda büyük bir çıkmazın içinde. Nihayetinde hakim çocuğun ortak velayetine hükmediyor ancak bu hukuki çözüm, kişiler arasındaki düğümü açmayacak gibi görünüyor. 

Film başlar başlamaz, yönetmen Legrand izleyicisini bir karar verici pozisyonunda, bir tanık sandalyesinde konumlandırıyor. Birbirleri hakkında muhtelif ithamlarda bulunan bu karakterler hakkında pek az şey biliyoruz; dolayısıyla onlar hakkındaki fikirlerimizi adım adım oluşturuyoruz. 

Filmin birinci perdesinde, ortada Farhadi usulü bir dilemma varmış gibi görünüyor. Bu üç insan kendi sebeplerini öne sürerek, daha fazla acı çekmekten kaçınmaya çabalıyorlar. Bunun için de birbirlerinin yardımına muhtaçlar. Daha sonra 
“Velayet”e asıl gücünü kazandıran ve Legrand'ı çok daha ilgi çekici bir yönetmen haline getiren bir şey oluyor: Denge bozuluyor. Bu noktada anlaşılıyor ki Legrand'ın ilk 


bölümde kurduğu eşitlik durumu bir tür illüzyon... Yönetmen, karakterlerine denklik içeren haklılıklar biçmeye çabalamıyor. Zira psikolojik ve fiziksel şiddet filmdeki çatışmanın tartışılırlığını zedeliyor; “patriark” denklemin üzerine devriliyor. 
Mahkemesiz bir mahkeme filmi gibi başlayan hikaye, ikinci perde sonucunda rahatsız edici bir gerilime evriliyor. Bu noktada izleyicinin konumu da doğal olarak örseleniyor. Kadraj gitgide daralıyor, ruhen sıkışıyor ve bir anlamda Legrand inisiyatif alıyor. Bu öyküde kimin kurban, kimin zalim olduğuna dair çok net çıkarımlarda bulunuyor ve açık kapı bırakmıyor. Filmi ilginç kılan da bu. Legrand'ın böylesi şiddet ortamında herkesi anlamaya, merhametle yaklaşmaya kaçmayan tavizsiz tavrı... 
“Velayet”in üçüncü perdesi bir “ev istilasr filmi gibi. Film boyunca karakterlerin dünyasından çıkmayan yönetmen, bu bölümü de genel olarak iyi yönetirken, bize kalırsa birkaç kritik tercih hatası yapıyor ve son bloğun kurgusunda evin dışına keserek filmin hiç ihtiyaç duymadığı bir “otoriteye güven hissi uyandırıyor. 
Bu noktada filmin erilliğe karşı muhalefeti ve finalde eril devlet üzerinden yarattığı arınma duygusu arasında tuhaf bir çelişki hissettiğimizi eklemeliyiz. 


© 8 Mart 1971 


Sessiz sinema devrinin en büyük komedyenlerinden biri olan Harold Lloyd, pazartesi günü Hollywood'da ölmüştür. 
77 yaşında olan Lloyd, kendi devrinin Charlie Chaplin, Harry Langdon, Buster Keaton ve Laurel-Hardy gibi büyük 
komedyenleri ile beraber sinemanın ölümsüz isimleri arasında yer almıştır. Sinemada genellikle kalın çerçeveli gözlüklü, hasır şapkalı çocuk rollerine çıkan Lloyd, en fazla çevirdiği dehşet sahnelerinden hatırlanmaktadır. 
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9 Mart 
Agnes Varda, JR 
Agnös Varda, JR 
Agnös Varda, JR 
Filmartı 


2017 Fransa 
89 dk. 


Ali ERGİVAN ali.ercivan©gmail.com 


ransız Yeni Dalga'sının en önemli isimlerinden, tüm zamanların en önemli kadın sinemacılarından 


biri olan Agnes Varda'nın, 9o yaşına merdiven dayadığı şu günlerde, henüz otuzlu yaşlarının ortasındaki fotoğrafçı ve sokak sanatçısı JR ile ortaklaşa gerçekleştirdiği bir proje “Mekanlar Ve Yüzler”. İlk bakışta oldukça alışılmadık bir görüntü çizen bu 


ikili, proje 


kapsamında bir minibüsle Fransa taşrasını dolaşıp çeşitli emekçileri yaşam alanlarında buluyor, onlarla diyalog kuruyor ve evlerinin, işyerlerinin, sokaklarının cephelerine onların fotoğraflarının dev baskılarını yerleştiriyor. Bu insanların hayatlarını, mücadelelerini yüceltmek, onurlandırmak sürecin bir kısmı. Diğer süreç ise Varda ile JR arasında, daha kişisel bir düzlemde ilerliyor. Birbirlerini tanıyorlar. 
Özellikle JR, Varda'nın geçmişe, geleceğe ve şimdiye nasıl baktığını onun ağzından dinlemeye ve filme kaydetmeye çalışıyor. 
Ortaya çıkan eser, hiç süslü laflar aramaya gerek yok, çok tatlı! Varda'nın enerjisi, samimiyeti yeter bir kere. 
Yolculuklarında tanıştıkları insanlarla kurdukları iletişimi izlemek de büyük keyif. 
Bu şeker gibi film, Onur Oscar'ıyla ödüllendirildiği yılda, Varda'ya Belgesel kategorisinde ilk Akademi Ödülü adaylığını da getirdi. Dünya çapında çok sayıda ödül aldı. Agn&s Varda'ya duyulan sevgi, filme de taşındı muhakkak. Yine de bir iki detaydan bahsetmezsek, objektif davranmış olmayız 


kanısındayım. Varda ve JR'ın projelerinin, o projeye konuk ettikleri her insanın hayatında bir karşılığı var mı sahiden? Bana en bariz gelen örnek olduğu için, ikinci duraklarında karşılarına çıkan, ahırının bir cephesini boydan boya fotoğrafıyla kapladıkları çiftçiden bahsetmek istiyorum. 
O baskı, öyle bir adamın gündelik yaşamında mahcubiyet duymasına sebep olur gibi geliyor bana. Onun hayatına değmeyen bir proje gibi geliyor. Ertesi hafta duvardan söktürmüştür diye düşünüyorum hatta. Bir grup sanatçı, kameralarıyla bir çiftçinin toprağına daldılar, hayatına müdahil oldular ve belki de onu çevresine karşı utandıracak devasa bir fotoğrafı oraya emrivakiyle yerleştirdiler... Gibi gelmiyor mu size de? 

Filmin son bloğunda Godard'ın evine yapılan çatkapı ziyareti, Varda ve Godard'ın ortak geçmişlerine dair öğrendiklerimiz, bunların sinefil bünyede uyandırdığı heyecan nedeniyle zevkle seyrediyoruz elbette. Fakat filmin bu kısımda esas meselesinden uzaklaştığını da kabul etmek lazım. Çünkü o zaman mekanlar ve yüzler değil, bir Agn&s Varda belgeseli bu. İkisi azıcık farklı şeyler. JR denen, muhakkak ki kendi işinde yetenekli şahsiyetin, özellikle Varda'yla diyaloglarına ve dış seslerine yansıyan kesintisiz poz keser haline de Varda hatrına katlanıyoruz, bunu da itiraf edelim. 
Evet, verilen ödüller, aldığımız keyif, aslında hepsi Agnös Varda hatrına! 
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Uğur VARDAN 


ugurvardandhotmail.com 


Yıldızlar'ın Altında 


Nostaljik yolculuğumuzun bu sayımızdaki bölümüne eşsiz bir miras eşlik ediyor: “Tuncan Okan'dan Haftanın Filmleri” adlı kitap... Kitabın giriş bölümündeki uzun hatırlatma ve Okan'ı tanıtma bölümünde, bugünden bakıldığında bile üzerinde düşünülmeye ve tartışmaya değer notlar var. 


“Acıdır amma, itiraf etmek zorundayız. 
Türkiye'de sinema tenkidciliği gayet güç bir devreye girmiştir. Milletlerarası festivallere gittiğimiz zaman yabancı ülkelerin mes'ut sinema yazarlarıyla tanıştıkça kendi bahisızlığımızı daha iyi anlıyoruz. 

..Yabancı ülkelerdeki sinema tenkidcileri belirli bir protokol içinde sinema piyasası ile olan münasebetlerini düzenlerken Türkiye'de sinema piyasası ile sinema tenkidcisi arasında bir düşmanlık havası esiyor. 
Tasavvur edin, binlerce kilometre ötedeki milletlerarası film festivallerine Türk basınını temsilen davet edilen bir sinema tenkidcisi, binbir güçlükle İstanbul sinemalarının kapılarından içeri girebiliyor. Hatta zaman zaman kovulmak tehlikesiyle dahi karşılaşabiliyor. Neden? 
Bazı kişilerin keyiflerinin bozulmaması, başıboş bir piyasada daha rahat iş görebilmeleri için. 
Ayıplarını örtmek için olanca güçleriyle saldırıyorlar.” 


i re p 


ostaljik yolculuğumuzun bu sayımızdaki bölümüne eşsiz bir miras eşlik ediyor: “Tuncan Okan'dan Haftanın Filmleri” adlı kitap... 
Yukarıdaki ifadeler, Okan'ın, söz konusu kitapta yer alan bir yazısından. Kısa bir özet bile “Bir Zamanlar Anadolu'da”, eleştirmenler açısından işlerin ne kadar zor olduğunu gösteriyor. Öte yandan bu zorlu yol aşılırken cesaretini, duruşunu, bakış 


açısını koruyan ve ilkelerinden taviz vermeyen bir kalem erbabını görüyoruz. Okan, ilk kez filmlere “yıldız? verme işlemini basınımıza getirmiş ama asıl olarak eleştirmenlik mesleğinin önemini hissettirmiş, kurumsallaşması yolunda ön ayak olmuş, sektöre olan etkisini göstermiş bir yazı insanı... Kitabı ise yine bir meslek büyüğümüz Agâh (Özgüç) abimiz derlemiş, toparlamış ve kalıcılaştırmış (Yeri gelmişken “Arka Pencere” sathında, yazıları ve tarihsel hatırlatmalarıyla yeni bir Agâh Özgüç yetiştiğinin altını çizmek isterim; evet Olkan Özyurt kardeşimi kastediyorum). 
Kitabın giriş bölümündeki uzun hatırlatma ve Okan'ı tanıtma bölümünde, bugünden bakıldığında bile üzerinde düşünülmeye ve tartışmaya değer notlar var. Şöyle ki filmlere yıldız vermeyi basınımıza getiren “rahmetli” Okan'ın “yargıları kısa zaman içinde problem yaratıyor. Şadan KamiVin “Duvaklı Göl” adlı filmine “bir yıldız? vermesiyle ortalık karışıyor. Türk Film Yapımcıları Derneği, yazarın çalıştığı Milliyet gazetesine “yerli film tenkitlerinin yıldızsız yapılması için bir “ihtarname” yolluyor. Gazetenin o dönemki genel yayın yönetmeni Abdi 
İpekçi, yazarına sahip çıkıyor ve bu ihtarnameye kendi köşesinden cevap veriyor. Keza rakip yayın organlarında kalem oynatan dönemin sinema eleştirmenleri de meslektaşlarının yanında yer alıyor. Ama bu arada olan Okan'a 


r 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oluyor; verdiği yıldızlarla yerli sinemacıları değil yabancı film ithalatçılarını da karşısına alıyor. Mesela Fitaş'çılardan Osman ve Günen İpekçi'nin sahipleri olduğu Yeni Melek Sineması'na girmesi yasaklanıyor (Oysa şimdiki zamanın sinema yazarlarının en büyük sızlanması, bazı filmler için yapılmayan basın gösterimleri oluyor, şükür ki salonlara alınmama aşamasına “henüz? dönmüş değiliz!) 
Ve bu yasak tam bir yıl sürüyor... Agâh abinin aktardığı bir başka ilginç not da şu: Daha sonra film ithalatı işine giren Tuncan Okan, kendi şirketinin dağıtımı yaptığı yabancı bir filme “bir yıldız” veriyor... 

Kitapta Okan'ın kaleme aldığı birçok yerli ve yabancı film eleştirisi var. Bu genel toplam içinde “Yerliler? cephesinde sadece bir filme, “Nevzat Pesen idaresinde çekilmiş” olan “İkimize Bir Dünya”ya “üç yıldız? verdiğini görüyoruz, diğer bütün filmler “bir” ya da “iki” yıldızlık notlar almış. Ki, “İkimize Bir Dünya”nın eleştirisine giriş cümleleri de şöyle: “Hayret!.. Türk sinemasında akla gelmeyecek, hele böyle bir keşmekeşin içinde hiç mi hiç ümit edilmeyecek bir sıçrama. Nasıl olmuş, havsalamız almıyor! Hem de bugüne kadar Türk sinemasına en bayağı, en kalitesiz filmleri vermekle tanınan sinemacılarımızdan 


m 


”& Acaba “The Post”a hangi film 
7 eleştirmeni”biryıldız'verdi? | 


« 


ii 
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Peki “Titanic” filmine 1 yıldız veren acımasız sinema yazarı kim? * © 


7. Ji 


“Yıldız tablosu” meselesinin de 


isim Agâh abiymiş. 


biri (yönetmen Nevzat Pesen'i kastediyor tabii ki) yapmış bunu.” 

Yıldız meselesinin naçizane bendeki serüvenine gelince: Vakti zamanında Antrakt dergisinde çalışırken mesai arkadaşım Durul (Taylan) yazı çizi işini bırakıp set ortamında ter dökmeye karar vermişti (ki yolu açık oldu, o artık günümüz yönetmenlerinden). 
Sonrasında dergiye 
Durul'un yerine, İTÜ 
Mimarlık'tan bir arkadaşımın 
(rahmetli? Emel 
Mutlu) tavsiyesi üzerine genç bir 
“yetenek? almıştık. 
İTÜ Uçak mezunu olan bu arkadaş, kısa zamanda kaleminin ne kadar yetkin olduğunu göstermişti. 
Şimdilerin belgesel yönetmeni ve 


Agâh Özgüç 


öncülük eden 


“Documentarist'in direktörlerinden Necati Sönmez'den bahsediyorum. Bir zamanlar aynı evi de paylaştığım Necati serinkanlı duruşu, olaylara, meselelere ve de sinemaya yaklaşımıyla her daim farklılığını sergiler. O zamanlarda “yıldız sistemi'ne karşıydı, bildiğim kadarıyla hâlâ da karşı. Ben de belli ölçülerde ona katılsam da filmleri tasnif etme ve değerlendirme açısından bugüne kadar daha pratik bir ifade biçimiyle karşılaşmadım henüz. Üstelik yıldızların evrensel bir dili var; malum, hangi ülkeye, hangi kültüre ait olurlarsa olsunlar; bir tabloya baktığınızda çok kısa bir sürede dünyanın herhangi bir coğrafyasına ait eleştirmenin o film 


hakkındaki kısa ve öz yargısını görmüş oluyorsunuz. 

“Yıldız tablosu” meselesinin de Türkiye'deki serüvenine öncülük eden isim Agâh abiymiş. İlk tablo Özgüç'ün hazırladığı ve 1962'de ancak üç sayı çıkabilen Sine-Film dergisinde boy göstermiş. Daha sonra Yıldız dergisinde ve yine Agâh abinin kadrosunda yer aldığı, 1965'te 12 sayı çıkabilen “Sinema 65” dergisinde yayımlanmış “yıldız tablolarr. 
Günümüzde ise artık bütün sinema dergilerinin olmazsa olmazlarından. Naçizane ben de Hürriyet Cumartesi ekindeki sayfamda en az beş sinema yazarı dostumun yer aldığı bir tabloya yer veriyorum (üstelik bizde yayımlanan tabloda sadece yıldızlar değil, bir-iki cümleden oluşan görüşler de bulunuyor). 

Eleştirmenlerin verdikleri yıldızlar üzerinden genel olarak sanki şunlar söylenebilir: Verilen notlar, sahiplerinin sinema anlayışlarını, yaklaşımlarını, beğenilerini yansıtıyor elbet. Doğrusu “yıldızlarına” bakarak birçok eleştirmenin sinemayla ilişkilerini anlamak ilk elden mümkündür, kendi adıma gördüğüm yıldızlardan, sahiplerinin “ciddiye alınır'lıklarını ölçtüğüm çok olmuştur (aynı şey elbette benim için de geçerlidir). Öte yandan 1990'dan beri birçok yerde kalem oynatan biri olarak da yıldızlar konusunda kendi adıma eski cimriliğimden uzaklaştığımı ve “yumuşadığımr söyleyebilirim. Bu konudaki az-biraz cömertliğime dikkat çeken arkadaşlara da şakayla karışık hep aynı cevabı veririm: “Aman, öte dünyaya mı götüreceğim.” 
Bizim nesilden eski tutumunu sürdüren isimse Murat Özer'dir. Her zaman ölçülü, her zaman notu az-biraz kıt, her zaman (gerçek hayattaki yer yer delişmen ve coşkulu kişiliğine zıt gibi bir biçimde) mesafeli bir tavrı vardır Murat'ın (bence). 

Bir de tepki oyları tadındaki yargılardan bahsetmek gerekebilir. Ben mesela vakti zamanında Aktüel'de çalışırken “Titanic”e “bir yıldız” vermiş ve o dönem, kendimce ortalığı karıştırmıştım. Geçen ay da Arka Penceredeki “yıldız tablosu'nda Tunca'nın (Arslan) benzer bir tepki oyu vardı; “The Post”a “bir yıldız'ı basmıştı. 

Son olarak “Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar / Yeryüzünde sizin kadar yalnızım” şarkısındaki “gizli özne'nin “sinema eleştirmenleri olabileceğini düşünmeye başladığımı söylemek isterim... 
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BEN, TONYA 


PHANTOM THREAD 


DÜNYANIN BÜTÜN PARASI EN KARANLIK SAAT 

MR, RM | le | m m m Jam 
BEN, TONYA /1, TONYA kkk k&*k Ak k4*k AKkAX | AXXX Ak* AXA*X kkk BENİ ADINLA ÇAĞIR / GAL MEBY YOUR NAME kkk Ak Ak kkk kA AK İkAXKX | Kk BLACK PANTHER kA ** kk ** Akk kk GEBİMDEKİ YABANCI ** kk* k** k** ** DÜNYANIN BÜTÜN PARASI AX* kkk kX* Akk XX EN KARANLIK SAAT / DARKEST HOUR kA*k KAAX AXX XX k*X k*X kA kkk kkk THE FLORIDA PROJECT AX4*X Akk* kk kkk KAKA FOXTROT kA Akk AkAX kk* 
GÜZEL ADAM SÜREYYA kkk k** kkk XX HADİ BE OĞLUM ** * ** 
İYİ GÜNLER / HAVE A NIGE DAY k** Ak4k XX KKAX | XXXX | xx AKXA&*X KAYHAN * * 
LABİRENT: SON İSYAN ** kk 
MEKANLAR VE YÜZLER / FACES PLACES ÖLÜMLÜ DÜNYA ** XX ** 
ÖZGÜRLÜĞÜN ELLİ TONU * * * * PARAMPARÇA / IN THE FADE k4*X AAXX kAX kA ** ** PHANTOM THREAD kAXXX kk4*X k4* kk4k*X kkk SAVAŞTAN SONRA / MUDBOUND KAXAX AXX kkk*X SOFRA SIRLARI kA kX* kkk ** kA ** ** SUYUN SESİ / THE SHAPE OF WATER kA AAXX kkk XX 44 ** k4*X kkk kA THELMA kk kkk* Ak* kk kkk kkk 
UĞUR BÖCEĞİ / LADY BIRD KAk**k k*k* kk** **k kk* kkk Akk ÜÇ BILLBOARD EBBING ÇIKIŞI, MISSDURI KAKX | AXAAXX kk4*k kk4*X KAAK | XXX kk4k4X kk4*k kk4*X VAHŞİLER / HOSTILES kkk kX* ** KAKXK | kkxx AKXA*X 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SAVAŞTAN SONRA SOFRA SIRLARI UĞUR BÖCEĞİ VAHŞİLER BERKE GÖL BURAKGÖRAL MÜJDE IŞIL KAAN KARSAN NİLKURAL | ESİNKÜRÜKTEPEPMAR | MURATÖZER |, OLKANÖZYURT | ALIUIVİUYANK | UĞURVARDAN | BURGİNS.YALCIN | çorormınnun ALIYAZF SÖZCÜ ARMA PENCERE | EKŞİSİNEMA MİLLİYET ARKAPENCERE | “ARKAPENCERE SABAH MİLLİYET SANAT.) — HÜRRİVET ARKA PENGERE 
kAKXX k4*k **4 kA* #4 KA kA KAKX 341 
KAKA k4* **k kkk kA* kkk AX&*k kkk kk** 3,6 kk* 
kA KA kk* 
**X ** 
Kkkk Ak k*4*k k4*k 
** 
kkk 
* 
KA&* 
kkk 
* 
4k AK 
KAkX*k kk EN kk* k4* 
KAk* k4* 
kkk k4* kAk** 
kkk 
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, pe e | 
e Sa 5 
1 YIL ÖNGE / MART 2017 
1. RECEP İVEDİK 5 
2.LOGAN 
3. TATLIM TATLIM 


4. İSTANBUL KIRMIZISI o. KONG: SKULL ISLAND 


ALIGIA VIKANDER 

TOMB RADER 

Hayat Işığım 

Jason Bourne... 
Danimarkalı Kız. 
Çok Pişmiş....... 


Kod Adı: U.N.G.LE... 


2017-2016 SEZONU BOX OFFICE TOP 10 


2 YIL ÖNCE / MART 2016 
1. KOLPAÇİNO 3.DEVRE 
2. BATMAN V SUPERMAN... 


3. OSMAN PAZARLAMA i ; ; a 
A. ANNEMİN YARASI FILMADI DAĞITIM VİZYON TARİHİ TOPLAM SEYİRCİ e 1 AYLA WARNER BROS. 27EKİM2017 5.530.823 
2  Nilelrasında CGV Mars Dağıtım Ol Aralık 2017 5124.068 
3  ArifV216 GGV Mars Dağıtım 05 0cak2018 4.871.629 
4 Deliha? G6V Mars Dağıtım 120cak 2018 2.006.628 
Vevi o  YolArkadaşım CGV Mars Dağıtım 21Ekim2017 2.004.333 
PU |, 6 EnesBalur, TMEFilms 190cak2018 145724 
3 YIL ÖNCE / MARI 2015 Me sie BRUGE WILLIS 
1. SELAM: BAHARA YOLCULUK 7. ÇılgınHırsızd UIP 20 Ağustos 2017 999.234 ÖLDÜRME ARZUSU 
2. KOCAN KADAR KONUŞ İl Km 10.141 
3. SON MEKTUP 8 Coco UP 190cak 2018 961.910 Kami 12511 
0. ÇARŞI PAZAR 9  labirent:Sonlsyan TMEFilms 26 Ocak 2018 613.089 Özel Kargo... 880 
MALE EEE 10 ThorRagmarok Up 27Ekim2017 185596 ii m 


2018'E MÜTHİŞ BAŞLANGIÇ 


Bu sayfayı hazırladığımızda 2018 yılının ilk 7 haftası henüz tamamlanmıştı. Bu 7 hafta boyunca sinema gişelerinde 

kesilen bilet sayısı 16.119.597 olarak gerçekleşti ve bu rakam bugüne kadar zaman dilimine göre yılın en iyi başlangıcı olarak gerçekleşti. Bu dönemde 4 filmin milyon üstü seyirci yakalaması bu başarıyı da beraberinde getirdi. Bu periyotta geçen yıla gö -glük bir seyirci artışı gözlemlenirken, daha önceki en iyi 7 haftalık başlangıç olan 2015'e göre de X14,5'luk bir artış mevcut. 


FİLMLER 
© Yerli Filmler 
© Yabancı Filmler 


Toplam Seyirci: 16.119.597 
Yerli Filmler: 12.405.831 (76,96) 
72) oy» (23,0: y 
Yabancı Filmler:3.713.766 (423,04) bilineni Jars Dağıtım 
TME Films 
S8 ur 
© Warner Bros. 
© BirFilm 
© Diğer 


Dağıtımcılar ec 


CGV Mars Dağıtım: 10.188.365 (X63,20) TME Films:2.714.709 (416,84) UIP:1.918.018 (119 

Warner Bros.:792. 

Bir Film:279.828 | 

Diğer:226.382 | 
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Nijat Özön'e ithafen 


5 Mevzu 


Buğra Gülsoy ve 

Serhat Teoman 

Suzan Demir 

86 Çağan Irmak 

Onur Ünlü Burçin S. Yalçın 
Erkan Aktuğ e 

00 11 Unutulmaz 

Uğur Böceği  FutbolFilmi 

Müjde Işıl Ilhan Yurtsever 


Meriç Şenyüz, filmine bakıyor. 


# 


o “KiSerçe 


“Açlık Oyunları” sonrası cesurrol tercihleri yapan)Jennifer Lawrence bu filmde de ortalığı kasıp kavuracak. bı 


VİZYONDA 


eni 


a 
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İNETMENİ VRANCISLAWRENCEIN YÖNETTİĞİ ARROW) İLE KARŞIMIZDA. ZENGİN KADROSU İNTİLİ, SERT SAHNELER İÇEREN BOL ENTRİKALI ,M, CASUSLARIN DÜNYASINA GERİLİM YÜKLÜ 

BİR YOLCULUK VADEDİYOR. 


Ebru ÇELİKTUĞ ebruceliktug &gmail.com 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oğuk Savaş dönemi casuslarının edebiyatta derin izler bıraktığını söylemek yanlış olmaz. 
Dünya artık çift kutupluluktan başka bir sürece evrilse de istihbarat servislerinin savaşı tabii ki devam ediyor. Geçen yılki 
“Sarışın Bomba”nın 
(Atomic Blonde) 
Lorraine'i (Gharlize Theron) fenomene dönüşmedi ama bu'yıla damgasını vuracak kadın casusumuz, Jennifer Lawrence'ın canlandırdığı Dominika Egorova, çok daha cesur ve marjinal bir karakter. Bolşoy Balesi'nin yetenekli ve güzel balerini Dominika, bir kaza sonrasında sakatlanıp (sonra bunun bir kaza olmadığını öğrenecek!) baleye veda ediyor. Rus istihbaratındaki amcası -Vladimir Putin'e benzerliğiyle şaşırtan- Vanya Egorov'un (Matthias Schoenaerts) teklifiyle bir 


MART 2018 > ARKA PENCERE MECMUA 


oligarkı baştan çıkarma görevini maddi gerekçelerle kabul ediyor ve işlerin ters gitmesiyle hayatının keskin bir dönemeciyle daha yüz yüze geliyor: Ya bu beklenmedik tersliğin tanığı olduğu için öldürülecek ya da efsaneleşmiş Rus kadın casuslarının okuluna yazılarakamca mesleğine adım atacak. Annesinin tedavisi de söz konusu olduğu için Dominika, Matron'un (Charlotte Rampling) sıkı ve acımasızca sert eğitimi altindaki Serçe lakaplı ajanların yetiştirildiği okulun yolunu tutuyor. Üstün yeteneğiyle burada kendini kanıtlayan Dominika, adeta bir irisan-silaha dönüşüyor ve Rus istihbaratındaki GIA'ye bilgi gönderen bir köstebeğin peşine düşüyor. Amerikalı ajan Nathaniel Nash (Joel Edgerton) ile ilişkisi de böyle başlıyor. Köstebeğin Nash ile bağlantısı var ve onu yakalamak için Dominika okulda öğrendiği yöntemleri uygulayacağı Naslvin peşine düşüyor. 

Bu tip casus filmlerinde genellikle ya dünya tarihini etkileyecek, felaket 


getirecek bir gizli bilginin el değiştirmesi ya da istihbarat örgütü'içerisinde çift tarafirçalışan bir “köstebek'in kim olduğunu arama çabası işlenir. “Sarışın Bomba”da bir casus listesinin el değiştirmesi'söz konusuydu. Johnle Garrönin artık bir klasik-kabul edilen “Köstebek”inde-(Tinker Tailor Soldier Spy) kıdemli casus George Smiley M16't€ yıllardır gizliliğini koruyan bir Rus köstebeğinin peşine düşecekti. “Kızıl Serçe”de de benzer şekilde Rusya istihbaratında CIA için çalışan bir köstebeğin peşine düşülüyor ve merak duygusunu sürekli ateşleyen kurgusuyla sürprizler ve.entrikalar birbirini kovalıyor. 
Bir yandan da Döminika'nın intikam planının incecik detayları örülüyor film boyunca. Ama kimden ne için intikam alacağını saklı tutalım. Baş döndürücü bir sarmala dönüşen film, casus filmleri arasında sağlam bir yere oturacak gibi. 
İşin içinde bir Rus kadın ajan olunca akla gelen ilk şeylerden biri şüphesiz 


Matthias Schoenaerts”ı 
Vanya Amca olarak izleyeceğiz. 


Okulun patronu Matr. ü o 
Charlotte Ramypling. mma 


Marvel dünyasının Kara Dul lâkaplı süper kadın kahramanı Natasha Romanoff oluyor. Stalingrad doğumlu Natasha'nın maharetli bir Rus ajanına dönüşme hikayesinde de'benzer bir sıkı disiplin söz konusu nede olsa. “Kızıl Serçe”nin Dominika'sının çok daha önemli bir farkı var Natasha'dan: Onu yaratan isim Jason Matthews. CIA'in gizli operasyonlarını yürüten bir yöneticiyken 33 yılın ardından emekli olup yazarlıkta karar kılan Matthews'un yazdığı ilk roman“Kizıl Serçe”, Edgar Allan Poe Ödülleri'nde “en iyiilk roman ödülünü kazanıyor. 
Matthews'un eşi Suzanne de-CIWin34 yıllık emekli elemanlarından. Jason Matthews'un bu ödüllü romanının film haklarını daha yayımlanmadan yedi basamaklı bir rakam karşılığı satmış olması da ilgi çekici bir ayrıntı. Şimdiden hikayenin devamı için kolları sıvayan Matthews bir üçleme tasarlıyor. “Red Sparrow”un arkasından “Palace Of Treason” ile “The Kremlin's Candidate” 


gelecek: Sinemaya da uyarlanacaklardır! 
Dominika'nın Natasha'dan farkı işte böyle işin mutfağını iyi bilen bir ismin kaleminden çıkmasında yatıyor büyük ölçüde. Bu konuda yönetmen Francis Lawrence'ın da diyecekleri var: “Kara Dul hikayesine çok benzediğini düşünenler var, Ama bufilm çok farklı, bir kere Kızıl Serçeromanından uyarlandı ve biliyorsunuz kitap GIM'de çalışmiş bir yazar tarafından kaleme alındı. Ama bu benzetmeler hep yapılır. İnsanlar bazı şeyleri etiketlemeyi sever. Bence “Kızıl Serçe? gerçekten özgün bir film. Bol silah kullanılan bir aksiyon değil, bir gerilim. İçinde şiddet var, bir miktar sapkınlık var, sürükleyici, entrika dolu, çok farklı bir casus filmi.” 
Bir yandan da istihbarat geçmişine sahip birinin yazdıkları ne denli gerçek olabilir, neden bu-gerçekler ifşa edilir, belki de'yazılanlar 


Çekimler ağırlıklı olarak 


Macaristan'da gerçekleştirildi. 


KIZIL SERÇE 


il 


|E| 


merikalı ajan Nathaniel Nash'te 
© Joel Edgerton'ı görüyoruz. 


Filmde şiddet var, bir miktar sapkınlık var, sürükleyici, entrika dolu, çok farklı bir casus filmi. 


manipülasyon amaçlıdır ve hedef şaşırtıyordur diye düşünmemek de elde değil. Gene de'şu bir gerçek ki, casusların dünyasında bilgi alışverişinin sağlanmasında insan ilişkisinin önemi büyük. “Kızıl Serçe”de Matron'un da söylediği üzere usta bir casus, karşısındaki kişiyi bir yapboz gibi görmeli ve onun eksiğini tamamlamaya çalışarak onu ele geçirmeli. Serçelerin yetiştiği okulda verilen benzersiz eğitimin temelinde bu yatıyor. Para ve cinsellik ise şüphesiz bu ilişkilerin anahtar kelimeleri. Her bir Serçe görev esnasında aklını ve bedenini sınırsızca ortaya koymak ve utanç, gurur, ahlak'gibi temaları p zihninden çıkarmak üzere yetiştiriliyor, Müfredatta sado-mazo ilişkiler içeren pornografi de var, bazı cinsel konularda uygulamalı dersler de. 
“Kızıl Serçe” için başlangıç çanı 2013'te 
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KIZIL SERÇE 


iv 
W her açıdan “Sert” bir 
Dor eğitim sürecinden geçiyor. 


çaldığında yönetmen Darren Aronofsky'nin adı geçmişti ilk başta. 
Ertesi yıl Aronofsky'nin terkiyle bu kez gündeme David Fincher ile Rooney Mara gelmişti. İkili malumunuz İsveç polisiyesi “Ejderha Dövmeli Kız”da (The Girl With The Dragon Tattoo) birlikte çalışmışlardı ama serinin devamı gelmemişti. Fakat 2015'e gelindiğinde yönetmen konusunda karara varıldı ve Francis Lawrence'ta karar kılındı. Müzik klipleriyle başlayan yönetmenlik kariyerinde daha 2005'teki ilk filmi “Constantine” ile nikotin bağımlısı John Constantine'in melekler ve şeytanlarla doğaüstü ilişkisini anlatan “Hellblazer” çizgi roman uyarlamasına imza atan Lawrence, filmiyle eleştirmenleri ikiye bölmüştü. İki'yıl sonra Richard Matheson'ın romanından uyarladığı “Ben Efsaneyim” (IAm Legend) ile eserin ruhunu perdeye aktarma konusundaki yetkinliğine kimsenin itirazı olmayacaktı. Onu izleyen filmi “Aşkın-Büyüsü” (Water For Elephants) ise 1930'larda geçen bir roman uyarlamasıydı yine, ama Lawrence için kariyerindeki asıl sıçrama Gary Ross'un ardından devraldığı “Açlık Oyunları” serisi sayesinde gerçekleşecekti. Katniss Everdeen rolündeki Jennifer Lawrence ile yönetmen oyuncu ilişkisi böylece başlamıştı ve bu ilişki şimdi “Kızıl Serçe”ye taşınmış durumda. Francis Lawrence kitabı okuduğunda çok > beğenmiş ve Jennifer Lawrence'ın Dominika'yı canlandırabileceğini düşünmüş. Gene de oyuncunun konunun o derinliğini ve yoğunluğunu kavrayıp kavramayacağına dair bir şüphe de duymuş. Ama Jennifer Lawrence'ın cevabı “Evet” olunca, yapım süreci de hız kazanmış. Filmde başta eğitim alınan okuldaki sahneler olmak üzere hem bir oyuncu hem de bir 


insan olarak insanı çok etkileyen sahnelerin nasıl çekildiğine dair sorulan bir soruya ise Francis Lawrence şöyle yanıt veriyor: “Jennifer ile ilgili halletmem gereken tek bir şey vardı, oda senaryo metnini çok okumaması ve bu yüzden de pratik yapmamasıydı. 
Genellikle önce bir veya iki kere okur, sıradan bir sahne içinse mesela sabah bir daha göz atar ve repliklerini ezberler. 
Gerçekten büyüleyiciydi bu çünkü performansı tamamen sezgileriyle ortaya çıkıyor. Ben genellikle ona hikayenin neresinde olduğunu ve karakterin duygusal olarak neler yaşadığını söylerim. Bilmesi gereken her şeyi önüne sererim, o da bunu alıp gider. Eğer büyük bir sahne söz konusuysa genellikle bir gece önce ona mesaj atar veyatelefon açarım; bir göz atmasını ve üstünde düşünmesini söylerim. O da böylece bu büyük sahneye gerektirdiği şekilde hazırlanır. Ama aslında bu onun değil benim ihtiyaç duyduğum bir şey. Çünkü sahne ne yoğunlukta olursa olsun onu sahnede'yaşıyor, sonrasına taşımıyor. 
Bunu izlemek gerçektende çok ama çok garip; çünkü sanki bir düğmeye basıyor ve oynuyor, sonra da düğmeyi çeviriyor ve sahnenin.duygusundan çıkiyor. 
“Mötor? dendiği anda o şakalar yapan Jennifer birkaç salise içinde değişiyor ve karaktere dönüşüyor. Kestiğinizde.de Jennifer geri geliyor. Bu gerçekten inanılmaz birşey ve nasıl yaptığını bilmiyorum. Yaşı ilerledikçe onun bir karakterin içindeki daha zorlu, daha karanlık ve korkutucu yerlere gitmesini bekliyorüm ama o inanılmâz şekilde girip çikıveriyor.” 

Jennifer Lawrence belki de bu özelliğiyle gerçek hayatta oyuncu yerine karizmatik ve cüretkâr bir ajan olabilirdi, kim bilir? “Açlık Oyunları” sonrasında gözdesi olduğu yönetmen David O. 
Russell ile “Joy”, bilimkurgu “Uzay 


) geçtiğimiz yıl “Anne!” ile Darren 


Aronofsky dünyasına adım-atan genç oyuncu kariyerinin en cesur rollerinden biriyle karşımızda. 
Joel Edgerton, Matthias 

Schoenaerts,.Gharlotte Rampling, Jeremy Irons, Joely Richardson, 
Mary Louise Parker ve Ciârân Hinds'ten oluşan kâdrosuyla 
? o “Kızıl Serçe” türü sevenler için sürprizi bol bir gerilim, APM 


; “KIZIL SERÇE”, >.MARTTA SİNEMALARDA 


İSTİHBARATTAN EDEBİYATA 


Jason Matthews gibi çeşitli istihbarat örgütlerinde yıllarca görev alıp sonrasında kaleme sarılarak casus romanları yazmış diğer usta yazarlara bir bakalım. 


JOHN LE CARRE 

1931 doğumlu üretken yazarın 
eserlerine sinema ilgisiz kalmadı. 
“Soğuktan Gelen Casus” romanının 1965'teki uyarlaması sinemalarımızda “Utanç Duvarında 
Casusluk” adıyla gösterildi ve yazar, eserin başkarakteri George Smiley etrafında başka casusluk romanları da kaleme aldı. Mig ve MI6©te hizmet veren Le Carr€ külliyatından en son 2016 yılında “Hain” (Our Kind Of Traitor) filmi perdeye uyarlandı. Carr&, Soğuk Savaş döneminden sonraki sürece dair güncel casusluk romanları kaleme almasıyla da farklılaşıyor. 


FREDERICK FORSYTH 
Romanları toplamda 70 milyon adetten fazla satan Frederick Forsyth denince akla şüphesiz hemen “Çakalın Günü” (The Day 
Of The Jackal) gelir. Bir Fransız radikal grubun General De Gaulle'e sabotaj için anlaştıkları bu isimsiz teröristle ilgili romanı, sinemaya 1973'te Fred Zinnemann tarafından uyarlanmıştı. 
1970'te 30 günde yazdığı bu ilk roman, Forsyth'ı üne kavuşturdu. Yazar, 2015'te yaptığı itirafta 1960'larda Nijerya ve Biafra arasında çıkan sivil savaşta Ml6 için ajanlık yaptığını belirtecekti. 


GRAHAM GREENE 

Yolu MI&'ten geçen bir diğer ajan-yazar da Graham Greene. 
Teşkilata girdikten sonra dünyanın pek çok vahşi coğrafyasına ve uzak noktalarına bolca seyahat eden Greene'in casus romanları dışında da eserleri var. “Sessiz Amerikalı” (The Ouite American) ve “Havana Casusu” (Our Man In Havana) hemen akla gelen Greene imzalı casus romanlarından yapılmış uyarlamalar. Yeşilçam'da da Graham Greene uyarlamaları mevcut: Senaryosu Selim İleri'ye ait Lütfi Akad imzalı “Yaralı Kurt” ile Orhan Elmas ve Halit Refiğ'in senaryolaştırıp Memduh Ün'ün yönettiği “Güneş Doğmasın” gibi... 


IAN FLEMING 

Zengin ve nüfuzlu bir ailenin çocugu olarak dünyaya gelen lan 
Fleming, sinemada macerası yıllardır sürmeye devam eden MI6 ajanı James Bond'u, MIEten emekli olduktan sonra Jamaika'da inşa ettiği ve Goldeneye adını verdiği evinde yarattı. 1952 tarihli ilk romanı “Casino Royale” ile casus edebiyatına kazandırdığı bu ikonik karakterin çizimlerini bile yapmıştı. Fleming Il. Dünya Savaşı'nda Naziler'e karşı yürütülen pek çok başarılı casusluk görevi- nin arkasındaki isimdi. 
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Siz Hayal Edin, 
Biz Kağıda Dökelim. 


GD OFSET 


www.gdofset.com 


Onur Ünlüşu an Türkiye'deaktif yönetmenler arasında en üretken isim dersek kimse itiraz edemez. Buay onunla yeni filmi “Manyak” vesilesiyle biraraya geldik ama önümüzdeki aylarda “Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok”,“Put Şeylere”, “Kırık Kalpler Bankası”nın da ardı ardına vizyona çıkması bekleniyor. Bu kadar da değil, Onur Ünlü'nün kafasında daha pek çok “koyun” dolanıyor. Hepsini ondan dinledik! 


Fotoğraf Muhsin AKGÜN 


Erkan AKTUĞ erkanaktugdgmail.com 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nur Ünlü -iyi anlamda- biraz 

manyak biri... Uzun bir süre 

Flash TWde ekrana gelen kült 

program “Gerçek Kesit”in 

sinema versiyonu “Manyak”la 

karşımıza geleceğini duyduğumuzda şaşırdık mı? Hayır. Ama fena halde merak ettik, Onur Ünlü ile “Sarıbıyık? Cahit Kaşıkçılar birlikteliğinden nasıl bir şey çıkacak diye... Bu söyleşiyi yapmadan önce izlediğimiz -henüz bitmemiş- haliyle “Manyak”ın tam bir “Gerçek Kesit” duygusu taşıdığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Hastalıklı derecede sevdiği annesinin ölümünün ardından bocalayan Rıza'nın hikayesini anlatan “Manyak”ı Onur Ünlü'den dinledik... 


Flash TWnin kült programı “Gerçek Kesit”in filmini çektiğiniz duyulunca internette birisi filmin adına da gönderme yaparak “Manyak bu adam?” diye yazmış. 
“Manyak mısınız?” diye sorarak başlayalım o halde! 

Manyaklıktan değil de daha çok meraktan yaptım ben bu filmi, iyi de oldu. Cahit (Kaşıkçılar) Abi yazdı senaryoyu. Bir cuma günü hikayeye karar verdik, pazartesi gönderdi senaryoyu, üzerine ben biraz çalıştım, 4-5 günde falan çektik. Aslında orijinal şartlarla çalışmak istedik, “Gerçek Kesit”in çekildiği gibi, bir kamera, bir iki ışık, üç dört mekan, beş altı oyuncu... Kendim de “Gerçek Kesit” hayranıyım, saf sinema olduğunu düşünüyorum. Bir hikayeyi en basit yolla anlatıyorlar, ben mesela o kadar basit anlatamadığımı gördüm. “Manyak”ta benim yaptığım “Gerçek Kesit”i biz çekersek nasıl bir şey olurdu... Çünkü yapılanın aynısını yapmanın da manası yok, bizim bakış açımızla onların şartları birleşirse nasıl olur diye baktık, ortaya böyle bir şey çıktı. 


“Gerçek Kesit”in fenomen Sarıbıyık”'ı Gahit Kaşıkçılar'la daha önce “Leyla İle Mecnun”da çalışmıştınız. Bu kez yollarınız nasıl kesişti? 

Bir arkadaşım var, daha önce o ekiple çalışmış. 
Bir gün ondan bahsetti. Ben de üç ay olmuştu film çekmemiştim, kafamda dolanmaya başladı. 
Bir işe başlayacaktık, o biraz ertelendi ve bir haftalık falan bir boşluk oldu. Bu bir haftayı bu filmi yaparak değerlendirdik. Bu arada bu bir haftayı “Bakın ne kadar kısa sürede yapıyoruz” demek için söylemiyorum. O şartlara uymaya çalıştık, onların imkanı kadar imkanımız olsun istedik, ona vurgu yapmak için söylüyorum. 


“Leyla İle Mecnun” gibi “Gerçek Kesit” de kült bir dizi, hayranları çok. Bu işe girerken “Gerçek Kesit”in ruhuna aykırı bir şey yaparım diye bir kaygınız olmuştur illa ki... 
Bunun üzerine filmi çekme süremizden uzun düşünmüşüzdür. En sonunda böyle bir şey yapacaksak kendi gözümüze en yakın şekilde yapmanın daha doğru olacağına karar verdik. Bu filmin “Gerçek Kesit”in 


değerinden bir şey kaybettireceğini düşünmüyorum! “Manyak”, “Gerçek Kesit” dediğimiz efsanenin bir parçası, bir eki gibi... 


Doğrudan vizyona yönelik mi yaptınız, yoksa çekelim bakalım mı dediniz? 

Özellikle vizyona yönelik çektik. Gerçekten merak ettik geri dönüş nasıl olacak diye. İnsanlar konuşuyor, “Seviyoruz, ölüyoruz” diyorlar, alın size bir film, izleyin yani! 


Onur Ünlü kafasıyla “Gerçek Kesit” kafası nerelerde kesişiyor? 

Aynı boşluk duygusu var ikisinde de... Beni “Gerçek Kesit”te en çok çeken, manalı bir şeyin toplamda nasıl manasız bir şeye dönüştüğünü göstermesi... Manayı nasıl manasızlığa çevirdikleri hep ilgimi çekmişti. 
Ben de öyle şeyler yapmaya çalışıyorum. Manayı bütün yüklerinden kurtarmak gerekiyor. Çünkü o yükler kendisine ait olmayan şeylerdir, çünkü bizim mana dediğimiz kendisine atfettiğimiz şeylerdir. Kendi başına bir şeyin manası olup olmadığını anlamamız için o şeyi kendi atıflarımızdan kurtarmamız gerekir, öncelikle soymamız gerekir dibine kadar. Ben biraz böyle şeyler yapıyorum. Onlar bunu düşünerek mi yapıyorlar bilmiyorum ama orada ben öyle bir şey görüyorum. 


“Gerçek Kesit”in “amatör” ruhunu bozmamaya özellikle dikkat ettiğiniz görülüyor “Manyak”ı izleyince. Film, yönetmeninden sorulur ve sinemada yönetmenin egosu yüksektir genellikle. Bu noktada kendinizi nasıl frenlediniz? 

Bu mevzuyu boş verecek kadar çok film çektim! 
(Gülüyor) Yönetmenlik egosu gerçekten vardır ama zamanla bunu öğreniyorsun. Mümkün olduğu kadar bundan sıyrılıp “Gerçek Kesit” ruhunun içinde kalmaya çalıştık. 


Daha önce filmlerinizde çalıştığınız Serkan Keskin, Sırrı Süreyya Önder, Öner Erkan, Ahmet Rıfat Şungar, Erkan Kolçak Köstendil gibi birçok ismi “Manyak”ta “cameo rollerde görüyoruz. Onlardan birine ana rollerden birini vermeyi düşündünüz mü? 
Hayır. Çok kısa sürede çektiğimiz için bazı oyuncular içinde bulunamadılar. “Ben de olacağım” diye tehditler aldım! Sokaktan geçen adam olmakla ilgili hiçbir sıkıntı duymadan gelip o sokaktan geçtiler ya da köşede oturdular. 
Dikkatle bakmazsan göremeyebilirsin! 


“Manyak” 
Jilmografinizde nereye koyarsınız? 

Üzerine konuşmamız gereken ayrı bir mevzu var. 
Şimdi ben Mor Koyun 
Hareketi üzerine 


çalışıyorum. Yeni bir sinema yapma biçimi bu. 
Ben var olan sinemanın esir alınmış olduğunu, orta sınıf tarafından esir alındığını ve sinemanın gittikçe tat vermez bir şeye dönüştüğünü düşünüyorum. 


“Orta sınıf tarafından esir alındı” derken neyi kastediyorsunuz? 

Temel tezim şu; dünyada orta sınıf çuvallamış durumda. Bütün sosyal seçimlerinde filan orta sınıf krizde... Dolayısıyla orta sınıf tarafından yapılan sinema da... Hem popüler sinema hem de “arthouse? anlamında. Sinemanın sıkıcı ve itici bir yere doğru çekildiğini düşünüyorum. Yeni birtakım önerilerim var. “Put Şeylere” adlı bir film çektim. İstanbul Film Festivali filmi alırsa nisan ayının ortası gibi orada gösterilecek. Bütün bu harekete “Mor Koyun' adını veriyorum ben. “Manyak” da aslında Mor Koyun 
Hareketi'nin ikinci filmi. 


Manifestosunu yazdınız mı? 
Manifestosunu da yazıyorum. 
Onu da “Put Şeylere”yle beraber ortaya çıkaracağım. 


Çektiğiniz ama gösterime girmemiş birçok filminiz var. Takip etmekte zorlanıyoruz. Onları ne zaman izleyebileceğiz? 
İstanbul Film Festivali kabul 

ederse nisan ortasında “Put 
Şeylere” orada gösterilecek. Onun arkasından, sanıyorum mayıs başında, en son Adana'da gösterdiğimiz “Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok” adlı filmim gösterime girecek. Haziranın sonunda da “Kırık Kalpler Bankası” girebilir. O birikmiş filmlerin hepsi üç dört ay içinde girecek ve artık bana kimse “Filmler ne zaman?” diye soramadığı için çok sevineceğim! 


Hiç durmadan çalışıyorsunuz, sırada neler var diye sorsam... 

Aslında “İtirazım Var”ın devamı gibi “Hesabım Var” diye bir film yazdım. Bu sene büyük ihtimalle onu çekeriz. “Topal Şükran'ın Maceraları” diye bir film yazdım geçen sene. Hiç diyalog yok filmde. Hiç diyalog kullanmadan bir şeyi anlatabilir miyim diye düşünüp yazdım. Onu kafaya taktım. Büyük ihtimalle Demet Evgar ile çalışacağız o filmde. Anadolu'daki ensest tecavüz hikayeleriyle ilgili bir film yazdım. O da olabilir. 
Senaryoyu baştan sona okuyamadım, ensest sert bir mevzu gerçekten. Bir de birlikte çalışan iki gey dedektifin bir cinayeti çözmeye çalıştığı bir film yazdım. Bunlar en yakın olanlar. 

Bu “Mor Koyun” mevzusu önemli benim için. 
“Silahlı Çatışma Adabı” adlı bir kitabın içinde derdimi anlatmayı düşünüyorum. “Silahlı Mücadele Adabı” da olabilir emin değilim ama “çatışma? kulağa daha hoş geliyor. Çünkü sinemanın üzerindeki kutsiyetten kurtulup hayatın içine, sinema yapanlar tarafından yerleştirilmesi gerektiği gibi bir fikrim var. APM 


“MANYAK”, 23 MART'TA SİNEMALARDA 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TRENDEKİ YABANCI İİ 


Tuncan Okan'ın Eleştirileri 


TuncaARSLAN 


tuncaarslan(&yahoo.com 


Ve Şuurlu Kuvvet 


Agâh Özgüç, Türk sinemasının kaydını tutmayı ve hafızası olmayı, kısa süre önce yayımlanan “Tuncan Okan'dan Haftanın Filmleri” ve “Türk Sineması'nın Marjinalleri ve Orjinalleri-2” adlı kitaplarıyla sürdürüyor. 


gâh Özgüç'e boşuna “Türk 

sinemasının kaydını tutan adam”, 

“Yeşilçam'ın karakutusu”, 

“Sinemamızın hafızası vb. 

denilmiyor... Tarihçiliği, 

koleksiyonerliği, yazılı ve görsel arşiviyle bu ülke sinemasının geçmişine dair büyük birikimi elinin altında bulunduran, imza attığı kitap çalışmalarıyla “Başka kimden öğrenebilirdik ki bunları?” dedirten, yalnızca “Ansiklopedik Türk Filmleri Sözlüğü” ciltleriyle bile sinemamızın yükünü sırtlanıp geleceğe taşımış, “bilgi'nin kaybolmasına izin vermemiş usta bir yazı emekçisi var yanımızda. 


Film eleştirisinin efsane ismi Tuncan Okan. 


Agâh Özgüç'ün kitaplarından, örneğin Yılmaz Güney'in tüm filmlerini ayrıntılı biçimde öğrenebilir; intihar eden, cinayete kurban giden ve cinayet işleyen sinemacılarımızla ilgili alacakaranlık sayfaları çevirebilir ya da Türk sinemasında cinselliğin 


içyüzünü ilk kez karşılaşacağınız gerçeklerle tanıyabilirsiniz. Ve tabii ki birer öykü, bazen de fıkra niteliğine bürünen anıları... Bunun gibi, “Lokantacı Ali Efendi'nin kim olduğunu, sinema tarihimizde ne denli önemli bir yer edindiğini ya da “ikiz film'in ne anlama geldiğini merak ediyorsanız, başvuracağınız adres gene bellidir: Agâh Özgüç kitapları. 
Kısa süre önce Horizon Yayınları'nca okurlara sunulan iki kitabının, “Tuncan Okan'dan Haftanın Filmleri” (302 sayfa) ile “Türk Sineması'nın Marjinalleri ve Orjinalleri- 
2”nin (456 sayfa), Özgüç'ün Türk sineması madeninden çıkardığı yeni cevherler olduğu söylenebilir rahatlıkla. SİYAD”ın uzun süredir adına her yıl emek ödülü verdiği Tuncan Okan'ın (1936-1999), sinema yazarlığımız açısından taşıdığı önemi, neler yazmış olduğunu, hangi tartışmalara yol açtığını, çoğu dernek üyesi bile “tam manasıyla” bilmezken, Özgüç oturup bu namlı eleştirmenin yazılarını derliyor, önümüze koyuyor, bir açığımızı daha kapatıyor işte... 
Tuncan Okan'ın yerli sinemaya ilişkin 28, dünya sinemasından örneklere dair kalem oynattığı 63 yazısını içeren kitaba, “Bir dönemin öncü kalemlerinden bir Attila İlhan'ın, bir Metin Erksan'ın, bir Çetin A. 
Özkırım'ın, bir Semih Tuğrul'un, bir Tarık Dursun K.'nın ve bir Ali Gevgilili'nin, o unutulmuş film eleştirileri topluca gün ışığına çıkmasın ki?” diyerek giren Özgüç, devamını “Film Eleştirisinin Kurumsallaştığı Yıllar ve Yıldız Değerlendirmeleri? başlıklı çok ilginç bir bölümle getiriyor. Filmleri yıldızlar vererek değerlendirme sistemini 1955 yılında Tuncan Okan'ın, Danny Kaye'li bir macera-komedi 


©Ğ Tuncan Okan'ın yerli sinemaya ilişkin 28, dünya 


sinemasından örneklere dair kalem oynattığı 
63. yazısını içeriyor kitap... 99 


örneği olan “Kralın Soytarısı” (The Court Jester) adlı filmle başlattığını belirten Özgüç, sinema yazarlığının “altın çağı dediği yıllardan örnekler vererek sürdürüyor çalışmasını. 

Mesleğimizin geçmişi açısından çok zengin ve öğretici bir çalışma, adeta bir arkeolojik kazı gerçekleştirmiş Özgüç. Okan'ın ölümünden bu yana yalnızca 19 yıl geçmiş olduğu düşünülürse, özellikle genç kuşak eleştirmenlerce hemen hiç tanınmıyorbilinmiyor oluşunu garipsememek elde değil elbette ama elimizdeki kitap aynı zamanda bilmediğimiz-seyretmediğimiz ne çok film olduğunu da anımsatıyor bize. 

“Acıdır amma, itiraf etmek zorundayız: Türkiye'de sinema tenkidciliği gayet güç bir devreye girmiştir. Dünyanın ne tarafında olursa, ister bir Avrupa ülkesini, ister bir Asya ya da Amerika ülkesini örnek alın, sinema tenkidciliği ile uğraşan kişiler Türkiye'deki meslekdaşlarının çektikleri çileyi tasavvur dahi edemezler. Milletlerarası film festivallerine gittiğimiz zaman yabancı ülkelerin mes'ut sinema yazarları ile tanıştıkça kendi bahtsızlığımızı daha iyi anlıyoruz” diyor Tuncan Okan ve sinema piyasasındaki başıbozuk gidişin, “karşısında şuurlu bir kuvvet bulmadığı takdirde” devam edeceğini vurguluyor. O şuurlu kuvvet, sinema eleştirisinden, eleştirmenlerden başkası değil kuşkusuz... 

“1965-1966 sinema mevsiminin bilançosu gerçekten kötü... Geçen yıl boyunca Metin Erksan, Lütfi Akad gibi rejisörler işsiz kaldı... 
Erksan'ın bu boşluktan yararlanarak kendi mali imkânlarıyla çevirdiği “Sevmek Zamanı da salon bulamadığı için gösterilemedi” gibi saptamaları, çoğuna tek yıldız verilmiş yerli filmlere dair değerlendirmeler takip ediyor. 
Hangi filmleri kalemine dolamış, hangi yönetmenleri şuura davet etmiş Okan, kısaca görelim: 

-“(.) Teşvikiye'deki kaloriferli apartmanında oturup Anadolu'nun 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gerçeklerini dile getirdiğini iddia edebilmek, fazla cür'etkârlık olmuyor mu? (..) Ülkü Erakalın'ın “Hepimiz Kardeşiz'i, neresinden tutarsanız tutun, mantığa da, gerçeklere de ihanet ediyor.” 

-“Türk sinemacılarının, Türk toplum hayatının meselelerine günden güne daha hafif, daha yüzeyde kalan, aldatıcı, hatta alaycı bir açıdan bakmaları, gerçekten korku verici, dehşet verici bir durum (...) “Hızlı 
Yaşayanlar”, bu davranışın tipik bir örneği olduğu için, sevilemeyecek, tutulamayacak, kötü bir film.” 

-“Sadık Şendil'in imzasını taşıyan her senaryo gibi “Taş Bebek'in senaryosu da mantığa, anlama gelmeyen bir takım romantik, melodramatik olaylarla doldurulmuş. 4 v 
Rejisör Hulki Saner senaryonun bu sıkıcı havasını seyircilere, hiç olmazsa seyircilerin bir kısmına hissettirmemek için Gönül Yazar'a sık sık şarkılar söyletiyor.” 

-“Atıf Yılmaz mı? Onun adını da en yakın bir zamanda defterlerimizden silmek zorunda kalacağız. Kim ne derse desin, Yılmaz, Türk sinemasının girdiği kötü yola rahatlıkla ayak uydurmaya başlamış, kendisine ümit bağlayanları hayal kırıklığına uğratmıştır. 
Seden'ler, Ün'ler de aynı yolda olduklarına göre Türk sinemasının geleceği için ne düşünülebilir?” 

İlginç nokta, Tuncan Okan'ın hiç çekinmeden filmlerdeki sürprizleri, hatta finali açık etmesi ki öyle böyle değil! Örneğin “Türk sinemasına hiçbir yenilik getirmeyen alelade bir film” dediği, Lütfi Akad imzalı, Sadri Alışık, Çolpan İlhan, Ulvi Uraz gibi oyuncuların kamera karşısına geçtiği “Zümrüt”e dair şöyle yazıyor: “(...) Genç ve kabiliyetli doktor Fuat bu yüzden mesleğini kaybederken, Feride kumar partilerinde tanıştığı erkeklerle düşüp kalkmaktadır. 
Hikâye ağdalı melodramatik sahnelerle uzadıkça uzayacak, Selim utancından intihar ettikten sonra, Feride de aşkı uğruna Uludağ'ın karlı tepelerinde can verecektir.” 

Hulusi Kentmen'in çok kötü bir oyuncu olduğuna inanan; “toplumcu gerçekçiliği”, toplumun meselelerini “bayağı hikayelere? alet etmekle hiçbir alakası olmadığını savunan; özenti ve ilkel filmlere, mantıksız ve anlamsız senaryolara demediğini bırakmayan, “samimiyetten uzak filmlere hiç acımayan bir eleştirmen Tuncan Okan... Agâh Özgüç'ün kitabı sayesinde yeniden hayat ve yankı buluyor, gerçek eleştirinin tadını duyumsatıyor. APM 


> TUNCAN OKAN'DAN 
—İ HAFTANIN FİLMLERİ 
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ÖĞ Atıf Yılmaz, Türk sinemasının girdiği yola 


ayak uydurmaya başlamış, kendisine ümit 
bağlayanları hayal kırıklığına uğratmıştır. 99 


MARJİNALLER, ORİJİNALLER... 


C C ürk Sineması'nda 
Yeşilçam Aşkları” 
ve “Türk 


Sineması'nda İstanbul” kitaplarıyla üçleme oluşturan “Türk Sineması'nın Marjinalleri Ve Orjinalleri”nin ilk cildi 2013'te yayımlanmıştı. Agâh Özgüç, elimizdeki ikinci ciltte de gene birbirinden ilginç olaylara, karakterlere, anılara, anekdotlara yer veriyor. 
“Ben jetonlu bir telefon kumbarasıyım. Jetonu atarsanız çalışmaya başlarım” 


diyen rekortmen senarist Bülent Oran'dan “Yağmur Adam' filmindeki Dustin Hoffman'ın rolü 


benim için hiç cazip bir rol değil. 

Hasta rolü. Çok basit bir şey. 

Küçük bir araştırmayla yapılacak 

bir şey” diyen Kadir İnanır'a kadar neler ve kimler yok ki Özgüç'ün kaleminin ucunda... 
Ayhan Işık, Müjde Ar, Fikret 
Hakan, Tarık Akan ya da “idama mahkum bir sinemacı'yı Agâh Özgüç'ten okumak istiyorsanız, kitaplığınızda genişçe bir yer açın. 
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VİZYONDA 


UĞUR BÖGEĞİ 


Amerikan bağımsız sinemasının son dönemdeki en parlak örneklerinden biri olarak 


kabul edilen ve En İyi Film başta olmak üzere 5 dalda Oscar adayı olan “Uğur Böceği” 


(Lady Bird), samimi ve mizahi bir büyüme hikayesi anlatıyor. Film “bağımsızların yeni kraliçes” Greta Gerwig'inilk solo yönetmenlik denemesi. 


reta Gerwig hem sinemacı hem de oyuncu kimliği ile hayli takdir görüyor, seviliyor. Hayat arkadaşı Noah Baumbach ile yürüttüğü sade ve uyumlu işbirliği, perdeye seyircinin kalbini kazanan filmler olarak yansıyor. “Greenberg”, “Frances 
Ha”, “Mistress America”... 
Gerwig'in kariyeri sadece Baumbach'tan ibaret değil. Yönetmen portföyü hayli zengin aslında. Todd Solondz, Barry Levinson, Mia Hansen-Lgve, Woody Allen ile çalışmışlığı var. 

Gerwig'in oyunculuk haricindeki sinemacı yönüne gelirsek... 2000'lerin başlarında sinemaya girmesinden itibaren kaleminin gücünü hep hissettirdi Gerwig. 
Baumbach'la beraber senaryosunu yazdığı “Frances Ha” ve “Mistress America” ile bu yeteneği iyice görünür ve takdir edilir oldu. 
Senaristliği gibi yönetmenliğe soyunuşu da yeni değil aslında. 2008'de Joe Swanberg ile birlikte “Nights And Weekends”i yazıp yönetti. Yaklaşık 10 sene sonra ise “Uğur Böceği” ile ilk solo yönetmenliğini gerçekleştirdi. Ve fırtına gibi esti adeta... 
“Uğur Böceği”, müzikal/komedi kategorisinde En İyi Film seçildi ve Altın Küre ödülü kazandı. Gerwig hem En İyi Yönetmen hem de En İyi Özgün Senaryo dallarında Oscar'a aday. Yönetmen kategorisinde Oscar'a aday gösterilen beşinci kadın ve eğer kazanırsa erkek egemenliğindeki sektörde 
Kathryn Bigelow'dan sonra bu ödülü alan ikinci kadın olacak. 

“Uğur Böceği”, 2002'de 
Sacramento'da geçen bir ergenlik hikayesi anlatıyor. 
Kendine “Lady Bird” lakabını takan Christine; hemşire annesi, işsiz babası, evlatlık ağabeyi ve onun sevgilisi ile birlikte kenar mahallelerden birinde yaşamaktadır. Katolik bir lisede 


Müjde IŞIL mujde.isil&superonline.com 


eğitim gören genç kızın en büyük hayali, ülkenin doğusunda saygın bir üniversiteye gidebilmektir. Çünkü Sacramento'da ve bulunduğu mahallede kendini kısıtlanmış, kanat çırpması engellenmiş olarak görmektedir. Babasının anlayışlı ve sakin yaklaşımının aksine annesi ona karşı oldukça korumacı ve otoriterdir. Sacramento'dan ayrılmasını asla istememektedir. Lady Bird, bir yandan kendini bulmaya, karşı cinsle duygusal ve fiziksel ilişki kurmaya, sınıf atlamaya çalışırken bir yandan da annesinden bağımsızlığını koparmaya uğraşır. 

“Frances Ha”nın öncülü olarak da nitelendirilen bu filmi ön plana çıkaran özelliklerin başında, seyirciye de geçen samimiyet ruhu geliyor. Dünyanın başka köşesinde, başka hedefler peşinde koşan insanlara bile “Lady Bird de benim gibi? 
hissini yaşatan bir samimiyet... Bu duyguyu yaratan nedenlerden biri, Lady Bird karakterinin Greta Gerwig'den izler taşıması... O da tıpkı Gerwig gibi Sacramento doğumlu, onun da annesi tıpkı Gerwig gibi hemşire, o da tıpkı Gerwig gibi Katolik lisesine gidiyor ve sonrası için Doğu'yu, New York'u hedefliyor. Ancak tümüyle otobiyografik bir karakter ve film demek de doğru olmaz. Zira Lady Bird'ü Lady Bird yapan bazı özellikler, Gerwig'in geçmişiyle hiç de uyuşmuyor. Misal, Gerwig kendine hiç Lady Bird gibi bir lakap takmamış, saçlarını 


kızıla boyamayı aklından bile geçirmemiş ve Doğu'da üniversiteye gitmek için annesiyle Lady Bird gibi şiddetli kavgalara tutuşmamış hiç. Asıl önemlisi, okulda hep kurallara uyan bir öğrenciymiş ve Lady Bird gibi isyankarlıkları yokmuş. 

Karakteri gibi filmin de olgunlaşma süreci biraz sancılı olmuş. Gerwig verdiği röportajlarda senaryonun yazımının ve son haline gelmesinin hayli zaman aldığının 
altını çizmekte. Senaryonun ilk hali 350 
sayfayı bulmuş. Yani neredeyse 5-6 saatlik bir filmin senaryosuna eşdeğer uzunlukta... 
Birkaç yıl bunun üzerinde çalıştıktan sonra 2015'te tamamlayabilmiş senaryoyu. O zamanki adı “Mothers And Daughters”, yani “Anneler Ve Kızlar”... Aynı yıl Toronto Film Festivali'nde Saoirse Ronan ve Greta Gerwig ilk defa karşı karşıya gelmiş. O sırada Ronan, “Brooklyn” için, Gerwig de “Kördüğüm” (Maggie's Plan) için orada bulunmakta. 
Gerwig'in senaryosunu okuyan Ronan, bunu 

o kadar beğenmiş ki hemen otel odasında müstakbel yönetmeniyle birlikte karakteri geliştirmek için önerilerde bulunmuş. Saç şeklinden, renginden kostümlerine kadar birlikte fikir geliştirmişler ve böylece Lady Bird can bulmuş. 

“Uğur Böceği”, büyüme üzerine bir film... Büyüme üzerine çok film izledik ama Gerwig'in de dikkat çektiği gibi büyüme hikayeleri genellikle erkekler hakkında... “Evet “Çocukluk” (Boyhood), evet 400 Darbe” (Les Ouatre Cents Coups) gibi filmler var ama ya bir genç kız için bu ne ifade ediyor? Genç bir kadın 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için birey olmak ne ifade ediyor?” Gerwig haksız mı? Çoğu filmde erkek kahramanın yanındaki kızlar bir görünüp kaybolmadılar mı ya da o erkeğin kendini gerçekleştirmesine yardım etmek dışında bir ağırlıkları oldu mu kızların? Gerwig'in bu erkeksi bakış açısına isyanı da denebilir Lady Bird için. Aslında filmde sadece Lady Bird'ün bu isyanı yok. Sosyo-ekonomik zorluklara, işsizliğe, dar gelirlilerin hayatlarını sürdürebilmesinin hayal kurmalarını engellemesine de itirazı var filmin. Tabii bütün bunlar Gerwig'in sakin, mülayim ve 


Aslındafilmde sadece 


izahi üslubuyla seyirciye yansıyor. Filmin, yankar açılış sahnesi kadar, annesiyle sevgi-Efret çatışması yaşamış, annesi gibi 

imamayı hedeflemiş herkesi çok etkileyecek r finali olduğunu da ekleyelim. 

Henüz iki sene önce “Brooklyn” ile En İyi dın Oyuncu dalında Oscar'a aday olan #oirse Ronan, 23 yaşındayken Lady Bird'de 
17 yaşındaki isyankar bir öğrenciye hayat 
vererek aynı dalda yeniden Oscar'a aday oldu. 
Frances McDormand bu ödülü kucaklayacak gibi görünse de Ronan'ın aynı dalda kazandığı Altın Küre, genç yıldızın kariyerinde önemli bir adım olarak durmakta. Son dönemin iki genç yıldızı da filmde Lady Bird'ün sevgililerine hayat vermekte: Geçen sene “Yaşamın Kıyısında”da (Manchester By The Sea) istenmeyen yeğen rolünde izlediğimiz Lucas Hedges ve bu sene “Beni Adınla Çağır” (Call Me By Your Name) ile En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar için yarışan Timothge Chalamet... Lady Birdün 


"ün isyanı yok. 


Sosyo-ekonomik zorluklara, işsizliğe de itirazları 


var filmin. 
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ADIPEK YOK 


Bu yaz 35 yaşına basacak olan Greta Gerwig, eğer kazanırsa yönetmen kategorisinde Oscar alan ikinci kadın olacak. 
1929'dan beri verilen Oscar ödüllerinde, Gerwig?'den önce sadece dört kadın, yönetmen kategorisinde aday gösterildi ve sadece biri bu ödülü kucakladı. 


LINA WERTMÜLLER 
FİLM: “Yedi Harika” 
(Pasgualino Settebellezze) 
YIL: 1977 

ADAY OLDUĞU YAŞI: 49 
SONUÇ: John G. Avildsen 
(<Rocky”) 


JANE CAMPION 

FİLM: “Piyano” 

(The Piano) 

YIL: 1994 

ADAY OLDUĞU YAŞI: 40 
SONUÇ: Steven Spielberg (<Schindler's List”) 


SOFIA COPPOLA 
FİLM: “Bir Konuşabilse..” 
(Lost In Translation) 

YIL: 2004 

ADAY OLDUĞU YAŞI: 33 
SONUÇ: Peter Jackson 
(The Lord Of The Rings: 
The Return Of The King”) 


KATHRYN BIGELOW 
FİLM: “Ölümcül Tuzak” 
(The Hurt Locker) 

YIL: 2010 

ADAY OLDUĞU YAŞI: 59 
SONUÇ: Kazandı 


baskıcı ama koruma güdüsü ve çilekeş hayatı yüzünden saygıyı da hak eden annesi rolündeki Laurie Metcalf, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Oscar'a aday. 
“Roseanne” dizisi ile şöhreti yakalayan 1955 
doğumlu aktrisin bu ilk Oscar adaylığı. 
Bakalım “Uğur Böceği”, söyledikleri ve ona ses verenlerle Oscar tarihinde ve seyircimizin hafızasında nasıl bir iz bırakacak? 
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MAHALLE 


Daha çok televizyondan tanıdığımız iki aktör, Buğra Gülsoy ve Serhat Teoman kolları sıvayıp ilk yönetmenlik denemeleri “Mahalle”yeimzaattılar. Sıradan insanların nasıl suça sürüklendiklerini anlattıkları film, ikiliyi ilerideki yönetmenlik çabaları konusunda iştahlandırmış görünüyor. 


yuncular Buğra Gülsoy ve 

Serhat Teoman ilk 

yönetmenlik denemeleri olan 

“Mahalle”de önyargılar 

üzerine kurulu bir atmosferi 

anlatıyorlar. Huzur içinde görünen bir mahalle, oraya yerleşen bir yabancı ve o yabancı hakkında ortaya atılan söylenti ile kendi kural mekanizmasını çalıştıran insanlar... 

Gülsoy ve Teoman'ın hem yönetip hem de oynadıkları filmde, kendilerine farklı ya da tuhaf gelen bir yabancının peşine düşen bir mahalleyi ve üç karakteri tanıyoruz. O yabancının işlediğini düşündükleri suç karşısında, mahallede sıradan bir hayat yaşayan Kenan, Sabri ve Ömer de bir şekilde kendilerini o suç mekanizmasının içerisinde buluyor. 

Sıradan insanların nasıl olup da suça sürüklendiklerini anlatmaya çalıştık diyen Buğra Gülsoy ve Serhat Teoman ile “Mahalle”yi ve ötesini konuştuk... 


“Mahalle” aslında bir tiyatro projesiydi, nasıl oldu da filme döndü? 

BUĞRA GÜLSOY: Bizim daha önce “Pragma” diye bir oyunumuz vardı. “Mahalle” de aslında “Dip” adlı ikinci oyun olacaktı fakat bunu film yapmaya karar verdik. Filmdeki depo bölümü aslında oyun olarak düşündüğümüz şeydi. Şöyle dedik, bu olayı tam anlatmamız için bu karakterlerin mahalledeki hayatlarına da dokunmamız gerekli. Dolayısıyla sinema filmine çevirmeye böyle karar verdik. İlk oyunumuz “Pragma” ile ortak paydası da suç ve suçlu psikolojisiydi. Önce seri katillerle başladık. Sonrasında bir mahallede suçun ortaya çıkışı ve önyargılar ile kendi yasalarını koyan insanlara bakmak istedik. En uç noktada suç işleyen kişileri incelerken burada biraz daha suç işleyemeyen ama bunu 


Suzan DEMİR suzandemir84 &gmail.com 


isteyen karakterlerin durumlarını ele alıyoruz. 
Sıradan yaşayan bir insan, yani normal diye tabir ettiğimiz kişiler hangi noktada suç işler? 
SERHAT TEOMAN: Ya da insan hangi durumda cinnet geçirir... 


Filmin açılışında iyilik ve kötülük üzerinden şeytanın insanı bu yönde ayartacağına dair bir anlatıyla başlıyorsunuz. Neden özellikle böyle bir referansla başladınız? 

GÜLSOY: Her sistemin kendi içinde kuralları ve uyduğu değer yargıları ile inanç sistemleri var. Ve herkes de kendi topluluğunu o değerlere ve kurallara göre oluşturur. Biz toplumun en küçük yapı taşı mahalleden bahsediyoruz; şehir, kasaba, sokak, mahalle olarak düşünecek olursak en küçük... Buradaki insanların değer yargıları üzerinden bir hikaye anlatıyoruz. Aslında iyilik kötülük kavramlarının nasıl kullanılıp da başkasının üzerinden önyargıya vardırıldığını göstermek istedik. 

TEOMAN: Bir film, kitap ya da oyun illa bir söylemden hareketle başlar. Bu bir filozofun sözü ya da dini bir söylem olabilir. Mahalle de bir dini söylemle başlayıp aynı zamanda bitiyor. Burada şuydu meselemiz; söylemin ne kadar doğru olursa olsun, yanlış dillerden çıktığında nelere yol açabileceği. 


iki yönetmen de içlerine sinen bir film çıktığı konusunda hemfikir. 


Bir anda kendilerini suçun içinde bulan bir grup insanın hikayesi... 


“Mahalle”yi izlerken toplumun ya da ülkenin de halet-i ruhiyesini görmek de olası. Örneğin benim aklıma izlerken Tinçler geldi. Tüm toplumun “hassasiyetlerini” kapsayan meselelerde misal 10 kişi bir kişiye saldırdığında, sonuncusu neden saldırdıklarından bile haberdar olmayabiliyor... 
GÜLSOY: Evet, hatta sadece ülke de değil daha evrensel bir konu bu. Ailelerinden evlatlarına geçen öğrenme şekli mesela. 
Filmin başında bir kara kedinin peşinde koşan mahalle çocuklarını görüyoruz. O çocuklar, eğlence olsun diye değil, “kara kedi? onlara büyükleri tarafından “uğursuz” olarak kodlandığı için kovalıyor. Yine başka bir sahne var; baba oğluna hak ettiğini düşündüğü için tokat atıyor, daha sonra aynı çocuk bir başka arkadaşına bu davranışı tekrarlıyor. Bu, iyilik kötülük kavramının nasıl öğrenildiğini yansıtıyor. Nesilden nesle aktarılarak öğreniliyor. 
TEOMAN: Ortada evrensel bir sıkıntı var, biz bunu kendi mahalle kültürümüzde anlattığımızda ne gibi şeylerle karşı karşıya kalacaklarını ve ne tepki vereceklerini tarttık aslında. 
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MAHALLE 


Yönetmenler Gülsoy ve Teoman kahramanlarına tarafsız bir şekilde yaklaşmaya çalışmışlar. 


Planlarımızı ve kamera hareketlerimizi rejiyi unutturmak üzerine düzenlemeye çalıştık. 


Toplum kendi kural ve kanunlarını kendileri koymaya kalktığında, bizim “Mahalle”de işlediğimiz karakterlerin başına gelen ortaya çıkar. Bir grup halinde yapılan bir eylemde birinci kişi “Evet” diyor ama altıncı kişi neye “evet” dediğini bilmiyor. Ya da 5 kişi durmuş yukarı bakıyorsa yoldan geçen de sırf onlar baktığı için durup orayı izliyor. 


GÜLSOY; O sınırlar içerisine dahil olan yabancıyı kolay kolay kabul etmiyoruz. Değil tanımak, ismini dahi bilmeden şüphe ve önyargı ile yaklaşıyoruz. Çünkü şeytanlarımıza uyuyoruz, filmde buna dair birkaç metafor daha var omuzlar ve melekler üzerinden. Örneğin karakterlerimizden biri “Daha adını bile bilmiyoruz bu adamın, bir şeyler yaptığından nasıl emin olabiliyoruz ki?” diye soruyor ama o da onu dediği anda o adamla aynı konuma düşüyor. 

TEOMAN: Aslında tamamen tüm yabancılara ya da dışarıdan gelenlere bu şekilde bakarlar demek de yanlış olur. Onlar açısından sorunlu görünen yabancılara karşı bu tavır içindeler. Çünkü adam her gün aynı takım elbiseyi giyiyor, aynı şeyleri tekrarlıyor ve bu gizemli yabancı ister istemez huzuru kaçırıyor. 


GÜLSOY: Evet onu zaten bilerek seçtik, en uçta olmasını istedik. 

TEOMAN: Her kültürden her inançtan insandan tepki çekebilecek bir şey olsun dedik. 


TEOMAN: Evet, konu etrafında kurduk biraz daha ama karakterler açısından bakarsak Kenan, Sabri ve Ömer'i de olay çerçevesinde verdikleri tepkilerle tanımaya başlıyoruz. 
Olabildiğince rejiyi unutturmak üzerine planlarımızı, kamera hareketlerimizi düzenlemeye çalıştık. Ama hikayeyi anlatırken taraf değiliz. “Pragma”da da 

öyle değildik. Bakın bunlar seri katiller 

ama küçükken başlarına bu gelmiş de ondan olmuş gibi bir önermemiz yoktu. 
Seyirci tanıklık etsin istiyoruz. Ortada evrensel bir suç var ve bu mahalledeki üç kişinin tüm kültürel kodlar, toplumsal işleyiş ve hatta dini inanç sistemleriyle olaya nasıl reaksiyon verdiği etrafında şekilleniyor. 

GÜLSOY: Biz filmden çıkanların ne 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kadar güzel çekmişlerden ziyade hikayeye odaklanmasını istedik. 


GÜLSOY: Ömer oradan aslında bir şekilde kurtulmak isteyen bir karakter. Ama gerçeklerle karşılaştığı zaman da kurtulamadığı gibi mahalle ona bir şekilde “kaçamazsın da diyor. Bu biraz da dünya düzeniyle alakalı. En başından beri kaçmak isteyeni de o işleyiş içine çekiyor. 


GÜLSOY: Evet, şöyle düşünürsek, bir bodrumdalar, mahalle üstlerinde kaldı. Hatta en son ilk sahneye atıfta da bulunarak bir şekilde hayatın rutin akışının sürdüğünü de gösteriyoruz. Çocuklar yine o kara kediyi kovalamaya devam ediyor. Karakterlerimiz gerçekleri öğrenmek için dibe iniyorlar. Ama çıktığınızda da hiçbir şey değişmemiş oluyor. 


TEOMAN: İlla bir şeyler değişecektir ama mahalleye en son kuş bakışı baktığımızda hayat hiçbir şey olmamış gibi akıyor. 


TEOMAN: Biz sahaya indiğimizde tüm hazırlığımızı yapmıştık. Işığın nereye kurulacağından hangi oyuncunun nerede duracağına kadar. Yani elbette zordu, öğlen sıcağında toprak sahada futbol sahnesi çekiyorsun, top koşturup sonra gelip çekilene bakıp “Oldu oldu” deyip geçebilirsin ama o iş öyle değil. İstediğimiz olana kadar çektik. 
GÜLSOY: Epey zor oldu çünkü birçok sahne performans gerektiriyordu oyunculuk açısından. Her açımızın hazırlığını yapmıştık ama örneğin sadece depo kısmında performansa dayalı kamera hareketi seçtik, iyi ki de öyle yapmışız. Biz olabildiğince yeni bir şeyler yapmaya çalıştık. Ama “Mahalle” ikimizin de içine sindi. Arkasında durabileceğimiz bir iş oldu. 
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or yapımı ilk uzun metrajı 
“Pariah” ile umut vaat eden yetenekli bir sinemacı olduğunu cümle aleme ispatlayan kadın yönetmen Dee 
Rees yeni filmi “Savaştan 
Sonra”yı kan ter içinde çukur kazmakla uğraşan McAllan kardeşlerin görüntüsüyle açıyor. İçine gömecekleri şey her bir hücresinden kin fışkıran ırkçı babalarının ölü bedeninden fazlası değil. Ondan yayılan nefretiyse sığdırabilecekleri kadar büyük değil oydukları toprak parçası. 

II. Dünya Savaşr'nın son demleri; Henry McAllan (Jason Clarke) karısı Laura (Carey Mulligam), babası Pappy (Jonathan Banks) ve iki küçük kızını da yanına katıp tutuyor yolunu Mississippi'nin kasvetli, çamurlu deltasının, Gayesi satın aldığı çiftliği adam edip ailesinin refah içinde bir yaşam sürmesini sağlamak; toprağını ekip mahsulünü toplamak. McAllar'lar ile arazilerinin hem kiracısı hem de işçisi olan siyahi Jackson ailesi arasındaki ilişki ise hiyerarşik ve mesafeli olduğu kadar belli bir saygı ve hoşgörü düzleminde de ilerliyor. Lakin savaş sona erip Jacksom'ların oğlu Ronsel (Jason Mitchell) ve Henry'nin kardeşi Jamie (Garrett Hedlund) cepheden eve dönünce iki genç adam arasında gelişen dostluk her iki aile için de işlerin çetrefilleşmesini kaçınılmaz kılıyor doğal olarak. 

Hillary Jordan'ın ilk kez 2008'de yayımlanan aynı adlı romanından uyarladığı senaryoyla Oscar adaylığı kapmayı da başaran Dee Rees filminin duygusal ve düşünsel çatısını ırkçılık, sınıf “ ayrımı, renk ve cinsiyet eşit(siz)liği gibi mevzularda 70-80 yıl öncesi ile günümüz Amerikası arasında pek bir fark bulunmadığı fikri üzerine inşa ederken, hikayesiyle kişisel bağını da savaşta kan, pamuk tarlalarında ter akıtan atalarıyla kendi kuşağının boğuştuğu sorunların benzerliğindeki şoke edicilikte bulmuş. 


Filmde dönemin fotoğraf ve tablolarını andıran kadrajlara rastlamak olası. 


Rees'in hem “Savaştan Sonra”nın hem de genel hatlarıyla sinemasının ilham kaynaklarını sıralarken Amerikalı 


.belgeselci Les Blank, bağımsız film 


çalışmalarıyla da tanınan fotoğrafçı Robert Frank ve siyahi sinemanın 

önemli temsilcilerinden Charles Burnett'in kült filmi “Killer Of Sheep”i anması hayli enteresan. Saydıklarımızın hepsinin konvansiyonel sinemanın epey dışına konuşlanmış isimler oluşu bir yana,bakışını daha ziyade Meksikalılar, zenciler, anti-konformistler, asiler, küfürbazlar, özetle “ötekiler'e çevirmiş olmaları da Rees'in Amerikan yakın tarihine yaklaşımıyla ilgili kimi ipuçları sunuyor. Özellikle de Frank'in bir kuşağın fotoğrafla olan ilişkisini derinden etkilemiş ufuk açıcı çalışması The Americans ile “Savaştan Sonra”yı yan yana koyduğunuzda çıkan sonuç çarpıcı. 
Nitekim “Savaştan Sonra”da çıkardığı işle Oscar'a aday gösterilen ilk kadın görüntü yönetmeni olmayı başararak tarihe geçen Rachel Morrison da The Americans'ı filmi etkileyen yapıtlar arasında tepeye yerleştiriyor. “Mudbound”un görsel tasarımını ortaya çıkarırken Dorothea Lange, Gordon Parks, Walker Evans gibi sanatçıların bilhassa Büyük Buhran dönemi fotoğrafları, “The Blues Accordin To Lightnin? Hopkins” (1970) başta olmak üzere Les Blank filmleri ve Amerikalı ressam Whitfield'LovelPın eserlerinden de çokça faydalandıklarını dile getiren Morrison filmin bütününe sinmiş ve kimi metaforlara da kapı aralayan çamur imgesinden yola çıkarak kahverengi tonların ağırlıkta olduğu hayli karanlık bir atmosfer yaratıyor. Elbette kilometre taşı niteliğindeki Oscar adaylığının da etkisiyle yapım ekibinin şu ana dek en çok öne çıkan üyesi Rachel Morrison olsa da, “Savaştan Sonra”nın tam anlamıyla kadın damgası taşıyan bir film olduğunu söylemek mümkün. İlk defa bir filmin müziklerini besteleyen şarkıcı Tamar-kali, Dee Rees ile daha evvel “Pariah”ta da beraber çalışan kurgucu Mako Kamitsuna ve makyaj tasarımcısı Angie Wells takımın kamera arkasındaki diğer amazonları. 
“Savaştan Sonra”ya konu olan dönemden bugüne genel dünya ahvalinde pek bir düzelme olmadığı hakikatine bakarsanız kimbilir onların dokunuşuna çok daha fazla alanda ihtiyaç vardır belki de. APM 


Garrett Hedlund ve Jason Mitchell, dostlukları ortalığı karıştıran iki genç adamı canlandırıyorlar. 


- ONLARDAN SORULUR 


Rachel Morrison'ın Oscar adaylığı her şeyi daha da belirgin kılmış olabilir ancak kadın görüntü yönetmenleri zaten bir süredir erkek meslektaşlarıyla rahatlıkla yarışabilecek yetkinliğe sahip olduklarını bas bas bağırmaktaydı. İşte son dönemin en aranılan dişi kamera cambazları ve onların ilgiye layık çalışmalarından ufak bir demet... 


RACHEL MORRISON 

“Son Durak” (Fruitvale Station, 2013); “Dope” (2015); “Savaştan Sonra” (Mudbound, 2017) 


MANDY WALKER 

“Avustralya” (Australia, 2008); “Çöldeki İzler” (Tracks, 2013); “Gizli Sayılar” (Hidden Figures, 2016) 


NATASHA BRAIER 

“Acı Süt” (La Teta Asustada, 2009); “Takip” (The Rover, 2014); “Neon Şeytan” (The Neon Demon, 2016) 


CHARLOTTE BRUUS 
CHRISTENSEN 

“Onur Savaşı” (Jagten, 2012); “Trendeki Kız” (The Girl On The Train, 2016); “Çitler” (Fences, 2016) 


MARYSE ALBERTİ 

“Velvet Goldmine” (1998); 
“Şampiyon” (The Wrestler, 2008); “Creed: Efsanenin Doğuşu” 
(Creed, 2015) 


ELLEN KURAS 

“Anlatamadım Mı?” (Analyze That, 2002); “Sil Baştan” (Eternal Sunshine Of The Spotless Mind, 2004); “Lütfen Başa Sarın” 

(Be Kind Rewind, 2008) 
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Çağan Irmak'ın 14. uzun metrajı “Çocuklar Sana Fımanet” “korkuya çalan bir gerilim film?. Başrollerde Fgin Akyürek, Şerif Sezerve Hilal Altınbilelli izleyeceğimiz film, Irmak'ın deyişiyle, “kansız ve şiddetsiz bir intikam hikayesi. 
Yönetmenin kariyerinin şüphesiz en ürkütücü çalışmasıyla karşı karşıyayız. 


Fotoğraf Barış Tekin 


on dönemde çektikleriyle biraz “hafifleyen” Çağan Irmak belki de filmografisinin en tüyler ürpertici parçasıyla karşımızda. 
Kendisinde ağır psikolojik yaralar bırakan bir trafik kazası sonrası küçük bir köye gidip orada şifacı bir kadının ellerinde deva arayan iç mimar Kerem'in yaşadıklarıyla bizi gerilim dolu bir öykünün ortasına atıyor yönetmen bu kez. 

Kasvetli bir cumartesi öğleden sonrası Çağan Irmak'la filmin yapımcı şirketi Avşar Film'in Levent'teki ofisinde buluştuk. Son görüşmemiz 2013'te Aşktan da Üstün 50 Film Daha kitabımızın arka kapağına yazdığı cümle vesilesiyle olmuştu. Buluşmuştuk; kitabı da hediye etmiştim. Gezi'nin hemen arifesiydi! 
Yine heyecanlı ama yıllar içinde birçok şeye daha olgun bir gözle baktığını itiraf ediyor yönetmen. “Çocuklar Sana Emanet”te anlattığı bu ürkütücü öykünün Türkiye'nin son dönemde kendi üzerinde bıraktığı etkiden kaynaklandığını da saklamıyor. 


Burçin $. YALÇIN burcyalcdgmail.com 


“Çocuklar Sana Emanet”te yine bir gerilim filmiyle karşımızdasın. Bu türe özel bir merakın var. Nereden geliyor bu merak? 
“Çocuklar Sana Emanet” görünürde bir gerilim ilmi ama temelinde yatan çok başka bir insani hikaye var. Hayaletlerin boş yere havada uçuştuğu bir film değil. Altında insana dair bir hikaye var. Özellikle Türkiye'nin son 


Ne zaman, kimin başına geleceğini bilmediğimiz travmatik unsurlar yatıyor altında. Olayın antastik tarafı burada gönül gözü açık olanlara görünüyor. Herkes aynı anda göremiyor onu. 
Yalnızca olayın kahramanı iç mimar Kerem ve Asos”ta yaşayan, gözleri görmeyen ama gönül 


zamanlarına ve insanlığa dair bir yara bu aslında. 


gözü açık bir şifacı kadın, Şerif Sezer'in oynadığı Zişan görebiliyor. Bunun getirdiği yankılar ve bir çözülmenin, iyileşmenin filmi aslında. 
Umutlu bir film. En acıklı filmimi bile içinde umut olmasını dileyerek bitirmişimdir zaten. 
Evet, gerilime çok ciddi bir ilgim var, “Kabuslar Evi” olsun, “Mustafa Hakkında Herşey” olsun, “Karanlıktakiler” olsun... Çocukluğuma inmeye gerek olduğunu düşünmüyorum, çok ferahfeza bir yerde, deniz kenarında büyüdüm. Neden gerilimi bu kadar seviyor olabilirim? Belki TRT vin 70'lerde yayınladığı filmlerin üzerimizde etkisi olabilir. Çok Hitchcock filmi, “Martı Adası” (Seagull Island) gibi diziler seyrettik o dönem. 
Mistik bir hikaye var burada. Hatta Türklerin ilk inanışlarına, kadim dinlere kadar inen bir hikaye bu. Kadim dinlere kadar inen hikayeler beraberinde başka bir sürü alt okumalar gerektiriyor. Mitolojiden mi, kutsal kitaplardan mı esinlenmiş, bir sürü alt metin oluyor seyircinin kafasında. Tabii bunda sizin de (eleştirmenleri kastediyor, BSY) payınız var. (Gülüyor) Bazı yanlış alt okumalara da sebep oluyor bu. 
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“Kabuslar Evi” dizisindeki öyküler senin yıllar önce gençliğinde yazdığın öykülerdi. 
Onlardan biri miydi buradaki hikaye? 

Bu çok yeni, bir anda gelivermiş bir hikaye. Akira Kurosawa'nın bir lafı var: “İnsan ya çok sevdiği ya da nefret ettiği şeyin filmini yapar!” İkisi de tetikleyici unsurdur film yapmak için. Bu hikaye ülkemizin geçtiği durumların getirdiği öfkeyle ortaya çıktı. Ama tabii bu öfkenin benim gözümü karartmasına 

asla izin vermedim çünkü onun acısını da yaşamış bir insanım. 
Yıllar önce ergen öfkesiyle 

“Bana Şans Dile” diye bir film yaptım. Film çok kötü oldu. 

Böyle duyguları film yapmadan önce insanın içinde biraz sindirmesi, biraz kendini dinlemesi gerekiyor. Hikaye bir yıllık ama yazım süreci çok hızlı oldu. Yazım sürecinde mekanları ve karakterleri kafamda hemen oturtmuştum. Hikaye kendini hızlı yazdırdı. Demlenmesi bir yıl oldu. 


Aslında bir bakıma “Mustafa Hakkında Herşey”e dönüyoruz bu filmde. Filmin başında bir trafik kazasıyla ana kahramanımız iç mimar Kerem'in hayatı allak bullak oluyor... Ne diyorsun iki Jilmdeki kaza sonrası olanlara? 

Ne güzel, kendimden çalmışım o zaman! 
(Gülüyor) Arınma aslında hepimizin çok ihtiyaç duyduğu bir hikaye. Bir de arınma travmatik bir şey yaşamadan ya da iyice dibe vurmadan gerçekleşmiyor. Hayat sana bir tokat atacak ki, arınmaya o zaman başlayacaksın. Filmde bu arınmayı Kerem rastlantısal olarak köylü komşularının ön ayak olmasıyla terk edilmiş bir köyde bir şifacı nene ile torununda buluyor. 


Travmalar senin filmlerinde önemli bir yer tutuyor. Bu film de özünde ana kahramanın travmasını takip ediyor. 
Travmalar ve geçmişimiz neden seni bu kadar ilgilendiriyor? 
“Dedemin İnsanları”nda o cümle bile vardır. 
Dede gömülürken çocuğun eline kürek verirler, üç toprak da sen at, tanesi kadar sevabı vardır derler. Bugündeki çocuk da şöyle der: “Şimdikilere sorsan “çok travmatik” derler. Oysa biz hayatımızda neye toslamamız gerekiyorsa ona tosladık, neyle yaşamamız gerekiyorsa onunla yaşadık. Bu yüzden biz biz olduk.” 
“Dedemin İnsanları” benim dedemle gerçek hikayemdir. Bugün diyorum ki, o travmatik durumu eğer yaşamasaydım, dedem kendi eliyle hayatına son vermeseydi gerçekten, ben yönetmen olacak mıydım? Belki de olmayacaktım. Başına gelmiş kötü şeyler belki de gerçekten senin için yepyeni bir neden yaratıyor demektir. Bütün sanatçıların, yaratıcıların geçmişinde mutlaka travmatik olaylar vardır ki, bunları anlatma ihtiyacı hissetsinler. Bu bir rahatlama biçimi. 
Bu filmde Kerem'in belki bir Beyaz Türk kimliğiyle tuvaleti dışarıda olan bir eve gidip, dört-beş köylüyle tek göz odada yatması, terk edilmiş bir doğada koyun ve keçilerle kendini bulması da çok güzel bir karşıtlık yarattı. 
Filmin ilk sahnesi mesela Metin Erksan'a saygı duruşu niteliğinde. Kerem dağın tepesinde ayağından zincirle bağlanmış haldedir. Derviş yanına gelir, yemeğini bırakır önüne ve şöyle der: “Son yemeğinmiş gibi ye!” Sonra o noktaya nasıl geldiğimize döneriz. Biraz Metin Erksan'ın “Kuyu”daki insanın doğayla ve insanla mücadelesi var. Hani kimin sularına yakın bu film diyecek olsanız biraz Metin Erksan'ın o dönem yaptıkları şeylerden kokular bulabilirsiniz. 


Film barındırdığı mistisizm açısından akla biraz “Ulak”ı getiriyor. Ne dersin bununla ilgili? 

Evet ama “Ulak”la aslında hiç alakası yok. Bu günümüze dair, hepimizin bildiği bir mistisizm. “Ulak”ta benim 

yarattığım bir mistiklik var. 

Yani kurallarını benim 

koyduğum, seyirciyi benim manipüle 

ettiğim bir mistiklik vardı. Tabii yine Türkiye'yle eşdeğer şeyler bulunabilirdi hikayede. “Ulak” daha ziyade “benim filmim benim kurallarım'dı. Buradaki biraz da hepimizin bildiği bir mistik durum. Hani bugün İstanbul'da kiminle konuşsanız “Ben Ege'ye yerleşeceğim” der. İşte mistisizmin, bu iyileşme çabasının kendisi aslında bu. 

Bu tarz mistik filmlerde korktuğumuz şey gelir 90-120 dakika boyunca atıyorum evi yakar, bir şeyi devirir, bir şeyi arkadan uçurur... Ya bunu yapabilecek güce sahipsen niye kahramanı öldürmüyorsun? Niye? 120 dakika dolsun diye... 
İşte bu filmde, çok büyük laf söylemiş olmayayım ama, bu sorunun cevabını 


bulduğumu düşünüyorum. Neden? Nedeni var. 
Yani boş bir hayalet değil bizimkisi. (Gülüyor) 


Engin Akyürek”le ilk kez çalışıyorsunuz. 
Nasıl oldu projeye dahil olması? 

Daha önce de çalışmak istedik ama uyduramadık. Buna denk geldi, iyi ki de buna denk gelmiş. Gerçekten başta benim ilk tercihimdi zaten. Sonra çok kısa bir liste yaptım onun altına. Baktım ki, Engin'le olacak bu film. 
Senaryoyu gönderdim, anında geri döndü. “Ben bu filmde oynayacağım” dedi. Çünkü karakterini ve hikayeyi çok sevdi. 

Engin çok başka bir çocuk. Filme kendi filmi gibi sahip çıkıyor. Film boyunca ensemdeydi. 
Hiç böyle oyunculuk yapıp da karavanına dönmedi. Her şey yolunda gitti. En kolay setimdi diyebiliriz. Üstelik çok zor şeyler yapmış olmama rağmen... Engin'i fiziksel olarak da çok zorladım. Çıplak ayakla zincire bağlıydı, bir ara aletlere bağlayıp uçurduk, bayağı posasını çıkardım ama o gayet memnundu halinden. Bir de oyuncular böyle adrenalini çok seviyor. 
Mesela “Nadide Hayat”ta Demet Akbağ ile hepimiz tüpleri takıp daldık. 50 yaş üstü bir insanla dipte film çekiyorsunuz. Ben bir de sinemanın bu macera tarafını çok seviyorum. 


Şerif Sezer, “Ulak”tan sonra filmlerinde görünmez olmuştu. “Çocuklar Sana Emanet”te yine çalıştınız ve üstelik çok kilit bir rolde. Ne oldu arada? 

Arada Şerif Abla 2 yıl “Karagül” diye bir dizide oynadı. Çok doluydu. Ona uygun bir rol de olmadı yani. Ama ikimiz hiç paslanmamışız. 
(Gülüyor) Direkt kaldığımız yerden devam ettik. 


Görüntü yönetmenin Gökhan Tiryaki'yle uzun zamandır, “Issız Adam”dan beri çalışıyorsun. Nasıl bir ekip arkadaşı? 
Gökhan hep dijital çalışmıştır, dijitali Türkiye'ye ilk getiren görüntü yönetmenlerinden birisidir. 
“Issız Adam” onun ilk “negatif film'iydi. Benim de son “negatif film'imdi. Hatta “Issız Adam”da başta “Usta gel dijital çekelim” demişti, ben de “Ya vazgeçemiyorum” demiştim. Arkasından “Karanlıktakiler”i dijital yaptık. 

İlginçtir, “Issız Adam”ın ilk günü, daha hiç çekim yapmamışken Gökhan'la hayatımızda ilk ve son kez gerildik. Daha sonra yıllar boyunca balla kaymak gibi çalıştık. APM 


“ÇOCUKLAR SANA EMANET”, 
23 MARTA SİNEMALARDA 
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Kursunun Değişimi 


Sinema tarihinde pek çok jenerasyonun ortak kabul ettiği bir şey varsa, o da sinemanın durmaksızın daha hızlı bir hale geldiği. Son yıllarda ortalama plan sürelerine dair çıkan büyük veri kümeleri, bu hızı kavramamızda kilit rol oynuyor. 


ohn Huston kurguda plan sürelerine dair 

şöyle derdi: “Film bir düşünce gibidir. 

Diğer sanatlara göre düşünsel 

süreçlerimize en yakın olandır. Odanın 

öbür yanındaki lambaya bir bakın. Şimdi 

tekrar bana bakın. Lambaya ve tekrar bana. Yaptığınız şeyi gördünüz mü? Göz kırptınız. İşte onlar planlardaki kesmeler”. 
Sinema tarihindeki hikaye anlatıcılar, kurgunun görünür olup izleyicinin dikkatinin dağılmasını istemezler. Tüm biçimsel öğeler gibi planlar arasındaki geçişlerin de görünmez olmasını isteyen köklü bir gelenekten gelmektedirler. 
Farklı alan derinliklerinde veya farklı plan ölçekleri arasında geçiş yapmanın hikaye adına bir göz kırpma olduğunu sezerler. 
Sinema tarihinin efsane kurgucularından Walter 
Murch pek çok röportajında göz kırpmanın, izleyicinin duyusal olarak farklı enformasyonlar almasında ayırıcı bir işlevi olduğundan bahsederdi. Ona ve pek çok usta kurgucuya göre planlar arasındaki kesmeler, ideal olarak tam da bu anlara denk gelmelidir. 

Murch, hikaye için özel bir nedeni yok ise; aynı sahne içinde bir plandan başka bir plana ne zaman ve nasıl geçileceğine dair verilen kararlar, hikayenin akışı için doğru ritmi 


66 Pek çok istatistikçiye göre Hollywood'da 
plan sürelerinin kısalma eğilimi 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Bond filmi “Rusya'dan Sevgilerle”, | 
6 saniyelik planlardan oluşuyor. 


yakalamak adına bir sezgiyi izler, der. 
Günümüzde filmler o “doğru sezginin peşinden koşmaktansa, “daha hızlı daha iyidir? 
şiarını benimsemiş bir otomatik pilota bırakılmışa benziyor. 


BÜYÜK VERİ 
Algoritmalar ve arkalarında yatan büyük dijital veri kümeleri, hayatın pek çok alanını değiştirdiği gibi sinemaya da yön veriyor. 
Filmlerin üretim ve tüketim süreçleri gibi, akademik çalışma süreçleri de bunun istisnası değil. 
Kullanıcı alışkanlıklarından beslenen büyük veri kümeleri, filmlerin üretim ve tüketim süreçlerini en fazla değiştirenlerden biri. 
Akademik alanaysa daha önce hiç görülmediği kadar farklı türlerde büyük veri yağıyor. Kurgu ve plan sürelerine dair olan nicel araştırmalar kuşkusuz ki bunların en çarpıcılarından. 
Bunun başlıca sebebi, dijital dönem öncesinde bu konudaki kantitatif analizlerin sayısının kısıtlılığı. Bir filmin plan sayısını, plan ölçeklerini ve sürelerini ölçmek oldukça zahmetli bir işti. 
Film çalışmalarında ortalama plan süresini bir analiz aracı olarak kullanmayı ilk 


metodolojik yaklaşımı, David Bordwell ve Kristin Thompson da benimsemişti. 2005'te Cinemetrics kurulana kadar büyük veri kümelerinden söz etmek pek olası değil. 
Bilgisayar mühendisi ve istatistikçi Gunars Civjans ile Yuri Tsivian'ın kurduğu Ginemetrics; ölçümlemeyi kolaylaştıran yazılımları sayesinde, kullanıcıların katkısıyla her gün büyüyen ve araştırmacılara hizmet veren bir veri tabanı ortaya çıkardı. Salt”ın da en büyük katılımcılarından olduğu sitede 20.000'in üzerinde filmin plan süreleri ve plan ölçeklerine dair veri mevcut. Cornell Üniversitesi'nden James E Cutting ve Ayşe Candan'ın uzun yıllara yayılan araştırmaları yine bu konudaki en önemli çalışmalardan. 

Geçtiğimiz yıl Salt ve Cutting'in 10.000 
filmi içeren verilerinden hareketle yazmıştım; 1930'larda 12 saniye civarında seyreden ortalama plan süresi, düzenli bir şekilde azalarak günümüzde neredeyse 2 saniyeye kadar düşmüş durumda. 1930-1990 arası kabaca her on yılda bir 1 saniye daha kısaldığı görülüyor. 1990'lardan itibaren de ivme kazanarak daha hızlı bir şekilde kısalıyor. 
İngilizce olmayan 1550 filmden ortaya çıkan veriler ise daha geriden ve daha yavaş bir hızla da olsa, tarih boyunca aynı trendi izliyor. 
Global olarak süren değişim öyle bir boyutta ki, döneminin standartlarının kontekstinde düşünülmedikçe, kurguya dair ezber şablonlar anlamını yitiriyor. 


“Rocky”nin kurgusu ortalama |. 


olarak 1970'lerde Barry 9,2 saniyelik planlara sahip. 


Salt önermişti. Benzer bir 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i Film Oscar'ına sahip “Garsoniyer”in © ortalaması 16 saniye. 
— 


Film çalışmalarında ortalama biranalizaracı olarak kullanmayı ilk olarak 1970'lerde Barry Salt önermişti... 


BAŞ DÖNDÜREN BİR HIZ 
Sinema tarihinin neresinde durursanız durun, bulunduğunuz yer bir önceki dönemden 


ortalama olarak daha hızlı bir tempoya sahipti. 


Jenerasyonlar boyu hikayeleri daha hızlı ve 
daha efektif anlatma arayışları sürdü. 1960 
yılının en büyük yapımlarından “Spartaküs” (Spartacus), 6 saniye olan plan ortalaması ile döneminin hikaye anlatım kalıplarının hızını zorluyordu. Aynı yıl En İyi Film Oscar'ını kazanan “Garsoniyer”in (The Apartment) ortalaması 16 saniyeydi. Ondan 3 yıl sonra çekilen Bond filmi “Rusya'dan Sevgilerle” (From Russia With Love), döneminin çoğu aksiyon filmi gibi 6 saniye civarında dalgalanacaktı. Aksiyon sineması her zaman olduğu gibi, 1960'larda da diğer tüm türlerden daha hızlı bir kurguya sahipti. O yıllarda 
filmlerin plan uzunlukları ortalama olarak 9 
saniye civarındaydı. 
“Spartaküs”; 
örneğin 1995'e gelindiğinde “Cesur 
Yürek”in (Braveheart) 
2,9 saniyelik ortalama plan süresinin yanında hâlâ hızlı 
sayılabilir mi? 1995 
yılında “Aşk Ve 
Yaşam”ın (Sense And 
Sensibility) plan 


ortalaması bile 6,6 saniyeydi. Peki ya “Rusya'dan Sevgilerle”, günümüzde “Skyfall”un 3,3 saniye ve “Spectre”ın 3,4 saniyelik ortalama plan sürelerinin yanında 
hâlâ hızlı kurgulu bir aksiyon mudur? 2004 
yılında “Milyonluk Bebek” (Million Dollar Baby) ortalama 4,9 saniye süren planları yerine sözgelimi 1976 tarihli “Rocky”nin 9,2 saniyelik kurgu anlayışını benimseseydi; muhtemelen seyirci üzerinde aynı etkiyi bırakmazdı ve En İyi Film Oscar'ına ulaşamazdı. 

Dört bir yanımızı kuşatan billboardlar, imge bombardımanı müzik videoları ve reklamlarla insanların alıştığı görsel dil değişiyor. İzleyicinin dikkatini yakalamak için kesme yapmak, hareketli kamera kullanmak, odak değişimi ve bol miktarda yakın plan en geçerli yöntemler. Gelişen teknoloji ve değişen koşullar gereği sinema da hızlanırken, belki de 

her şeyden fazla plan 

süreleri değişiyor. 

Dikkat eşiklerinin 

düşmesinin de bunda payı büyük. 
Bir filmin kurgu anlayışında zamanın ötesinde yenilikler deneyen 
Nicolas Roeg'in, 
1973 tarihli 


j Ortalama 4,9 saniye süren planlara sahip “Milyonluk Bebek”. 
AM 


> “Karanlığın Gölgesi-Büyü”nün ortalaması 5,8 saniye. 


başyapıtı “Karanlığın Gölgesi-Büyü”nün (Don't Look Now) 5,8 saniyelik ortalama plan süresi, günümüzde ortalama bir filme göre uzun bile kalıyor. Sinemada MTV çağına bakarsak; Guy Ritchie'nin hızlı kurgulu anlatımıyla çıkış yaptığı 1998 tarihli ilk filmi “Ateşten Kalbe Akıldan Dumana”nın (Lock, Stock And Two Smoking Barrels) ortalama 
plan süresi 5,6 saniyeydi. Bu rakam, sadece 11 
yıl sonra çektiği “Sherlock Holmes”un 2,3 saniyelik plan ortalamasının yanında o kadar da hızlı görünmeyebiliyor. 


TEMPONUN ANAHTARI: PLAN SÜRESİ 2000'lerdeki seri filmler plan sürelerindeki düzenli kısalma trendini hâlâ açıkça gösteriyor. 2002 yılında “Taşıyıcı” (Transporter) serisinin ilk filminin 2 saniye olan ortalama plan uzunluğu, 2008 yılında üçüncü filmde 1,7 saniyeye düştü. 2001 tarihli “Hızlı Ve Öfkeli”nin (The Fast And The Furious) ortalama plan uzunluğu 4 saniyeydi. 
2015'teki yedinci filmde bu rakam 1,8 saniyeydi. Lakin günümüzde çoğu stüdyo filmi, pek çok türde artık 2-3 saniyenin altını zorluyor. Peki bu trend daha ne kadar devam edebilir; fragmanlardaki gibi 1,5 saniyenin altına, müzik videolarındaki gibi 1 saniyenin altına inebilir mi? 

Pek çok istatistikçiye göre Hollywood'da plan sürelerinin kısalma eğilimi bitti bitecek. 
Sinemayı bir hikaye anlatım sanatı olarak görenler, doğal denge noktasının günümüzdeki ortalamalardan daha uzun plan sürelerinde oluşacağını düşünüyor. Ancak şurası kesin: Bundan bir 10-20 yıl sonra, plan sürelerindeki sesli sinemanın başlangıcından bu yana süren trend, hâlâ devam ediyor diyemeyeceğiz. Tam da bu yüzden pek çok yeni çalışma, hikayelerin yarattığı duygu örüntülerine (pattern) uygun tempoyu bulmak üzerine odaklanıyor. 
Geçtiğimiz yıl İspanya'da 4 nörobilimcinin araştırması plan süreleri ve göz kırpmak arasındaki korelasyonu ortaya koydu. 
Araştırmaya göre MTV tarzı kurgu (ortalama plan süresi 2,3 saniye) normalden fazla göz kırpılmasına yol açıyor. Hikayenin doğal akışına göre temponun nasıl inşa edilebileceğine odaklanıldığındaysa sezgilere dönüyoruz. Walter Murch'un hikayedeki duyusal enformasyon akışına göre seyircinin göz kırpmalarını düzenleyen anlayışına. Doğru ritmin ancak içerik, biçim ve kontekstle uyumlu ilişkide ortaya çıkacağı bir anlayış. 
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Epik hikayelerden yükseliş 

ve düşüş öykülerine, belgesellerden sosyal içerikli yapımlaratutbolun sinema macerası öyle bir çeşitlilik 

arz ediyor ki;i/kıri belirlerken kendimizi dünya karmasını seçmek zorunda kalan teknik direktör gibi hissetmedik değil hani. 


İlhan YURTSEVER broflovski jryahoo.com.tr 


utbol çok da tartışma götürmeyecek biçimde dünyanın en 

popüler sporu olduğuna göre iyisiyle kötüsüyle sinemaya da 

bol bol konu olması ya da ilham vermesinde şaşılacak bir 

taraf olmasa gerek. Elbette milyarlarla ölçülebilen paraların 

döndüğü bir sektörde skandallar, şiddet, amatör ruhun yok olmaya yüz tutması ya da 9o dakikalık maça 390 dakika yorum yapan sözde futbol uzmanları gibi gerçek futbol tutkunlarının kimi zaman yaka silkmesine vesile olan olumsuzluklar görmek de kaçınılmaz. Fakat tüm bunlara rağmen siz yine de “Yok arkadaş, ne aş ne su, ben futbolsuz yaşayamam?” diyenlerdenseniz belki de en iyisi biraz soluklanıp kendinizi meşin yuvarlağın beyazperde yolculuklarına bırakmak olabilir; futbol aşkınızı körükleyecek en azından birkaç şık ara pası alacağınızdan eminiz. 


TÜRKİYE'NİN YASAL BAHİS SİTESİ 


JE 4 


HAYATA GALIM AT (LOOKING FOR ERG, 2009) Yön: Ken Loach 


Depresyonun eşiğindeki postacı Eric, hayatının belki de en zor döneminde yeniden ayağa kalkmasına yardımcı olacak hayali bir arkadaş edinir: Kral Eric, nam-ı diğer Eric Cantona. Futbolculuk yıllarındaki hırçınlığı ve asiliğiyle bilinen bu nevi şahsına münhasır Fransız, akıl hocalığı için en ideal aday gibi gözükmese de, tıpkı yeşil sahalarda yaptığı gibi problemi bir şekilde çözecektir; bazen trompet çalarak, bazen dans ederek, bazen de yalnızca formasının yakasını havaya dikerek. Belli bir asgarinin altına düştüğü pek görülmemiş Ken Loach'un her zamanki gibi formunu tutturduğu yapım, ustadan bekleneceği üzere sadece futbola değil, insana dair bir film aynı zamanda. Fakat Loach'a rağmen bile maçın adamı Cantona'dan başkası olabilir miydi? 


ADVERTOR!AL 


GEHENNEMDE İKİ DEVRE 
(KET FELIDÖ A POKOLBAN, 1961) 
Yön: Zoltân Fâbri 


Macar sinemasının büyük ustalarından Zoltân Fâbri'nin başyapıtı “Cehennemde İki Devre”ye alt türün ilk ve en önemli örneklerinden biri oluşu itibarıyla futbol filmlerinin babası diyebiliriz. Hitler'in doğum günü şerefine Almanlarla bir futbol maçı yapmaları istenen Macar esirlerin çelişkiler, hesaplaşmalar ve pişmanlıklarla kuşatılışının bu son derece karamsar ancak bir o kadar da hümanist öyküsü futbol ya da spor filminden öte, kendisini takip eden birçok türdeşini de fazlasıyla derinden etkilemiş bir savaş, hatta neredeyse bir insanlık durumu incelemesi olarak da tanımlanabilir aslında. Örneğin John Huston'un ünlü “Zafere Kaçış”ı aynı gerçeklik ve vuruculuğa pek erişemese de, Fâbri'nin filminin hayli serbest bir yeniden çevrimi olarak kabul edilir. 


| p İl 
MARADONA BY KUSTURICA (2008) ad | » Yön: Emir Kusturica M1 


Kurmaca ya da belgesel, doğrudan ya da dolaylı; filmlere en çok konu olmuş futbolcular içinde Maradona'nın başı çekmesi sizce tesadüf mü? 
Yalnızca hakkında şarkılar yazılan bir futbol ilahı oluşuyla değil, adının karıştığı sayısız skandal, dile getirmekten hiçbir zaman çekinmediği politik görüşleri ve uzlaşmaz mizacıyla ilginin de eleştirinin de hep odak noktası oldu Maradona. En az kendisi kadar tartışmalı bir isim olan Emir Kusturica ile yaptığı dostane sohbetlerle birçok arşiv görüntüsünü birleştiren bu hayli kişisel belgesel Maradona'yı azizleştirmek veya onu şöhretin kontrolden çıkardığı bir yarı deli gibi göstermek yerine günahlarıyla sevaplarıyla anlamaya çalışıyor; kimi anlarda hatalarının farkında olan bir adamın adeta iti- p , rafnamesine dönüşerek üstelik. OFSAYT (OFFSIDE, 2006) Yön: Jafar Panahi 

2008 Dünya Kupası'na katılacak takımı belirleyecek olan İran-Bahreyn 
maçının oynandığı Tahran'daki Azadi Stadyumu'nun tribünlerinde coşku zirve yapmışken, dışarıda bazı istenmeyen misafirler de vardır: Kadınlar... 
Ülke tarihinin gerek sportif gerekse kültürel anlamda en önemli olaylarından biri olan maça girebilmek için her yolu deneyen bir grup futbol delisi İranlı genç kızın önüne otoritenin demir yumruğu çıkar; diğer pek çok şey gibi maçlara girmek de yasaktır onlara. Uzun planları ve kullandığı gerçek maç, stadyum ve taraftar görüntüleriyle kimi anlarda yarı belgesel tadı yakalayan Panahi sporun birleştirici gücünü bazen fazla naif kalan bir tonda vurgularken, futbola simgesel bir anlam yükleyip asıl mesajını daha yüksek “mercilere” yolluyor. 
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ULTRA (1991) Yön: Ricky Tognazzi 


Sinemada holiganizmi irdeleyen yapımlar bilhassa son dönemde sayıca artmış olmakla beraber nitelik bakımından Tognazzi'nin filmiyle aynı seviyelere ulaşabileni çok az. Futbol fanatizminin sinemadaki en gerçekçi betimlemelerinden biri olan “Ultra” Juventus deplasmanına giden Roma'nın taraftar grubunun yolculuğuna odaklanan hayli sert bir yapım. Tabii söz konusu sertlik yalnızca fiziksel şiddet anlamında değil, finaliyle birlikte iyiden iyiye dumura uğratıcı bir vaziyet alan duygusal ve psikolojik boyutuyla da çarpıyor yüzümüze. Filmin keskin melankolik tonlarını da destekleyen, futbol terörüne dair karamsar kehanetinin aradan geçen 30 yıla yakın zamana rağmen hâlâ istikrarlı biçimde tutuyor oluşu ise en hafif tabirle düşündürücü. 


SAN DIEGO YOLU (EL GAMINO DE SAN DIEGO, 2006) Yön: Garlos Sorin 


Aslında “San Diego Yolu” için futboldan ziyade yol filmi demek daha doğru ancak özünü Maradona'nın oluşturduğu bu derece yüreğe seslenen, içten bir filmi liste dışı bırakmak hangi vicdana sığardı ki? 2004'te Maradona rahatsızlanıp yoğun bakıma kaldırılınca onun büyük hayranı olan genç Arjantin köylüsü Tati çoluğu çocuğu geride bırakıp efsaneyi görebilmek ümidiyle düşüyor Buenos Aires yollarına. Ülke insanı ve kültürü tüm samimiyeti, yoldaşlığı, ezilmişliği ve yorgunluğuna her defasında galip gelen yaşama sevinciyle eşlik ederken Tati'nin yolculuğuna, Maradona'nın Arjantin halkı için futboldan çok daha fazlasını simgelediğini bir kez daha görüyoruz; doğallığı, isyanı, dobralığı, birlik beraberliği, ama belki en çok da umudu. 


TÜRKİYE'NİN YASAL BAHİS SİTESİ 


ZAFERE KAÇIŞ (VICTORY, 1981) Yön: John Huston 


Futbol efsanesi Pel&yi bir filmde röveşatayı yapıştırırken izlemek bile keyiften dört köşe olmak için yeterliyken, yanına Sylvester Stallone, Michael Caine, Max von Sydow gibi sinema efsaneleri de eklenince tezahürata başlayası geliyor insanın. 2. Dünya Savaşı sırasında bir esir kampında tutulan müttefik askerleri ile Almanlar arasında oynanacak “dostluk” maçını konu eden “Zafere Kaçış” bir görev filmi tadında başlayıp, maç sahnelerinin devreye girdiği ikinci bölümde John Huston'un şahane ağır çekimleri ve Bill Conti'nin ezgileriyle de zihinlere kazınan bir heyecan fırtınasına dönüşüyor. 
Mantık ve inandırıcılık problemleri had safhada olsa da, seyirciye geçirdiği duygu yönünden neredeyse Dünya Kupası Finali'ni yerinde izlemekle eşdeğer. 


ZIDANE: BİR 21. YÜZYIL PORTRESİ (ZIDANE, UN PORTRAIT DU 21E SIEGLE, 2006) Yön: Douglas Gordon, Philippe Parreno 


Baştan belirtelim; eğer futbolla uzaktan yakından ilginiz yoksa bu sıra dışı 
belgesel size tam anlamıyla cehennem azabı gibi gelebilir. 23 Nisan 2005 
tarihinde Real Madrid ile Villarreal arasında oynanan maçı başından sonuna an be an tek bir futbolcunun, gelmiş geçmiş en büyük oyunculardan Zinedine Zidane'ın bakışıyla resmeden yapım deneysel sinema sularına da meyleden yapısıyla sıradan izleyici için zorlayıcı olabiliyor ancak sahanın, hatta neredeyse bir futbolcunun ruh halinin içinde olmaya bundan daha yakın bir tecrübe bulabilme olasılığınız en azından şimdilik yok gibi. Üstelik Darius Khondji'nin enfes görüntüleri ve Mogwai'nin hipnotize edici müzikleri de cabası. 


DAR ALANDA KISA PASLAŞMALAR (2000) Yön: Serdar Akar 


Futbol asla sadece futbol değildir. Belki de en çok bu cümlesiyle akıllarda yer eden “Dar Alanda Kısa Paslaşmalar” da yalnızca bir futbol filmi değildi keza. Siyasal ve toplumsal manzarasıyla karşımıza incelikli bir 8o'ler portresi çıkaran film Bursa'da bir mahalle takımı olan Esnafspor'un bir yandan Amatör Lig'de şampiyonluğa oynarken, bir yandan da farklı hesaplar peşindeki rakip güçlerce ele geçirilişinin sıcak ve hüzün verici öyküsüydü aynı zamanda. Dostluk, aşk, fedakarlık, temelinde birlik yatan bir mahalle kültürü gibi yitirilmeye başlamış değerleri el üstünde tutuşuyla 70'lerin Yeşilçam”ına candan bir selam gönderen yapım rahmetli Savaş Dinçel'in dahil olduğu güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkat çekmekteydi. 


ADVERTORLAL 


LANET TAKIM (THE DAMNED UN!TED, 2009) Yön: Tom Hooper 


“Zoraki Kral”ın (The King's Speech) Oscar'lı yönetmeni Tom Hooper'ın ilk önemli çıkışını gerçekleştirip Hollywood'un radarına girmesini sağlayan “Lanet Takım”ı benzerlerinden ayıran belki de en önemli özelliği spor filmlerindeki genel eğilime adeta kafa tutarcasına bir peri masalı değil, tam tersine bir başarısızlık öyküsü anlatıyor oluşuydu. 
İngiltere'nin saygın futbol adamlarından Brian Clough'un sadece 44 
gün süren Leeds United macerası ve selefi Don Revie ile aralarındaki uzun yıllara yayılan rekabeti perdeye taşıyan yapım, ünlü menajerin büyük başarılarla dolu ve epik bir hikaye çıkarma potansiyeli yüksek Derby County ve Nottingham Forest yıllarını ise neredeyse tamamen itiveriyordu elinin tersiyle. 


RUDO VE GURSI (RUDO Y GURSI, 2008) Yön: Carlos Guarön 


Alfonso Cuarön'un küçük kardeşi Carlos'un senarist ve yönetmenliğini üstlendiği bu Meksika yapımı komedide Gael Garcia Bernal ve Diego Luna epey geç keşfedilmelerine rağmen ülke çapında birer fenomene dönüşen futbolcu iki kardeşi canlandırıyor. Biri kemik kıran bir kaleci (Luna), diğeriyse hemen her vurduğu ağları bulan bir forvet (Bernal) olan kardeşlerin pozisyonları kadar mizaçları da neredeyse taban tabana zıt olunca aralarındaki rekabet de bir an olsun durulmuyor haliyle. 
Şike, şöhret budalalığı, çıkar ilişkileri gibi futbolun pis kokular yayan sularına da giren filmin yapımcı kadrosunda ağabey Cuarön'un yanı sıra, Guillermo del Toro ve Alejandro Gonzâlez Ifdrritu gibi tanıdık gelebilecek isimleri görmek mümkün. 
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Amerikan aşırısağının favori filmlerinden 1974 yapımı “Yara” (Death Wish), Bruce Willis, Elizabeth Shue, Vincent D'Onotfrio gibi usta oyuncularla ve “ Öldürme Arzusu” adıyla buay vizyonda arz-ıendam ediyor. Zamanınınilgi çekici bir romanından uyarlananilkfilm ise, 1970'lerde Charles Bronsorw'ın varlığıyla neredeyse fenomene dönüşmüştü. Fırsat bufırsat orijinal filmin popüler sinema tarihinde tuttuğu yere 

baktık ve döneminin toplumsal eğilimleriyle bağlantısını keşfe çıktık. 


ek boyutlu karakterleri, açık gerici yapısı, geleneksel biçimleri hiçbir şekilde zorlamaya yeltenmeyen görsel anlatımı olan bir film üzerine neden yazılır? Bazen böyle bir film belirli bir sinemasal, daha da ötesi bir toplumsal eğilimin yansımasıdır çünkü. Hele ki bugünün değeriyle 42 milyon dolara mal olup 117 milyon dolar hasılat yaptıysa, tam dört devam filmi çekilmiş, kendisinden sonraki birçok filmi etkilemişse ve bir de yeniden çevrimi yapılıyorsa bu çaba daha da anlamlı hale gelir. 

Söz konusu film; “sapına kadar erkek? bir intikam öyküsü, Brian Garfieldın aynı adlı romanından uyarlanan, Michael Winner'ın yönettiği 1974 yapımı “Yara” (Death Wish). 
Ancak “Yara”yı yerli yerine oturtmak için 


Meriç ŞENYÜZ mericsenyuz gmail.com 


biraz öncesine uzanmamız gerecek. Zira 1971 
yapımı “Kirli Adam” (Dirty Harry) ile başlayan suçludan intikam alma filmleri furyası, sadece perdede gördüğümüz suçlulardan değil bir sinemasal akımdan da intikam alınması anlamını da taşıyor. Öyle ki, Amerikan film akademisyenleri Michael Ryan ve Douglas Kellner, alanında bir başyapıt olan “Politik Kamera” adlı eserlerinde bu intikamı, “Hollywood karşı devrimi? olarak nitelendirmişti. 
Bahsettiğimiz akım, düzenin yerleşik kurumlarına, burjuva değerler sistemine başkaldıran karakterlerin yüceltildiği, kanun dışı olanın adeta baş tacı edildiği, ezilenlerin şiddetinin görsel bir şölene dönüştüğü bir filmler serisidir. 68”in özgürlük çığlığı Batı dünyasının sokaklarını saran bir heyulaya dönüştüğünde beyazperdede de burjuvazinin yerleşik değerlerine meydan okuyan, kanun 


dışı karakterler vardır. Akımın zirvesini elbette İngiliz Özgür Sinema ekolünden Lindsay Anderson imzalı 1968 yapımı “Ne Ekersen” (If...) işgal eder. Asıl konumuz olan Hollywood'a dönersek, 1967'de “Bonnie Ve Ciyde”ı (Bonnie And Ciyde), 1969'da “Özgürlüğün Bedeli” (Easy Rider), “Sonsuz Ölüm” (Butch Cassidy And The Sundance Kid), “Vahşi Belde”yi (The Wild Bunch) ve elbette 1960'lar boyunca Sergio Leone'nin çektiği westernleri görürüz. Dönemin gençleri bu filmlerin gösterildiği salonları tıka basa doldurmakta, bu asi karakterleri kendi başkaldırılarının bir izdüşümü olarak görmektedir.. 

Ne var ki, içki şişede, yasa dışı silahlı karakterler de beyazperdede durduğu gibi durmaz! 1970'lerin başında 68'in kitlesel gençlik hareketleri geri çekilirken ortaya düzenle bütün bağlarını koparan ve silaha 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Michael Winner Charles Bronson, Hope Lange, Vincent Gardenia Wendell Mayes (Brian Garfield'in aynı adlı romanından) Arthur J. Ornitz Müzik: Herbie Hancock Kurgu: Bernard Gribble Robert Gundlach 


Joseph 6. Alisi Hal Landers, Bobby Roberts 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Paul Kersey sokakta kendi adaletini sağlamaya karar veriyor. 


sarılmaktan çekinmeyen “öncü savaşçı” örgütler çıkmaktadır. ABD'de Siyah Panterler ve Weather Undergroud, Almanya'da Kızıl Ordu Fraksiyonu (Baader-Meinhof çetesi), İtalya'da Kızıl Tugaylar gibi hareketler, etkileri cirimleri kadar olsa da ortalığı yakıp yıkmak konusunda ellerinden geleni yaparlar. Buna, 1970'lerde Batı dünyasını saran ekonomik krizle birlikte sokaktaki şiddetin görece artışı da eklenince yerleşik burjuva toplumu kendini iyiden iyiye tehdit altında hissedecektir. 

Kanun dışına olan bakış 1970'lerde radikal bir dönüşüme uğramıştır, 1960'ların romantize edilmiş suçluları bundan böyle Amerikan sinemasının kadrajına giremeyecektir. Tipik bir örnek olarak; Leone filmlerinin unutulmaz kanun dışı karakterlerine can veren Clint Eastwood, bu kez yasal çerçeveyi takmayan bir polis suretinde karşımıza çıkacak, Kirli Harry, 44'lük Magnum'uyla suçluların tepesinde terör estirecektir. Artık eleştirinin merkezinde 1960'larda epeyce liberalleşmiş olan ceza yasaları da vardır. Bu filmlerin retoriğine göre liberal hukuk sistemi, adaleti yeterince sağlayamamakta, iş; cezayı, kanun takmadan silahıyla verecek olan kanun adamının başına düşmektedir. 

Tam da bu noktada “Yara” çıkar gelir. 
Etkisiz ceza yasalarıyla sınırlanan kanun adamları işe yaramıyorsa, adaleti neden eline silah alan bir sivil birey sağlamasın ki? 
Gharles Bronson'ın hayat verdiği Paul Kersey karakteri tam da bu sivil bireydir. 
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Film, Hawaii'de son derece banal bir aşk sahnesiyle başlar, “Mr. and Mrs. Kersey'nin “mutluluğu” doğanın içinde resmedilir. Film boyunca tekrar edilecek olan doğanın saflığı, kentin kirliliği temasının inşasına ilk kareden başlanır. Kente döndüklerinde Paul Kersey'nin eşi ve kızının başına korkunç bir saldırı gelir. Dönemin tüm filmlerinde olduğu gibi saldırganlar birer sosyopattır. 
Bayan Kersey, hayatını yitirecek, kızı ise yaşadığı saldırının travmasını atlatamayarak katatonik bir hal alacaktır. 

Liberal değerlere sahip, başarılı ve entelektüel bir mimar olarak çizilen Paul Kersey'nin öyle çöküntülü bir yas sürecine girdiğini görmeyiz. İlk günden itibaren güçlüdür, hemen işinin başına döner. Ağlayıp sızlanmadan çalışır, tam bir “erkektir. Film, ilk karesinden sonuna erkekliğin yüceltilmesidir zaten. Kadınlar ise tüm film boyunca pasiftir, doğanın içinde “kadınsı bir pasiflikle resmedilirler sadece. 


Kersey'nin kendine özgü “eril bir yas'ın içinde olduğunu ise donukluğundan anlarız. 
Bu yastan çıkışın yolunu ise “Vahşi Batı'da bulur. Kersey'nin dönüşümüne mimari bir proje için gittiği Tuscon'da tanık oluruz. 
Tuscon, “Sun Belt” (Güneş Kuşağı) olarak tanınan ve ABD gericiliğinin merkezlerinden biri olan bir kenttir. Burada inşa edilecek olan “Otomatik Portakal”dakilere benzeyen, kentin lekelerinden arındırılmış steril orta sınıf barınaklarıdır. New York, “kenef” olarak tanımlanır. “Tuscon'da komşunun sifon sesini duymazsın” denir. Kersey, yerel iş ortağı Ames Jainchill (Stuart Margolin) tarafından önce bir “kahraman şerifin suçluları tek tek temizlediği bir western gösterisine, ardından da atış poligonuna götürülür. Jainchill, Kersey'nin 11. Dünya Savaşı ve Kore Savaşı'nda vicdani retçi olduğu için geri görevlerde bulunduğunu öğrenince, “Silah taşıyan erkeklerin bunu penislerinin bir uzantısı olarak kullandığını düşünen bir liberaldin demek” diyerek dalga , geçer. Kersey, “Belki de” diye yanıt verir. 

Bu noktada, Kersey'e dair bir bilgi 

| daha öğreniriz. Babası avcıdır ve silahlar 

içinde büyümüştür. Öte yandan bir de madalyonun öbür yüzü vardır ve annesi silahlara karşıdır. Babası bir av partisinde arkadaşı tarafından yanlışlıkla vurulur. 
Kersey, silahı bırakır, filmin retoriğine göre annesinin tarafına geçer, “kadınsılaşır”. Bir 


Pauh'ün suçla mücadelesi kısa sürede medyada ses getirmeye başlıyor. 


B Kersey, eşinevekızına ipli ayi zi 


değildir. Dahaziyadeiy 


sokaklardaki suçluların; peşine düşer. 


daha eline silah almaz, vicdani retçi olur. 
şimdi yeniden “baba tarafına geçmenin, erkekliğin zamanıdır. 

New York'a geri döndüğünde artık yeni bir Kersey vardır. Damadına “Suçla karşılaştığımızda arkamızı dönüp kaçacak mıyız? Öncü Amerikalıların kendini 


Filmin başındaki saldırı sahnesi 
7 izlemesi zor anlar barındırıyor. 


savunma geleneklerine ne oldu” diye sorar. 
Damadı, “Artık o ilk yerleşimcilerden değiliz” yanıtını verince bir kez daha üsteler “Peki, neyiz?” Damadı, “Uygar?” diye soruyla karşılık verir. Ancak Kersey'nin artık uygar olmaya niyeti yoktur, yanıtı net bir “Hayır” olacaktır. Katatonik kızını, damadının götürdüğü “işe yaramaz psikiyatristlerin elinden alıp Kiliseye teslim eder. 
Jainchill ona kadife kutusunun içinde bir “Colt revolver” yollamıştır. Artık, 
Kersey de “penisinin uzantısın” yanında taşıyacak, onsuz sokağa çıkmayacaktır. Bir gece karşısına onu soymak isteyen serseriler çıkar. 
Kersey, silahını kullanıp onları gözünü kırpmadan öldürür. Ve birden iyi hissetmeye başlar. Bize çok da hissettirilmeyen erkeksi depresyonunu yine erkeksi bir yöntemle sokaklardaki 


ÖLDÜRMELERE DOYAMAYAN 
KERSEY 


İlk filmde 10 gaspçı sokak serserisini öldüren Kersey serinin devam filmlerinde de öldürmeye doyamaz. Seride kalite ve ölü sayısı genellikle ters orantılı bir seyir izleyecektir. 


DEATH WISH II (1982) 
Ölü Sayısı: 11 

Bu kez Kersey'nin kızı ve hizmetçisi saldırıda öldürülür. Kersey Los 
Angeles'ın sokaklarına silahıyla “adalet? saçar. 


DEATH WISH 3 (1985) 
Ölü Sayısı: 51 

Kersey, New York'a geri dönmüş ancak bu defa kendi inisiyatifiyle hareket 


eden bir yalnız kurt değildir. Terör estiren bir 

çeteyle savaşması için 

yozlaşmış polis teşkilatı tarafından kullanılır. 


DEATH WISH 4: 

THE CRACKDOWN 

(1987) 

Olü Sayısı: 34 

Bu defa kız arkadaşı aşırı 

dozdan hayatını kaybedince kahramanımız, Los 

Angeles sokaklarında bir uyuşturucu karteline karşı savaşır. 


DEATH WISH V: 

THE FACE OF DEATH 
(1994) 

Ölü Sayısı: 8 

Nişanlısı eski kocasının gangster çetesi tarafından tehdit edilince Kersey yine silaha sarılır. 


serserileri “zımbalayarak” giderir Kersey. 
Evini boyatır, yeniden dekore eder, pikabında keyifli parçalar vardır. Artık geceleri sokağa çıkacak ve bela arayacaktır. 
Özellikle “tehlikeli” yerlerde dolaşır. Zaten filmin New York'u, sokaklarında suçun kol gezdiği her köşebaşında bir çetenin “masum yurttaşlar” gasp etmek için beklediği bir distopyadır. Filmi yerin dibine sokan diğer meslektaşlarının aksine, filmi görece savunan bir yazı yazıp üç yıldız veren Roger Ebert bile “New York gerçekten böyle bir yer olsa Kersey ve karısı zaten bu yaşlara gelemezdi,” diye yazacaktır. 

Kersey, eşine ve kızına saldıranların peşinde değildir. Olayı çözme ve bir intikam alma çabasına rastlamayız. O iyi hissetmek 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Paul her köşe başında suçlulara “iyi bir ders” veriyor. 
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için sokaklardaki herhangi bir suçlunun peşindedir. Belayı arar, bulur ve cezalandırır. 
Suçun kaynağının toplumsal adaletsizlik olabileceği gibi sorgulamalarla hiç işi olmaz. 
Suçla mücadele eden meçhul bir kanun dışı infazcı olarak medyanın ilgi odağına yerleşir. 
Time ve New York Times gibi yayınların manşetlerindedir artık. Gündüz mimarlık ofisinde bir “Clark Kent”, gece kent sokaklarında meçhul ve meşhur bir “süper kahraman olmak Kersey'nin pek hoşuna gider. Kendisiyle ilgili yazılan her şeyi keyifle okur, bunlardan narsisistik bir haz alır. Öyle ki, bir noktadan sonra yerel yöneticiler, bu meçhul infazcıyı durdurmak gerektiğine kani olsalar bile onu kahraman yapmak istemezler, önce onu korkutmaya çalışırlar, sonunda yakaladıklarında ise hapsetmek yerine başka bir şehre gitmesini sağlayacaklardır. Böylelikle Kersey, devam filmlerinde farklı şehirlerde “adalet sağlamayr sürdürür. 

Winner'ın sineması konvansiyonel sinemanın uzlaşımlarından ayrılmaz, tıkır tıkır işler ve senaryonun muradını hakkıyla yerine getirir. Kersey ile suçluları hiçbir zaman aynı karede görmeyiz. Montaj, suçlular ve Kersey'i keskin bir karşıtlıkla ayırır. Suçluların da insan olduğuna dair zayıf da olsa hiçbir anıştırma yoktur. Filmin dramatik yapısı bütünüyle seyircinin Kersey'le özdeşleşmesi ve onun her cinayetiyle bir katarsis yaşaması üzerine kuruludur. Filmde anlamlı tüm ilişkiler erkekler arasındadır ve kadife kutu içindeki Colt gibi homoerotik göndermeler bile yapılır. Kadınların dünyasından net bir şekilde ayrıştırılmış, tekil erkek özne kahramanlaştırılır. Erkek sadizminin tüm öğeleri sahnelenir. Kadınlar tümüyle edilgen ve bu ilişkilerin dışındadır. Onlar masumiyet, din, doğayla özdeşleştirilirler. 

Film muazzam bir gişe başarısı elde etse de eleştirmenler tarafından yerden yere vurulur. The New York Times'tan Vincent Ganby, “Bu kuşbeyinli film, aşırı sağın ve politika üzerine fazla düşünmeyenlerin kalbini kazanacaktır” diye yazar. Roger 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birine dönüşür. D 


favorilerinden olduğunu söyler * 


Ebert ise filmin bireysel silahlanmayı savunan ideolojik alt metnini eleştirmekle birlikte, “Mesajı korkutucu olsa da bu filmin tüyler ürpertici bir cazibesi var” yazacaktır. 
“Yara”, Amerikan aşırı sağının kült filmlerinden biri haline gelir. Öyle ki, Donald Trump, 2016'daki başkanlık kampanyasının mitinglerinden birinde bireysel silahlanmayı savunurken “Yara”nın favori filmlerinden biri olduğunu söyler ve onu politik açıdan doğru bulmayanları eleştirir. Trump'ın aşırı sağ destekçilerinden beyaz ırkın üstünlüğünü savunan “Taki Mag” adlı yayının başyazarı zaten uzunca zamandır Paul Kersey takma adını kullanmaktadır. 
Kanun dışı infazcının kahramanlaştırıldığı filmler 1980lerin ortalarına kadar Hollywood'un gözde alt janrlarından biri olur. Kimi zaman Martin Scorsese'nin “Taksi Şoförü” (Taxi Driver) gibi türün kodlarını sorgulayan ya da “Köpekler” (Straw Dogs, Sam Peckinpah), “Köpeklerin Günü” (Dog Day Afternoon, Sidney Lumet), “Avcı” (The Deer Hunter, Michael Cimino) gibi türe daha incelikli 


© rim Amerikan aşırı sağının kült eserlerinden 


bile filmin 


> > yorumlar getiren yapımlar ortaya çıksa da formül genellikle “Yara”yla aynıdır. Türün en dolaysız anlatımları ise, “Düşman Kardeşler” (Vigilante Force, 1976), “İntikam Alacağım” (The Exterminator, 1980), “The Annihilators” (1985), “We're Fighting Back” gibi B tipi yapımlarda karşımıza çıkar. 
1980'lerin ortalarında eski popülaritesini kaybedip neredeyse ortadan yok olan tür, 2000'lerle birlikte yeniden dirilecektir. 

Kimi eleştirmenler Batman'in Christopher Nolan'ın elinde intikamcı bir Kara Şövalye'ye dönüşmesini 11 Eylül sonrası toplumsal travmanın ve “teröre karşı savaş” söyleminin bir izdüşümü olarak yorumlar örneğin. Amerikan orta sınıfı kendisini bu kez de “radikal İslamcı terörün tehdidi altında hissetmektedir. ABD'de aşırı sağ bir kez daha Donald Trump suretinde yükselirken onun favori filmlerinden birinin de yeniden çevrilmesi şaşırtıcı olmasa gerek. APM 
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Giovanni Scognamillo'ya ithafen 
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/ Şenay Aydemir, Mi .. 

“Büyük Adam Küçük o | 
Aşk”la buluşuyor. <4 


Dansın efsane isimlerinden Isadora Duncan'ın “devrimci” doğasına uygun bir şaheser. Sezen Sayınalp 


ŞAHESER 


Karel Rcisz'ın 1968 yapımı filmi “Isadora”, sunuyor bizlere... Hep birlikte olmanın gücüyle, kişiliği tek başına 

sergiliyor Isadora her performansında. 

Filmde onun performanslarından ilham alan estetiği tekrar yaratıyor. 


oluşturmanın 


sadora Duncan, hayatı dansın içinde var olan özgürlük duygusuyla yaşamayı seçmiş, dalgalarla dans eden bir sanatçı. Özgürlüğün sınırları olan bir mevhum olmadığını, kuralların insan hayatını yok eden yaptırımlardan ileri geldiğini, normların olmadığı bir dünyanın mümkün olduğunu her seferinde haykırarak söyleyen bir dansçı. Zamanın tüm alışkanlıklarına meydan okuyan yapısı, onu dansıyla beraber halihazırda yaşatmaya devam ediyor. Karel Reisz filmi “Isadora” (1968), bu eşsiz dansçının hayatından anılar 


Sezen SAYINALP sezensayinalp dgmail.com 


sunuyor bizlere. Tanık olmak için değil; onun anıları sayesinde dansının hissiyatını anlamlandırmamız için... 

1877 yılında San Francisco'da doğan 
Duncan'ın hayatı birçok farklı şehirde geçmiş. Kurduğu dans okulları, katıldığı kumpanyalar, yaşadığı aşklar ve onun dünyayı keşfetme arzusu dünyadaki kültürleri tanımak için belirleyici etkenler olmuş. Bu nedenle anılarını kaleme alması da tüm hayatı boyunca karşılaştığı olayların, insanların, ruh hallerinin belge olarak arşivlenmesi isteğinden ileri gelmiş. Isadora 


hayatından anılar 


Duncan'ın anı kitabı olan “My Life”, Karel Reisz”ın filminin çıkış noktası. Filmin sinema tarihinde, biyografi türündeki filmler arasından sıyrılıp günümüze kadar gelmesi de Duncan'ın kaleminin Reisz'ın yönetmenliğiyle buluşmasının sayesinde oluyor. Bu rüya birliktelik, Duncan'ın iç dünyasını ve sanat yaşamını görmemiz için biz seyircilere de imkan yaratıyor. İlk gençlik zamanlarında henüz Amerika'dayken, annesiyle babasının evlilik belgelerini yakmasıyla açılıyor film. Yaptıklarının altına imzasını atarcasına “Ben Isadora” diye 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kendini tanıtıyor tam o sırada. Toplumsal normlara ve hayatın kendi kendine ürettiği baskılara bir aynanın önünden meydan okuyor. Belgenin çıkardığı dumanların arasından aynadan yansıyan Isadora'nın yüzü, filmin eyleme geçme halini dolu dizgin yansıtacağının da sinyalini veriyor. Onun sesiyle yazılan yazılar, Reisz'ın bir aynadan Isadora'ya bakmasıyla yeniden dile geliyor zira. Bu açılışın ardından Fransız Rivierası'na gidip Isadora'nın anı defterine ortak olmaya başlıyoruz. Filmin yapısı, onun bilinç akışıyla biçimleniyor. Isadora düşündükçe, hatırladıkça, anı yaşadıkça bizim gördüğümüz manzara da şekil değiştiriyor. Onun geçmişe ya da bugüne nasıl baktığı filmin dilinin de belirleyicisi. 
Isadora Duncan'ın varlığı ikinci bir yönetmen gibi konumlanmış bu yüzden. 
Yaşamak için verdiği kararlar, anılarını yansıtmak için de bir ritim aracı olarak kullanılmış Karel Reisz'in rejisiyle. Filmin tonunu belirleyen bu araç, seyircilere özgürce salınabilecekleri anlar yaratıyor, bizleri Isadora'nın dansına davet ediyor. 
Dans ederken kurduğu hayalleri ve aklından geçenleri hissedebilmemiz için oluşturulan mizansenler bir rüyanın içinde dolaşmaya benziyor. Isadora'nın hayalleri ve tercihleri, onun merkezde durduğu bir dünyanın sınırsızlığını gösteriyor. Dans sahnelerinin sadece Isadora'nın hareketlerine odaklanmamızı sağlayan yapısı ve onun sahne üzerinde kendinden başka diğer herkesi ve her şeyi karanlıkta bırakan kurulumu, onun dünyasının dansla nasıl özgürleştiğini açıklarken, filmin neredeyse bütününde görülen puslu kadrajlar Isadora'nın yaktığı kuralların etkilerinin sürdüğünü de kanıtlıyor. Yaşamını sürdürebilmek için değil yaşam için dans eden bir kadının heyecanı var Isadora'nın yüzünde. Dansını şekillendirirken Antik Yunan geleneğinden ilham aldığı için, mekanlarla bir antik çağ eseriymişcesine 


“Isadora” İçin Ne Dediler? 


Fatih Özgüven 


Cumhur 


ilişki kurması onun her yerde biricikliğini belli eden ama kendi zamanıyla iletişim kurmanın yollarını arayan kişiliğine bir atıf gibi işleniyor Reisz'ın kamerasında. Bu noktada Vanessa Redgrave'in Isadora'nın ruhunu benimseyen oyunculuğu da büyük önem arz ediyor. Isadora'nın kendi varoluşundan gelen başka dünyalar yaratma gücünü, 
Redgrave oyunculuğuyla bütünleştiriyor. 
Dans ederken, hayal ederken o da özgürleşiyor ve oyununun sınırları kendini genişletiyor. Sınırsız bir yolculuğun zamansız gösterisini izliyoruz hal böyle olunca. Kronolojik bir yapıda ilerlemeyen kurgu, Isadora'nın anılarında rastgele sayfalar çeviriyormuşuz izlenimi yaratırken, onun hayatının dönüm noktalarını bugünüyle bağdaştırıyor Reisz. Yaşadığı travmatik anların izleri, o Fransız 


Rivierası'ndaki günlerinde görünür kılınıyor. 


Tek başına her şeyin üstesinden gelen ve yeni yollar aramaya her seferinde daha çok istekli duran hali, Isadora'nın etrafındaki kişilerle kurduğu bir iletişim yolu aynı zamanda. Tanıdığı her yeni insan yeni bir 


dans hareketi gibi onun için. Süzülüp giden, esip geçen karakterler her biri. 
Her bakış serbestçe hareket eden bedenin tasviri gibi geliyor 
Isadora'ya. Yaşamının kendisi de bu esip geçen atmosferle biçimlenmiş çünkü. Dans da insanlar 

da ona aşkı anlatıyor. Bir hareketin fiziki anlamda da toplumsal anlamda da devrim yaratabileceğinin bilincinde olması, onu Sovyet Rusya'da bir okul açmaya da götürmüş. Filmin akışı da Isadora'nın hareketlerinin yarattığı yeni kapılarla oluşturuluyor. 

Yaptıklarının nedenselliğinden ziyade, yaşam için dans etmenin felsefesini göstermeyi amaç ediniyor Reisz'ın yansıtmak istediği dünya. Hep birlikte olmanın gücüyle, kişiliği tek başına oluşturmanın devrimci yanını sergiliyor Isadora her performansında. Film de onun performanslarından ilham alan estetiği tekrar yaratıyor. Bizler de Isadora'nın dansıyla yeniden büyüleniyoruz. APM 


U Ali Ulvi Uyanık 
“Isadora'nın devrimi simge- Canbazoğlu “Isadora'nın, dansta antik 


leyen kırmızı kumaşı sıyırıp aniden memelerini açtığı sahne... Daha da büyük bir devrim!” 


“Film, Duncan'ın özel yaşamına yoğunlaşırken, modern dansa getirdiği yeniliklere, sanatına yeterince itina göstermiyor.” 


çağın, yaşamda da çılgınlığın 

temsilcisi olduğuna, Vanessa 

Redgrave'in performansının altını çizerek ikna ediyor.” 


“Reisz'ın parlak yıldızı 
Isadora zor ve eski bir soruyu yeniden sorar: Uzun bir 

rüya mı yoksa tuhaf bir kabus mudur ömür?” 


Evrim Kaya 


Okan Arpaç 
“Vanessa Redgrave deyince akla Julia ile birlikte gelen unutulmaz film. 
Profesyonellere taş çıkartan dansları da cabası.” 
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ELLİPSİS | 


CemALTINSARAY 


cemaltinsaray(&gmail.com 


Unutmak Ya da Hatırlamak 


İşte bütün mesele! İzlediği filmi iki gün sonra hatırlayamayanlar, sonunda ne olmuştu o filmin diye hayıflananlar, sevdiği filmleri bile anlatırken bocalayanlar. Bu yazı sizin için... 


öşeyi Rio dönüşü, dünyanın en meşhur plajı Copacabana'nın irmik helvası kıvamındaki benzersiz kumu hâlâ üzerimdeyken yazıyorum. Ayağının tozuyla dedikleri bu olsa gerek. Bir hayalimi gerçekleştirip üç haftalığına da olsa Güney Amerika'ya uçtum. Buenos Aires ve Rio de Janeiro gibi oldum bittim çok görmek istediğim iki şehri iliklerime kadar hissetme fırsatı buldum. Uzun müddet üzerimden atamayacağım etkilerle, ömür boyu kalbimde taşıyacağım anılarla döndüm. Henüz 
25 yaşındayken sırtına çantayı taktığı 
gibi karayoluyla Hindistan'a gitmiş ve aylarca gezinmiş olmanın etkisinden onca yıl geçti kurtulamadım. 
Kurtulmak da istemedim sanırım. Eski bir aşk gibi, bıkıp usanmadan Hindistan'ı anlatırım. Sezgilerim beni yanıltmıyorsa bu Güney Amerika macerası, özellikle Brezilya için de öyle olacak. Dinlemek isteyenlere kuple kuple aktaracağım. 
Serdar Kuzuloğlu İngilizce bir makale eşliğinde Twitter'a şöyle yazmış: “#BugünÖğrendimkKi ihtiyaç duyduğumuzda yeniden ulaşabileceğimiz hissi, okuduklarımızı, duyduklarımızı, izlediklerimizi çabucak unutmamızın temel sebeplerinden biriymiş.” Bilincimizin çoğu zaman irademizden bağımsız bir işleyişi olduğu bilinen bir gerçek. Biz iradi olarak bir şeyi (diyelim ki yeni tanıştığımız bir insanın ismi) hatırlamak eğiliminde olsak dahi, bilincimiz bize küçük bir oyun oynayabilir ve beş dakika sonra zihnimizde en ufak bir ipucu dahi bulamayabiliriz. Kuzuloğlu'nun paylaştığı makalede önemli saptamalar yer alıyor: Bazı insanlar bir kitabı bir kere okumakla yahut bir 


filmi bir kere görmekle olay örgüsünü kusursuz bir şekilde zihinlerine kazıyabilirler. 
Ancak çoğunlukla tam tersi olur. Kültür tüketimi daha çok küveti doldurup içine yatmak gibidir. Muhtevayla adeta yıkanırsınız ama sonunda ne varsa delikten akar gider. 
Tüketilen bilgi, (üzerinden tekrar geçilmediği takdirde) ilk 24 saat içinde büyük oranda silinir, vb. Bellek dediğimiz şey belki öteden beri böyle çalışan bir şeydir. O kadar şaşılacak bir tarafı yok. Ne var ki akademik düzeyde, bilginin internet çağında insan belleği 


tarafından işlenmesiyle ilgili daha da vahim bir görüntünün ortaya çıkmakta olduğu iddia ediliyor. Bu da bilgiye ulaşma olanaklarının artması ve yüzeysel bilginin daha çok rağbet görmesine bağlanıyor. 

İnternet çoğumuz için harici bellek vazifesi görüyor. Zihnimizde kayıtlı olanın yanında internetteki bilgiye de sahip olduğumuzu varsayıyoruz. Pek çok şeyi daha sonra ne zaman istersek geri dönebileceğimiz umuduyla, okumadan, izlemeden, dinlemeden 


66 internet çoğumuz için bir harici bellek... 


Zihnimizde kayıtlı olanın yanında internetteki 


bilgiye de sahip olduğumuzu varsayıyoruz.” 0) 


Rio'dan sevgilerle... 


favoriye atarak yaptığımız şey tam da bu aslında. Kendimize sanal bir harici zihin inşa ediyoruz. Bilgiye paşa gönlümüz istediğinde ulaşabileceğimiz düşüncesi, filmleri, kitapları, müzikleri her gün biraz daha şirazeden çıkan bir tempoda tüketirken bir bir harcamamıza sebep oluyor. Hangimiz film izlerken dikkatimizin dağıldığı, gündelik hayata dair alakasız düşüncelere gark olduğumuz anlara maruz kalıp koca sahneyi kaçırdığımızı fark etmedik? Ya da kitap okuduğumuzu sanırken son iki sayfayı sadece gözümüzle taradığımıza ve bu esnada dünyanın en gereksiz fikirleriyle boğuştuğumuza şahit olmadık? Özellikle internet üzerinden film izler veya metin okurken canımız ne zaman isterse geri/başa dönebilecek olmanın verdiği rahatlıkla bu kötü huya giderek daha çok teslim oluyoruz maalesef. 
Zannediyorum benim önce Hindistan yolculuğum boyunca, şimdi de Güney Amerika turumda yaşadığım baskın duygu, her şeyi, her detayı, her anı ilk ve büyük olasılıkla SON kez yaşıyor olma duygusuydu. İnsan karşısına biricik, eşsiz ve yinelenemez bir deneyim çıktığında, tüm benliğiyle, tüm varlığıyla iştirak ediyor. Sonsuza ıraksayan bir özdeşleşme, bir bütünleşme hali gelişiyor. Öyle bir arzu yoğunlaşması ortaya çıkıyor ki, yaşanan deneyim handiyse hücrelere kazınıyor. Ve asla unutulmuyor. 

Şayet bizi biz yapan biraz da dinlediğimiz müzikler, izlediğimiz filmler, okuduğumuz kitaplarsa bu kendimizi tamamen unutarak, kaptırarak, bir an için o müziğe, o filme, o kitaba dönüşerek mümkün oluyor. Bir eseri mideye indirmek yetmiyor. Kanımıza karışması gerekiyor. Sanat eserine gerçekten malik olmak için ona bir nesne olarak değil, özde sahip olmak icap ediyor. Sıradaki filmi bir daha görme şansınız olmadığını farz ederek izlemeyi deneyin. Üzerinden altı ay da geçse dün gibi hatırlıyor olacaksınız eminim. APM 
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SİNEMAMA 


UZAKTAN DA 
SAHİP ÇIKIYORUM! 


beyoglusinemasikarti.com 


HAYALLERİM, OĞLUM 


VE SİNEMA 


iy Elliot 


“Billy Elliot”ın (2000) insanın kalbini sımsıcak yapan hikayesi, aslında biraz sert bir tonda anlatılıyor. 
Yönetmen Stephen Daldry, İngiltere'nin Thatcher dönemindeki işçi sınıfı sorunlarının içinde bir çocuğun kendi yolunu çizmesini anlatırken hepimiz için bir rolmodel oluşturuyor aslında. 


enim kuşağımın erkek çocukları her zaman sokaktaydı ve en çok da futbol oynarlardı. Bense hiçbir zaman mahallenin futbol oyunlarında aktif bir 


rol oynayamamıştım. Futbolu severdim, 


izlerdim ama iş oynamaya gelince biraz çekingendim. Az oynayınca da geliştiremiyorsunuz elbette kendinizi. Bu yüzden çok da iyi bir oyuncu olmadığımdan takımlar oluşturulurken mahallenin biraz daha büyük olan “ağabeyleri” genellikle kaleci yaparlardı beni. 

Futbol takım oyunu elbette. Takıma girmeyince yapamıyorsun haliyle. Ama çocuksun ve içinde büyük bir enerji var; onu da bir şekilde dışarı çıkartmak zorundasın! 

Evde yalnız kaldığımda dans etmeye başlamak için ortamım çok müsaitti! 
Ailem de müzik dinlemeyi sevdiği için gerekli materyaller açısından 


Burak GÖRAL 


bgoral&hotmail.com 


sıkıntım yoktu. Eh bir de hayalcilik vardı serde... “Grease” de izlendikten sonra bir John Travolta gibi dans edebilme sevdası, ardından izlenen “Yağmur Altında” (Singin' In The Rain), “Batı Yakasının Hikayesi” (West Side Story), “Yasak Dans” (Footloose), “Breakdance” (Breakim”) filmleri ve elbette “popun kralı muhteşem Michael Jackson taklitleri... 

Evde tek başına dans etme sevdam 15-16 yaşıma kadar sürmüştür sanırım. Sonra bu dans sevdası yerini yazıya bıraktı. Sinemaya olan sevdamın dışavurumuyla defterlerce sinema yazısı, hikayeler, roman denemeleri geldi. Yalnızlığın, sıkışmışlığın götürdüğü yerde hep bir şey seni içine alıp sakinleştirir. Benimki sinemaydı, Emre'ninki 

müzik oldu. Billy'ninki de danstı. 

Jamie Beli ve Julie 
Walters'ın başrolleri paylaştıkları “Billy Elliot” izletmek için Emre'nin 
11-12 yaşlarına gelmesini 


bekledim. Filmde Billy'nin en yakın arkadaşının Billy'ye farklı bir ilgi duymasının kafasını karıştıracağını ve filmin temasına odaklanmasına zarar verebileceğini düşünmüştüm. Bir de filmin diyaloglarındaki argo kelimelere özellikle de “f.ck” kelimesinin çok fazla kullanılıyor olmasına çok kafayı takacağından endişe duymuştum. Neyse ki bu endişelerimin yersiz olduğunu kanıtladı Emre... 


NE ANLATIYOR? 
İngiliz sinemacı Stephen Daldry'nin ilk sinema 
filmi, 2000 yapımı “Billy Elliot”a adını veren 11 
yaşındaki çocuk, 1984'ün İngiltere'sinde dans etmeye sığınıyor. Annesini kaybetmiştir, babası, ağabeyi ve büyükannesiyle kıt kanaat yaşıyordur. Babası ve ağabeyi maden işçisidir. 
Billy, babasının zorlaması ve mahalle baskısıyla boks eğitimi alırken, aynı salonda çalışan bale sınıfına önce gözü sonra da gönlü kayar. Önce babasından gizli küçük dersler alır ama sonra kendisini tamamen Bayan Wilkinson adlı hocanın eğitimine bırakır. 

Hiçbir şeyin onu hayalinden alıkoymasına 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izin vermiyor Billy ve çalışıyor, 

çok çalışıyor, inatla mücadele 

ediyor. Her anlamda buhranlı ve 

işçi sınıfının devletle en çok 

sorun yaşadığı dönemde 

Billy'nin babasını da 

anlıyorsunuz elbette. Hem 

içinde yaşadığı çevreden hem 

de türlü çıkmazlarla 

cebelleşirken açık fikirli, çok anlayışlı 

bir adam çıkmasını beklemek yanlış olur zaten. 
Ama Billy pes etmiyor ve babasını da kendi yanına çekmeyi başarıyor. 

Yönetmen Daldry İngiliz maden işçilerinin grevini, Billy Elliot'ın direnişiyle bir araya getirerek güçlü bir görsel şölene dönüştürmüş bu küçük ama önemli hikayeyi aslında. 
Hikayenin altında güçlü bir şekilde duran politik zemin ise filmi sıradan bir çocuk kahramanlı azim öyküsü olmaktan çıkarıyor. 


Peki hayaline ulaşmak için her 

türlü zorluğu göze almaya hazır hissediyor musun kendini? 
Mesela Billy kadar çalışmak ve ter akıtmak gerektiğini bilmek seni yavaşlatır mı? 

Billy'nin babası ve ağabeyinin grev yapmasını çocuğunuza anlatmanız lazım. Film bunu her 

çocuğun merak edeceği bir şekilde konuya dahil ediyor çünkü. Grev nedir? İşçiler neden böyle bir protesto yapmak zorunda kalıyorlar? 
Billy'nin babası oğlunun neden sadece boksla ilgilenmesini istiyor? Siz de erkek çocuğunuza “Dans etmek sadece kızlara göre bir uğraş mıdır sence?” diye sorun. Eğer cevabı “evet ise neden böyle düşündüğünü de sorun ona. Dans eden erkeklerden örnekler verin. 
Dans etmenin insanı ne kadar rahatlatan bir eylem olduğunu anlatın ona. 
NELER KONUŞABİLİRİZ? 
Çocuklarınıza “Senin de Billy gibi büyük bir hayalin var mı?” diye sorabilirsiniz en başta. 


NEREDEN İZLEYEBİLİRİZ? 
Filmin DVD'si ülkemizde bulunmakta. 


Emre GÖRAL 


emregoral34(0gmail.com 


HAYALİNEULAŞMAKİÇİN 
ÇABA GÖSTERMELİSİN 


Ben geçen yıl “Billy Eliott”ı izlediğimde, tam da Billy'le aynı yaştaydım. Bir şeye ilgi duyma- nın ve onu iyi yapmayı arzulamanın ne olduğunu kendimden biliyordum. Çünkü ben de daha küçük yaşlarımda müziğe ilgi duymuştum ve bir süre sonra sadece dinlemek bana yetmiyordu. Ben de içimdeki sesi dinleyip müzik yapan biri olmayı çok istedim. Ailemin de desteğiyle müzik eğitimi almak için konservatuar sınavlarına girdim ve kazandım. 

Maalesef Billynin destek alma konusunda çok şansı yok ilk başta. Babası, ağabeyi ve büyükannesiyle beraber fakir bir işçi mahallesinde yaşayan, 11 yaşında bir erkek çocuğudur. 
Babası onu hayata karşı korumasız olmasın diye boks eğitimine verir ama Billy, aynı salonda yersizlikten dolayı eğitim alan bale sınıfını görünce aslında dans etmeye ilgi duyduğunu fark eder. 

Tabii en başta babası ve çevresi bu durumu normal karşılamaz. Çünkü dans etmek onlara göre kız işidir! Erkekler boksla, futbolla ya da güreşle ilgilenmelidir. Neyse ki dans hocası Bayan Wilkinson ondaki tutkunun farkına varır ve hatta Billy'nin ölmüş olan annesinin yerini doldurur bir açıdan. Billy sık sık tartışır öğretmeniyle ama sonra sarılırlar birbirlerine. 

Billy yapamadığı bale figürlerinin de üstüne giderek azimle çalışır. Babasının karşısında dans ederek, babasının dans etmenin sadece kızlara göre olduğu önyargısını da kırar. 

Peki Billy bütün bu olumsuzluklara karşı nasıl ayakta kalıyor? Çünkü dans etme tutkusu onun içinde yanan bir ateştir ve sınavda karşısında oturan hocalara da söylediği gibi dans ederken kendisini havaya karışıyormuş gibi hissediyordur. Sanki bir kuşmuş gibi havalandığını hissediyor. Film Billy'nin amacına ve hayaline ulaşmak için canla başla çalışmasını çok güzel veriyor bence. Babasının ona sonradan destek olması ise gerçekten çok duygusal sahnelerle işlenmişti. 

Billy Elliot'ı oynayan Jamie Bell'in muhteşem performansına bayıldım. Filmin müziklerini de, özellikle en başında çalan “Cosmic Dancer”ı da çok çok beğendim. Babam plağını bulunca çok sevindim, hâlâ ara sıra dinlemekteyim. Yalnız dans etmek konusunda biraz çekingen olduğumu da söylemeliyim. Onu ileride bir zamanda halletmeyi düşünüyorum! 
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Şenay AYDEMİR 


sinesenay(dgmail.com 


Rıfat Bey, 75. yılına gelmiş cumhuriyetin yetiştirdiği en nadide evlatlardan birisi 'ne bakarken, oraya ulaşmak için canla başla didinirken geride bıraktıklarının ne halde olduğunu unutanlardan birisidir sadece. 


olarak “ 


ürt sorununun “yakıcr bir hal aldığı 1980'lerin ikinci yarısından itibaren ülkede birçok şey değişti. Sinema da bu değişime ayak uydurdu. Özellikle sıcak çatışma dönemlerine dikkat çeken yapımlar “Işıklar Sönmesin” (1996) ve “Fotoğraf” (2001) gibi filmleri ilk elden anabiliriz. Ama Handan İpekçi'nin “Büyük Adam Küçük Aşk”ı meselenin sıcaklığından daha çok, yapısal taraflarına dikkat çekiyor, sorunun kaynağının Cumhuriyet'in cumhurun bir kısmını 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tanımamış olmasında yattığını anlatıyordu. 
“Büyük Adam Küçük Aşk”ın emekli yargıcı Rıfat Bey, karısı öldükten sonra İstanbul'un mutena semtlerinden birisinde yalnız yaşamaktadır. Sakine isimli kadın Rıfat Bey'in yemeklerini yapar, evi temizler; on yıldır tanışmaktadırlar. Rıfat Bey, tam bir İstanbul beyefendisidir. Fötr şapkası ve bastonuyla gezer. Apartmanın alt katında oturan Müzeyyen Hanım'la förtleşir. Tek bir oğlu vardır. O da yurt dışında yaşamaya karar vermiştir. Rıfat Bey için hayata tutunmasını 


gerektirecek fazla da bir şey kalmamıştır. 
Emektar Anadol'uyla gezer. Evi, klasik döşenmiştir. Kahvaltıda mutlaka Cumhuriyet gazetesini okur. Çevresinde olup bitenlere anlam veremediği için içine kapanmış, yeni insanlarla tanışmak, yeni ortamlara girmek konusunda muhafazakarlaşmış, 75. yılını kutlayan Cumhuriyet ile yaşıt bir beyefendi! 
Onun soylu bir kökten geldiğini de söyleyemeyiz. Rıfat Bey'in ebe olan anası dişini tırnağına takarak okutmuştur onu. 
Gerektiğinde bir zeytini dört dilim ekmekle 


RIFAT BEY OYUNCU Şükran Güngör FİLM Büyük Adam Küçük Aşk (2001) 
SENARYO Handan İpekçi YÖNETMEN Handan İpekçi ÇIKIŞ 19 Ekim 2001 


katık etmiştir. Belki de bu yüzden, Cumhuriyet'in ona verdiği bu yükselme olanağına olan minnetinden ötürü devletine, milletine saygılıdır. Laf ettirmez, bayramlarda bayrağını asar balkona. Ama Rıfat Bey, Afyon'dan Etiler'e uzanan yolculuğu sırasında geldiği yerlerle bağlarını koparmış, ülkenin başka kimlikleriyle, yoksullarıyla arasına açılan mesafenin büyüklüğünün farkına varamamıştır. 

Sonra bir gün başına beklenmedik bir şey gelir. Karşı dairede oturan avukat kadının evine, içeride “teröristler” olduğu gerekçesiyle polis baskın yapar. Baskın sırasında polislerin açık yargısız infazına tanık olur Rıfat Bey. 
Hemen oturur daktilosunun başına ve yazmaya başlar: “Polis devleti mi, hukuk devleti mi?” Ne yapsın, elinden başka ne gelir. 
Derken, ansızın kapısında küçük bir kız belirir. Karşı dairedeki katliamdan kurtulan 5-6 yaşlarındaki Hejar, usulca sokulur evden içeriye. Ama bir sorun vardır. Rıfat Bey, Hejar'ın konuştuğu dili anlamamaktadır. 
Çünkü Hejar, Kürtçe konuşur. Rıfat Bey, her cumhuriyet evladının yaptığı gibi önce polise teslim etmek ister onu ama yargısız infazı hatırlar ve vazgeçer. Bu fikir, bu “inatçı Kürt kız her canını sıktığında; onu görmek istemediği gerçeklerle yüzleştirdiğinde yine aklına gelecek ama her defasında Hejar'a bakarak vazgeçecektir. 

Rıfat Bey'i “derinden yaralayan bir gelişme daha olur. Evine yıllardır giren Sakine'nin de aslında Kürt ve gerçek isminin Rojbin olduğunu öğrenecektir. Bölücülük evinin içine kadar girmiştir! 

Ama Rıfat Bey, Hejar'a “Türkçe biliyorsun, konuş”, Sakine'ye “Sakine bir daha Kürtçe konuştuğunu görmeyeyim” demesine; küçük kızın güzel kıyafetler alıp, salıncakta sallayınca kimliğini unutacağını düşünmesine; bilmediği bir dil karşısında bocalamasına; Türkiye'de doğan bir çocuğun 


Rıfat Bey İçin Ne Dediler? 


20606 


Belmin Söylemez 
“Yaşına, statüsüne ve meslegine rağmen önyargılarını aşabilen, empati kurabilen ve vicdanının sesini dinleyen bir karakter. Keşke gerçek hayatta da var olsa...” 


Ozcan Alper 
“Bir kuşağın temsilcisi olarak, memleketi fay hattı gibi ikiye bölen Kürt meselesi ile ilgili önyargıları gerektiğinde bir kenara bırakabilmeyi başaran bir karakterdir de.” 


66 Nece konuşuyor bu çocuk Sakine? 0) Rıfat Bey 


Türkçe bilmiyor olması karşısında şaşırmasına rağmen ırkçı biri değildir. 

Rıfat Bey, 75. yılına gelmiş cumhuriyetin yetiştirdiği en nadide evlatlardan birisi olarak “muasır medeniyetler seviyesi'ne bakarken, oraya ulaşmak için canla başla didinirken geride bıraktıklarının ne halde olduğunu unutanlardan birisidir sadece. O yüzden, Hejar'ın “Kürt inadr da, Sakine'nin “Rojbin, Rıfat amca. Benim gerçek adım” sözlerini de şaşkınlık ve öfke ile karşılar. Ama bu iki duygu da aynı zamanda kendisine yöneltilmiştir. Bilmiyor olmanın şaşkınlığı, anlamamış ve durum karşısında çaresiz olmanın öfkesidir aynı zamanda Rıfat Bey'in yaşadıkları. Rıfat Bey, Cumhuriyet'in muasır medeniyetler seviyesinin altına indikçe, cumhurun arasına karıştıkça, sokaklarda araba silen çocukları; Kürtçeden başka dil bilmeyen insanları tanıdıkça kendi gerçeğini de kavrayacak, öfkesi dinecek, onların dilini anlama çabasına girecektir. Diğer çocuklar gibi sefalet içinde kalmasın diye Hejar'dan ayrılmak zorunda kalan Evdo ile oturup, bütün evlatlarını, gelinlerini kaybetmiş bu 


adamın öyküsünü dinlediğinde, kendi evladının yurt dışında yaşıyor olmasından duyduğu rahatsızlıktan utanacak kadar yabancıdır aslında cumhura Cumhuriyet beyefendisi Rıfat Bey. 

Rıfat Bey, cumhura doğru adımlar attıkça görecektir ki, onların dilini anlamaya çalıştıkça, karşı taraf da onun diline meyledecektir. Herkesin birbirini anlayacağı “ortak bir di” kurulabilecektir. Müzeyyen hanımın Rıfat Bey'e yazdığı mektupta dediği gibi “Hem tek başına özgür, hem birlikte el ele” olma fırsatını ilk kez keşfeden Rıfat bey, Hejar'ın varlığıyla yeniden hayata bağlanacak, huzurevine gitmekten vazgeçecektir. Hejar'ın kimliğine saygı duydukça, kendisinin de huzur bulduğunu, saygınlığının arttığını fark edecek, “Bir millet diline sahip çıkmalı” derken yalnızca Türkçeyi kastetmemesi gerektiğini anlayacaktır. Rıfat Bey, aynı evin içinde farklı dilleri konuştukları için birbirini anlamayanların, kendisini evin tek sahibi sanıp egemenlik taslayanların, ötekine evin bir odasında özgürce yaşama fırsatını bile çok görenlerin gelmesini istediğimiz yerdir! APM 


Uğur Vardan 
““Kutuplaşma'nın eritilmesinde, mesafelerin bir parça yakınlaştırılmasında onun dönüşen kimliği önemliydi. Ama artık yeniden en 

başa dönüldü, o artık, uzak bir geçmişin parçası gibi duruyor...” 


Hüseyin Karabey 
“Onun, devleti temsil ettiği- ne ve sevginin onu değiştirdiği gibi her şeyi değiştireceğine naifçe inanmıştık. Yıl 

2018 ve Kürt sorunu hiç 
olmadığı kadar derin...” 


Bilgehan Aras 
“Empati kurmaktan uzak karakterine, mesele gibi gördüğü küçük bir elin 

dokunuşu, her şeyi siyah ve beyaz gören bu yaşlı adamı yeniden aydınlatıyor.” 
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1928 tarihli gerçek bir define “Hicran” ( ). Hollywood'un altın çağından gelen ve “ruh 


altında” Avrupa sinemasının sanatsal duyarlıklarını barındıran romantik dram, Macar asıllı 


sinemacı imzası taşıyor. İki yalnız insanın bir gün içinde yaşadıkları ve hissettikleri. 
Bir eksiği tamamlama çabasının içtenliği! Hakiki bir aşk öyküsü perdede akan 


. “Yapayalnızım ben, mutluluk bazen yakın bazen uzak” diyen şarkı sözü sonra... 


bekleyen tek göz odalarına dönerler fakat... 
Paul Fejos”un 1928 tarihli klasiği, “yalnızlık paylaşılmaz” öyküsü gibi görünen bir aşk hikayesidir evvela! Emekçi sınıftan iki insanın, kalabalık hengamenin ortasında birbirlerini bulmalarının, umudun hikayesidir! Sessiz, : fakat üç diyaloğa sahip, bazı gece sahneleri Murat ERŞAHİN 


muratersahin;o gmail.com 


renklendirilmiş duygusal yapımda başrolleri, dönemin iki sıkı oyuncusu; Barbara Kent (1907-2011) ile Glenn Tryon (1898-1970) paylaşırlar. Mann Page imzalı öykünün senaryosu, iki usta kalem; Edward T. Lowe Jr. 
ve Tom Reed tarafından yazılmıştır. 

New York uyanır. Hayatın çarkları dönmeye başlamıştır. Filmin hemen başında söylendiği gibi; modern yaşamın keşmekeşi içinde en zor olan şey, bir başına yaşamaktır. “Her yalnız kendi sobasında yanar” bu büyük kentte. Kimse kimseyle ilgilenecek lükse sahip değildir. 
Bir koşuşturma içinde Mary ve 
Jimi izleriz. İkisi de yaşadıkları tek göz odadan son anda çıkıp, metro aracılığıyla iş yerlerine ulaşırlar. Zorlu işlerde 


üyük şehirde, New York'ta yaşayan iki yalnız insan. Mary ve Jim... Mary, bir santral görevlisi. Jim ise bir işçi. 
Bu iki emekçi, sıcak bir hafta sonu tesadüfen rastlaşırlar. ABD'nin eski güzel günlerinin gözde mekanı 
Coney Island'da; önce plajda, ardından da oyun parkında dolu dolu bir gün geçirirler. 
Gün sonunda türlü aksilikler neticesinde birbirlerini kaybederler ve kendilerini 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çalışırlar. Derken paydos olur. Hafta sonu tatili başlamaktadır. Temmuz sıcağında bütün çiftler, denize girmek üzere dönemin ikonik eğlence mekanı Coney Island'a doğru yola çıkarlar. “Nehirde tekne turuna katılacağız” der Jim'e; yanında sarıldığı bir kız olan arkadaşı. “Gelmek ister misin?” Tam “Olur” demeye hazırlanırken Jim, arkadaşının yaka rozetinde yazanları görür: “İki kişi varken, üçüncüye gerek yoktur!” Öte yandan aynı teklif Mary'ye de yapılır? İkisi de tek göz odalarına dönmeye karar verirler fakat bir şey; açık pencereden içeriye dolan müzik sesi; hadi der onlara; doğru plaja! Yalnızlıklarını odada bırakıp çıkarlar sokağa. Sonuçta; günlük rutinin stresini atmak için karnaval gibisi yoktur, değil mi? Mary'yi ilkin Coney Island'a doğru hareketlenen arabada görür Jim. İlk bakışta hoşlanır ondan! Mary de Jim'den. 
Başka bir erkeğin kendisine yaklaşımındaki hoyratlığı ve duygusuzluğu fark etmiştir genç kadın. Bakışları, Jim'e kayar! 

Kısa bir takibin ardından bakışları kesişir iki gencin. Yalnız insanlar birbirlerini nerede görürlerse tanırlar! Wong Kar-Wai'nin “Mutlu Beraberlik”inde (Chun Gwong Cha Sit, 1997) geçtiği gibi, “Her yalnız insan birbirine benzer.” Yalnızlıktan bunalmışlardır fena halde. Jim, hınca hınç dolu plajda, Mary'ye döner ve “Bir kişinin etrafında yığınla insan varken yalnızlık çekmesi ne kadar tuhaf” der. 
Denize girerler, konuşurlar. Eğlenirlerken Mary, evlilik yüzüğünün düştüğünü söyler. 
Yüzük nihayet bulunur fakat Jim üzgündür. 
Mary, muzipçe, yüzüğün içinde yazan isme 


bakmasını söyler. Yüzük, annesinden hatıradır! Çok mutlu olur Jim. Evli değildir Mary! Gündüz plajda başlayan ve sanki birbirlerini uzun yıllardır tanıyormuş gibi süren ilişki, gece boyunca oyun parkında devam eder, Hemen her türlü araca binerler. 
Hız treninde bir karışıklık olur. Ayrı vagonlara düşer iki sevgili. Sonra da akla gelmeyecek bir aksilik sonucu Jim, polis tarafından alıkonur. 
İnsancıl bir diyalog sonrası bırakırlar Jimi. 
Mary ve Jim, dağılmakta olan eğlence parkının kalabalığında birbirlerini ararlar çaresiz. Elde değil, bulamazlar birbirlerini. Bastıran fırtına ve yağmur ile birlikte yüreklerine oturmuş katı bir acı ve elemle; yalnızlıklarını yaşadıkları hücrelerine geri dönerler. 

Özdemir Asaf öğretmiştir yalnızlığı bize... “Yalnızın nesi var, nesi yoksa tümü birdenbiredir.” “Yalnızın sakladığı bir şey vardır; boyuna yerini değiştirir, boyuna onu arar. Biri bulsa diye.” “Müziğin bile seni dinlemesidir” şiire göre yalnızlık. Odalarında günü ve âşık oldukları birbirlerini düşünürler. 
Nasıl da yitirmişlerdir umudu? Onlara göre değil midir mutlu olmak? “Seni seveceğim daima, hep saklı kalacak bir aşkla” demektedir Nick Lucas'ın “Always” adlı şarkısı. İkisi de yüksek sesle aynı şarkıyı dinlerler, bastırmak için hayal kırıklıklarını. 
Yalnızlık avutulacak bir şey değildir oysa! Acı, dayanılmaz hale gelir Mary için. Kulaklarını elleriyle kapar; duymak istemez şarkıyı. 

Jim de öyle. Sonra... Sonra bu iki yalnız yürek; O Henry öykülerine taş çıkartır 
“sürprizli finalin 
“şahaneliğinde” bulurlar birbirlerini. Gerçek bir kavuşmadır bu. Birbirlerine aşkla sarılırlar. Herkese karşı tek başına gibi ama beraber! 
Dışarıda, olanca acımasızlığıyla yaşanan, korkunç kalabalığın yarattığı yalnızlığa ait değillerdir. “Bir başınalıkları dinmiştir. 
Birliktelerdir artık. 
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EV SİNEMASI 


Dangal 


Okan ARPAÇ 


okanarpac34(&gmail.com 


Şark toplumlarında kız çocuk olmanın zorluklarını, bir babanın verdiği mücadeleyi, “güreş” sporunu ve daha pek çok şeyi su gibi akan bir anlatımla karşımıza getiriyor “Dangal”... 


aha çekim aşamasındayken bile setten | Bollywood'dan düzenli bir akış olduğu yönlendirir, onlara hocalık yapar. Tabular 

gelen haberlerle Aamir Khan söylenemez. “Dangal” da sanırız dünya yıkılacak, iki kız da sağlam güreşçilere 

hayranlarının merakla beklemeye çapında 300 milyon dolar hasılat elde edince dönüşecek, olimpiyatlarda altın madalyalara 

koyulduğu “Dangal”, aslında bizde ve IMDb Top 250 listesine girince ülkemize uzanacaklardır. 

biraz geç gösterime girdi. Meraklıları gelmesi de kaçınılmaz oldu. İyi de oldu. Şark toplumlarında kız çocuk olmanın 

internetten malum yollarla filmi Hep bir erkek çocuğu zorluklarını, bir babanın izleyip yere göğe koyamazken, Hindistan olmasını isteyen eski güreşçi verdiği mücadeleyi, “güreş” dışındaki pek çok ülkede vizyona girmişken, Mahavir Singh Phogat'ın sporunu ve daha pek çok şeyi Ekşi Sözlük'teki “entryler bizim beyazperdede | gerçek hikayesi bu. Dileği su gibi akan bir anlatımla izleme şansımızın olamayacağı yönündeydi. gerçek olmayınca ergenlik karşımıza getiren “Dangal”, Sonra birden ne olduysa 18 Ağustos 2017'de çağındaki iki kızını “pehlivan öte yandan babanın kızlarını vizyona girdi; üstelik birkaç ay sonra Aamir yapmaya karar veren Phogat, zorla güreşçi yapması ve Khan da Türkiye'ye geldi. “Avare”den (Awaara, | onca toplumsal baskı ve onlara uyguladığı katı 1951) bu yana dönem dönem Hint filmleri gelenek-göreneğe rağmen kurallarla baskı ve zulüm memleketimizde iyi iş yapıyor olsa da, kızlarını güreş sporuna uygulaması da eleştirildi. 
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Ancak hikayenin duygusallığı, etkileyiciliği, Aamir Khan'ın yanı sıra Geeta Phogat rolündeki Fatima Sana Shaikh'in aurası, hemen dillere dolanabilen şarkıları ve o unutulmaz finaliyle, geniş kitlelerin gönlünü kolayca çeldi “Dangal”. 


gelen Aamir Khan'ın hayranları mutlaka izlemiştir ancak DVD'si, hem görmeyenler, hem de doyamayanlar için raflarda yerini almış durumda. Aksiyon, komedi, duygusal... 
Siz hangi Aamir Khan'ı seviyorsunuz bilemeyiz ama “Dangal”ın onun en iyilerinden olduğuna 


BU AY RAFLARDA 


2007'de “Yerdeki Yıldızlar” (Taare Zameen Par), 2009'da “3 Aptal” (3 Idiots) ve 2014'te “PK” ile hayran kitlesini milyonlara katlayan 1965 doğumlu Aamir Khan, “Dangal”la adeta olgunluk döneminde olduğunu kanıtlıyor. Film için alıp verdiği kilolar bir yana, canlandırdığı karakterlerin toplumdaki karşılığını da iyice hesaplıyor ve bizden örnek vermek gerekirse seyirciyle arasında adeta Kemal Sunal-Sadri Alışık benzeri duygusal bir gönül bağı kuruyor. 

Ekim 2017'de “Süperstar” (Secret Superstar) filminin galası için Türkiye'ye de 


JUSTICE 
LEAUE 
ADALET BİRLİĞİ 
XX 


BİÇİM X * İÇERİK 4 * 
OYUNCULUK 4X4 
JUSTİCE LEAGUE 
YÖNETMEN Zack Snyder 
OYUNCULAR 

Ben Affleck, Gal Gadot, 
Jason Momoa, Amy Adams, 
Henry Cavill, Jeremy Irons YAPIM/SÜRE 2017 ABD-İngiltere-Kanada, 120 dk. 


ŞİRKET Yeni Film 


şüphe yok!. 


“Yara” (Death Wish, 1974) 

“Batan Güneş” (LEclisse, 1962) 

“Katil Ichi” (Koroshiya 1, 2001) 

“Hayal Ve Görüntü” (Images, 1972) 

“Küçülen Hayatlar” (Downsizing, 2017) “Gangster Aşkı” (No Orchids For Ms Blandish, 1948) “Sonsuz Sokaklar” (The List Of Adrian Messenger, 1963) 

“Lüks Kadınlar” (The Thrill Of It All!, 1963) 

“Yeşil Yuva” (The Egg And, 1947) 


AXAXX 


BİÇİM “e İÇERİM» e OYUNCULUMM A #4 Nitesh Tiwari 
Aamir Khan, Sakshi Tanwar, 
Fatima Sana Shaiktı, Sanya Malhotra, Aparshakti Khurana 
2016 Hindistan, 161 dk. 
Kanal D Home Video 


KALP ATIŞI 
DAKİKADA 120 
AX XX 


BİÇİM * 4 * 

İÇERİK #X*4*X 
OYUNCULUK AkA*X 
120 BATTEMENTS PAR 
MİNUTE 
YÖNETMEN Robin Campillo 
OYUNCULAR Nahuel Perez 
Biscayart, Arnaud Valois, 
Adele Haenel, Antoine 
Reinartz 
YAPIM/SÜRE 
2017 Fransa, 143 dk. 


ŞİRKET Bir Film 


“Beni Adınla Çağır”, ortalığı ve Oscar'ları dağıtmadan önce, geçen yılın en “baba” LGBT filmi şüphesiz buydu. Çok daha cesur yatak sahneleri ve 
AlDS'e dair anlattığı hüzünlü öyküsüyle izleyenleri allak bullak etmeyi başardı. Üstelik Fransa'nın resmi Oscar adayıydı ancak ilk s'e giremedi. İki filmi yarıştırmanın alemi yok, ikisi de birbirinden güzel. Fakat bu izlemesi genel seyirci için daha zor, daha radikal ve özellikle son yarım saatiyle daha “coşturucu” bir “direniş” filmi. 


“Thor: Ragnarok”la birlikte, raflarda Marvel ve DC Comics savaşı! Bu evrene iyice kendini kaptıran Zack Snyder, 
Marvel'in “Yenilmezler”inin 
(The Avengers) karşısına koyduğu bu “çok kahramanlı masal'da iyilerin kötücül Steppenwolf'a karşı verdiği mücadeleyi anlatıyor. Batman, Superman, Wonder Woman, 
Flash, Aguaman gibi karakterleri buluşturan görkemli prodüksiyon, DVD, 3D Bluray ve 
4K Disc olarak satışta. 


THEFLASK CYBORG BATMAN UONDERUCMAN AŞAMA 


de 


çe MSTCELENLE 
4 ADALET BİRLİĞİ 


DÜNYA'YI TEK BAŞIMA KURTARAMAZSIN — H yaly ni SİZ 


Ali ERCİVAN 


ali.ercivan &gmail.com 


Nasıl ki Amerikan popüler sinemasının ve DGfilmlerinin tekeline girmesi ciddi bir rahatsızlık sebebiyse, dizilerin tüm dünyada çatısı altında üç beş aynı formülü sonsuz bir döngüde tekrarlayıp durması da o kadar can sıkıcı olur. 


üretme yoluna gideceğiydi. Fakat son iki yılda ardı ardına izlediğimiz projeler, Netflix'in bunu fazla umursamadığını gösteriyor. 

Dijital platformun, ana dili İngilizce olmayan bölgelerden çıkardığı ve çıkarmaya hazırlandığı projelere göz atmak yeterli. 
Elbette, 2015 yılında Meksika'da başlayan ve üç sezondur bir futbol kulübünün yönetimini paylaşamayan aile fertlerinin çatışmalarına 


etflix dünya çapında bir yayın platformuna dönüşüp girdiği tüm bölgelerde özgün içerik üretme kararı aldığında, Türkiye de önünde sonunda bu plana dahil olmuştu. 
Herkesin proje beğendirme derdine düştüğü o günlerde, yaygın bir algı, Netflix'in her bölgenin kültürüne, televizyonculuk anlayışına paralel, sadece daha cesur işler 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odaklanan, komedi dozu yüksek “Club De 
Cuervos” gibi istisnai örnekleri görmezden gelemeyiz. Netflix'in ilk İspanyolca projesiydi bu. Başlangıçta yaklaşım belki de 

farklıydı. Sonrasındaysa Kolombiya ve Brezilya'nın yaratıcı ekiplerini kullansa da sonuçta bir Amerikan ortak yapımı olan “Narcos” geldi. Pablo Escobar'ın dünyanın her köşesine aşina gelecek şekilde kodlanmış mafya ve şiddet hikayesiydi bu. “Narcos”un uluslararası başarısı, Netflix'in ürettiği yabancı dillerdeki içeriğin rotasını belirlemiş olabilir. 

Fransa'nın en başarılı projesi, bir siyasi yozlaşma öyküsü anlatan “Marseille”, birçok açıdan “House Of Cards” ile aynı damardan besleniyor. İspanya'dan önce “Las Chicas Del Cable” adlı, 1920'lerde kendi ekonomik özgürlüklerinin peşindeki bir grup kadının hikayesi geldi ve bu da “Mad Men”, “Pan Am” gibi yakın tarihli Amerikan prodüksiyonlarının izinde bir işti. Son aylarda çokça konuşulan ve 
Netflix'in en başarılı yabancı içerikleri arasına adını yazdıran 
“La Casa De Papel” 
ise yapısıyla “Prison 
Break” gibi dizileri de hatırlatan bir soygun projesi. Ülkelerinin merkez bankasının banknot matbaasını basan deneyimli bir soygun çetesi, çalmak yerine kendi paralarını basıyorlar. Birbirlerine de “Rezervuar Köpekleri? misali takma isimlerle, şehir adlarıyla hitap ediyorlar. İngilizce çekilse İspanyol projesi olduğunu belli edecek hiçbir niteliği yok dizinin. 

Bu bir durum tespiti ve üretilen işlerin niteliğiyle alakalı değil şüphesiz. Fakat Netflix'in kendine seçtiği yol iyice belirginleşti. Alman dizisi “Dark”ın yapımcı kuruluşa yeni bir “Stranger Things” olarak pazarlandığına hiç şüphem yok mesela. Bu karmaşık zamanda yolculuk hikayesi, hikayesini tane tane anlatarak seyircisini gereğinden fazla zorlamayan, hem öykü anlatıcılığı anlamında hem de teknik açıdan son derece iyi kotarılmış, gayet başarılı bir iş. 
Fakat bir de 
Japonya'dan çıkan 
“Erased”e bakalım o zaman. Annesinin ve arkadaşlarının 


ölümlerini engellemek 

için zamanda yolculuk 

yapan Satoru'nun 

öyküsünü anlatan bu 

dizi gösteriyor ki, 
Netflix'in İngilizce dışı 

dillerde ürettiği projeler sadece 

Amerika'dan çıkanlara değil, birbirlerine de benzemeye başladılar şimdiden. 

Ülkemize dönelim... Oz Medya'nın yapımcılığını üstlendiği, Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer alacağı, N. İpek Gökdelin “Karakalem Ve Bir Delikanlının Tuhaf Hikayesi” adlı romanından uyarlanacak ilk Netflix dizimiz geçtiğimiz yaz duyuruldu. 
Yavuz Sultan Selim'e ait tılsımlı bir gömleği giyince doğaüstü güçlere kavuşan ve dünyayı kurtarmaya çalışan bir gencin öyküsü bu. 
Netflix açısından bakınca, egzotik bir fon üzerinde yine bildik süper kahraman hikayesi. 
Yani bakış açısı aynı. Kendi ülkelerinde, kendi dillerinde ürettikleri içeriğin bir benzeri. 
Netflix'in senaryolardan memnun kalmayıp 

Amerikalı bir ekibe baştan yazdırdığı da kulağımıza geldi. 
Parayı veren onlar, stratejilerine kim ne karışır elbet. Kimse de çıkıp ulusal kanallarımızda yayınlanan diziler çizgisinde bir melodram üretmelerini de beklemiyor. Her şeyden önce bu ülkenin yazar ve yönetmenleri, Netflix'ten ve diğer dijital yayın kuruluşlarından tam da o melodramlardan kaçışı sağlamalarını bekliyor, farklı bir şeyler yaratabilecek alan istiyorlar. 
Fakat Amerikan dizilerinin taklitlerini piyasaya sürme planı, tüm dünyada tek tip dizi üretimine doğru gidiş riskini de taşıyor. 
Nasıl ki Amerikan popüler sinemasının Marvel ve DC filmlerinin tekeline girmesi ciddi bir rahatsızlık sebebiyse, dizilerin tüm dünyada Netflix çatısı altında üç beş aynı formülü sonsuz bir döngüde tekrarlayıp durması da o kadar can sıkıcı olur. Yine de ilk üç bölümünü Can Evrenol'un çekeceği yerli Netflix dizimizi merakla bekliyoruz. Umalım ki tutsun, yayıncı kuruluş da bu ülkeden daha fazla özgün içeriğe yeşil ışık yaksın. Aynı şekilde tüm dünyada da... Bu kısmı, vurgunun “özgün kelimesinde olduğunu akılda tutarak okuyun. 
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Naziler: 


Laurence Rees'in 1997 yılında BBC için yaptığı 5 saatlik belgeseli “Naziler: Tarihten Bir Uyar” (The Nazis: A Warning From History) Hitler'in “onuru kırılmış bir ulusu nasıl peşinden sürüklediğini dönemin tanıkları eşliğinde anlatıyor. 


Imanya Birinci Dünya 
Savaşı'nın sonunda Versay Anlaşması'nı imzaladığında politik ve ekonomik olarak tarihinin en ürkütücü ayfasını açmak üzereydi. 
Savaş sonrası kurulan Weimar Cumhuriyeti'nin liberal ve Batı'ya entegre politikaları kısa vadede enkaz halindeki Almanya için umut verici sonuçlar doğurmuştu belki ama 1929'da ABD'de başlayan ve bütün dünyayı tesiri altına alan 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a 


Kaan KARSAN 


kaankarsan&gmail.com 


Büyük Bunalım neticesinde Alman topraklarında yerküreyi içine sürükleyecek bir karadelik açılacaktı. 

İkinci Dünya Savaşı'nın popüler hikayeleri genelde cephelerde, belli başlı kahramanlar (bu yıl sinemada Churchill modası var örneğin) hakkında anlatılan hikayeler üzerinden etraflanır. Zira popüler, kolay anlaşılabilir tarihe göre nedenler sonuçları hızlıca doğurmuş, düzen elleriyle heybetli bir kötülük yaratmış, bu kötülük de öyle ya da böyle mitleştirilen tek bir adamın bedeninde 


vuku bulmuştur. Bu kötülüğe karşı savaşmanın şehveti her daim anlatılmaya muhtaçtır. Gelgelelim tarihin bu bölümünü anlamanın anahtarı belki de böyle bir iktidarın nasıl kazanıldığının hikayesinden geçer. Ne olursa olsun kötülüğe karşı savaşmak -anlatılmaya muhtaçlığı hiç antikalaşmasa 

da- bilindik bir hikayedir ve kodları bellidir. 
Ancak böyle bir kötülüğün nasıl olup da doğduğu asıl meseledir ve mevzuya dair bütün 
nüanslar da buradadır. Laurence Rees'in 1997 
yılında BBC için çektiği altı bölümlük ve 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yaklaşık beş saatlik belgeseli mezkur meselenin izinden gidiyor. Hitler'in kitleleri nasıl etkisi altına aldığını, koskoca bir ulusu kendi deliliğine nasıl ortak ettiğini çok ilginç tanıklıklar üzerinden anlatıyor. 
Belgesel Weimar 
Cumhuriyeti'nin son döneminden başlıyor. Yani 
Nazilerin kendine toplum içerisinde marjinal bir unsur olarak ancak yer bulabildiği, yaşanan politik gelişmelerin akabinde perdenin arkasından yavaş yavaş kafasını uzatmaya başladığı bir dönemden. Almanya bu dönemde Batı'dan aldığı ekonomik destekle ayakta duran bir tür tampon bölge. Bir ulus olarak özgüvenini yitirmiş, ideallerinden neredeyse sonsuza dek vazgeçmiş. Rees'in belgeseli arşiv görüntüleri ışığında politik görüşü nedeniyle toplumdan dışlanmış olan Hitler'in kuluçkaya yatma sürecini anlatıyor öncelikle. Güç kazanmak için bir fırsat kollayan bir oportünist Adolf. 
Kendini ülkenin ahvalini değiştirebilecek bir yetkinlikte gören, gözü kara bir serbest radikal. Başka koşullarda kendisini iktidara ulaştıran tünelin yanına bile yaklaşamayacak olan bu adam, tıpkı benzer bütün hikayelerde olduğu gibi, yakın tarihte yapılan hatalara ve Batı'nın zulmüne karşı savaşarak popüler kılıyor kendini. Özgüveni kırılmış Almanlara, gerçeküstü bir önem biçiyor, onuru kırılmış bir milleti ayağa kaldırma gayesi güdüyor. Hitler, Almanya'nın içindeki şeytanı uyandırıyor. 
Fakat filmin en heyecan verici tarafı Hitler'in kim olduğunu anlatma biçimleri değil. Rees, belgeselinde Üçüncü Reich'ın işleyişine dair ufuk genişleten, enformatif bir anlatı kuruyor. Örneğin; Hitler hükümetinin ambalajına bakıldığında sezilen düzen 


m * 4 : 
Bu belgesel, bir diktatörün a. 
nasıl felakete sürükleyebildiğine dair... Ç 


HISTORY 
A MARNING FROM HİSTORY 


fetişizminin altının ne kadar boş olduğuna ikna ediyor seyircisini. Yönetim hiyerarşisi içerisinde nasıl bir kaosun hüküm sürdüğünü, bizzat 
Hitler'in düzensiz, hatta çok sevdiği “Almanlık? prototipine uzak bir figür olduğunu kanıtlarıyla gösteriyor. 
“Naziler: Tarihten Bir Uyarı”, faşizmin dayattığı disiplin ve düzen kavramının altını kazıyor, Üçüncü Reich'ın iktidar prototipleri üzerinden. Tarih yazarlığında her daim lanetlenip yerden yere vurulsa da faşizmi uygulayış biçimindeki başarısı sebebiyle gayri ihtiyari bir şekilde mitleştirilen olguların içini boşaltıyor. 

Laurence Rees'in kan dondurucu belgeselinin en büyük kozu ise kamera karşısında konumlandırdığı tanıkları. Kimi Nazi düzeninde başrollerde görev almış, daha sonra yargılamalar sonucu hapse girip çıkmış “yandaşlar? kimi ise birinci dereceden bu zulmün nesnesi olmuş kurbanlar... Rees, röportajcı Nazilerin ifadelerinde o kadar rahatsız edici detaylar yakalıyor ki, faşizm, üzerinden geçen yıllara rağmen bu insanların içinde bir yerlerde uyanmayı bekliyor sanki. 
Bir tetikleyici, bir paradigma yıkımı bekliyorlar belki de sadece. Bazıları büyük bir pişmanlıkla kucaklaşmış halde çıkarken karşımıza diğerleri cezalarını çekmiş olmanın getirdiği arınma duygusuyla toplumun şartsız kabulünü bekliyorlar. 

“Naziler: Tarihten Bir Uyarı”, bu korkunç düzeni neyin yarattığına dair küresel bir çerçeve çizmeyip çuvaldızı görünmez kılmaya çalışıyor olsa da Hitler Almanyası'na dair az bilinen anekdotlara hakim olmak için eşsiz bir belgesel. Faşizm tehlikesiyle farklı kılıflarla yüzleşen toplumlara, adında da belirttiği gibi, tarihten bir uyarı. APM 


) 
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SOYKIRIM 
BELGESELLERİ 


2. Dünya Savaşı, dolayısıyla Hitler, belgesel türünün değişmez odaklarından. Hitler'in karakteri yahut 2. 
Dünya Savaşı'nın kronolojik işleyişi üzerine yüzlerce belgesel var; ancak bir kısmı “özgün”. Soykırım üzerine akla gelen ilk belgeseller -ki bunları başyapıt olarak addetmekten kaçınmayacağız- elbette ki “Shoah” 

(1985) ve “Gece Ve 

Sis” (Nuit Et 

Brouillard, 1956). İlki 

röportajlar, ikincisi ise 

arşiv görüntüleri üzerinden yol alan bu iki 

belgesel, nasıl bir 

dünyada yaşadığımıza dair izlemesi çok 

zor deneyimler 

sunuyorlar. 

2. Dünya Savaşı'nda cephe cephe ne olup bittiğine dair bir antoloji sunan “Savaşan Dünya” (The World 
At War) da bir başucu belgeseli olarak kolayca kayda geçebilir. 
“Savaşan Dünya”nın ilk bölümü olan, 1933'ten 1939'a yaşanan süreci odağına alan ve Nazilerin “iktidar kurma? sürecini anlatan “A New Germany: 1933-1939”, “Naziler: Tarihten Bir Uyarı” ile aynı bağlamda değerlendirilebilir, yani, biri diğerinin boşluklarını pekala doldurabilir. 

Öte yandan Laurence Rees'in yaptığı gibi kitlelerin Hitler'i takip etme psikolojisine yönelik bir tartışma alanı açan eserleri düşündüğümüz- de aklımıza ilk gelen belgesel Adam Curtis'in başyapıtı “Ben Asrı” (The Century Of The Self, 2002). Curtis, “halkla ilişkiler? mekanizmaları üzerinden toplumun nasıl yönlendirildigine dair etraflı bir portre çiziyor. 
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Erksan'ın Çılgın İelevizyon Filmleri 


Serdar KÖKÇEOĞLU 


kokceoglucdgmail.com 


Metin Erksan bir ikon, bir olay adam, bir muamma. Neyse ki sondönemde hakkında daha çok yazılıp çiziliyor. Yetmişlerin ortasında çektiği çılgın televizyon filmleri ise genç sinemacılar tarafından keşfedilmeyi bekliyor. 


etin Erksan Sinemasını Okumayı Denemek” kitabında ilk sayfadan son sayfaya “Metin Erksan öven Kurtuluş Kayalı bir bölümün başlığında “Neden Metin Erksan Kitabı Yok” diye sorar. 

O zaman için haklı bir soru(n) ama neyse ki zaman içinde Erksan kitapları artmaya başladı. En son benim de “Kadın Hamlet” filmi vesilesiyle Erksan'a yazdığım bir mektupla katıldığım “Sansür Ve Mülkiyetin Karşısında Metin Erksan” kitabı çıktı. Fakat yönetmenin televizyon için çektiği orta metraj edebiyat uyarlamaları hak ettiği ilgiyi henüz görmüş değil. Yeni şeyler denemek isteyen sinemacıların mutlaka hesaplaşması gereken 


bu filmleri incelemeden önce Erksan'ın meselesini ve kavramlarını hatırlayalım. Bu güzel delilikler birden ortaya çıkıvermedi ne de olsa. 
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METİN ERKSAN SÖZLÜĞÜ İÇİN 

BİR GİRİŞ 

Metin Erksan için bir sözlük hazırlamak iyi bir fikir olabilir. Mesela “sansür? maddesinden başlanabilir. 1952 yılında, henüz eleştirmen ve senaristken kendisini bir anda yönetmen koltuğunda bulur ve ilk filmi “Aşık Veysel'in Hayatı” sansüre uğrar. İkinci filmi Cingöz Recai uyarlaması “Beyaz Cehennem?” de sansür sorunu yaşar. Erksan'ın sansür ve tabii Yeşilçam'ın vasat beklentileriyle mücadelesi başlamıştır. 

Sözlüğe “edebiyat? diye bir madde de eklemeli. Erksan, meşhur edebi eserlerin ve gazete haberlerinin sinemadaki karşılığını düşünmeyi severdi. 1960 tarihli “Gecelerin 


van. ER. 


Ötesi” mahallelerde milyonerlerin beklendiği çağda önemli bir suç filmiydi. Hem hakikiydi hem de Yeşilçam'a yakındı. 

Karakterleri iyinin ve kötünün ötesinde, hikayesi klişelerin uzağında “Yılanların Öcü” filmi ise tam bir olaydı. Gösterime çıkışı sıkıntılı, gösterimleri kavgalı gürültülü oldu. 
Yeşilçam piyasasında ışığı güçlü güzel bir kısa devreydi. 

Erksan'ın ana meselesi, sözlüğe de çok yakışacak olan “mülkiyet” kavramıdır, bu nedenle suç hikayelerini sever. Yeşilçam'ın sevdiği zengin-fakir aşklarının sınıfsal yanıyla ilgilenir. Hem halkın sinemacısı hem de bir entelektüeldir. 

1963 tarihli “Acı Hayat”ın genç çifti ucuz 
bir ev bulamadıkça biz kahroluruz. Ve hayat değiştirir onları. “Susuz Yaz”, dünya sinemasında yerini almış bir başyapıttır. Konu suyun mülkiyeti ve arzudur. Sözlükte hemen “cinsellik” maddesi açalım mı? Cem Yılmaz'ın “ibidosuz mahallelerinden farklıdır Erksan dünyası. Erol Taş'ın paylaşmama hırsı ve arzusu yıkıcıdır. 

“Suçlular Aramızda”dan sonra çektiği klasik “Sevmek Zamanı”yla sözlükte “tutku maddesi açabiliriz. Erksan karakterleri tutkuyla sever, kara sevdaya tutulurlar. 
İlişkinin imkansızlığında hem bir fotoğraf hem de sınıfsal farklar etkilidir. Züppe kızın babası incelikle açıklar filmde. 

1969 tarihli “Kuyu” çekilemeyen 
sahnelerine rağmen bir başyapıttır. Erkeğin şiddetli arzusuna karşı kadın inatla direnir. 
Sözlükte bir “kadın” maddesi açmalı artık. 
Erksan'ın kadınları ezilir ama genelde güçlüdür, inatçıdır, cesurdur. 

Metin Erksan 70'lerin başında Yeşilçam'cılık oynar. Şarkılı türkülü filmler de çeker ama denemekten vazgeçmez. 1974 tarihli “Şeytan” ilginç bir uyarlamadır. Gülünç ama 
çekici şekilde tuhaftır. Hemen ardından 1975 
yılında deli işi televizyon filmleri gelir. 


TRT HİÇ BU KADAR SAYKODELİK 
OLMADI 

Sözlüğe Tüya” maddesini ekleyip yönetmenin TRT için çektiği filmlere yakından bakabiliriz. Saykodelik (neredeyse) filmleri birbirine rüyalar bağlar. Farklı kamera açıları, fantastik mekan tasarımları ve “kekememsi? kurgu denemeleri göze çarpar. 
Erksan'ın atmosfer becerisi üst düzeydir. 
Filmlerde sadece bir insana değil geçmişe ve ölüme de saplantılı aşk vardır. 

Sait Faik uyarlaması “Müthiş Bir Tren”, bir adamın hayatından geçen insanların galerisidir. Herkes bir trende toplanmıştır ve hareketsizdir. Filmler arasında rüya estetiğine en yakın olandır. “Bir İntihar” filminde, Samet Ağaoğlu uyarlamasıdır, “kusursuz” bir plan vardır. Ölmek isteyen adam şöhret olmak isteyen eşinden kendisini öldürmesini ister. 
Suç içeren bir Win win” Sabahattin Ali uyarlaması “Hanende Melek” ise bir kasabanın yaşlı dava vekilinin şarkıcı Melek'e duyduğu tutkulu ve hüzünlü aşkın imkansız hikayesidir kısaca. 

Kenan Hulusi'den uyarlanan “Sazlık” filminde Ali Reis sazlıklarda aşkı Hayriye'yi arar. Geçmişte Hayriye'ye yanıktır, “senden ayrılırsam kendimi öldürürüm” der. Ve kadın bir gün aniden kaybolur. “Delilik ağır ağır adamın üzerine çöktü” der dış ses. Japon işi bir Zeki Demirkubuz filmi gibidir bu tekinsiz film. 

Erkekliğin dinmeyen ve giderek bir hapishaneye dönüşen arzusunun filmidir. Aşk büyüdükçe gerçeğin dışına taşar, mitolojiye dönüşür. Ama kayboluşun ardında bir tecavüz ve tehdit vardır. Bu film Erksan Sineması'nın özeti gibidir: Düşsellik hayatın (genelde kadınların) sert gerçekleriyle yan yanadır. 


“BU SAPLANTILARIN HOŞUMA 
GİTMİYOR DEĞİL” 

“Geçmiş Zaman Elbiseleri”, Tanpınar uyarlamasıdır ve saplantılı aşkın bir tarafında 


adam, diğer yanında ise bu saplantılardan zevk aldığını söyleyen kadın vardır. Adam bir kumar gecesinde cansız mankenlerle dolu tuhaf bir galeride bulur kendini. Burada babasıyla gerçeküstü bir hayat yaşayan, eski elbiseler giyen gizemli bir kıza tutulur. Kız başkasının gördüğü rüya olduğunu düşünmektedir... 

Erksan'ın kontrollü deliliği bu filmlerden bir yıl sonra çektiği “Kadın Hamlet” ile devam eder. Hemen ardından ise son filmi “Sensiz Yaşayamam” gelir. Kanserden öleceğini öğrenen ve kendine âşık olacağı bir cellat tutan Hülya Koçyiğit'in dünyası gotiktir. 

Ve Erksan'ın harika sinema kariyeri erkenden biter. Tutkulu, saplantılı karakterler yaratan; cinsellik ve şiddet kullanmaktan çekinmeyen; entelektüel arayışı sinema dışında tarih gibi disiplinlerde devam eden, bazen önemli saptamalar yapan, bazen kafa karışıklığıyla şaşırtan harika bir çılgındır Metin Erksan. Tutkulu ve zaafları olan bir sinemacı olarak tipik bir Metin Erksan karakteri gibidir. Giderek kendi karakterlerinden birine dönüşmüştür. 

Orta metraj filmleri onun sinema yolculuğunun toplumcu gerçekçilikten gerçeküstülüğün sınırında bir sembolizme kaydığını gösterir; ama aslında o iki kutbun tam ortasındadır ve meselesiyle özgündür. 
Kontrollü; taraf olmayı değil dengeleri gözeten, farkındalığı yüksek, meselesini asla unutmayan bir delilik onunki. 

Genç sinemacılar epeydir güvenli yollardan ilerlemeyi; kısa film alanında bile cesur, riskli filmler yerine uslu işler yapmayı tercih ediyor. Yaratıcı, orijinal olmak için Erksan'dan öğrenecek çok şey var. Özellikle de bu küçük ve çılgın televizyon filmlerinden... 


METİN ERKSAN İÇİN PLAYLIST 

Metin Erksan çağdaş müzik sever, avangard seslere açıktır. Filmlerinde kuş sesi, saat tıkırtısı gibi sesleri uzun tekrarlarla müzik gibi kullanır. Bir playlistte mutlaka filmlerinde çalan Ornette Coleman, Bach, Bülent Arel, İlhan Usmanbaş, Yalçın Tura, Üç Hürel ve Orhan Gencebay olması lazım. Filmlerde yok ama İlhan Mimaroğlu da yakışır. Kapanış parçası mutlaka bir karakterin anısına Elvis Presley'den. APM 
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Onun Albümü Var Güzel mi Güzel! 


Cumhur GANBAZOĞLU 


ccanbazogluügmail.com 


Cem Yılmaz, ocak ayının ikinci yarısında filmin müziklerini önce internetteki çeşitli mecralarda ücretsiz paylaştı; ardından “G.O.R.A.”dave“A.R.O.G.”da yaptığı gibi CD formatında yayımladı. 60'lardan 9o'lara uzanan bu nefis toplamda, her şarkı 'hit”! 


em Yılmaz'ın müziğe tutkusu herkesin malumu. Evdeki stüdyoda ürettiklerini belli aralıklarla internete koyar, katıldığı programlarda şarkılar söyler, genç bir yeteneğin müzik çalışmalarına maddi katkı sağlar, iki gence burs için düzenlenen konserde Borusan Filarmoni'nin şefliğini yapar, “Doğa İçin Çal projesinde 


“Hayde'yi seslendirenlerden olur. Örnekler çok. 


Ayrıca, rol aldığı filmlere şarkı söyleyerek katkıda bulunmaktan da çekinmez. Şöyle bir geçmişe gidersek, Ömer Vargı imzalı “Her Şey Çok Güzel Olacak”ın (1998) flaş şarkılarından “Ne Bileyim Ben” ve “Bir Zamanlar Fırtınalar Estirirdim”de Mazhar Alansom'un yanında sivrilen yorum ile yine aynı filmden “Bu Ne 


Biçim Hikaye”de Alanson ve Sami Özer'le ortak performansı unutulmaz. Yavuz Turgul'un “Av Mevsimi”nde (2010) “Hayde” ile Russell Crowe'un “Son Umut”unda (The Water Diviner, 2014) “Hey Onbeşli” diye uzar, gider liste. 

Kendi filmlerindeki müzikal zenginlik, şarkıları seslendiren yıldız isimler, soundtrack albümlerden müzik listelerine sıçramayı beceren şarkılar da var anılarda. Özetle, beyazperdede hayli parlak bir müzik serüveni yaşıyor 
Cem Yılmaz. 
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ISKENDEZ PAYOASŞ 


Yeni film “Arif V 216”da ise, daha da ileri gidip müzikle o kadar haşır neşir oluyor ki, adeta mini bir müzikal sunuyor seyirciye. 

Bizim mecmuanın şubat sayısının hazırlandığı günlerde, bu bol malzemenin nasıl değerlendirileceği, ne şekilde müzik markete sürüleceğiyle ilgili Cem Yılmaz'la konuşmuştuk. Yılmaz, “Arif V 216”nın şarkıları 

için kesin kararını daha 

vermediğini söylemişti. 

Yılmaz, ocak ayının 

ikinci yarısında filmin müziklerini önce internetteki çeşitli mecralarda ücretsiz paylaştı; ardından “G.O.R.A.”da ve 


CEM YILMAZ 


“A.R.O.G.”da yaptığı gibi CD formatında yayımladı. 

Filmde, sünnet düğünü ve gazino sahnelerinde seslendirilen bütün şarkılar, Arif Işık'ın gırtlağıyla okuyan Cem Yılmaz, Seda Bakan ile Farah Zeynep Abdullah'ın şaşırtıcı ölçüde güzel ve temiz yorumlarıyla çok ilgi gördü. Hatta öyle ki, bu yeni versiyonlarda tane tane söylenmiş sözlerle birçok hit şarkı yeniden keşfedildi. 

Altmışlar'ın hafif müzik örneklerini, Doksanlar'ın parçalarını çekici, tatlı düzenlemelerle bugüne taşıyan İskender Paydaş'ın usta dokunuşları filme büyük katkı sağlarken, hammond orgun sunduğu sıcacık sound her türlü kulağı yakalamayı başardı. 

İlk videoklip Mustafa Sandal'ın “Araba” şarkısına hazırlanırken, Tarkan'dan “Kuzu Kuzu” ile “Şımarık”, Kenan Doğulu'nun “Kandırdım”, Yonca Evcimik'in “Bandıra Bandıra”, Ajda Pekkan'ın “Milyonzade”, “Boşvermişim Dünyaya” ile “Sen Bir Yana Dünya Bir Yana”, sanat müziği klasiklerimizden Sadettin Öktenay bestesi “Aşkın Kanunu”, Adnan Şenses'ten sevilmiş 


anonim “Bizim Mahalle” ile 
İN Mustafa Sandal'dan “Aya 

— Benzer” teker teker çok ilgi gördü. Tabii, 60'ların 

M Yeşilçam'ınayada yerli 

$i popun patlayıp çatladığı 
9o'lara yakışacak daha simge şarkılar seçilmesi gerektiğini iddia edenler de oldu ama, senaryonun akışına yakışan bir repertuvardı bu. 

Müzikalleri kıskandıracak kadar zengin içeriğe sahip “Arif V 216 - Film Müzikleri” (İskender Paydaş Production / CMYLMZ-Fikir Sanat) adlı albüme harcanan emek çok değerli ve heyecan verici. Son dönemin en parlak toplamalarından biri ayrıca albüm... 


ENES BATUR'DAN “GERÇEK ALBÜM? 
“Arif V 216” ile aynı tarihlerde vizyona çıkan “Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?” filminin de müzik albümü yayımlandı. İnternette milyonlarca kez tıklanan popüler videoların devamında beyazperdeye transfer olan ve kısa sürede bir buçuk milyondan fazla seyirciyi salonlara çeken Enes Batur, filmin soundtrackini yayımlamayı da ihmal etmedi. 
Doğrusu, bizim bundan haberimiz yoktu. 
Uluslararası alanda en fazla ziyaret edilen müzik sitelerinde rastladık albümün tanıtımına ve rap parçalardan oluşan repertuvarın sound kalitesiyle ilgili olumlu laflar okuduk. Sayıları altı milyona ulaşan Enes Batur hayranları, siz nelere kadirsiniz! 
İrsel Çivit, Burak King, Barış Aydın, Yener Çevik, Aybüke Paçan 
— gibi isimlerin imzalarını taşıyan parçalar, filmdeki skeçlerle at başı giden sözleriyle özellikle çocuk 
tüketicinin beklentisini karşılıyor. 45 
dakika uzunluğundaki “Enes Batur Hayal mi Gerçek mi? - Film 
İ Müzikleri” adlı albüm on altı 
| parçadan oluşuyor. APM 


I 
I 


ROCK İSYANKARDIR 


Ki “Altın Küre” ödülüyle ve başrol Diane Kruger'e gitmiş Altın Palmiye heykelciğiyle gösterime giren Fatih Akın imzalı “Paramparça”nın (Aus Dem Nichts, 2017) süksesi, ağır eleştiriler sonucu hayli zedelense de film için seçilen şarkılar, durumu en azından müzikal açıdan kurtarıyor. 

Akın'ın müzik seçerken ne kadar kafa patlattığı, ne kadar titiz davrandığı, filmin nefes aldığı yerlerin özgün ritmiyle öyküyü sarıp sarmalamayı ne kadar sevdiği hep övgüyle karşılanmış bir mesaidir. 

“Paramparça” için de aynı süreçten geçen yönetmen, bu kez intikamın, isyanın peşinden giderken filmin her karesinin hakkını vererek, gerilimi, kesif acıyı, tansiyonu ve kaçınılmaz sonu ince ince müziklerle işlemiş. Müzikler gayet efektif bir anlayışla, filmin kahramanının acıklı, yürek yakan durumuna derinden dokunmayı başarmış. 

Bir söyleşide Fatih Akın'ın ağzından “Paramparça” müziklerinin öyküsüne rastladık. Filmin senaryosunu yazarken sıklıkla 
Oueens Of The Stone Age grubunu dinlemiş. Sert rock soundu eşliğinde daha iyi çıkıyormuş cümleler. 

Aklına önce grubun birkaç parçasını kullanmak gelmiş. 
Grubun lideri Joshua Homme'la bağlantıya geçmiş. Fikir, Homme'un çok hoşuna gitmiş, ama az vakit olsa da film için özgün bir şeyler de yazmak istediğini iletmiş. 

Rock camiasında Iggy Pop, Eagles Of Death, John Paul Jones gibi isimlerle çalışmış biri olan Homme'a filmin ham kopyasını göndermiş. 
Beş kez telefonda konuşmuşlar; on kez filan da e-maille görüşmüşler, o kadar. 

Kısa süre sonra müzikler Akın'ın eline ulaşmış ve dediğine göre, çok temiz, hızlı ve basit bir alışveriş? gerçekleşmiş. Kayıtlarına, gruptan Michael Shuman ile Troy Van Leeuwen'in de katıldığı müziklerle Joshua Homme da ilk kez soundtrack piyasasına adımını atmış. 

Bir not daha; adını Oueens Of The Stone Age'in “In The Fade” şarkısından alan “Paramparça”nın müzikleri Kasım 2017 sonun- dan itibaren internetteki çeşitli dijital mecralarda dinlenebiliyor. 14 parçalık albümde Faith No More, Courtney Barnett, Hindu Zahra ile Lykke Li yapıtları da yer alıyor. 
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MASAL GERÇEK 


Murat ÖZER 


cinemozer &gmail.com 


Sessiz Işık 


Sandalyeden kalkıp gitmeye yeltendim, ama vazgeçmem uzun sürmedi, birkaç adım attıktan sonra durdum. Beni durduransa göz kamaştırıcı bir ışıktı. 
Beyazperdeden geliyordu ışık. Beyazperde dediysem, badanalı devasa duvar işte! 


dapazarı'nda bir yazlık sinema, 

istasyonun karşısındaki Arzu 

Sineması... Annemle babamın ellerine 

yapışarak adım attığım esrarengiz bir 

dünyaydı benim için burası, her 

geldiğimde adeta aklımı uçuran. Öyle Amerikan filmlerindeki gibi “arabalr falan değil tabii; yüksek duvarlarla çevrilmiş bir alan, film gösterimi için bir tarafı devasa boyutlarda yükseltilmiş. Haliyle bembeyaz badanayı yemiş o yüksek duvar, ama yazın ilerleyen günlerinde filmlere eşlik eden lekelere bulanmış olması da şanından! Tahta sandalyelerde gazoz içip çekirdek içleyerek film izlenen ve tabii fosur fosur sigara da içilen bu atmosferde küçük bir çocuk olmanın avantajlarını tahmin edersiniz. Uzun uzun anlatmaya gerek yok, ama en güzelini söyleyeyim: Film izlerken annemle babamın kucağına uzanıp şekerleme yapmak. Tarifi yok o enfes uykunun! Artık herhangi bir şekilde yaşanamayacak olması da içimi acıtmıyor değil... 

Beş ya da altı yaşındayım... Yazlık Arzu Sineması'ndayız gene. Bunu duyan da zırt pırt sinemaya gidiyoruz zannedecek! İyisi mi, kendimizi “şanslı” hissettiğimiz akşamlardan biriydi deyip yanlış anlamaların önüne geçeyim... Alain Delon ve Jean-Paul 


Belmondo'lu bir film olduğunu biliyorum da, hangisiydi emin değilim, “Borsalino” olabilir. 
O olsun lütfen! Babam vasıtasıyla gazozumuz, çekirdeğimiz tedarik edildi; bana bilet kesilmediği için iki sandalyeye annemle babam otururken ben de annemin kucağındaki yerimi aldım. “Altı yaşına gelmişsin, hâlâ mı?” 
dediğinizi duyar gibiyim, de benim hiçbir şikayetim yoktu bu durumdan. 

Her neyse... Film başladı ve tabii ki dublajlı. Alain Delon ve Jean-Paul Belmondo hariç birçok ecnebi oyuncunun gerçek seslerini muhtemelen 20'li yaşlarıma kadar duymadım. Bizim oyuncular farklı mıydı, tabii 

ki hayır! Onların da gerçek sesleri birer muammaydı bizim için. 

Konuyu dağıtıyorum galiba... 
Tamam, şimdi odaklanıyorum ve bir daha tali yollara sapmayacağım, SÖZ! 

Filmin ilk ış dakikası içinde uyku bastırdı tabii. Bütün gün sokağın tozuyla hemhal olduktan sonra normal, yadırgamayın! Başımı annemin kucağına, gövdeyi de babamın kucağına yerleştirdim mi, değmeyin keyfime! Öyle de oldu ve ardından mışıl mışıl bir uyku. Çişim geldiğinde de sorun yok, çünkü altım bağlı. 
Sekiz yaşıma kadar çiş tutma problemi yaşadığım için altım bezliydi her daim. 

Gene dağıldım... Ama siz de rahat 


66 Alain Delon ve Jean-Paul Belmondo hariç birçok 


ecnebi oyuncunun gerçek seslerini muhtemelen 20'li yaşlarıma kadar duymadım. © 


bırakmıyorsunuz ki, hikayeyi şöyle allandıra ballandıra anlatayım! Uyku bastırdı, uyudum ve uyandım... Bu mudur yani, bu mudur istediğiniz, bu mudur hikaye anlatıcılığı? 

Anlaşıldı, hızlıca geçiyorum uyku sonrasına... 

Uyandım... Annem uyandırdı zannediyordum, hatta biraz da huysuzlanarak açtım gözlerimi. Ama ne annem ne de babam vardı o iki sandalyede, boylu boyunca uzanmıştım. Beni unutup gitmiş olamazlardı herhalde. Öyle olsa ne film çıkardı bundan ama! 

David Fincher'ın “Oyun”undaki (The Game) “şakacı kardeş” vakası gibi bir şey mi yaşanıyordu yoksa? Ne ağabeyimin ne de ablamın o taraklarda bezi vardı. Evet, bu ihtimali de eledik. Neydi o zaman yaşadığım şey? İşin daha da kötüsü, koskoca mekanda benden başka kimse yoktu. Koyu karanlıkta boş sandalyeler ve ben. Işık olsa hoşuma bile gidebilirdi bu devasa oyun alanı. Birkaç dakikalık afallamadan sonra korkmaya başladım ve hafiften de ağlamaya. Bırakın altı 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Birdenbire konuşmaya başladılar, hem de 


heyecanlı bir şekilde. 


konuşuyorlardı. 


yaşı, on altı yaşında olsanız bile korkabilirdiniz o atmosferde. 

Sandalyeden kalkıp gitmeye yeltendim, ama vazgeçmem uzun sürmedi, birkaç adım attıktan sonra durdum. Beni durduransa göz kamaştırıcı bir ışıktı. Beyazperdeden geliyordu ışık. Beyazperde dediysem, badanalı devasa duvar işte! 

Işığı gördüğüm andan itibaren mıhlanıp kalmıştım durduğum yere, adım atamıyordum. 
Saniyelerle ifade edilebilecek bir süre içinde ışığın şekli değişmeye başladı, belli belirsiz görüntülere dönüştü. Görüntüler iyice netleştiğindeyse iki adam vardı karşımda. Ve bana bakıyorlardı, hem de alabildiğine sevecen bir ifadeyle. 

Bakışları rahatlatmış olmalı beni, ürkek adımlarla yürüdüm onlara doğru. 
Badanalı duvarın önüne geldiğimde, benim için gidecek yer kalmamıştı, karşımdaysa dev boyutlarda iki adam duruyordu. N'olacaktı şimdi? 

Adamlardan biri, yakışıklı olanı ayağa kalkıp diğerinin, patates burunlu olanın kulağına bir şeyler fısıldadı. “Anlaştık” der gibi başlarını salladılar ve yeniden 


bana döndüler. Dönmekle kalmayıp bana doğru yürümeye başladılar. Birkaç adım geri çekildim, topuklamaya hazırdım anlayacağınız. Ama o sevecen bakışlar yok mu, güven verdiler, durdurdular beni. 

Üç adım sonra yanımdaydılar, Arzu Sineması'nın 1ssızlığında yalnız değildim artık. Ve bu iki adam, içinden çıktıkları duvarın hemen önüne iki sandalye çekip oturdular. Beni de unutmadılar tabii, bana da bir sandalye, hem de beleş! 

Annemle babam gelene kadar bana göz kulak olacaklar diye düşündüm. İyi adamlardı bunlar, korkmama gerek yoktu. 


Birdenbire konuşmaya başladılar, hem de heyecanlı bir şekilde. Bilmediğim bir dilde konuşuyorlardı. Türkçe dışında çat pat anladığım bir dil vardı: Annemle babamın evde konuştukları Çerkesçe. Adamların konuştukları dil Çerkesçe değildi! 

Bana bakarak konuştukları için bir şeyler söylemem gerekir mi diye düşündüm. İngilizce 10'a kadar saymayı öğrenmiştim, saydım, bitti. 
Tekrar saydım, bu sefer biraz da ağırdan alarak. Böyle de muhabbet edilmezdi ki! 

İlk andaki heyecanım geçip de sıkılmaya başladığım dakikalarda, söylediklerinin önce bazı kelimelerini, ardından bazı cümlelerini, sonra da tamamını anlamaya başladım. Ne mi anlatıyorlardı? Filmin ilk 15 dakikasından sonrasını, yani ben uyuduktan sonrasını. 

“Baştan anlatın!” dedim. Gördüğünüz gibi, onlar da beni gayet güzel anlıyorlardı artık. 

Filmi ilk karesinden son karesine kadar, hem de canlandırarak anlattılar. 
Heyecanlandım, coştum; korktum, dehşete kapıldım; eğlendim, kahkaha attım; üzüldüm, karalar bağladım... 

Bittiğinde tabii ki uykum gelmişti, esnemeye başladım. Annemle babam gibi kucaklarına yatırdılar beni, başımı okşayarak uyumamı beklediler. Sevecen bakışlarıyla adeta yıkadılar beni... 
Uyudum, onların anlattıklarını düşünerek... 

Fransızcaymış konuştukları dil... 
Öğrenmedim bu yaşa kadar... Belki de öğrenmeye gerek duymadım, kim bilir! 


ARKA PENCERE MECMUA > MART 2018 İğ7 


— MD 


Cinayeti Gördüm (Blowup, 1966) Michelangelo Antonioni 


— o5te Hitchcock sinema tarihinin en güçlü fikirlerinden birini ateşler. 
Ayağı kırıldığı için pasif konumda —A. olanJeff'in eline fotoğraf makinesi vererek. Makinenin dürbünüyle komşularını izleyen Jeff ile seyirci aynı konumdadır. Her bir pencerede farklı tür filmler oynarken; sinema, seyirci ve röntgencilik arasındaki bağlantı hiç olmadığı kadar net ifşa olur. 
Kadrajın ortasında gerçekliğe nişan alan bir kamera ve hemen arkasında meraklı bir çift göz. Hitchcock'un kadrajında kamera, izleme eyleminden ziyade Jeff'in obsesyonunun simgesidir. Arkasındaki karakterin iç dünyasına uzanan bir pencere görevi görür. Hitchcock görsel bir fikirle insanın özündeki temel dürtülere dair felsefi ve psikanalitik bir soruşturma başlatmış gibidir. Merak bir obsesyona 


D! | Alkan AVCIOĞLU 
İ 4 alkanavciogludgmail.com 


dönüştüğünde kamera bir silah mıdır? 6 yıl sonra Michael Powell, kariyerine mal olacak “Kadın Katili”nde cevabı daha karanlık verir. Kamerasının tripodunu silaha dönüştürmüş bir seri katilin hikayesini anlatarak. Martin Scorsese'ye göre “Arka Pencere” seyirci ve röntgenciliğin bağını afişe ediyorsa, “Kadın Katili” de yönetmen ve röntgenciliği aynı bağlama taşımaktadır. 
Bu sefer Jeff'in edilgenliğinin yerini, gerçeği hem şekillendiren hem de izleyen Mark alır. 
1966'da Antonioni kameranın arkasına, gerçeğin peşine obsesif bir şekilde düşen, çelişkilerle dolu modern bireyi yerleştirir. 
Aynı görsel fikirden hareketle daha soyut ve varoluşsal katmanlara ilerler. “Cinayeti Gördüm”de fotoğrafçı Thomas, kamerasını dünyaya bir silah gibi doğrultsa da gerçeği anlamak içindir. Gerçekliği şekillendirmek 


Kadın Katili (Peeping Tom, 1960) Michael Powell 


Merhaba Anne! (Hi, Mom!, 1970) Brian De Palma 


bir yana, kamerasından gördüklerinin objektif gerçekliğinden bile emin değildir. 
De Palma, 1970'de, bu görsel fikrin farkındaydı. İnsanları izlemek ve filme almak konusunda takıntılı Jon Rubin'i yaratırken pek çok referans kullandı. 
Kameranın gözünü felsefi arayışlardan, hayatın içine döndürerek fikrin özüne, “Arka Pencere”ye yaklaşmak istiyordu. Ama pencerelerdeki Hollywood'un yerine gerçek dünyayı yerleştirerek: Herkesin herkesi izlediği bir dünya. Kameranın imgesel gücü silah gibi kullanılabiliyorsa, Jon bu sahnede kamerasını nişan alır gibi kavradığının öz bilincindedir. Kendi kamerasına bakmadan önce seyirciyle kısa bir an göz göze gelir. 
Hitchcock'a olduğu gibi, kameranın arkasındaki farklı karakterlerin seyircinin aynası olduğuna da selam çakarak. APM 
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